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ÖNSÖZ 


Öğüdün İslâm milletlerinin edebiyatında önemli bir yeri vardır. Aslında nasihat etmek, öğüt vermek, iyiyi ve kötüyü göstermek insanları iyiliklere yönelterek onların hayırda yarışmasını sağlamak, böylece toplum hayatını yönlendirmek, eli kalem tutan düşünüp yazan insanların başlıca gayesi olmuştur. Onlar böyle bir yol tutmakla sevgili Peygamberimiz'in, “Din nasihattir” sözüne bağlanmışlar ve insanların saadet içinde gönül hoşluğu ile yaşamalarına sebep olmuşlardır. Gerçekten insanlar arasında yazan insanları toplumdan çekerseniz, cemiyet görmez duruma düşer. Şu halde şairlerin ve eli kalem tutan âlimlerin toplumda önemli görevleri vardır. 
Onlar yazdıkları eserlerle devirlerini aydınlattıkları gibi geleceğe de taşınmışlar ve bu vazifelerini kitaplarının ulaştığı yerlerde de sürdürmüşlerdir. 
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İşte Gülşehri de eserleri ile devrinin devlet adamlarına nasihatte bulunduğu gibi toplumu da aydınlatmıştır. Onun yaşadığı zaman Moğollar'ın Anadolu'yu istila ettiği, zulmün ve haksızlığın alıp yürüdüğü bir devirdir. 
Böyle olmasına rağmen Kırşehir'de 1340-1350 yılları arasında doğan Gülşehri ilme koşmuş, iyi bir tahsil görmüş, kendisini yetiştirerek kendi deyimi ile şehir hocası olmuştur. Kırşehir'de açtığı tekke, dergâh sayesinde insanları okuyup yazmaya yöneltmiş, kendisi de hem okumuş hem eser vermiştir. İlk önce Farsça yazan şair daha sonra Türkçe eserler ortaya koymuştur. Onun yaşadığı zamanda Yunus Emre gibi şairlerimiz de vardır. 
Ancak Yunus, şiirlerini yalnız Türkçe yazmıştır. 


Şairler insanları aydınlatan ve yol gösteren kişiler olarak kullandıkları dile de dikkat etmişlerdir. Halkın başka dilleri anlamaması ve Türkçe eserler yazma istekleri devrin şairlerini bu tarafa çekmiştir. İşte ilk zamanlar Feleknâme adlı eseri ile Farsça yazan Gülşehri, bu eseri yazdıktan sonra hep Türkçe yazmış ve Türkçe'yi hiç bırakmayacağını söylemiştir. Ayrıca yaşadığı devrin devlet adamları da bu yolda onlara destek olmuştur. Bilindiği gibi Karaman Bey'in oğlu Mehmed Bey jw 676/1277) bu yolda ilk çığırı çeken bir devlet adamıdır. 


İlk eseri olan Feleknâme'sini Farsça yazan ve 1301 
yılında Kırşehir Beyi Gazan Han'a sunan Gülşehri, Mantıku't-Tayr adlı eserini 1317 yılında Türkçe olarak ortaya koymuş ve ilk eserinden sonra hep Türkçe yazmıştır. 
Daha sonra kendisini 1330 yılında Garibnâme adlı eserin yazarı olan Âşık Paşa izlemiştir. Âşık Paşa da Gülşehri gibi Kırşehirlidir. Gülşehri, Mantıku't-Tayr adlı eserini Şeyh Attâr'ın aynı adı taşıyan eserini tercüme ederken işe başlamış, Âşık Paşa ise telif tarafına yönelmiştir. 
Ancak Gülşehri, Attâr'ın eserini kendine göre ele almış, tercüme kokusunu ortadan kaldırmış ve tercümeden farklı bir şekilde yazmıştır. O bunu yaparken Mevlânâ Celâleddin-i Rümi başta olmak üzere, kendinden önce yaşamış yazar ve şairlerin eserlerinden de istifade etmiştir. Devrinin hayat şartlarına uygun bir şekilde verdiği eserinde, Mesnevi'den beş hikâyenin tercüme ve şerhini de yapmıştır. Böylece Türk tercüme edebiyatının başlatıcısı Gülşehri olmuştur. Mevlânâ'ya her yönü ile sıkı sıkıya bağlı olan şairin kendine güveni vardır ve eserini sanat endişesi ile yazmıştır. 


Edebiyatımızda ilk defa mahlas araştıran ve Gülşehri kelimesini mahlas olarak kullanan odur. Eserinde sanatlı bir anlatım yolu tutmasına rağmen dili açık ve akıcıdır. 
O anlattığı konularla ilgili olarak hikâyeler anlatır ve her hikâyenin sonunda kendinden bahsederek öğütler verir. 
Bu hikâyeler içinde hayvanlarla alakalı olanlar da bulunmaktadır. Hal böyle olunca Gülşehri hem fabl edebiyatımızın başında yer almış, hem de eserini hikâyeler antolojisi şekline getirmiştir. Ancak bu hikâyelerin tasavvufi yönünün bulunduğunu belirtmemiz gerekir. Asıl eserin yazılış gayesi de budur. Zaten ruhun Allah Teâlâ'ya ulaşması için çekilen sıkıntılar, eserde kuşların örnek gösterilmesi ile verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca “Gülşehri ve Eserleri” kısmında okuyacağınız gibi, bu alegorik eser, çıkılan yolculukta yoldaşın önemini de belirtmektedir. 
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Biz Gülşehri'nin 4437 beyit olarak yazdığı Mantıku't-Tayr adlı eserini, asıl metin ve günümüz Türkçe'si ile yayımladık. Şimdi de sadece günümüz Türkçe'si ile verdiğimiz kısmı yeniden gözden geçirerek bir bütün halinde okuyucu ile buluşturduk. Bunda değerli meslektaşım edebiyat öğretmeni Sıtkı Çoban'ın gayretlerini zikretmem gerekir. Kendisine ve eserin basımını gerçekleştiren Semerkand Yayınları'na teşekkür ederken, Mantıku't-Tayr'ın okuyucularımıza faydalı olmasını dilerim. 


Prof. Dr. Kemal YAVUZ 
Sultanbeyli, 20 Ocak 2015 


GÜLŞEHRİ 


Türk edebiyatının Mevlânâ, Sultan Veled, Hoca Ahmed Fakih ve Yunus Emre gibi şairlerle devam eden ve Anadolu'da başlayan edebi faaliyetlerin 14. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan devrin büyük şairlerinden biri de Gülşehri'dir. Hayatı Yunus Emre'nin hayatına paralellik gösterir. Her ikisi de 13. asrın ortalarında doğmuşlardır. Yunus 1320 yılında ölür. Gülşehri bu tarihten üç yıl önce Mantıku't-Tayr adlı eserini 1317 yılında yazar. 
Şairin bundan sonra ne kadar ömür sürdüğünü bilemiyoruz. Şu halde Gülşehri 1240-1250 yılları arasında doğmuş ve 1317 yılından sonra vefat etmiştir. O doğduğu zaman Celâleddin-i Rümi daha Mesnevi'sini yazmamıştı. Sultan Veled babasının talebesi olarak kayınpederi Selâhaddin-i Zerküb ile birlikte aynı fikir ve zevki paylaştığı gibi edebi faaliyetlerine zemin hazırlıyordu. 
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Yunus Emre jw 720/1320) hayatının gençlik zamanlarında, kendisinin verdiği bilgilere göre, Mevlânâ meclislerinde bulunuyordu. Ancak bu zaman Anadolu’nun talihinin uğursuz bir devri idi. Moğollar 1240 yılından sonra Anadolu'yu işgal etmişler ve insanları sıkıntılı bir hayata sürüklemişlerdi. İdare Moğol valilerinin elinde olduğu için, devlet otoritesi de kaybolmuştu. Yunus, devrini anlattığı bir şiirinde, bu durumları anlatarak insanları uyanışa çağırıyordu. 


Devlet otoritesinin kaybolması, güçlüleri zulme yönlendiriyor, insanlar da bu durumda en azından ruhlarını dindirecek ve yol gösterecek kimselere sığınıyorlardı. 
İşte Gülşehri böyle bir devrin çocuğu idi. Onun hayatına bakınca hakkında açık bilgiler bulamıyoruz. Bu durum diğer şairler için de böyledir. Âşık Paşa 1272 yılında Mevlânâ'nın ölümünden bir sene önce doğduğu halde, onun da hayatı hakkında bir şey bilmiyoruz. Aynı şekilde Yunus'un hayatı da menkıbeler içinden gelir. Hatta bu şairlerimiz aynı inanç ve aynı düşüncelerle eserler vermelerine rağmen, ne Gülşehri ne Âşık Paşa, aynı şehrin âlim ve şeyhleri oldukları halde ne kendileri ne de birbirleri hakkında bilgi verirler. Bu sebeple Gülşehri'nin hayatı hakkında bilinenler pek azdır. O adını bile söylemediğinden, ismi bile ihtilaflıdır. Kendisini hep Gülşehri olarak anar. Bu mensubiyet bildiren isim onun mahlasıdır. Eserinin “Gülşehri'nin Yedincisi Olduğu Altı Kıymetli Kitapla Altı Pehlivanın Hikâyesi”! kısmında bu mahlası ne şekilde 
1 Kemal Yavuz, Gülşehri'nin Mantıku't-Tayr'ı (Gülşennâme)-Metin ve Gü- 


nümüz Türkçesine Aktarma, Kırşehir: Kırşehir Valiliği Yayınları, 2007, s. 
381-399. 
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alıp kullanmaya başladığını anlatır. Eserleri üzerinde çalışanlar ve araştırıcılar onun adının Ahmed veya Süleyman olduğu hususunda ayrılığa düşerler. Ahmed ismi üzerine duranlar, Mantıku't-Tayr nüshalarından birine sonradan yazılmış olan Ahmed-i Gülşehri ibaresini delil gösterirler. 
Ancak kendisinin Mantıku't-Tayr'ında yer verdiği, 


Görmedün zâgı ki bir keklik ola 
Kanr-ıla ete ne gökçeklik ola 


Şâhidün ra'nâ degük nâ-hoş-durur 
Şehvet anı sana zibâ gösterür 


Aç Süleyman gözüni kim göresin 
Şâhidün bir div ü terkin urasın? 


İy Süleyman şol kopuzun kılını 
Bur kim öğrenlüm bu kuşlar dilini 


Kuş misâli bunda Attâr'un-durur 
Kalanını eyleyen yârun-durur 


beyitlerinde Süleyman adına yer vermesi şairin isminin Süleyman olduğunu göstermektedir. 


Hayatının gençlik yıllarında Celâleddin-i Rümi çevresinde bulunduğunu söylemek mümkündür. Bundan 
sonraki yıllarda özellikle Mevlânâ'nın vefatı olan 1273 
yılından sonra Kırşehir'e yerleşmiş ve ömrünü burada geçirmiştir. O zaman Kırşehir tıpkı 1040-1070 yıllarının 


2 Kemal Yavuz, a.g.e., b. 1670-1672, 1/248; 2/656. 
3 Kemal Yavuz, a.g.e., b. 4428-4429, s. 637. 
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Kâşgar şehri gibi Türkçe'nin kültür merkezlerinden biridir ve emniyet yönü ile Anadolu'nun diğer şehirlerinden daha güvenlidir. Devrin ilim ve sanat sahibi olan Ahi Uran ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi büyükleri yanında Yunus'un şeyhi ve Hacı Bektaş'ın öğrencisi olan Tapduk Emre de bu bölgede yaşamaktadır. 


O devirde Gazan Han wv 703/1304) ibadet yerleri ile öğrenim yerlerine, mescid ve medreselere değer vermiş ve bunların korunmasını emretmiştir. Hatta şehrin ileri gelen bir âlim ve şeyhi olması yönü ile Gazan Han, Gülşehri'nin şahsına karşı da saygılı davranmıştır. Gülşehrnin hayatını kendi eserlerini inceleyerek takip edersek şairimizin iyi bir tahsil gördüğünü söylemek gerekir. 
Onun anlattıklarına ve verdiği bilgilere bakarsak Kur'an'ı ezberleyip hafız olduğu gibi“, İslâmi ve edebi bilgiler yanında fen bilgilerine de sahiptir. Gülşehri bu yönü ile ayrı ele alıp sayıp döker ve bu arada kendisini de anlatır.” 


Gülşehri'nin bu durumda hoca ve şeyh olarak zikretmesi yerinde bir husustur. O bunu, 


Pâdişâh ol servi görmeğe iver 
Hâce Gülşehri dahi anı sever 


Şehr şeyhi dün u yâ dehri-durur 
Şimdi âlem şeyhi Gülşehri-durur 


beyitlerinde haklı olarak dile getirmiştir. Son beytin ikinci mısraında ise bütün ilimleri okuduğunu bildirir. Bu du- 


4 Kemal Yavuz, a.g.e., s. 26-27. 
5 Kemal Yavuz, a.g.e., 1/301-304. 
6 Kemal Yavuz, a.g.e., 2/302. 
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rumda Gülşehri, devri gereği, zamanının diğer âlimleri gibi ansiklopedik bir âlim olarak görülür. 


İlim tahsili için muhakkak seferlere çıkmak ve zorluklara katlanmak gerekir. Gülşehri de Feleknâme adlı eserinde, “Her köy ve şehri dolaşan biz, başkalarının kitaplarını da gördük” derken, devrinin müellif ve âlimleri ile buluşup konuştuğunu hatta onların eserlerini okuduğunu zikreder. O eser yazmakla ebediyete taşınacağını bildiği için eserlerini bu niyetle yazmış Nizâmi, Attâr, Mevlânâ, Senâi, Sultan Veled ve Sa'di'yi takip ederek onlar gibi olmuş ve yedinci sırayı elde etmiştir. Bunun yanında eser yazmak ve geleceğe taşınabilmek için başkalarını da teşvik etme düşüncesindedir. 


Çok okı Gülşehri destanlarını 
Kim göresin akl bostanlarını 


derken,” insanları kendi eserlerini okumaya yöneltir ve hikâyeler yazdığını haber verir. Gerçekten Gülşehri Feleknâme adlı eserini Farsça, Mantıku't-Tayr'ı da Türkçe yazmıştır. Mantıku't-Tayr Attâr'dan tercüme bir eser olarak bilinir. Halbuki o bu eserden sadece yedi hikâye tercüme etmiştir. Bunun yanında Mevlânâ'nın Mesnevi'sinden beş hikâyenin de tercümesi yanında şerhini de yapmıştır. Başka edipler ile Kelile ve Dimne'den de tercümeler yapan Gülşehri ayrıca tercüme olmayan hikâyeler de yazmıştır. Tercüme hikâyeleri arasında işlediği konuya göre hayvan hikâyelerine de yer vermiştir. 


7 Kemal Yavuz,a.g.e., 2/328. 
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Bu durumda şairimiz Anadolu'da 13. yüzyıldan sonra başlayan Türk edebiyatında ilk fabl yazarı olarak görülür. 
Ayrıca Mevlânâ'dan beş hikâyeyi tercüme ve şerhetmekle de edebiyatımızda Mesnevi hikâyelerinin ilk mütercimi ve şerhedicisidir. Hepsinden önemlisi Türk hikâye edebiyatının başında Gülşehri vardır ve şair edebiyatımızda ilk hikâye yazarıdır. Bazı hikâyelerinde toplumu tenkit de eder. Ahi Bişr hikâyesi böyledir. O bu hikâyede ahiliğin bozulmaya başladığını tenkit ederken, gerçek ahinin nasıl olması gerektiğini anlatır ve Ahi Bişr'i örnek ahi olarak ortaya koyar. Böylece kendi bünyemize yönelir ve toplumun meseleleri ile ilgilenir. Zaten Türk edebiyatında ahilik hakkında ilk bilgiler de Gülşehri'den gelir. 


Gülşehri'de öğüdün de büyük yeri vardır. Ahiliğin düsturuna o da gönülden bağlıdır. Öğüdün başında bunlar yer alır. Ahilik ve fütüvvette düsturlar vardır. Bu düsturlar bir nevi ameldir. Hem topluma hem insanın kendisine fayda sağlar. Sırası ile ele alırsak alnı açık olmak, kapısı açık olmak, sofrası açık olmak bunların başında gelir. Gözü bağlı olmak, dili bağlı olmak, uçkuru bağlı olmak insanı nefsine karşı üstün kılmaktır. Tabii alnı açık olmak, toplumdaki yerini belli eder. Bunlar insan olmanın da temel düsturlarıdır. Dilini, gözünü ve belini bağlı tutmak da başkalarını kendi gibi düşünmektedir. Bütün bunlar iyi düşünüp iyi görmenin verdiği neticelerdir. Hepsinin ayrı ayrı değeri vardır. 


Akıl ve nefis mücadelelerinde aklın yanında yer almak da Gülşehri'nin öğütleri arasındadır. O bunu, 


Aklına uy kim gidesin göklere 
Kurd olma kim iresin üklere 
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Nefs kavlin dutma her dehrî gibi 
Aklı rehber eyle Gülşehri gibi 


beyitlerinde ve eserlerinin daha pek çok yerinde dile getirir. Ayrıca insana doğru olmayı ve bu yolda gitmeyi öğütleyen Gülşehri, iyilerle birlikte olmayı, kötü huylu da olsa bu sayede aşılanmış yabani meyve ağacı gibi olup, insanlara fayda sağlayacağını da tembih eder. Kısaca o, tövbe ve duayı terketmemeyi ve sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın yolunda gitmeyi ister. Bunu da, 


Yavuz işden tevbe kıl iy nâmdâr 
Mustafa yolını eyle ihtiyar 


beytinde dile getirir.* 


Anlam ve hikmet tarafını hiç ihmal etmeyen Gülşehri şekilci değildir. O zevk sahibi bir şair olmanın yanında tabiatı algılama ve tasvir tarafına da yönelir. Belki sanatının kudreti de buna dayanır. Yazılan her şeye, edebiyat açısından, dil ve anlatım yönünden bakar ve zor beğenen müşkülpesent bir şair olduğunu da gösterir. İfade- nin ve anlatımın kendisininki gibi olmasını ister. 


Böyle zengin böyle tatlı böyle ter 

Hüsrev ü Şirin sözi ola meğer”! 
ve 

Bu hikâyet böyle şirin böyle ter 

Leyli ve Mecnün sözi oldı meğer" 


8 Kemal Yavuz, a.g.e., b. 3185-3186, 2/474. 
9 Kemal Yavuz, a.g.e., b. 3614, 2/536. 

10 Kemal Yavuz, a.g.e., b. 756. 

11 Kemal Yavuz, a.g.e., b. 1679. 
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beyitlerinde Nizâmi'nin eserlerine gider ve anlatımın üstün olmasını arzular.'? 


Bütün bu hususlar Gülşehri'nin dile verdiği önemi gösterir. Gerçekten o Anadolu'da Türkçe'nin yazı dili olarak ortaya konmasında en başta yer alır ve kendisinde hasbi bir Türkçe sevgisi vardır. İlk eseri olan, Gazan Han adına 1301 yılında yazdığı ve onu övdüğü Feleknâme'si Gülşehri'nin ilk kalem denemesi olmuştur. O böyle bir yol tutmakla Türk edebiyatında iki dilde eser veren şairlerin başında gelir ve bir şair veya edibin hem Türkçe hem Farsça eser vermesi durumu Gülşehri ile başlar. Şairimizin bunda da bir öncü durumunda olduğunu belirtmemiz gerekir. Belki Nizâmi, Mevlânâ, Sultan Veled gibi aslen Türk olan ve Farsça yazan şairlerin de bunda tesirinin varlığını düşünmek gerekir. Gülşehri de bu düşünceden hareketle Feleknâme'sini yazmıştır. Ama eserin asıl yazılış sebebi geleceğe yönelik olup unutulmamaktır. 


Gülşehri, Feleknâme adlı eserini Farsça yazdıktan sonra bir daha Farsça'ya dönmemiş ve Türkçe'yi üstün tutmuştur. Ayrıca Türkçe yazmakla da övünme yolunu benimsemiştir. Bunu, 


Kendüzüni her serefrâza uram 
Gül sarından adı Şirâz'a uram 


12 Kemal Yavuz, age, 1/112, 250. 

13 Kemal Yavuz, “XIII-XV. Asır Dil Yadigarlarının Anadolu Sahasında 
Türkçe Yazılış Sebepleri ve Bu Devir Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, sy. 27, Faruk Timurtaş'a Armağan, İstanbul 1983. 
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Mantıku't-Tayr'ı ki Attâr eyledi 
Pârisice kuş dilini söyledi 


Anı Türki suretinde biz dakı 
Söyledük bülbül gibi Tanrı haki 


Çün Feleknâme düzetdük şâhvâr 
Pârisice tâc u tahtnı zernigâr 


Türk dilince dahi Tâziden latif Mantıku't-Tayr eyledük ana harif 


Ben bu Türki defterin çün dürmeyem Pârisicesi-y-ile degşürmeyem 


Kimse böyle tonlu söz söylemedi 
Kimse bundan yig kitâb eylemedi 


beyitlerinde dile getirir ve Türkçe'ye verdiği. önemi belirtir."4 Hakikaten Gülşehri'nin dediği gibi 1317 yılına gelindiği zaman Mantıku't-Tayr gibi bir eser ortaya konmuş değildir. O bunu gerçekleştirmek hususunda ne kadar övünse haklıdır. İşte bütün bunları gerçekleştiren, Farsça ve Türkçe eser yazan, öğütler veren, edebi endişe taşıyan ve Hz. Peygamber'e uymak sayesinde insanların kurtuluşa ereceğini söyleyen Gülşehri'nin 1317 yılında yazdığı Mantıku't-Tayr adlı eserinin yazımından ne kadar yıl sonra öldüğünü de bilmiyoruz. 


Gülşehri kendisinin de belirttiği gibi devrinden sonraki zamanlara da eseri ile tesir eden bir şairdir. Daha 


14 Kemal Yavuz, a.g.e., 2/654-655. 
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sonra Gülşehri'yi, sıra ile Şeyhoğlu Mustafa (v. 1402'den sonra), İbrahim Beg, Hatiboğlu, Pir Mehmed bw 1461) ve Lârendeli Kemal Ümmi wv 880/1475) gibi 15. yüzyıl şairleri eserlerinde övgü ile zikrettikleri gibi, şiirlerinden alıntılar da yaparlar. Ayrıca şiirleri nazire mecmualarında yer alır. Bunun yanında şairimizin kimi söyleyişleri ve beyitleri, Yunus Emre, Âşık Paşa, Süleyman Çelebi, Şeyhoğ-Iu Mustafa, Muhibbi, Koca Râgıb Paşa, Şeyh Galib ve Ziya Paşa gibi şairlerimizde, bazan lafzen, kimi zaman da mana olarak yer alır.'9 


Eserleri: 


1. Feleknâme: Mesnevi nazım şeklinde yazılan Feleknâme aruzun remel bahrinde yazılmıştır. Fâilâtün failâtün fâilün vezninde yazılan eser Farsça'dır. Gülşehri, eseri hakkında 1317 yılında yazdığı Mantıku't-Tayr'da bilgiler verir. Gazan Han adına yazdığı mesnevisinde şair onu meziyet ve üstünlükleri ile anlatır. Kırşehir'de hüküm süren bu emiri “yeryüzünün güneşi” ve “dünyanın ayı” olarak niteler. Eserin adından da anlaşılacağı gibi Feleknâme astronomi ile ilgilidir. Şair, eserinde, “Nereden geldik, nereye gidiyoruz?” düşüncesine dayanarak yazmıştır. O bu sorulara cevap olarak Kur'an'a bakmış ve Kur'an âyetlerine telmihte bulunmuştur. 


Eserde tasavvufi taraf ağır basar, ancak şair için aklın da önemi büyüktür. Ahlâki ve didaktik yönü de ihmal etmeyen Gülşehri, Feleknâme'sinde insanın hayatta karşılaştığı zorluk ve ıstıraplara katlanarak sonunda mükğfata kavuşacağını savunur. Kısaca şair, eserinde 


15 Kemal Yavuz, age, 1/XXXII-XXXIV. 
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ruh ve ruhun yolculuğunu anlatır. İşlenen konu, devrin ilim anlayışı ve görüşü doğrultusunda ele alındığı gibi, seçilen hikâyelere de açıklama yoluna gidilir. Şair hikâyelerini Kelile ve Dimne, Mesnevi, Kâbüsnâme gibi eserlerden seçer. Ayrıca bu hikâyelerde kendine göre tasarruflarda bulunur. 


Konu ve işleniş bakımından Mantıku't-Tayr ile paralellik gösterir. Eser, Gülşehri için bir deneme olmuş ve Mantıku't-Tayr'ın yazımında temel teşkil etmiştir. Feleknâme'deki “ruh”un yerine Gülşehri, Mantıku't-Tayr'da “hüdhüd”ü koymuş ve kimi hikâyelerine de Mantıku't- Tayr'da yer vermiştir. Üzerinde Prof. Dr. Sadettin Kocatürk'ün çalıştığı eser, 1982 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. 


2. Mantıku't-Tayr. Gülşehri'nin en büyük ve en önemli eseridir. Eserine Gülşennâme de diyen şair bunu, 


Biz bunu Gülşennâme'de kim eyledük 
Dükeli ilm ıstılahın söyledük'6 


beytinde açıkça söyler. Bunu günümüz Türkçe'si ile tek bir cümle halinde verirsek şair, “Biz yazdığımız bu Gülşennâme'de bütün ilimlerin terimlerini de anlattık” demektedir. Bundan da eserin bir tercüme değil, Gülşehrinin tasarrufları, eklemeleri, kendine göre yazdığı hikâyelerle ve öğütleri ile telif tarafı ağır basan bir yapısının bulunduğunu söylememiz gerekir. Zaten o, 


16 Kemal Yavuz, a.g.e., 2/658, b. 4432. 
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Kuş misâli bunda Attâr'un-durur 
Kalanını eyleyen yârun-durur 


beytinde bu durumu ayrıca yer verir." 


Türkçe'de ilk defa 14. yüzyılda Gülşehri tarafından yazılan Mantıku't-Tayr, 15. yüzyılda Ali Şir Nevâi, 16. yüzyılda da Zam, Kafzâde Şeyh Mehmed ve 17. yüzyılda ise Fedâi Dede tarafından tercüme edilmiştir. Bu durumda eserin Türkçe'de beş edip tarafından farklı şekillerde ele alınıp ortaya konduğunu söylememiz gerekir.'8 


Eserde hüdhüdün önderliğinde Kafdağı'na ulaşmak ve simurga kavuşmak için yapılan yolculuk anlatılmaktadır. 
Bunun için hüdhüd, bülbül, papağan, tavus, hüma, kaz, doğan, keklik ve baykuş gibi kuşlarla ayrı ayrı görüşür. Onların bu zahmetli yolculuktaki zorluklara itirazlarına cevaplar vererek yola getirir. Bu kısım eserin yapısı göz önüne alındığı takdirde birinci bölüm olarak karşımıza çıkar. 


Eserin ikinci bölümü kuşların, ismi verilmeyenlerle beraber hüdhüd başkanlığında hep birlikte yola çıkmalarını ve gayelerine ulaşmalarını anlatır. Ancak kuşların başka başka soruları da vardır. Bu kısım hüdhüdün kuşlara vaazı gibi bir şeydir. Çünkü hüdhüd bu bölümde sırasıyla tahkik, taklit, ilim, adalet, gıybet, yalan, boş konuşma, ârif, şeyh ve marifeti, fütüvvet, cömertlik, el açıklığı, mürüvvet, günahkârlık, özür, nefis, öfke, vefa, ayyarlık, hırsızlık ve ikiyüzlülük, baştan çıkarmaklık, hikmet, peygamberler ile velilerin makamları, şeriat, tarikat ve hakikatte hükümlerin 
17 Kemal Yavuz, a.g.e., 2/656, b. 4429. 


18 Cem Dilçin, “Mantıku't-Tayr'ın Manzum Çevirileri Üzerine Bir Karşılaştırma”, AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, sy. 369, s. 36-52. 
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ne olduğu, yolun uzaklığı ile ilgili sorular sorarlar. Kuşlar kendi hallerini gözden geçirince simurga varmaya yüzlerinin olmadığını ileri sürerek yine itirazda bulunurlar. Ancak hüdhüd yorulup bıkmadan bu itirazlara cevap verir. 
En sonunda hep birlikte yola koyulurlar, insanın Hakk'a mekânsızlığa ait olduğunu anlarlar. Çünkü can mekânsız olur. Hakk'ın da mekânı yoktur. Şu halde canı layık olduğu yere götürmelidir. Bu fikirle yola çıkıp “asl”a kavuşurlar. 


Mantıku't-Tayr, temsili bir eserdir. Böyle olmakla birlikte verilen bilgiler, anlatılan konular nasihat edebiyatımız açısından önemlidir. Hemen her hikâyenin sonunda Gülşehri'nin kendine dönerek verdiği öğütler okuyucuya da içine alır. Bu açıdan bakınca eserin dini yönünün ağır bastığını ve öğretici bir eser olduğunu söylememiz gerekir. 


Gülşehri'nin 4437 beyit tutan Mantıku't-Tayr'ı ilk eseri olan ve Farsça yazdığı Feleknâme ile benzeyen ve aynı hikâyelere yer veren yönleri de vardır. Esere bu açıdan bakarsak, 186 hikâyeye yer veren şair, Mantıku't-Tayr'a altı hikâyeyi Feleknâme'den almıştır. Ancak bu hikâyeler Türkçe olarak daha mükemmel işlenmiştir. Feleknâme'nin şimdilik yalnız bir nüshası vardır. Mantıku't- Tayr'ın ise bilinen altı nüshası bulunmaktadır. 


3. Arüz-ı Gülşehri: Gülşehri'nin aruz veznini ve bahirlerini anlatan on altı yaprak tutarında bir kitapçıktır. 
Aruz üzerine yazılan bu Farsça eser ile Gülşehri, şiir ve ölçüsü ile ilgili olarak edebiyatımızda bu konulara eğilen bir öncü durumundadır. 


4. Kudüri Tercümesi: Hanefi fıkıh âlimlerinden Kudüri'nin w. 1037) eserinin tercümesidir. Bu eseri tercüme 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etmesi, Gülşehri'nin fıkıh ilmine olan ilgi ve bilgisini de göstermektedir. Eseri tercüme ettiğini ve bilgisini, 


Değme ilme akl yitüren bizüz 
Kim Kudüri nazma getüren bizüz 


Değme ilmün sırrını kim söyledük 
Değmesinden bir risale eyledük 


beyitlerinde anlatır.'9 Ancak bu eser ele geçmemiştir. 

5. Şiirler: Gülşehri'nin bilgi verdiğimiz eserlerinden başka şiirleri de vardır. Bu şiirler nazire mecmualarında yer almaktadır. 


6. Kerâmât-ı Ahi Uran: Ahi Evran'dan ve onun cömertliğinden bahseden bir eserdir. Gülşehri'ye ait olduğu söylenen bu küçük eser 167 beyittir. Agâh Sırrı Levend bu eserin Gülşehri'ye ait olduğu hususunda şüphesini belirtir.? 


19 Kemal Yavuz, a.g.e., 2/654-656. 
20 bk. Gülşehri, Mantıku't-Tayr (haz. Agâh Sırrı Levend), Ankara: TDK Yayınları, 1957. 
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Yüce Allah'ın hazinesinin anahtarı bismillâh olduğu için, bu hazineyi açan insan Allah'ın ismini anmakla O'ndan haberdar olur. O, cömertler cömerdi, yüceliklere erdiren, ezelden var ve bir olan, her şeye emri ulaşan, hep diri olan, her bir varlığa yeten ve her şeyi her zaman bilendir. O, âlemi kudreti ve gücü ile düzenli olarak ortaya koydu, Âdem'i de kendi nurundan yarattı. Sen insan isen Allah'tan ayrılma, doğru yolda isen hep öyle ol, bu yoldan ayrılıp da sapıtıp bozulma ve azma. Her işin içinde güven bulunmaz, her fiil doğru olmayabilir; sen hep Peygamber'in sözüne inan ve ona bağlan. 


Canlarımız mekânsız ülkeye ait olduklarından bu dünyada kalmayıp yine oraya gidecekler. Bu, gülün diken içinde yatmasına benzer; gülün hep diken içinde olması ve insanın asıl vatanını, aslını unutması acınacak bir haldir. Acaba, bu beş-on yıllık dünya hayatından 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önce nerede idin, sen o yeri istesene! Doğrusu canlarımız gökten yere inmiştir; yeri benimseyip beğenen, göklere ulaşabilir mi? Canlar o yerden nasıl birer birer geldilerse yine o tarafa teker teker gitmeleri gerekir. 


Cennet kişinin aslına kavuşmasıdır; cehennem ise asıldan uzak düşülen yerdir. Yüz kuşa da kavuşsan o, bir kuştur ve onların padişahı anka kuşudur. Kuşların padişahlarına erişmeleri için yüz türlü gayret sarfetmeleri gerekir. Bu iş, kılavuzsuz olmaz, onlara hüdhüd kuşu rehber olunca kuşların hepsi o yolda yürüyecekler. Kim simurga erişmek isterse, Kafdağı'na varıp onu görmesi gerekir. Hüdhüd, kuşlar ve simurg bir benzetmedir; akıl ve tabiat hüdhüd ve kuşları, simurg da Allah'ı temsil eder. Gülşehri yeniden söze başladı ve kuşların dili demek olan Mantıku't-Tayr'ı güzelce söyledi. 


Simurg'un Hikâyesi 


Meğer bir gece Çin şehri üstünden simurg ansızın kanat açıp gösterişli bir şekilde uçup gitti. Onun yüz binlerce türlü nakışla dolu kanatlarından biri Çin'e düştü. Halk o kanadı görünce büsbütün dinlerini terkettiler. 
Gördükleri o kanadın nakışlarına kapılıp inandıkları için, kanattan başka bir şey görmediklerinden o kuşu kanattan ibaret sandılar. 


Bunların her biri kararsızlık içine düşüp o kanatta gördüğü çeşit çeşit işleme ve süslerden birini seçti. Biri güneşe, biri aya taptı ve biri de tapmak için yıldızı seçti. 
Biri puta taptı ve mâbudum dedi, biri de haça taptı ve onu ilâh edindi. 
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Ey sevgili dost! Biri buzağıya taptı ve kâfirliği gerçek dinden ayırmadı. Müslüman olan herkes o kuşu sordu, kâfirler ise onun kanadının işleme ve süsünü gördüler. O kuşun yüz bin kanadı vardır; bir kanadın işlemelerini görüp ona tapan kâfirdir. Âlem, felekler onun bir kanadıdır; bunu anlayıp kanadı görenden o kuşu sorunuz. 


Mümin kişi o kuşun birliğine inanır; kâfir ise o kuşu kanattaki işlemeler sanır. Sen o yüz bin kanadı olan, her yerde bin bir adla bilinen o kuşa yönel de bir kanadın süsüne, işlemelerine aldanma ve o kuşu yalnız bir kanattan ibaret sanma. Tenli canlı bin kanat bir kuş olunca, bir kanadın işlemeleri nasıl simurg olabilir? 


Bütün kuşlar onun gölgesi olduğu gibi, hepsi onun mülkünün süsüdür. Kim sayeyi izleyerek zatına yol sürerse sonunda, o yoldan huzuruna ulaşıp kavuşur. Ey sevgili ve değerli kişi! Gölge onun ışıklarıdır; sen gölge ile asıl zatı ayır. Sen süslere ve işlemelere değil de o kanadın kime ait olduğuna bak; böylece o kanadın sahibi olan kuşa kavuşup ona ulaş. Bir kanattaki binlerce işlemeye gönül verme de asıl yüz bin kanadı olana bağlan. 
Bir kanada hayran kalmak yerinde bir iş değildir; sen o kanatların sahibi olanı istersen, daha çok kanat bulursun. Bu Gülşehri her kuşa tutulup gönül vermez, o kuşu terkederse asıl kuşların padişahı olan simurgu bulur. Zaten insan kendini bırakıp benlikten geçmeyince gerçek padişah olan Allah'ın sırdaşı olamaz. İnsan iddiasını ve benliğini bıraktığı gibi dedikodu da etmemelidir. Birini fenâ sahibi olarak bıraktılar; ancak ondaki bir benlik iddiası yüzlerce oluverdi. 
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Kuşların Toplanması 


Bütün kuşlar bir yere toplanıp, memleketin padişahsız olduğunu bildiler. İlkbahar, bir sabah vaktinde kırda bulunan bitkiler üzerine padişaha yakışan inci tanelerini andıran çiğ damlaları saçmıştı. Bu kuşların hepsi bir mecliste buluştular; her biri hünerini ve değerini de ortaya koydu. Bize anlı şanlı bir padişah, bir ulu meşhur sultan lazım idi. Bize aysız bir gökyüzü gösterebilir misiniz; neden bizim de bir padişahımız yok? Düşünüp taşınıp, başımızı kılıca yaslayıp orduya bir padişah arayıp bulalim. Eğer ülke padişahsız kalırsa, memleket kısa zamanda yıkılıp harap olur. İstemekten geri kalıp, bıkıp, usanıp yorulmayalım; öndersiz de yola gitmeyelim. Aramızdan birini başa geçirin ve padişah aramak için kılavuz yapın da bu yola onun ile gidelim; zaten padişahsız biz nasıl sabredebilir, nasıl dayanabiliriz? Rehber olmaya kimin layık olduğunu araştırın ve ordu içinden çağırtıp, davet ederek görüp bir sorunuz. Kılavuz olmak için hüdhüd gelmeli; çünkü o, yolu Gülşehri'den daha iyi bilir. 


Hüdhüdün Ortaya Çıkması 


Hüdhüd sırtında elbisesi ve başında tacı ile itirazı olmadan ve uygun bir şekilde ara yere geldi. “Tarikat ülkesine baş ben olduğum gibi, hakikat yolunun kılavuzu da benim. Bütün âlemi baştan başa gezerek, her bir nakşını gönlüme yazdım. Ben Süleyman peygamberle çok yolculuk yaptım; benim görmediğim hiçbir deniz ve ülke yoktur. Ne şekilde ve ne halde isterseniz ben hazırım; zaten Süleyman peygambere de sırdaş ben idim. Bu sırrı 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bilen erenler, beni yollarında kılavuz edindiler. Ben her bir kuşu varacağı yere ulaştırırım; zaten ben olmadan kimse simurga kavuşamaz. Padişahı anlayan benim, fakat bu yola yalnız başıma, ne şekilde gidebilirim? Bu bir şey ifade etmez. Eğer hepiniz benimle gelirseniz, hep birlikte yola çıkıp gidebiliriz. Benden hiçbir zaman ayrılmazsanız; şüphesiz o padişaha kavuşursunuz. Zaten Hz. 
Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem], “Gideceğiniz her yola arkadaşla gidin de yolculuğunuz kolay olsun” buyurdu. 


Ey insanlar! Eksiksiz bilip anlayınız, sonra da hazırlanıp yolculuk için azık hazırlayınız. Doğrusu bizim, Kafdağı denen dağın ardında bir padişahımız var. Onun adı simurg, güzelliği hiç farımaz ve solmaz; gücü kuvveti ortadadır, fakat kendisi görünmez. Bütün işlere tedbir kılan o olduğu gibi, bütün kuşların padişahı da odur. O bize çok yakındır ve nimetleri boldur; biz ise ondan binlerce senelik yoldan uzağız. Ne bu yola gitmekten vazgeçelim ne de bu konağa yalnız başımıza varalım. Yalnız gidemediğimiz bu yola benimle birlikte geliniz ve bana yoldaş olunuz. Kim benimle yoldaş olursa, o padişahın ve dergâhının sırdaşı olur. Ben kime önderlik edip yol gösterirsem, onu yüce padişaha kavuştururum. 


Her ne işe başlarsan Allah adı ile başla ve kimseyi kendinden aşağı görme. Hak Teâlâ'dan kişiye doğru yol verilince, şüphesiz o kimse her işi en güzel şekilde yapar. Bu örnek bütün kâinatın gül bahçesidir ve Muhammed Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem], selâm onun üzerine olsun, yiğitliğinin hikâyesidir. 
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Muhammed Mustafa [s.a.v] 


Biz Cenâb-ı Hakk'ı vekil kılıp O'na dayanıp, Hz. Muhammed Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem] hikâyesini söyleriz. O dünyanın kendisi ile övündüğü, bütün varlıkların üstünü olup, ahiretin sultanı, dünyanın da padişahıdır. 
Peygamberlerin ve velilerin önderini anlatayım da onun kim olduğunu iyiden iyiye dinle. Peygamberin gençlik ve yiğitlik zamanında bütün âlem beden, o da can idi. 
O, “Din bana verilmiştir, bu dinden başkası hep bâtıl ve sapıklıktır” der idi. Kâfirler ülkeyi ele geçirmiş, padişah nerede; Allah katında gerçek din İslâm'dır, mülkü hani? 
(Âl-i İmrân 3/19). Bütün milletler sapıklık içindedir; ebedi ve sonsuz din benim getirdiğimdir. Bütün bu putları kırıp ufatmalı, götürüp demircilere satmalı. Sapıklıkta ısrar edip dayatanların ülkelerine akın salacak; nerede putha- ne var ise yıkacağız. Puta tapanın başını kesip; onu tapındığı putun boynuna asmak gerekir. O dünyayı, bana uyanlar fethedecek, bunun dışında kalanlar kılıçtan geçirilir. İnananları iman ettiklerinden dolayı birbirleri ile dost ve sevgili edecek, Kâbe'yi de putlardan temizleyeceğiz. 


O daha bunları yeni yeni söylüyordu ve daha şanı şöhreti de âleme yayılmamıştı. İnsanlar onun için deli derler ve itibar etmediklerinden sözlerine gülüp, alay edip geçip giderler ve yok sayarlar, kâle almazlardı. O, bunda sıkı sıkıya ısrar ettiği için şehir halkı acze düşüp perişan oldu ve hepsi yanına geldi. Kimisi, “Senin aklın yok mu; yoksa yaşamayı kendine çok mu görüyorsun! 
Ey yetim! Aklını başına topla, ağzından büyük sözler çık- 


AŞK ve GÜL *35 


“ör... EEE eee 


maya başladı. Ebü Talib'e saygımız olmasa idi; sana neler yapacağımızı biz bilirdik. Yalnız puta tapan biz değiliz; bütün âlem puta tapmakta, hatta putun nakışlarını öpüp benimsemektedir. Sen bizim ülkemizi yakıp yıktığını farzet; peki pek çok padişahla nasıl başa çıkacaksın? Haydi Mekke'yi kendine bağladığını düşün; ya bütün âlemi nasıl inandırıp ele geçireceksin? Dünyada giyecek bir elbisen olmadığı gibi, bir öğün yiyecek ekmeğin de yok. 
Bu göz önündeki tanrıları bırakıp da görünmeyen o bir ilâha gidip kim uyacak? Sen yalnız başına herkesin dinine nasıl hak ve doğru din değil dersin, senin aklın yok mu? Bu kadar yüzlerce padişah ile yüz binlerce asker bir yetime nasıl uyabilir? 


Ağzını açma, padişah sözünü işitmesin; dilini tut ve başını yitirme. Kimsenin söylemediği sözleri söyleyip de kendi canına kasteyleme. Eğer beyimiz senin sözünü işitirse tozunu toprağından çıkarır da toprağını toz edip yele verir” dedi. 


Peygamber bunların sözünü işitince çekinmeden ortaya çıkıp kendini gösterdi: Benim yanımda sultanın adı bile olmaz; olsa bile o padişahın yanında bir bekçi gibidir. 
Benim tacım ses vermeye başladığı zaman pek çok padişahları tahttan alaşağı eder. Pek çok bey bana köle olacak, nice hükümdarlar da hizmetime gelecek ve bu hizmet için can atacak. Âlemde Allah'tan başka ne kadar varlık varsa bunların hepsi bana hizmet edecekler. Hükümdarınız benim sözümü tutmaz ve buyurduğum işi yapmaz ise ona kendi haddini hakkıyla bildirdiğim gibi, size ve ona da hayat hakkı tanımam. Gün doğduğu zaman gece yok olur; gidip söyleyin bakalım, o bana ne yapabilir? 
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Münafıklar bu sözü işitince, her birinin bedeninden canı ayrılıp gitti. Fakat çölde milletini sahiplenip yardım etmekte ve kayırmakta çok aşırı giden bir bey var idi. 
Kavminden bir kimsenin sözünü işitince, yardım için kendini feda bile ederdi. Milletine aşırı derecede bağlı olduğundan, kendisine öl deseler, canını verirdi. Kavmini görüp gözeten, at binen ve ipek giyen o beyin adı Safvân idi. Mekke halkı hep birden bir yere toplanıp o beyin yanına geldi. Kendi dinlerine arka çıkarak, inleme sızlama ile bağırıp çağırdılar. 


Sonunda, “Mekke’de bir yiğit ağzını açınca söyledikleri söz değil, sanki üstümüze ateş saçmaktadır. 
Onun dilinden putlarımız, Hübel, Menât kurtulamadığı gibi, o Üzzâ ve Lât'a da hakaret eder. O putlarımızı yererek incitti; hatta Narunur putu bile onun dilinden kurtulamayıp ağladı. Onun ateşi Zendusta putunu da yaktı ve bize, “Sizin milletiniz büsbütün haktan ayrılıp sapıttı” dedi. O ayı ikiye bölen bir sihirbazdır; avuçlarına taş alır; yumar. Sonra da cadılık yapıp sihir ile konuşturur. Bunu defedip kovup ortadan kaldırmanın çaresini de bilmiyoruz. Bize, “Ne beyi ne sizi korum der.” Ey ülkenin beyi işte biz bunu size arzediyoruz. 


Bu sözleri söyleyince önüne geçmezsek, kısa zamanda bütün halk ona uyacak. Örümcek ona perde yaptı; hatta kertenkele ile güzel güzel konuştu. Ondan bizi sormamış kimse yok; ancak biz millete “sapık ve yoldan çıkmış” diyeni de görmüş değiliz. O bey bu sözleri işitince öfkelenir ve gözleri kan çanağına döner. Bey, “Acaba o yiğit deli midir?” deyince, Ebü Leheb, “Deli 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değil akıllı kimsedir” diye cevap verir. O, “Akıllı kişi niçin putlara sövsün, sonra o yüce insan neden kendini övmektedir. Öyleyse onu malı mülkü zenginliği şımartmıştır” deyince, Ebü Leheb, “Onun elbisesi bile abâdır” cevabını verir. “Hatta dünyada sayacak iki kuruşu olmadığı gibi, yemek için de bir lokma ekmeği bile bulunmaz. 
El içinde giyecek bir elbisesi ve bir öğün yiyecek ekmeği bile yoktur. Bu açıkça görünen tanrıları bırakır ve gidip görmediği bir Allah'a tapar. 


Sen kendi başına bütün herkesin dininin sapıklık olduğunu söylüyorsun, senin bu durumda aklın nerede?” 
deyince, O bey ellerini birbirine çalar ve binek taşından atına biner. Kılıcını alır ve, “Onu bana bir gösterin de hakkını istediğim gibi vereyim” der. Onun sözünden öfke ile dolup, “Kılıçla onu ikiye böleyim. Kendi putlarıma yardım edeyim ve ona uyanların hepsini öldüreyim” der. 


Mekke halkı sevinerek neşe ile yola düştüler; bey de onlarla birlikte geliyordu. Mekke'ye yaklaşınca, artık şehrin yakın olduğunu anladılar. Mustafa da bir mezarlığa gitmiş ve ibretle mezarlara karşı durmuş idi. O bey ansızın onu uzaktan görünce, âh edip atın başını kenara çeker ve durur. O kimse Mekke halkına dönüp, “Siz onun işlerinin bozuk olduğunu söylüyorsunuz. Şu mezarlıkta gezip haline çekidüzen veren kimse değilse buna şaşılmaz mı?” diye sorar. “Evet odur, o dosta benzer düşmanı nasıl bildin de soruyorsun? Sayısız kimselerle karşılaştın hiçbirine bakmadın da gördüğün bu kişiyi sormadan edemedin. Bunu uzaktan nasıl bilebildin de bu şekilde onun tarifini istersin?” dediler. 
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Safvân bunların körlüklerini, onun Süleyman bunların ise karınca gibi olduklarını görünce, “İşte ondan beri gözümü açtım ve ne yapmam gerektiğini anladım. 
Ben bunun gibi insan görmedim ve buna benzer birine de rastlamadım. Gözlerim birdenbire onu görünce, beni kendimden aldığını ve aşk ateşine yaktığını zannettim. 
Onun nuru gönlümün çırasını yakar ve beni kendi yolundan tarafa çekip götürür” dedi. 


Ebü Leheb, Safvân'ın ona tutulduğunu görünce, iyiden iyiye şaşkınlık içine düştü. Sonra, “Ey Safvân o sihrini yaptığı zaman senin gibi nicelerini yoldan ayırıp götürdü” dedi. Safvân, Ebü Leheb'in İslâmiyet'i asla kabul etmeyeceğini görünce, “Ben halini iyiden iyiye gözetleyip araştırıyorum, onun büyücü olmadığını da biliyorum. 
Dünyada bilim olarak ne varsa öğrendim, yalnız bunun ilminin ne olduğunu bilmiyorum. Her ilmin oku benim ok çantamdadır; sihir, büyü ve bunlardan kurtulma, tılsım, remil benim asıl işimdir. Ben dünyada, dağı dağın önüne getiren pek çok büyücüyü de görüp tanıdım. Ancak bu kimse, peygamberine doğru yol gösteren ve 'insanları hak yoluna çağır” diyen Allah tarafından söyler. Cadı ve büyücünün yüzü böyle nurlu değildir ve sihirbazlar bunun bildiğini bilmezler. Ben bunu daha yenice uzaktan görüyorum ve ona bağlılığımı gönülden söylüyorum. 
Eğer yakınına varırsam, aşk ateşinden vücudumda taşıdığım canım da yanıp yok olur. 


Put dediğin nedir, insan Allah'ı bırakıp da gidip bir cansız puta mı uyar? Bu bizi bütün oyunlarda yenecek ve kendisine verilen mucizelerle de dünyayı tutacaktır. 
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Put ise kendisini ateşten kurtarmadığı gibi, kendisine hakaret eden vuran kıran kimselerin de cezasını veremez. O halde başkalarını ateşten nasıl kurtaracak; bunu birak, kendisine tapmayanlara bile yüzünü ekşitebilecek mi? Tek başına yüzlerce çekiç vurulduğu halde, putların hiçbiri bu vuruşları yapana bir şey yapabildi, bir şey söyleyebildi mi? Bu ise, âlemleri yaratana çağırıyor, çünkü halk Allah'ın birliğini bilmektedir. Biz demircilerin örs üstünde çekiçle vura vura yaptığı putu biliyor; bir de ona tanrı diyerek kendi kendimizi kandırıyoruz. 
Kendini yaratana kim sövebilir; bunun karşısında insan kendi yaptığını tanrı diye övebilir mi? İlâh olarak bilinen hiç ölmemeli; bu da mahlukatı yaratan olursa uygun ve yerindedir. Safvân'ı puta tapmaktan ve put emrini tutmaktan Allah saklasın” der. 


Ebü Cehil de Safvân'a, “Ey ulu kişi! Ben delinin söylediği sözü işit de ne dediğime bir bak. Sen şimdiye kadar neden bu sözü bilip de düşünmezdin, şimdi mi aklın başına geldi? Şimdi bu cadıyı görüp anladın da insanların puta tapmasına mı şaşıyorsun? Sen elli yıldır puta taptın; şimdi ise putları beğenmiyorsun! Bu nasıl iş? Sen onun yüzünde aydınlık görüyor ve fitnesinden rahatsız olup çekinmiyorsun. O halde ben niçin ondaki nuru görmedim; sonra ona inanıp milletine karışmadıysam ne olacak?” der. Safvân, Ebü Cehil'in göremediğini, geceden gündüzü bile farkedemediğini anlar. Ona, “Ey Ebü Cehil! Dünya kapkaranlık bir gece idi ve evin köşesinde inciler vardı. Gözüm vardı, fakat görmediğim için o tarafa gitmiyordum. Güneş doğunca inciler karşımda parladı, sen ise kör olduğundan sana görünmedi. Gören kişi gece bir şeyi kaybedebilir; ancak sabah olunca tekrar bulur. Kör olanın derdine çare yoktur; zaten onun gündüzü ile gecesi bir demektir. Ben geceleyin bir inci düşürmüş, karanlıkta aramaktan vazgeçmiştim. Sabah olunca tekrar onu buldum, bu durumda kör olan herkes beni ayıplayabilir. 


Kimse zehiri şeker sanarak yemesin ve “güneş, aydın ve ışıklı değildir?” demesin. Altın madeni kimseye, ‘beni seviniz” diye yalvarmaz, zaten onu her kim görürse sever ve alır. Bu Muhammed, Allah'ın selâmı üzerine olsun, beni hiç görmedi ve yanılıp bana, 'Beni kâfirler arasında öv ve milletini bırakıp putlara söv' diye rüşvet de vermedi. Ben onu görünce, doğru yolu buldum ve bundan başka gidecek bir yer göstermediğini anladım. Mumu ancak gözleri görenler yakar; yoksa kör adam yananı da söndürür. Gözsüzün çırayı yaktığını düşün, öyle olsa bile ışığında bakıp neyi görebilir? Ben büsbütün onun canını almak için niyetlenmiş ve onu öldürmeye gelmiştim. Şimdi yüzünü gördüm; artık o kerem kılsın da benim canımı bağışlasın. Ölsem de artık suçum yok; çünkü kılıç tutmaya gücüm kalmadı ve her şeyimle teslim oldum” der. 


Safvân titreyerek atından iner ve Hz. Mustafa tarafina gitmeye karar verir. Mekke halkının canına ateş düşer ve hepsi birden Safvân'ın etrafına toplanırlar. “Senin gibi büyük bir bey kalkıp, bir dilencinin huzuruna varınca; bunu da cümle âlem işitince ne derler; sonra bizi kim insan yerine koyup değer verir. İşimizin seninle ziyana uğradığı anlaşıldı; keşke sana şikâyette bulunmasaydık, bu daha iyi imiş” derler. Safvân da, “Beni bir titreme tuttu şimdi benim titrememi giderin; bunun için ne lazımsa alıp verin. Eğer ben ondan tarafa gitmez ve kul köle olup hizmetine girmez isem, vücudumda can namına bir şey kalmayacak; zaten benim ona inancım tamdır. Ben ona kendi isteğim ile gitmiyorum; beni kendinden yana çekip götüren odur” der. 


Sonra titreyerek, “Ey Allah'ın peygamberi! Ben hata ettim” diyerek peygamberin huzuruna vardı. Ben, “Bilmeden seni avlamak için geldim; fakat senin avın oldum, artık senden ayrılıp gitmeye gücüm kalmadı” dedim. Başını onun ayağı altına koyarak, “Sana da dinine de inandım” dedi. 


Hz. Muhammed Mustafa [sallallahu aleyhi vesellem] ona, “Git memleketinde otur, bana gönlünden inanıp, iman getir” buyurdu. Müslümanlık yolu güçlenip kuvvetlenince, bu oyunda müminler kâfirleri yenerler. İşte en önce o bey müslüman olacak ve din içinde imana kavuşacaktır. 
“Gidip memleketinde bizi bekle, artık gazâ işlerini düzenleyip yoluna koyan sen olacaksın” buyurdu. 


Safvân sevinerek memleketinden yana gitmeye dursun; artık o münafıkların ne yapacağını bir seyret. 
Her biri taştan taşa başını vurur ve hepsi bu işe hayran kalırlar. İmanın ışıkları Safvân'a vurunca, o sonunda peygamberi görüp ona gönülden bağlanır. Ebü Cehil'in gönlünde temizlik ve güvenç, itminan ve kabul bulunmadığından, sonunda ona Mustafa (sallallahu aleyhi vesellem] görünmez olur. Eğer namaz kılıcı namazdan sıkılıp usanırsa, namaz en önce o kılan kişiden iğrenir. Eğer o kişinin adı cimriliğe çıkmış, ona eli sıkı denmişse o, zekâtın tadını bilmez. Oruç bir şahsı görmemiş ise, o kimse bu yüzden oruç tutmaz. Sevgi sevgiye ulaşıp, düşmanlık düşmanlıkla buluşsun; küfür küfüre gitsin, din de dine gelsin. Cennetlik isen cennette eşin cennet kızı olmal; yok şeytan isen cehennemde yoldaşın şeytan olacak demektir. Bakırı asla gümüşe katmadıkları gibi, gümüşü de bakır diyerek satmazlar. Güneşin yüzüne is ve karalık bulaşmaz; altın altına, bakır da bakıra karışır. Yüce firdevs cennetleri ne kadar güzeldir; ancak ona öyle amel ve hareket edenlerin mükâfatı ne güzeldir (Âl-i İmrân 3/136; Ankebüt 28/58) diye bildirilenler girecek. 


Nereye gitsem bu benim için iyidir deme; sen Hz. 
Mustafa'nın eteğine yapış ve onu hiç bırakma. Sen hep Mustafa ile beraber ol; fethe giderse sen de birlikte git ve ondan ayrılma. Akıllı kişi ne tarafa giderse gitsin buna şaşılmaz; çünkü onun için Hz. Muhammed'den [sallallahu aleyhi vesellem) daha iyi yoldaş yoktur, mutlaka onu bulur. 
Siz, o büyük günah üzerinde ısrar ederlerdi (Vâkıa 56/46) şeklinde bildirilen hekimin yüz günahtan pişmanlık duyup tövbe etmesine bakın. Her yalana nasıl gerçek diyelim; biz Mustafa'nın sözlerine inanalım. Onlar; seyahate çıkanları, rükü ve secde edenleri (Tevbe 9/112) örnek alıp bunu düstur edinip temel aldılar. İşte bu namaz kılan, tövbe eden ve ibadet yapan (Tahrim 66/5) kimseleri örnek alarak kurtuluşa erdiler; 


Dünyada bu hikâyeyi söyleyene, ahiret sebeplerini bir araya toplayana bir bak, o ne şekilde sözler söyledi; işte Gülşehri'nin sözü süslü ve güzel oldu. Her ağız sözü 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yakıştırıp düzgünce söyleyemez; incinin kıymetini ancak cevherden anlayanlar bilir. Onların her biri ellerinde mühür tutmaktadır; bu inciler, bu sözler bütün dünyaya dolar ve bunları Gülşehri söyler. Fâilâtün fâilâtün fâilât; bilgisizlik karanlık, ilim ise âb-ı hayat, yani hep canlı kalmaktır. 


Yola Yalnız Çıkılmaz 


İşte ey cihanın kuşları! Bu işleri yeniden padişahın düzenlediğini iyi biliniz. Bu az veya o çok demek hiç kimsenin elinde değildir, burada itiraz yoktur. Siz hüdhüd kuşunu aşağılayıp küçük görmeyiniz ve onun bu yolda kılavuz olduğunu kınamayınız. Bu yol, ne yoksulun ne de zenginindir; yalnız anlayış ve fikir sahibinin de değildir. 
Süleyman'a elçi olan kimse, kuşlar için her bir işi daha iyi yapar. Simurg benden başka olarak kimi seçmişse azcık bile olsa onun talihi, bahtı açılmadı. Benim ile o yola giden ve hükümdarın yüzünü gören kişi, bu uğurda yüz dağı bir günde geçer ve yüz denizi bir yudum su sanarak içer. İşte o kapıda gizli açık, nurdan ve karanlıklardan binlerce perde bulunmaktadır. Kimse bu yola yalnız başına giremez; geliniz hep beraber, hep birlikte gidelim. 


O yolda çok büyük yılanlar, güçlükler var; çöller ve kırlık yerler de pek fazladır. Zehirden acı sular içmek lazım; pek çok yılanı da öldürüp geçmek güçlüğü var. 
Kuşlar hüdhüdün sözünü başarılmaz gibi gördüklerinden, hepsi canlarından geçti. Hükümdarın varlığını bildiklerinden, hepsi hayran olup kendilerini unuttular. O yere bağlanıp tutuldular; böylece her bir kul padişahına ermek istedi. Ağlayıp sızladılar, perişanlık içinde kaldılar ve hepsi birden hüdhüdün çevresine gelip toplandılar. 
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Kula onun gibi bir padişah olunca, kulun bu şekilde başının dönüp kendinden geçmesi boşuna değildir. Biz ona ulaşmak için gayret edeceğiz ve sonunda padişahımız ile görüşeceğiz. Değilse biz kullar padişahtan ayrılırsak, artık onun bu ilde bir değeri olur mu? O gün orada hüdhüde ziyafet verdiler ve yol için hazırlıklar yaptılar. 
Ancak yol zahmeti ve korkusu sebebiyle, her biri yeni baştan bir bahane ve özür ileri sürdü. 


Bülbülün Mazereti 


Bülbül ortaya kendinden geçmiş, sarhoş heybete kapılmış, dehşet içinde ve başı dönmüş olarak geldi. 
Sonra da benim işim gül bahçesinde olmaktır; benim için ilkbahar, bağ ve bostan gerekir. Kendime sevgili edindiğim her gülün özelliklerini, her gece sabaha kadar tekrar tekrar anlatırım. Her seher vaktinde çemenlikte açılan her gül; herkesten önce benim karşıma çıkar. Ben onun yüzüne karşı durup durup söyleyince, bütün sıkıntılarım gider ve bütün dertlerimi unuturum. Bizim işimiz her gün ötüp sevgilinin vasıflarını söylemektir; zaten dünyada gülden başka da bir sevgilimiz yoktur. Özellikle şu zamanda yeni açılmaya başlayan Gülşehri'nin gülü olduktan sonra; artık serviler ve sünbüller göze görünmez olur. O gülü sevmeyen kimsenin insanlıktan nasibi yoktur; servi bile onun yanında çer çöp gibidir. Yola gitmek için çok acele etmeliyiz; şimdi bize gönül verip sevecek bir gül gösteriniz de sevgilimiz olsun. Artık gül mevsimi geldi; şimdi tekrar bülbülün yeri bağ, gülün mekânı da bahçelerdir. İlkbahar geldi, şimdi bülbülün ötme ve aşkını sevgilisine uzun uzun anlatma ve açıklama zamanıdır. Biz artık bütün sözleri bir yana bırakıp gülün bülbüle söylediklerini anlatalım. Artık simurg bülbülün adını hiç anmayacak, çünkü bülbül için gülü sevmek daha önemlidir. 


Hüdhüdün Bülbüle Cevabı 


Hüdhüd bülbüle, “Görünüşe aldanan kimse için hikmet ve sırlara kavuşmak ne zaman mümkün oldu, ey gözleri görmeyen kör! Gül ne kadar güzel olsa da onun güzelliği bir hafta bile sürmez, sararıp solmaya başlar. 
O güzellik çabucak yok olunca, bu yüzden âşık hemen elem ve üzüntü içine düşer. Öğüdümü tut ve kimseye öfkelenme; sonra da bir gül için bin dikene takılıp kederlenme. Zaman bir çiçeği, canlı şekilde devamlı olarak taze görmedi, çünkü güz mevsimi onu dağıtıverdi. Bunu kışa ve yaz mevsimine bağlamamalı, aksine güllerin niçin ömürlerinin az olup, soluverip dağıldıklarını araştırmalı. 


Ey süreti, zâhiri durumu görüp sonunda görünüşe aldanan kişi! İlâhi sırlar içinde hikmete kavuşup kendinden geçen kimse görünüşe ve maddeye bağlanır mı? 
Bülbüllerin gönlünü yakan biz; güllerin çabucak soluverip, farıyarak öldüklerine üzülür ağlarız. Seni simurg kabul etmediği için, onun sevgisi senin gönlüne ne zaman gelip yerleşebilir? Sen sevgilim dediğin gülün bu kadar niteliklerini söylüyor; solunca da bırakıp gidiyorsun. Seher vaktinde gül açıldığı zaman o, sana değil, bana karşı gelip açılır, güler. Sır ve hikmet diyarının yolunu görünüşe aldanarak kapatma; gülün bugün açılıp yarın solup dağıldığını iyice anla. Bu örnek dünya bahçesinden alınmış bir er ile bir hanımın hikâyesidir, iyi dinle! 
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Bir yiğit bir hanımı çok sevdiğinden, onu görmek için can atar ziyadesiyle acele ederdi. Nehrin öte yakasında olan hanımın evi yeşillikler içinde, sağlam temeller üzerine yapılmıştı. Erkeğin evi ise ırmağın diğer tarafında altın işlemeli alımlı, bağlık alanda ve lale bahçesinin ortasındaydı. Kadının aşkı eri kendinden alıp yakmıştı; ancak o ırmağın diğer yakasında kalmıştı. Gönlü ona kavuşmak isteği ile uçmaya başlayınca, nehre girip öte yakaya geçerdi. Yüzemediği halde nehre dalar ve sevgilisi uğruna çok zahmetlere katlanırdı. Sevgilisi ile türlü türlü yaşar, sonunda da tekrar nehre dalar ve geçip giderdi. 


Bir gün kadının yanında otururken, ansızın yüzüne bakıp, sevgilisinin gözünde bir karalık, bir ben olduğunu gördü; bunun üzerine yüzlerce üzüntü ve sıkıntı içine düştü. Hanıma seslenerek, “Dün gözünde bulunmayan bir beyazlık gördüm, bugün buna şaşıyorum” dedi. Hanım bunun üzerine, “Artık nehre, geçmek için girme ve ömrü- ne yazık etme” cevabını verdi. Bunun üzerine o, “Ben on yıldır deryayı geçmekteyim, gerekirse Dicle'yi bir yudum su gibi içerim. Ben nehre ateş gibi her gün düşerken; sonunda bana, ‘suya girme’ demenin sebebi nedir?” dedi. 


Kadın, “Ey canımın içi! Bu leke on yıldır benim gözümdedir. Ancak bana karşı aşkın çok fazla olduğundan sen, hep beni görmek için can atardın. Yerinde duramaz ve koca nehri geçip gelir, böylece gözümdeki akı hiç görmez idin. Fakat senin aşkın son bulunca, nihayet gözümdeki akı yeni görmeye başladın. Aşk gidince artık nehre girmek yüzme bilmeyene çok tehlikeli olur, bunu bir düşün. 
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İşte ey olaylardan ders alan kişi! Baktığın halde gözümdeki akı göstermeyen, sonra nehri geçip gelmene sebep, bana olan aşırı sevgin idi. Artık bu aşırı sevgi ve aşk gitti, eğer nehre girip bir adım atarsan boğulursun. 
Yüzemeyen kişi Dicle'ye nasıl girer; bu onun kendini öldürmesi demektir” dedi. 


Ancak bu sırrı o kişi gerçekten anlayıp bilmediği için sonunda nehre düşüp boğuldu. İnsan aşk evine girince aklı bir tarafa bırakır ve sevdiğinin kusurunu, ayıbını hiçbir zaman görmez olur. Âşık; gönül kapan, gönlünü verdiği sevgiliyi görünce seven, sevgilisinin güzelliği gidince, aşkı kesilip sonunda ondan vazgeçen; sonra tekrar kendi işleri ile uğraşan ve dünyada keyfine göre yaşayıp, istediğini yapan kimse değildir. Âşık diye; her bakımdan dünyadan kesilen, gönlünü sevgilisinin zülfüne asıp onun için canını veren, bütün âlemde her bir şeyi bırakıp sevgiliye ulaşan, onun güzelliğinden geçip Hakk'a eren kişiye denir. Eğer aşkı, kimse açıkça anlatmazsa, onu sana Gülşehri inceden inceye, birer birer anlatır. Aşka örnek; böyle tatlı, böyle hiçbir zaman tazeliğini kaybetmeyecek şekilde Şeyh-i San'ân kıssasında gerçek olarak vardır. 


................ 


Şeyh-i San'ân 


Kim Allah'ın adını diline alırsa, bu hikâye ona en iyi ve en ayrıntılı şekilde açılıp bildirilsin. Müslümanlık yolu arı, temiz ve bulanık olamadığı zamanda ve herkesin İslâmiyet'e hizmet için zahmet ve güçlüklere katlandığı vakitte, San'ân şehrinde, gönlü incilerle dolu denizlere 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benzeyen büyük, ulu bir kimse vardı. O gaflet içindeki insanları Allah'a yaklaştıran büyük zatın adı Abdürrezzâk idi. O kutub, o zamana kadar hükmeden kişi yalnızca Kâbe'de bile elli yıl hocalık yapmıştı. Kendini Hakk'a vermiş, daima ibadet eden bu zatı çok kimse gönülden severdi ve onun sayısız öğrencileri vardı. Kaç öğrencisi var diye anlatmaya kalksam, gerçekten iki yüzü iki yüzle çarpmak gerekir. 


O, Allah için elli defa haccetmiş, İslâmi ilimlerde de farzı sünneti bilmekte büyük bir bilgin idi. Ayrıca ibadet olarak, sınırsız şekilde oruç tutmuş, namaz kılmıştı; bilgisi çok olup gizli sırlara da sahipti. Gönlü açık, pek çok kerameti görülmüş, haramlardan kaçma ve Hakk'a ibadette eşsiz olup derecesi pek büyüktü. İnsanlara önder olduğu gibi o, ehliyet ve liyakat sahibi, toplum içinde parmakla gösterilen bir kimse idi. Hatta hastalıklara tutulup kuvvetten düşenler, onun bir üflemesi ile sıhhate kavuşup, iyi olurdu. 


Bu kadar büyük derecesi olan bu sevgili mürşid, küfrü imandan gayet iyi ayırdığı, gönlü ilimle dolduğu halde, o ulu kişi bir gece rüyasında; Kâbe'den Anadolu taraflarına geldiğini ve bir putun önünde secde ettiğini, düşünde putun önünde yer öptüğünü, hatta ona ilâh diyerek taptığını görür. O dünyanın kalbi uyanık ve gönlü keşiflerle dolu büyüğü, bunun üzerine, “Âh yazık artık aklıma zarar erdi. Artık fitneler etrafıma üşüşecek; hayatım geçilmesi zor geçitlerden geçecek, güçlüklerle karşılaşacağım. Ben bu dertten nasıl sağ salim kurtulur; canı terkedip, nasıl gerçek imanla gidebilirim? Bu 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karışıklık ve fitnenin yüzünü bastırıp yolumdaki güçlüklerden nasıl kurtulurum? Bu eğri büğrü karışık ve dolaşık yola kimse girmemeli, böylece bu zor geçitlere hiç rastlamamalı” der. Buradan o zor geçitlere gidebilir ve gittiği yol ona açık seçik görünür ise; o güçlük bunda sonsuz kalacak, ancak o yolda azıcık bir karşılık bile bulunmayacak. Sonunda mürşid sevdiklerine, “Vücudum siz canlarım ve dostlarım için feda olsun. Bana bir iş düştü; geliniz Anadolu taraflarına gidip bu güçlükleri ortadan kaldıralım. Bizim için Anadolu'dan yana gidip bu rüyanın yorumunu sorup öğrenmek yolu göründü” der. 


Hocaları ve öğrencileri hep birlikte, topluca Anadolu taraflarına geldiler. Kâbe'den Anadolu taraflarına gittiler ve oraları güzelce gezerek, seyredip dolaştılar. Her bir bağda gül gibi gezdiler, her bir şehirden de bülbül gibi geçtiler. Gezip dolaşmayı seçerek, Rum ilini güzelce ziyaret ettiler ve gitmedik yer koymadılar. Yolları yürümekte çok gayret gösterdiler; sonunda göz ve gönül alan bir makama ulaştılar. Yürürken gördükleri bu gönül alıcı kayserin şehrini güzel güzel seyrettiler. Halbuki o göz alıcı yer, Rum hükümdarının kızının bulunduğu yer imiş. 


Şeyh ve dostları oraya gelince, ansızın gördükleri bu yere güzel güzel baktılar ve kapılıp kaldılar. Aydan güzel bir kızın orada oturduğunu ve iki kaşının yay gibi ok attığını gördüler. Güzellikler içinde o kadar güzel idi ki o güzellikte, bir de olgunluk ve yücelik vardı. Güneş onun ışığı yanında batmış gibi sönük kalırdı; gerçekte söylemek gerekirse, hiçbir yerde onun gibi parlayan bir ay da yoktu. O öyle bir güzel ay idi ki güzelliğine olan 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tutkunluklardan bir gün bile sorumlu olmadı; gerçekte o güneş hiç sönmedi ve hep parladı. Yaz mevsimi onun güzelliği yanında sönük kalır ve güze benzerdi; saçları gece, yüzü de gündüz gibi idi. Onun yüzünü görenler canlarını o sevgiliye feda edip, kendilerinden geçerlerdi. 
Kâfir kızı olmasına rağmen, yüzü güzel mi güzel, sözleri de büsbütün Hz. İsa'nın sözleri idi. Kâfirliğine rağmen gönülleri ferahlandırıcı olduğu gibi, sanki Hz. İsâ'ya yüzlerce marifet ve hüner gösterirdi. 


Mümin bile onu görünce tutulup gönlü yaralanır, zünnara benzeyen zülfünü beline bağlamak isterdi. O güzelliğini birazcık ortaya çıkarınca, yüz binlerce müslümanı hıristiyan yapabilirdi. O ay gibi güzel, mor mavi arası bir elbise içinde; sanki altına daldırılmış bir güneş gibi parlıyordu. Rengi al al, dişleri inciye benzeyen bu sevgilinin beni; bembeyaz güzellerin bulunduğu güzellerle dolu Türk ülkesinde Hindistanlı'yı andırıyordu. 


O kız örtüsünü açınca ona bakan şeyh sanki ateşlerde yanar gibi oldu. Şeyh canını ve gönlünü ona kaptrir; artık imanını küfre değişir. Tanammülü çok az, aşkı ise pek fazlalaşır; artık aklında ve gönlünde ne varsa hepsi gider. O güzel şeyhe görününce, bir saç telinden onun beline zünnar denen, papaz kuşağını kuşatır. Şeyh o zaman bir bakışına kavuşmak için arkasından gitmeye başladı. O peri ansızın şeyhi ateşlere atınca, sanki onun külleri göklere yükselir gibi oldu. Artık şeyhin dermanı derde ulaştı; bütün dini ve imanı da küfre döndü. Hayran olup kendini kaybetti, başı döndü ve o sevgili uğrunda inleyip sızlamaya başladı. 


AŞK ve GÜL säi 


Arkadaşları onun bu halini görünce, durumunu anladılar. Hepsi bu durum karşısında şaşırıp hayret ettiler, ancak bu işe bir çare de bulamadılar. Şeyhe çok öğüt verdiler; fayda etmediği gibi aklı da başına gelmedi. 
Âşık öğütten ne anlar; nasihat âşıka hiç fayda verir ve kâr eder mi? Şeyh gönlünü sevgilisine verdi; artık onun karşısında hep hayran ve şaşkın kaldı. O gün geceye kadar bekledi ve hep bakıp durduğu bu yerin karşısında inleyip sızladı. Sonunda deli divane, perişan halde bir âşık olan şeyh, İslâm'ı terketti ve hıristiyan oldu. O sevgilinin halini hatrını sorması umudu içinde, o zavallı ihtiyar o gün orada kaldı. 


Gece olunca sanki kumaşların üstüne inciler dökülmüş gibi, feleğin gök kubbesinden bir yıldız bir inci tanesi kesildi. Gece, kılık değiştirip gezen padişah gibi kapkara, kıldan bir çul örtündü; gökyüzü de sürme rengindeki ipek kumaşın altınla işlenmesine döndü. Şeyh o kapıda rezil olup inledi sızladı; tutkun, gönlü yaralı, zavallı ve acınacak bir halde kaldı. 


O gecede doğan her yıldızı, şeyh bir âh çekerek çektiği âh ile, söndürüp yok ederdi ... Sabaha kadar gece boyunca uyumazdı ve o yerin köpekleri ile arkadaşlık ederdi. “Eyvah aşk ateşi ile yandım, elimden bir şey gelmez; boynum burada bağlıdır, artık bir yere gidemem” derdi. “Bu gece kıyamet zamanı mıdır, niçin akşamla seher arası çok uzadı, sabah neden olmaz? Ey Allahım! 
Ben asla bu kadar uzun bir gece görmedim. Bu gecenin sabahı yok mu? Riyâzet çekerek, ibadet içinde sayısız geceler geçirdim; tecrübe sahipleri bu gece gibi uzun 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bir gece görmediler. Bu aşkın ateşi gönlüme düşünce; bütün vücudum tenim canım, büsbütün mum gibi yanip eridi. Kendime gelerek, aklımı başıma devşirip nefis şeytanını gönlümden kovacak aklım kalmadı. Benimle geceleri uyumayacak ve onun aşkında bana dost olacak bir bahtım da yok. Acınacak halimi gösteren başıma toprak saçmaya el var mı? Bir de bu yoldan yürüyüp geçmek için ayak nerede? Bu işi sonuna kadar götürüp başaracak ömrüm; bir de kız almak için verilecek başlık param var mı? Bu işte sabredecek ve tekrar eski işime döndürüp onu yaptıracak bilgim de kalmadı. Derdimi bölüşecek bir dost, gönlümü hoş edecek bir sevgili arkadaş, dert ortağı da yok. Geceyi kaldırıp sona erdirecek, böylece derdimin dermanına kavuşturacak bir gün de gelmez. Ağlayıp sızlamamı duyuracak, kendime dost olarak içimi dökecek sesim de kalmadı. 


Gece çeşit çeşit hallerle geçip gitmekte; sabahın üstüme nasıl ateşler saçacağını, başıma neler geleceğini de bilmiyorum. Hiç kimse, benim gibi böyle bir derde tutulup da ağlayıp sızlamasın. Ben kurtulması mümkün olmayan bir tuzağa tutuldum; hatta hiç yıkılamayacak bir set, bir bent yaptım. Halimi ifade edip anlatacak ve durumumu dostlarıma söyleyecek bir dilim de yok. Aklm, sabrım, sevgilim hepsi gitti; bana aşk, hayâsızlık ve utanmama hali kaldı. Aşk aklımı ve canımı benden uzaklaştırdı, sonunda imanımı da büsbütün kâfirliğe değiştirdi” diyordu. O gece şeyhin öğrencileri hal ve hatrını sormak ve niyetini anlamak için, hep birlikte gelip oturdular. Her talebe o iş üzerinde fikir yürütür şeyhin gönlünü öğrenmek isterdi. 
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Âşığın Sorgusu 


İçlerinden biri, “Ey büyük ve eşsiz muallim! Git bir baştan ayağa yıkanıp gusül eyle de kuruntun gitsin.” deyince; şeyh, “Bu gece yüreğimin kanı ile işte güzel güzel eksiksiz, tam yüz kerre baştan ayağa yıkanıp guslettim” dedi. Öteki biri, “Hani tesbihin nerede? İnsan tesbih ile zenginlik kazanır” deyince; o, “Tesbihi terkedip atmadığım takdirde belime zünnarı bağlayabilir miyim?” cevabını verdi. Bir başkası da, “Çirkinliklere kapılıp giden hiç cenneti isteyip arayabilir mi?” diye sordu. Şeyh buna cevabında, “Artık cennet yüzlü sevgili benim olunca, cenneti yele verdim, cennet havaya gitti” dedi. Diğer biri ise, “Yolunuza cehennem çıkıyor, cehennem için nefis ile dolup taşma” deyince; şeyh, “Cehennemi söndürür, yedisini bir âh çekmekle yakarım” der. Biri de, “Ey iyiyi kötüden, zararı faydadan ayıran şeyh! Tövbe et de insanlar arasında yücelik kazan” dedi. 


Bir başkası ise, “Ey tecrübeli büyük insan! Tövbe et, bu işte yapışacak bir dal, tutunacak asıl ve esas yoktur” diye söyleyince de, o, “Tövbe de ne imiş, artık namus, utanma arlanma ve bir karar üzere olma bizden uzaklaştı” cevabını verir. Diğer biri de, “Ey sırlara vâkıf bilgin! 
Haydi kalk namaza dur da derdine çare ulaşsın” der. 
Şeyh ise, “Benim yöneldiğim yer onun yüzüdür, bana ona giden her bir kapıyı gösterin de bütün işim namaz olsun; bu durumda ben o muhtaçsız olana karşı niyazda ve yalvarmadayım demektir” cevabını verir. 


Bir başkası, “Gönlünü temizle, tövbe kıl, Hakk'a yal- var ve pişman ol” der. Şeyh ise, “Bana o güzelin yüzünü gösterin de hakkıyla secde edeyim” şeklinde cevap verir. Ötekisi de, şeytanı yenip alt eden, bu kötü işlerin hakından nasıl gelemez deyince o, “İnsan nefsin yaktığı ateşi terkedemez, onun yaptığı hileleri şeytan yapamaz” karşılığında bulunur. Bir diğeri, “Sen Allah'tan utanmıyor musun; yoksa öleceğini de mi bilmiyorsun?” diye sorunca; şeyh, “Hak beni bu ateşle yaktı ve beni bu yere bağladı. Ben her işimi onun bir kazası, fiili sanıyorum; bunda benim utanacak ne günahım var” cevabını verdi. 
Ötekisi de, “Sen müslüman değil misin, senin Müslümanlığın nerede; yaptıklarına pişmanlık duymuyor musun?” deyince; şeyh, “Şimdi niçin müslüman olduğuma ve bunda ileri gittiğime pişmanım” der. 


Bir başkası, “Senin yolunu şeytan kesti ve bütün iyi işlerini kötülükler ele geçirdi” dedi. O, “şeytanın gözüne girdim; bunu Süleyman peygamber görse, sözlerime ilgi duyardı ve beğenirdi” dedi. Bunu işiten öteki kişi de, “Bu işi şu büyük insan yaptı” deyince; şeyh, “Ey dostlar! Bunda övünme, hırs ve hayâ duygusu çok olsa da utanma ve arlanma yoktur” karşılığını verdi. Öteki biri, “Bütün arkadaşlar bu halden ziyadesiyle üzülüp hastalandılar” diye söze başlayınca, “Bize o daha sevgilidir, artık bütün dostlarımız yabancı demektir” cevabını verdi. Diğeri, “Gel bütün arkadaşlarımız sevdiğimiz dostlarımızla hep beraber Kâbe'ye gidelim teklifinde bulununca; şeyh, “Artık Kâbe'yi bir yana bırak; şimdi bize o sevgili ile kilise güzeldir” dedi. Bir başkası, “Birazcık kendini topla; iman getir ve yeniden müslüman, mümin ol” deyince; şeyh, “Benden bir şey istemeyiniz; kâfir olandan siz iman istemeyiniz” dedi. 
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Sual soranların hemen hepsi; ondan aksine zıt ve ters cevaplar aldılar. Artık ona söz ile tesir edilmediğini, aklı gidince yeniden başına gelmediğini gördüler. Onu tutkun, kendinden geçmiş, darmadağınık, gönlünü kaybetmiş, aşk vurgunu, yaralı ve başı dönmüş buldular. 
Artık öğüdü de bıraktılar; aciz zavallı, hor ve utanan kimseler olarak kenara çekildiler. 


O karanlık gece çadırı toplanınca; güneş yeniden doğar ve su yerine ışık ve ısısını saçar. Güneş altın kanatlı bir kuş gibi ortaya çıkınca, gökyüzündeki yıldızları, tane gibi gök kubbeden toplar ve yıldızlar görünmez olur. Gecenin sonunda sabah olur; şeyhin derdi de derman bulur. 
Zaman kara örtüyü çıkarır ve inciler saçan altın işlemeli ipekten elbisesini giyer. Bütün herkes ona yabancı kesilir; o ise mahallenin köpekleriyle düşüp kalkar. O önder olan şeyh, işte o kızın kapısında bir köşeye çekilmiş gibi tam bir ay oturup bekledi. Sonunda onun aşkının derdi ile Zayıfladı; fakat sevdiği kız, kendisine hiç ilgi göstermedi. 


Gerçek Sevgi 


Şeyh tam bir ay o kapıda aşkında sebat edip kalınca, kız onun kendisine âşık olduğunu bilip anladı. Sonra, kız şeyhin yanına, altına inciye gark olmuş bir zengin edasıyla geldi. Olup biteni bilmezden gelerek, o sevgili şeyhe, “Niçin kendinde değilsin? Bu yer senin kalıp eğleşeceğin bir yer olmadığı gibi, burası sana makam da değildir. Haramlardan kaçan, şüphelilerden sakınan bir kişi olarak senin, kâfir kapısında yatıp kalkman ayıp değil mi? Şeyh bu saçları beğenip kabul etmeli ve hırkasını bu sevgili uğrunda zünnar eylemelidir. Beni seven 


56 'AŞK ve GÜL 


DETTOTTTTETKOTTTTTTETTTTTTTTTTTTETTTTTOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTETTTTTTTTTETTTTTTTTTTTTTETTTETTTETTTTTETTTTETTTTETTTTETTTTTTEEE 


şeyh bir büyük papaz olmalı; sevmeyen ise müslümandır. Pek çok müslümanı hıristiyan yapmak için saçımın karalığını ve güzelliğimi ortaya çıkardım” deyince, şeyh, “Benim bu tutkun zavallı halimi görüp duruyorsun; beni burada alıkoymak için, artık efsunlarını oku ve sihirlerini yap. Gönlümü alıp götürdün, sen de bana gönül ver; eğer bana acırsan Allan da sana acır. Benim aşkımın gerçek olduğunu bil. Ey peri gibi olan güzel! Ya benim başımı kes, öldür; veya elimden tutup kaldır. 


Bana karşı kibirlenip nazlanma ve tatlı dilden acı sözler söyleme. Aşk gelince aklımın gücü ve keskinliği gitti, iradem yok oldu, kendimi kaybettim; beni, bir aslan iken sonunda bir karıncaya döndürdü. Yüreğim yandığı gibi canım da için için ateş aldı; işte bak vücudum da bir mum gibi eriyor. Benim sana verecek bir şeyim yok, bunu sorma; eğer istersen canımı senin için kurban ederim. Aşk ateşi ile canımı yaktığın gibi, gönlümü de saçının tellerine bağladın. 


Ey sevgili! Gönlüm bir zindana düştü; Allah'ın onu bir an bile oradan çıkarmasını istemem. Canımı senin uğrunda vermek için kapında her gece bu şekilde cana pusu kurarım. Ben artık garip ve gönlü yaralı şekilde, bir bucakta aklını yitirmiş başı dönmüş olarak ağlayıp sızlamaktayım. Sen benim pek çok dostum ve arkadaşım olduğunu sanma; benim senden başka hiç kimsem yoktur. Beklemekle ömrüm geçip gidiyor; eğer kavuşursak bundan sonraki hayatım güzel olacak” dedi. 


O kız bu sözleri işitince, öfkelenir ve gözleri şeyhi öldürmek derecesine gelir. Sonra, “Ey bunamış, pörsümüş ihtiyar! Kocamış halinle ölümünü düşünmeyip bir de utanmazlık ediyorsun. Ey kendini bilmez! Bu söylediğin nasıl söz; artık senin yaşamayı değil ölmeyi anman gerekmez mi? Bir öğün ekmeğe muhtaç olan kimse, nasıl taht ve taç sahibi olmak ister? Ey arkadaş! Kalk işine git, bizi kendi halimize bırak da lütfen başka bir yol izle. 
Ömrün sonuna geldiğin için aklın yok olduğu gibi, nefesin ve sözlerin de soğuktur. Sen nasıl benim âşığım olursun, nasıl beni seversin; eğer aklın var ise kendine kefen hazırla. Köpeğin kendini aslan yerine koyması gibi; ihtiyarın da yiğitlik taslaması yerinde ve güzel bir hareket olmaz. Gençliğin gidip vücudun pörsüdü; artık kocadın, bundan sonra aşk senin işin olamaz. Aşk için sevgiliye yüz bin can şeklinde ulaşacak aslan gibi bir binici gerek” der. Bunun üzerine şeyh, “İster beni kabul et, istersen üzülüp, elem çek. Zaten dünyada hiç kimsem yoktur; benim varım yoğum sensin, fakat çok eziyet ediyorsun. Ya zaman ile sonunda sana kavuşacak veya senin ayrılığınla bu kapıda öleceğim” dedi. 


Aşk ateşini şeker gibi yedi; aşk için ne yiğit ne koca denir; aşk karşısında koca da yiğit olur. Sonunda kız, “Eğer sözünde durur bir yiğit isen, dört işi yapman gerektir. Önce putlara secde edeceksin, Kur'an'ı yakıp şarap içecek ve imanından vazgeçeceksin” dedi. Şeyh, “Ben şarabı seçiyorum; ancak diğer üçü bana yakışmaz, onlar benim için uygun düşmez. İşte şarabı güzel güzel yüzüne karşı içeyim; ancak diğer üçü ile ben ülfet edemem; onlar zor gelir” dedi. Kız da, “Şarabını gönülden iç; kâfir ol ve İslâm'ını ateşe ver. Aşksız bir müslümandan kâfir yola daha iyi gelir” der. Şeyh, “Emrini yapmaya 


DÉ e AŞK ve GÜL 


hazırım; hatta canımı da sana kurban edeceğim” deyince; o kız, “Önce şarabı bir iç de canın coşup kaynasın ve yüz binlerce bağırıp çağırsın. Daha sonra diğer ikisini de şarabı içince işlersin” dedi. Şeyhi oradan alıp hıristiyanların kilisesinden tarafa götürdüler. O sevgili eline bir kadeh aldı ve hele bir iç diyerek şeyhe sundu. Şeyh yeni kurulan bu mecliste, konuk ağırlayan, misafire ikram edenin güzelliğine sınır ve ölçü olmadığını gördü. 
O da sevgilinin elinden kadehi alıp içince, sanki bal ve şeker yer gibi oldu. 


Kur'an'da derin bilgin olan şeyh, dinde yüzlerce kitap yazmıştı. Şarabı içince büsbütün kendinden geçti; aklındakiler ve hatırındakiler gidip yok oldu, sonra da kara cahil kesildi. Sevgili şarapla şeyhe ziyafet çekince; o şarap şeyhin aşkını artırıp birini bin yaptı. Şeyh içtikçe içti ve kadehi elinden hiç bırakmadı; bu, tecrübeli pişkin kimsenin tekrar ham bir meyveyi yemesine benziyordu. 
Şeyh kırmızı erguvan renkli şarabı içince sarhoş olup kendinden ve dünyadan geçti. Şeyh sevgilisini de sarhoş görünce; zâhidliği bıraktığı gibi, dinden, baştan ve candan da geçti. 


Artık o güzelin boynuna kol dolayıp koynuna girmek için ümitlendi. Kız şeyhe, “Ey eksik ve pişmişler arasında ham kalmış adam! Aşkın sana yâr ve yardımcı olduğunu farzetsen bile; kâfir ile mümin dost olabilir mi? 
Sen daha küfre ayak basmadın ki, hal böyle olunca bu zaman sana istediğin gibi yâr olacak mı? Kendi dininden çıkıp bana uymayan kimse benim boynuma nasıl kolunu dolayabilir? Kâfir olursan istediğin gibi kucağına 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alırsın; ancak benim genç ve senin ihtiyar olduğunu hatırından çıkarma” dedi. 


Şeyh kadehle kendinden geçip sevgilisi için deli olmuş ve nefsine uyarak aklını yerlere çalmıştı. Aşk ile sarhoş düşüp, rezil olunca, Allah'tan utanmayıp, hıristiyan oldu. Şeyh sarhoş, elde kadeh ve sevgili de hazır; bu hale ehil ve pişkin bile dayanamaz; daha işin başındaki tecrübesiz ham kimse nasıl tahammül edebilir? Şeyh, “Ey taş kalpli sevgili! Canını sıkma şimdi artık neşelen. 
Aklım başımda iken, puta tapmaz; şarap içip sarhoş da olmaz idim. Sarhoş olunca dinin ışığını söndürdüğüm gibi; mushafı bile ateşe atarım” dedi. Sevgili de, “Artık şimdi dostumsun, dinini bırakıp küfre girdin ya, sana canım da feda. Önceleri âşık olduğun zaman çok çiğ, avamdan, aşağı tabakadan biri idin; şimdi ise yüksek ve üstün sınıfa katıldın” dedi. 


Şeyhin hıristiyan olduğunu haber alan kâfirler hep birden toplanıp geldiler. Şeyhi kilisede vaftiz yaptılar; böylece bir müslümanı şeytana çevirdiler. Gönlünü küfür ateşi ile yakıp, beline de papaz kuşağı bağladılar. Şeyh zünnarı beline bağlayınca; kâfirliği şehre ve bütün ülkeye yayıldı. Hırkasını yakıp dininden geçtiği gibi mushafı da ateşe attı. Dünya bilgisi hiç işe yaramadığı ve fayda vermediği gibi; bir an olsun Kâbe'yi de hatırına getirmedi. 
Kız ile sarhoş olan ihtiyar oğlandır; şarap içen için küfür de iman da aynı demektir. Yaz boyunca şehirde kaldığını bile bilmedi ve burada kaldığı müddetçe yaptıkları kötülüklerin anası denen şarap yüzünden oldu. Bu kadar yıldan sonra erdem sahibi bir önder kişi; önünde kurulan 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tuzağı farkedemedi ve putperest oldu. Hatta şeyh o kıza, “Ey sevgili ne buyurdunsa yerine getirdim, başka yapacak bir şey var mı?” dedi. Şarap içtim, adım putperestliğe çıktı, zünnar bağlandım ve sarhoş olup kendimden geçtim. Elli yıldır yaptığım ibadetler boşa gitti; aşk ve küfrümün nereye ulaştığını ise kimse bilmez. 


Pek çok kimseyi Kâbe'den kiliseye götüren aşk; bu memlekette bu vücut ülkesinde daha başıma neler neler getirecek. Aşkın ben zavallıya ettiklerini, hangi deli bir akıllı kişiye etmiştir. Dinimden ettiği gibi, aklımı da başımdan aldı, canımı yaktı ve iman olarak neyim varsa hepsini küfre ulaştırdı. Aşk aslan gibi kükreyince; akıl onun heybetinden tilki gibi ölü kesilir. Bu balı bırak da bir an şeker ye; söyle artık benim ile birlikte olur musun? Ne yapmışsam hep senin yolunda işledim ve hepsini sana kavuşmak için yaptım. Ey güzeller güzeli! Ben sana kavuşmak istiyorum; bak, vücudum senin ayrılığından büsbütün yok oldu. 


O sevgili, “Ey alçak ve zavallı ihtiyar! Bana daha çok başlık vermelisin; sen ise elinde avucunda bir şey olmayan fakirin birisin. Ey cahil! Daha çok çok altın ve akça lazım; hiç altın akça olmadan aşk eser kılar mı? Altını akçası olmayan yoksul biri isen; hatta malın mülkün az ve bir hayli fakirsen; sana azık vereyim de kalk geldiğin yere git; aşkı bırak ve artık sabreyle” der. 


Şeyh, “Ey servi gibi salınan sevgili! Ben karşında canından geçmiş ve sana gönlünü kaptırmış biriyim. Doğru kişi asla eğri olmaz; ahdinde ve sözünde bu şekilde sonuna kadar durur. Ben işin başında sana esir oldum; 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dinimi dünyamı bir tarafa bırakıp geldim. Artık bana karşı gelme, eşim ol; Meryem gibi bir tarafa çekilme. Her şeyden geçip yanma geleliden beri; bütün dostlarım senden şikâyetçi olup bana düşman kesildiler. Olanlar senin yüzünden oldu, ben bunlar ile ne yapacağım; artık sevgili olmadan ben zavallı, nereye gidebilirim? Senin ile cehenneme varmak daha güzel; bu benim için sensiz cennete girmekten daha iyidir” der. 


O güzeller güzeli, şeyhin doğru ve sözünde sağlam, ahdinde vefalı olduğunu gördü. Sonra da, “Ey önder bilinen kişi! Bana başlık yerine tamı tamına bir yıl domuz çobanlığı yapacaksın. Sonunda üç yüz altmış gün tamam olunca artık birlikte yaşayıp ömrümüzü beraber geçireceğiz” dedi. Şeyh, “Sen ne dersen yaparım; ne emredersen istediğin işe başlarım” dedi. 


Şeyh sevgilisinin emrine boyun eğer; zaten sevgilisine karşı gelen isyan etmiş demektir. Kâbe'nin şeyhi, zamanın önde gelen hocası artık bir yıl domuz çobanlığını kabul eder. Aşk onu bir deve gibi yularından tutup çeker; böylece o, sevgilisi için kırda bayırda domuz gütmeye başlar. 


Sen benliğe kapılıp da bu hali kınama; bu vaziyet ona göredir, senin için olması mümkün değildir. Kim bunu kınar ve benliğe kapılırsa; sayısız domuzla düşüp kalkar ve etrafını yılanlar sarar. Eğer ten dağından bakarsan, sen de kırda bayırda sayısız domuz güdersin. 
Sen dünyada başka böyle hadiselerin olmadığını, yalnız bu işe şeyhin uğradığını sanma. Sonra sen de doğru olarak yola girersen, o yolda seni azdırıp saptırmak için 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yüz binlerce domuza rastlarsın. Ey ünlü kişi! Sen bu yola bir ayak bas da orada Kâbe'yi ve binlerce putu birlikte gör. İşte sonunda şeyh hıristiyan olunca; halk arasında fitne çıkar ve dedikodular başlar. Şeyhin öğrencileri bu durum karşısında şaşırıp kalırlar ve hepsi dermansız derde düşerler. Dünyada kınanmayı istemedikleri için, şeyh ile beraber olmaktan vazgeçerler. Bütün öğrencileri onun sohbetini terkedip, bu duruma ağlayıp sızladılar. 


Kişi Neyi Kınarsa ... 


Aralarında şeyhe gönülden bağlı bir öğrenci, hocalarına gelip, “Ey vefasında gevşek davranan! Biz Kâbe'ye gidiyoruz, bir emrin var mı? Senin derdine nasıl çare bulacağımızı bilemiyoruz. Emredersen hepimiz hıristiyan olalım ve senin gibi halk içine çıkmaya yüzümüz olmasın. Burada seni yalnız bırakıp gitmeyelim; bir de sonra, “Beni terkedip gittiniz” deme. Bizim seni böyle, bu şekilde görmekten ise durmayıp buradan gitmemiz gerekir. 
Kâbe'den tarafa gidip oturacak ve senin için ellerimizi açıp Hakk'a dua edeceğiz. Artık tövbe edip, dilimize sahip olacak ve hocamızı Allah'tan isteyeceğiz” dedi. 


Şeyh, “Ben bu aşka tutulmuş ve bütün dostlarımı da yabancı bilmişim. Siz ne isterseniz öyle yapınız ve nereye gitmek gerekse arzu ettiğiniz yere varınız. Ey adı sanı belli kimse! Şimdi benim için kilise yurt, hıristiyan kızı da sevgili olmuştur. Ve ey akıllı kişi! Sizin başınıza içinden çıkılmaz bir bela ve zorluk gelince onu ben hallederdim. 
Benim düştüğüm bu hali ise kimse bilmez; hatta Eflâtun bile buna çare bulamaz. Ey gönül sahipleri! Artık işinize gidiniz ve beni daha fazla utandırıp rahatsız etmeyiniz. 
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Beni sizden sorarlarsa; o tarikat şeyhinin içinden çıkılmaz, onulmaz ve dermansız bir aşka düştüğünü anlatınız. Şimdi o boğulmak üzeredir; büyük büyük yılanların karnına düştü, diye söyleyiniz” dedi. 


“Şeyhin başına gelenler için, müslümanlar şöyle dursun, hiçbir kâfir bile buna razı olmaz. O, dinini Hıristiyanlığa, aklını da deliliğe ve rüsva olmaklığa değişmiştir. 
Bir güzel imanını yağmaladı; saçının siyahlığına takılıp hıristiyan oldu. Bizi kınayan olur ve hakkımızda ileri geri konuşursa, ‘Aşk yolunda, bunun gibi çok kimse aynı hale düşmüştür; sen böyle bir şey olmaz deme' diye cevap veriniz. Sakın ha sakın, kınayıp da kibir evinde oturma; sen bana bak ve halinin hep böyle kalacağından emin olma.” Şeyh bu sözleri söyler ve sevenlerinden yüz çevirerek, domuzlarını kıra sürer. Onların yüzüne bakmaz ve öfkelenip gider; dağlara varır ve domuzlarını güder. 


Sevenleri bu durumu görünce; hasretle pek çok ağlayıp sızladılar. Tekrar Kâbe'den tarafa doğru yola çıktılar; fakat sonra başlarına gelecekleri ne bilecekler. 
Acaba orada şeyhin başından neler geçti ve bunlar niçin geri geldiler diye; insanların kınamasından çekinip gözden kayboldular ve her biri kendi köşesine çekildi. 


Vefalı Olmak 


Şeyhin Kâbe'de herkesten üstün hocasına ziyadesiyle bağlı bir öğrencisi vardı. Mertebe ve yücelik bakımından yüksek ve üstün bir bilgin olduğu gibi, dünyada da her bir işten haberdar idi. Şeyh Anadolu taraflarına yolculuğa çıktığı zaman, o orada bulunmamıştı. İşte 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bu öğrenci, arkadaşlarına hocalarının halini sorunca; onlar, olup bitenleri ve hocalarının durumunu; kaza ile canına nasıl bir ateş düştüğünü; kaderin imanına neler getirdiğini eksiksiz anlattılar. Kâbe'den Rum illerine nasıl gittiğini; kâfir olup beline zünnar kuşandığını, takdir afetinin tedbir yaptığını, sonunda bir hıristiyan güzelinin kucağına düştüğünü, bütün düzgünlerini aşkın bozup yağmaladığını, sevgilinin güzelliğine kapılıp hıristiyan olduğunu, artık söz ve hal ile işinin olmadığını, aşkına uyup sevgilinin saçına ve benine kapıldığını, Rum illerin- de domuz güttüğünü, “Şeyhin orada ne yaptığını daha fazla sorma” diyerek birer birer anlattılar. 


Ey yüce kişi! Şimdi hocamızı görenler; onu yüz yıldır hıristiyan olan birinden ayırt edemezler. Öğrencisi hocasının ne halde olduğunu öğrenince; nasıl bir durumda bulunduğunu anladı. O yüce kişi arkadaşlarına dönüp, “Ey bu sadakat yolunda yiğit olamayıp avrattan da aşağı kimseler! Siz gerçekten şeyh ile dost olduğunuzu ve mertlik göstererek onunla aynı yolda yürüdüğünüzü mü sanıyorsunuz? Şeyh zünnarı beline bağladığı zaman sizin de kuşanmanız gerekmez mi idi? O denizde şeyhi timsah yutunca; demek sizi, utanma ve arlanma korkutup kaçırdı. Dünyada âşık kişinin adı kötüye çıkar; kim iyi adlı olmak isterse o olgunlaşmamıştır. Sevgili kâfir bile olsa, ona dost olup yalvarmalı idiniz. İnsan iyi ve rahat zamanında dost olup birlikte oturup kalkarsa, sıkıntı zamanında neden yabancı kesilsin? Niçin hep birlikte hıristiyan olup da şeyhin hizmetinde bulunmadınız? 
Yaptığınız işin uygun ve yerinde olduğunu sanmayınız; bu iş, iki yüzlülüğün tâ kendisidir” dedi. 
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Sonra arkadaşları, “Biz de seninle gelip senin gibi olalım diye; ona çok söyleyip yalvardık. Halkın arasında sarhoş olup, senin gibi hep birlikte hıristiyan olalım. 
Ders ve sohbetlerinin hakkını bırakıp da seni yalnız koyup gitmeyelim. Senin yolunda dinimizden geçip, ibadet adına ne varsa hepsini bırakalım. Şeyh ne demek istediğimizi hakkıyla anladı ve bizim gitmemiz gerektiğini söyledi. İstediği şekilde hareket edip iş yapabilmek için, bizim kendinden ayrılmayıp ayak bağı olduğumuzu gördü. Bizden kurtulamayacağını ve biz yanında bulundugumuz müddetçe arzusuna kavuşamayacağını da bildi. 
İşte yalnız kalmak ve ne isterse utanmadan işlemek için bizi geri gönderdi” dediler. 


O öğrenci, “Size yakışan onun kapısından ayrılmamak işinde ve hizmetinde bulunmak idi” dedi. Sonra da, “Ey hastaları iyileştirip sıhhate kavuşturan; her hasta senin önünde sağlığına kavuşuyordu, diye yalvarsaydınız. 
O saygın şahsın önüne varıp hep birlikte Hakk'a niçin el açıp yalvarmadınız? Sonra bir köşede itikâfa çekilip otursaydınız, gönülden inleyip sızlayarak elinizi Hakk'a açıp; tövbe edip yaptıklarınızdan pişman olsa idiniz ve hocanızı Allah'tan isteseydiniz. Yüce Allah sizin yalvarıp yakarmanızla duanızı kabul edip, hocanızı size bağışlardı. Şeyhi bırakıp gitmiş olmanız kolaydır; fakat Hakk'ın kapısından gitmeniz, marifetten uzaklaşmak demektir” dedi. O öğrenci arkadaşlarına bu şekilde azarlarcasına bir dil ile söyleyince; bütün arkadaşları utanıp sessiz kaldılar. O da şimdi utanma fayda verir mi; bundan bize Zarar da yok, ziyan da gelmez dedi. 
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Tövbe Pişmanlıktır 


Haydi çabuk, her birimiz devemizi yularlayıp, çekip Rum ülkesine gideceğiz. Bir köşede itikâfa çekilip oturalım ve ellerimizi Hakk’a açalım. Pişman olup tövbe edelim ve hocamızın iyi olması için Allah'a yalvaralım. 
Yeni baştan tekrar Rum ülkesine gelip, Hakk'ın kapısında komşu oldular. Gönülden dualar edip, ağlayıp inleyerek yüce Allah'ın rahmet ve merhametinin ulaşması için eksiksiz yalvardılar. Onların bu halleri kırk gün sürdü ve hep yüce Allah'a el açıp istekte bulundular. O kadar ağlayıp sızladılar ki o inleme ve acı acı bağırmalardan yerdeki ve gökteki varlıkların akılları başlarından gitti. 
Göz yaşları ile toprağı suladılar ve bir mağarada kırk gün nefislerine karşı gelip çile çıkardılar. Bunların çilesi bitip tamamlanınca, şeytanın hilesi sona erdi. 


Ağlama ve sızlamaları gökleri tutan o öğrencilerin yalvarıp yakarmaları, ok gibi hedefini buldu. Sonunda derdin çaresi ulaştı ve duaları kabul edildi. O öğrenci düşünde Hz. Muhammed Mustafa'nın, selâm onun üzerine olsun, geldiğini ve yüzünün nurunun gözlerini kamaştırdığını görür. Ey “yapın” diye emri ve “yapmayın” diye sakındırdıkları âlemlerin süsü olan! Senin sözlerin ile işlerin insanların bitmeyen sermayesidir. O öğrenci, bunları söyleyerek, ayaklarına düşer ve, “Dünyadan senin gölgen gitmesin. Bizim hocamız yolunu şaşırıp sapıtmıştır; ona sağını solunu gösteriver” diye yalvarır. 


Peygamber aleyhisselâm ona, “Ey temiz, gönülden bağlı ve bütün arkadaşlar içinde baş çeken, önde giden kişi! Hocanız ile Allah arasında küçümsenmeyecek 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derecede bir kırgınlık vardı. O güceniklik, sınırı aşmalar, haksızlıklar aradan kalkıp, yok olup gitti. Onun için ettiğin dualar ve işlediğin hayırlar sebebi ile Allah hocanızın suçunu bağışladı. Artık onun derdine deva ulaştı, gönlünün bulanıklığı gidip, kalbi temizlenip aydınlandı. Allah cömerttir, biz de onun affı için aracı olduk, böylece o hasta kişi dertlerden kurtulup selâmete çıktı. Şimdi ay battı ve güneş doğdu, artık küfür ve isyan gidip doğruluk geldi” buyurdu. 


Dünyada şeytanın önden giderek yıkıp yaktığı ne varsa; tövbe onu bir anda şenlendirip bayındır eder. Uykudan uyanıp, ah çekti ve o öğrenci her bir şeyden, bütün olup biteceklerden haberdar edildi. Sadakalar dağıtarak, şen ve sevinçli bir şekilde, yanında arkadaşları ile birlikte yola düştü. Hep birlikte yürüyüp geldiler ve hocalarını bir derede domuz güderken gördüler. O şekilde, şaşılacak bir hale uğramış ve bütün suçlarını cömertler cömerdi olan Allah bağışlayıvermiş. Sonra başındaki bürgüsünü yere koymuş ve “Domuzları salıverdim” demiş. Kâfirlik elbisesini çıkarıp ateşe atmış, üstünü başını da paramparça eylemiş. Gözlerinden kanlı yaşlar dökmüş, ayrıca bir taş ile Hıristiyanlık çanını da kırmış. Istavroz da denen haçını kırlara atıvermiş; bunun yanında belindeki Hıristiyanlık alameti olan zünnarı da kesmeye başlamış. 
Yeni baştan Hıristiyanlığı Müslümanlığa değiştirmiş; rezil rüsva halde iken izzet ve saygınlık sahibi olmuş. 

Dostlarının çıkıp geldiklerini ve İslâmiyet'le şeytan 


büyüsünü yaktıklarını görünce; ziyadesiyle, çok çok utanıp üzüldü ve sanki cenneti cehennem oldu. Kendinden geçip bağırdı ve sarhoş şekilde önlerine düştü; coşkunluk ve bağırma ile dağlar dereye döküldü. İnleyip sızlayarak, sesli sesli ağladığı zamanda felekler bile kıpkırmızı kesilip gönüllerini yaktı. Hikmet, tefsir, Kur'an ve başka olarak bilip unuttuğu ilimler, baştan başa hepsi, yeniden şeyhin hatırına geldi ve onu cezalandıran Allah tekrar bağışlayıp ödüllendirdi. Her bir öğrencisini çok çok nurlu gördüğü halde, kendisinde bu nurun olmadığına baktı. Her ne kadar küfrü dinden ayrılırsa da utancından yerlere geçip tere battı. Neşe ve sevinç konaklarını gam bastı; boşa geçen ömür için de yas tuttu. 


Öğrencileri şeyhin, gönlü yaralı ve inleyip sızladığını; sevinç ve Üzüntü arasında bocaladığını gördükleri zaman, kendilerinden utandığını anladılar ve bütün bu dost öğrencileri yanına geldiler. Hepsi başına toplanıp sevindiler; canlarını da şükür için ortaya koydular. Hocalarına, “Ey din ulusu; ibadet ve yapılacak işleri bilip düzenleyen büyük âlim! Şimdiden sonra sana üzülmek yakışmaz; ar-Dk bayramdır, matemi yası bırak. Ayrılık bitti, yerine kavuşmak geldi; küfür ve kâfirlik gitti iman tekrar kapladı. 
Peygamber aleyhisselâm senin affını diledi; böylece tekrar iman geriye gelip sende yerleşti. Sen, âlemler kadar günahın da olsa; pişman olup bir âh çeksen bu günahların affedilip yok olacağını gerçek bil” dediler. 


İşte Rum ülkesinde putperest olan şeyh, tekrar Hakk'ı bulup ona ibadet için ortaya atıldı. Şeyh boy abdesti alarak tekrar hırkasını giydi; bütün bu hayır ve şerrin niçin olduğuna şaşmak gerekmez mi? Pişmanlık suyu öfkenin ateşini söndürdüğü gibi, günah olarak 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neler yapılmışsa hepsini yok eder. Onların bütün çalışmaları sonuç verdi; sonra şeyhi oradan alıp götürdüler. 
Hocalarının yola geldiğini anladıkları zaman; gitmek için geldikleri tarafa yöneldiler. 


İşte o gece o hıristiyan kızı düşünde, koynuna, kucağına giren bir güneş görür. O güneş, ona! “Çabuk ol, kendine gel; şeyh gidiyor, sen de ardı sıra git ve saygı göster. Yoluna gir ve onun dinine inan da bütün vücudun canın ile aydınlansın. O, gönülden senin dinine gerçekten girdi; sen ise doğru dinden ayrılma samimiyetle kabul et. Onu yoldan çıkarmıştın; yoluna gir; ona yoldaş ol, çünkü o yeniden İslâmiyet'e döndü. Onun dini dünyada senin mükemmel olmana yol açacak; ahirette de eşi olacaksın” dedi. 


Âşıkla Mâşuğun Yer Değiştirmesi 


Kız uykusundan güzel ve iyi bir halde uyandığı zaman, o güneş, gönlü içinden ışık vermeye başlar. Gönlü ateş içinde mum gibi yanarken, gözlerinden kanlı yaşlar dökülür. Derdini bölüşecek bir arkadaş; gönlünde açılan aşk yarasına da bir merhem bulamaz. Zaten sabrı ve kararı olmadığı gibi, hiç kendinde de değildir. Gönlü elinde olmayan, darmadağınık ve kınanacak duruma düşmüş, iyiden iyiye aşka tutulmuş bir çılgına döner. 
Şeyhe önceden nasıl cefalar kılıp eziyetler etti ise, sonunda onların her birine kendisi bin karşılık bulur. 


O zaman ansızın şaşılacak bir derde düştü ve onun dermanını istedi. Artık şeyhin dinine girer, sevgili iken birden bire âşık oluverir. “Acaba şeyhi nerede bulurum” 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diyerek, yalın ayak, baş açık yollara düşer. Kibirlenmeler, cilveler, işveler, nazlar ne varsa hepsi gider ve kıza yalnız gönülden gelen yakarmalar, yalvarmalar kalır. Aşkının yelinden çırası söner; dokunulmaya kıyılamayan vücudu, boyu bosu güneşten için için yanar. O başkalarına göstermediği, gözlerin göremediği yüzü, amber kokulu saçı ile toza toprağa bulaşır. Yolu bilmez, şaşkın şaşkın gezdiği gibi; dağda taşta inleyip sızlama içinde başı dönmüş şekilde dolaşır. 


Sonra Allah şeyhe onun halini düşünde gösterir ve, “Geri dön de o kızı ara ve bul. Pişman olup yola geldiği için; şimdi onu arayıp bulman gerekir. Can u gönülden bizim dinimize girdiği için; şimdi sen sevgilisin o da aşıktır” der. 

Şeyh kendini kaybedercesine uykusundan uyanır ve bu halini görenler onu sırılsıklam âşık sanırlar. Geldiği yolu eline alır, gittikçe gider; bu durumda arkadaşlarının her birinin neler yaptığına bir bak. Topluca hocalarının arkasına düşerler ve büsbütün etrafını çevirirler. Hep birlikte ziyadesiyle yalvararak şeyhe, “Niçin yolumuzdan geri döndün?” diye sorarlar. Sonra ona, “Filin memleketi olan Hindistan'ı hatırlayıp gittiği gibi senin de o gönül ülkesi aklına düştü. Sakın yeniden hıristiyan olup da bizi ve kendini beş paralık etme. Biz senin dermanını ne güçlüklerle bulduk; sakın tekrar imanını küfür ve kâfirlikle değişme” dediler. 


Şeyh onların sözünü dinledikten sonra, düşünde gördüğünü bunlara anlattı. Öğrenciler bu durumu işitince, hepsi birlikte hocaları ile gittiler. Baktıkları zaman, kızın ağlayıp sızlayarak, acı acı bağırarak uzaktan geldiğini gördüler. O zavallı aşk ateşinde pişmiş olarak, yalvarıp şeyhin ayaklarına kapandı. Ve, “Ey dünyanın hocası, gönül sahibi Allah adamı! Doğrusu ben senden daha kötü, daha da utanılacak durumlara düştüm. Bilmeden sana eziyetler ettim; ayrıca pek çok kırıcı ve kötü sözler de söyledim. Ben bana yakışanı işledim; sen de sana yaraşanı yap. Ben sana çok çok eziyet edip cefa kıldım; sen cömertler cömerdi buna karşılık iyilikte bulun. İltifat gösterip derdime çare bul; ben küfrü ve kâfirliği bir yana bıraktım, bana imanı söyle” dedi. 


Düşünde gördüklerini, o güneşin kendisine rüyada söylediklerini, “Seni şeyhe helâl ettik, ikiniz arasındaki ayrılığı kavuşmaya çevirdik” dediklerini şeyhe açık açık anlattı. Bunun üzerine şeyh, “Suçunu bağışlayayım, yaptığın her eziyete karşılık yüz iyilik yapayım. Yalnız seni almak için kuvvetim var mı? Var olduğunu düşün; birlikte ömür sürmek için zaman kaldı mı? Benim güneşim dağ başlarında çekiliyor, ben geç ikindi vaktindeyim, sen hilal şeklinde aysın, dolunay olup seninle nasıl buluşabilirim? Kocamış kişi gücüm var diye nasıl söylesin; çünkü artık onun ömrü sonuna ulaşmıştır. Senin hakkından gelmek ve şehvet ile akıl evini yıkmak için bende kuvvet mi var? Sen benimle yaşamaktan üzüntü getirmiyorsan, ahirette bana helâl ol” diye cevap verdi. 


O kız bu defa, “Sen dua et de Allah, senin yanında canımı alsın. Dünyada başkalarına yâr olmayayım; ahirette de senden ayrı düşmeyeyim. Benim sana kavuşmam mümkün olmadı; başka birinin bana eş olmasını 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Allah göstermesin. Bırak beni dünyada senin yanında öleyim; ahirette de seni tekrar bulayım. Bana kimsenin eli değmeden öleyim ve hayatım sona ersin; senden başka beni hiç kimse almasın” der. Şeyh kızın ölmesi için dua eder ve bütün dostları buna âmin derler. Şeyhin dizinde yatar; Allah'ın bir olduğunu ve ortağının bulunmadığını ve Hz. Muhammed'in peygamberliğine inandığını söyler. 


Allah hıristiyan kızına iman nasip edince, kız secdeye kapanır ve canını teslim eder. O zaman şeyh ile öğrencileri bu ayrılığa, özlem ve olup biten bu şaşırtıcı hale ağlarlar. Artık hep birlikte namazını kılıp, dünyanın geçici ve vefasız olduğunu anladılar. Haline göre her bir vazifeyi yerli yerine getirip, onu mezara koyup gittiler. 
Ölüm onun hayatını aldı, felekler de beratını ve iyi halini yazdı. Bu hileci güvenilmez, pervasız felek ile dönek dünya insan için neler neler yapar. 


Bu sırrı kızın kavmi bilip öğrenince, yetmiş ev topluca Müslümanlığı kabul ettiler. Bir müslüman bir zamanda kâfir olmuştu; ancak bu defa bir kız ansızın İslâmiyet'i seçti. Bu kıza cömertler cömerdi olan Allah rahmet ettiği için, mezarının üstüne yığın yığın nur indi. O kadar rahmet ancak o hazinede vardır; Allah bizimle birlikte herkese rahmet kılsın. 


Bir kimse bu hikâyeyi düzüp anlatmış; fakat ifadesinde güzelliğe yer vermemiş. Cennet hürisine eski bezden elbise yapmış; bir keçeden de aya benzeyen güzeller güzeline esvap dikmeye kalkmış. Vezne uyacağım diye lafı eğip büğdüğü gibi; sözü de artık eksik söylemiş. Şimdi Gülşehri bu aya benzeyen güzeli hatırı 


AŞK ve GÜL * 73 


DETTTTTTTTTTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTETTTTTTTTTTTTTTTTTETTTTTTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTZTTTTTOTTTTTTTTTTETTTTTEEEE 


sayılır, değerli elbiseler giydirip süsledi ve onu gerçek bir zengine benzetti. Sümbülün saçını amber kokusu ile ördüğü gibi; gülün gömleğini de ipekten kesip biçti. Söz harf uyumunu sağlayarak fazla ve eksik demedi ve bunu yalnız ilim sahipleri bildi, cahiller ise anlamadı. Allah'ın kudretlerini anıp anlattı ve Hz. Muhammed Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem) ruhunu şâdetti. Bu şekilde güzel, böyle tatlı ve tazeliğini kaybetmeyen anlatım, olsa olsa ancak Hüsrev ile Şirin'de vardır. 


Papağanın Mazereti 


Papağan tatlı konuşması ile ortaya çıktı ve sözlerinden inciler, mücevherler saçmaya başladı. Sözü şeker gibi, elbisesi yeşil, ayağı sarı ve gagası kızıl idi. 
Ben konuşurken ağzımdan şeker saçılır ve ben Hızır peygamber gibi yeşiller giyinirim. Ben Hızır oldum bana cennet gerek; gidip ölümsüzlük suyundan da içmeliyim. 
Ölümsüzlük suyunu istemesin de ne yapsın; Hızır bile bu dünyada nasıl ebedi kalmış? Ben müsiki ile konuşabilmem için şeker yer, sonra da perdelerde güzel sesle söylerim. Isfahan makamından hicaz makamına hatta, pek çok makama ulaşıncaya kadar, hadsiz hesapsız söz ve saza uğramaktayım. Revâhi makamından ırak makamına yönelince de Zühre yıldızının çengini elinden alırım. Attâr Anadolu'ya ne zaman gelirse, bu şekeri, bu güzel sözleri bu dükkândan satın alacaktır. 


Ehil olmayanlar ve başkaları beni demirden kafese koyarlarsa yazık ederler. Bu yola gidenler çabuk ölürler; ancak yalnız hayat suyunu içenler sonsuz yaşarlar. Bu 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kadar geniş güzel dünyayı niçin çabucak terkedelim; bizi bırak da bir iki yıl yaşayalım. Yok olma ve eksiklik ölüm ile gelir; insan yaşamakla olgunlaşıp yücelir. Öfkelenen kimseler tahammülden uzaktır; erkenden ölen kişiler de pişip olgunlaşamazlar. Pişip olgunlaşanlar yaşamak suretiyle kutluluğa ulaşırlar; genç iken ölenler ise henüz kemale ermemişlerdir. Sen bülbül gibi ilkbaharı görmeden; bizi bir gül gibi öldürürsün. Ben Mısır'ın kervanını vurdum ve dünyada şeker dükkânını açtım. Ben güle şeker karıştırır isem; bütün Anadolu da dahil Mısır'a kadar her taraf şekerle dolmuş; benim eserim ve sözümün şöhreti Anadolu'yu ve Mısır'ı tutmuştur. Böyle taze başlangıç ve tadına doyulmaz şeker; ancak Hüsrev ile Şirin sözünde bulunur. Attâr ne kadar Anadolu'ya gelirse gelsin, yine şekeri benim dükkânımdan alacaktır. Her bir sözü incilerden dizip, Mantıku't-Tayr'ı en iyi şekilde şeker gibi tatlı tatlı söyleyeyim. Tekrar simurgun Kafdağı'na uçması ve papağanın dirilik suyunu içmesi ne iyi olur. 


Hüdhüdün Papağana Cevabı 


Hüdhüd: Bu dünyada sana hümâ dedikleri için kibirlenip büyüklenme. İşte sen konuştuğun için, seviniyor ve kibirleniyorsun. Tatlı sözler söyleyen yiğit sonunda zehir içer; zaman zaman çocuklar da şeker yer. 
Papağanın anlatacak çok hikâyesi vardır; fakat sözünde ibret ve ders verici bir anlam bulunmaz. Dilini boş sözlere alıştırmıştır; bütün gün insanları yansılayıp, taklit etmektedir. Sözün zevksiz, renksiz ve kokusuz olduğu için; ne kadar şeker yesen de zehir gibidir. 
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Gönül sahipleri dünyadan uzak oldukları gibi din ile dünya da bir araya gelip karışmazlar. Sen dünyaya gelmediğini ve daha asıl padişah olan Hak'la birlikte olduğunu farzet. Bu dünyada nasıl sonsuza kadar kalıp da asıl padişah olan Hak'tan ayrı düşebilirsin. Vefasız kimseden vefa umma; geçici, yok olacak bu dünyadan da sonsuzluk isteme. Sen yaşamak için dirilik suyunu da isteme, birlikte olmak için aslına kavuş. Kim şeytan olmadı ve ona uymadı ise gerçek insandır; dirilik de adı olmayan kişi için ölüm demektir. Eğer dünyada yüz yıl da uçsan ve âb-ı hayat denen dirilik suyunu da içsen; sonunda ölümün gelip çatacağına inan ve sonsuz yaşamanın sırrını Gülşehri'den öğren. Bu dünyaya bağlanmış kişiliğinden geç de gerçek ve ölümsüz olan Allah ile birlikte ol. Ey deli! Onunla sonsuza ulaş; çünkü bütün varlıklar yok olacak, yalnızca onun zatı kalacaktır (Kasas 28/88). Hızır ile bir velinin hallerini anlattığımız bu hikâye, aşkın mülkü ve aşkın malıdır. 


Hızır'ı Arkadaşlığa Kabul Etmeyen Veli 


Hızır aleyhisselâm bir yolda şehre giden bir kişiye rastladı. O kimsenin velilerden olduğunu ve Hakk'a erdiğini görüp bildi. O zatın Hakk'ın sırlarına vâkıf biri olduğu yüzünden gün gibi görünüp anlaşılıyordu. Selâm verip, saygı gösterince; Hızır o zata, “Ey önder kişi! Bir iki gün birlikte konuşup sohbet edelim ve her bir sözün aslını ve hududunu bilmeye çalışalım. Etrafımızdan yabancıları uzaklaştırıp, koşulup birlikte gidelim” dedi. 
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O kişi, “Sen bu kadar çok çalışıp çabalamakla dünyadaki hayatının uzun olması için, ölümsüzlük suyuna nasıl ulaşıp içeceğim diye karanlıklara düştün. Sen dünyayı görmek ister ve terketmezsin, üstelik de kıyamete kadar ölmeyeceksin. Ben ise Allah'a canımı vermek ister ve hayatımı ölümüme değiştirmeyi arzularım. Hiç dünyaya bakmak istemem ve bu ömrün binasını yıkmak dilerim. Ben niçin ondan ayrı olayım, şu anda bile bulsam hemen ölürdüm. Ey bilge kişi! Yüz dert ile onsuz yaşamaktan ölüm çok daha iyidir. Sen ise ölümü istemediğin için, hiçbir zaman benim yoldaşım olamazsın. Sen dünyada “Hızır diye dillerde dolaşıp şöhrete kavuşmuşsun; ben ise Hz. Muhammed Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem] yolunu seçtim. Muhammed ümmetinde öyle insanlar var ki Hızır onların arkadaşı olamaz. Sana dünya hayatı lazım ise, benim için de o olmadan ölmek daha iyidir. 


Kim o olmadan d kalırsa, gerçek hayata ulaşmadan sonunda ölür. İşte bu dünyada yol bulmak için Hızır'ı bile beğenip yoldaşlığa kabul etmeyenler de var. 
Arada Muhammed aleyhisselâm ve Kur'an varsa, işte o zaman Hızır da Musa da kendini kaybedip hayrete düşer. Bu dünya asıl canlılığına Hz. Muhammed'le kavuştu; diğerlerinden alamet iz olarak yalnızca bir kilise kaldı. Ölmeden önce öl de her zaman:Gülşehri gibi sonsuza kadar'diri kal” der. 


Tavus Kuşunun Mazereti 


Tavus kuşu ortaya nazlanarak, kadri yüce ve saygın bir şekilde , “Gönlüm dilimi teşvik eder; o da özürler dileyerek, Allah'tan firdevs:cennetini arzular. Bir zamanlar ben cennette iyi bir hizmetçi ve cennetin de kapıcısı idim. İblis yüz bin hile ile, ansızın bir hal ile beni cennetten çıkarttı. Şimdi cennetten çıkan kişinin, tekrar oraya girmesi için çok gayret etmesi gerekir. Büyüklerin başlayıp yaptıkları bütün işler cennet için işlenmiştir. Cennete vardıktan sonra, artık benim sana uymam gerekmez. Tavusun hilesi simurga nasıl ulaşsın; onun cennete girmesi bile kâfidir. Hangi yoldan ülfet eyler, arkadaşlık kurarsa kursun; tavusun simurg ile denkliği yoktur. Cennet için her yola gitmeli; oraya ulaşınca da durmalı. Bizi hiç kimse cennet kızlarıyla aldatmaya kalkmasın; zaten bizim sevgilimizin yüzü cennete benzer. 


Hüdhüdün Tavusa Cevabı 


Hüdhüd ona, “Cennete gittiğini düşün, orada padişah olmadıktan sonra ne yapacaksın? Sen asıl sevgili olan padişahı görmeye çalış; değilse oturmak için çok ev bulunur. Güneşe ulaşana ay bile köle olur; sevgiliyi bulan için ise saray, bir sığıntı yeridir. Altın işlemeli saray misafir için güzel gelir; fakat bizim arzumuz ev sahibini görmektir. Sen âşığı sevgili ile birlikte gezip dolaşmakta bil; bize de kim sevgili ise onunla olduğumuzu anla. Senin büyük bildiklerin sultan çocuklarıdır; duvarın işlemelerine aldanan da çocuktur. Hakk'ın yöresinde bulunup onunla kalmayınca, cehennemin cennetten çok daha iyi olduğunu bilmen gerekir. 


Bize sevgiliyi gösterin de görelim; ya yüzünü anlatalim veya nişanını söyleyelim. Sonsuz olmayı geçicilikten ve aşağıda bulunmaktan farkedebildinse; ey sevgili dost! 
Git de onun güzelliğini görmeye çalış. İnsanların ev diye 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bağlandıkları ya bağ veya saraydır; Gülşehri'nin sahibi ise gerçek padişah olan Allah'tır. Size saray bize ise padişah lazım; halka ekmek, ârif kimseye de Lokman gerek. 


................ 


Sorgusuz Hesapsız Cennete Girenler 


Hakk'ın adı halka sözümüzü anlatır ve hikmetlerinden haberdar eyler. Peygambere selâm göndeririz böylece; binlerce nizam ve yüzlerce söz şiir haline gelir. Aslında bizim dünyayı bırakıp, ahirette kavuşacağımız nimetleri söylememiz ve anlatmamız daha iyidir, biz bunları söyleyeceğiz. Velilerin sözlerini tekrar tekrar söyleyip, tatlarını şekere karıştıralım. Doğrusu, herkesin şüphe edilmeyen muhakkak gerçek ve karşılaşılacak olan o haşir günün- de, yaptıkları ile yüz yüze gelmesidir. 


Cennette yürüyüp giden bir topluluk her bir tarafta gezer iken, cennetin âmiri olan Rıdvân adındaki melek, bunların her birinin dışarıdan gelmiş, başka insanlar olduklarını gördü. Baktı ki her biri bir ağacın meyvelerini toplamakta ve yüzlerinin şavkı arşa vurmaktadır.Bu insanlar öyle kimselerdir ki her birine yüz peri köle olmaya layıktır. Öteki biri kevser suyunu berikine saçmakta iken, bu gidip tesnim havuzundan içer. Biri hamr ırmağından doldurulmuş kadehi tutarken, bir diğeri de süt ırmağını bala katmaktadır. Bir başkası su ırmağına girmiş yüzmekte ve selsebil ırmağının çeşmesindeki havuzu düzenlemektedir. Bir diğerinin arkadaşı hüriler olmuş; berikine ise temiz şarap sunulmuş. Biri de cennet oğlanları ile güreşirken; bir diğeri cennetteki hizmetçiler ile yer içer 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keyfine bakar. Cennet kızları bunlara bakınca kendilerinden geçmekte; felekler ise bunların talihine ve bahtına hayran kalmaktadır. Bunların arkalarından cennettekiler gitmekte ve evleri tübâ ağacının dibinde kurulmaktadır. 


Rıdvân adlı cennet meleği yüz bin marifet ile girerken; bunlar nazlana nazlana cennette yürürler. Kendi kendine, “Acaba bu kimseler cennete hangi kapıdan girdiler. Ben kapıcıyım fakat bunları görüp hiçbir kapıdan geçmelerine izin vermedim. Acaba bunlar hangi yoldan gelip de buraya girmiş olabilirler?” diye söylenir. 
Sonra, “Ey cennette gezen ve yüzleri güneş gibi ışıldayan ve gözleri kamaştıran kimseler! Siz cennete hangi kapıdan girip bu nimetlere kavuştunuz?” der. 


Bunlar ise, “Biz kapı falan görmedik ve cennete herhangi bir kapıdan da girmiş değiliz” derler. “Öyle ise ka-DC Rıdvân sizi görüp, size bizzat kendisi yol verdi” der. 
Bunlar, “Biz kapıcı görmedik ve buraya da Rıdvân'ın emri ile girmiş değiliz” derler. Yine, “Can alıcı melek, canınızı alınca iman getirdiniz değil mi?” deyince, bunlar, “Can alıcı canımızı almadı ve onun huzuruna gitmedi” der. “Dünyadan gidince ölüp mezar içinde çok yattınız değil mi?” dediklerinde; bunlar, “Biz ölüm görmedik ve ölüp mezara da girmedik” cevabını verirler. Yine, “Münker adlı soru meleğini görüp Nekir'in de sorduklarına cevap verdiniz” der. Bunlar, “Biz Nekir denen sorucu meleğe rastlamadığımız gibi Münker'i de görüp cevap vermiş değiliz.” “Öyleyse, mahşer gününe ulaşıp en sonunda İsrâfil'in borusunun sesini işittiniz.” Bunlar, “Biz ne mahşeri biliriz, ne de İsrâfil'in borusunun sesini işitip 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öyle geldik.” “Öyleyse; sıratı geçip geldiniz; cehennemi görünce kaçıp cennete sığındınız.” 


Bunlar, “Biz sırat köprüsüne uğramadığımız gibi cehennemin de varlığını yokluğunu görmedik.” “Öyleyse sonunda tartılıp hesabınız görüldü ve terazide cennet tarafınız ağır geldi?” “Biz terazi falan görmedik, sonra tartılıp da cennete gelenlerden de değiliz.” “Sonunda hesap verip, böylece cennete gelip girdiniz? Hesabınız doğru çıkıp teraziniz ağır gelince yeriniz de cennet oldu.” 
“Bizden kimse hesap sormadı; ne sualle karşılaştık, ne de cevap verdik.” “Öyleyse işiniz hep Allah rızası idi ve beratınız kusursuz sağ elinize verildi?” “Biz beratı ne yapalım; zaten o mektupları yazanın huzuruna gidiyoruz.” 


Rıdvân bunların dillerinden dökülen sözleri dinleyince, bir zorlukla karşılaşmadıklarını görür. Ve yine, “Öyleyse ne iş yaptınız, sonra buraya sorgusuz sualsiz kolayca gelmenize sebep ne oldu?” deyince, bunlar, “Biz dünya hayatında insanlara iyilik yapar ve kötülükleri uzaklaştırırken, birdenbire her birimiz onu anıp kendimizi feda ettik, dert bizi hasta etti ve vücudumuz solup zayıfladı. Sonunda yatak içinde gözlerimizi yumduk; açınca da her birimiz kendisini cennette buldu. Sorusuz, cevapsız, hesapsız, kitapsız, dertsiz ve sıkıntısız. 
Bunları niçin bize sorarsın; bunların hiçbirini görmedik ve işte burada size kavuştuk” dediler. 


Yine, “Öyleyse dünyada ne amel işlediniz ve ne sözler söylerdiniz de size sonunda yüce Allah bu dereceleri bağışlayıp lutfetti. Dünyada peygamberiniz kim idi ve size kim kılavuzluk etti?” “Dost ile alışverişimiz sevgi 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ve doğruluk, dünyada peygamberimiz ise Muhammed Mustafa'dır (sallallahu aleyhi vesellem]. Orada hizmet edenler gösteriş için yaparlardı; biz ise gerçek, doğru Hz. Muhammed ümmeti idik ve peygamberin emrettiği şekilde hizmet ettik. Bizi övmelerini istemezdik; hatta bize sövmeleri de hoşumuza giderdi. Kimse bize değer verip de dönüp bakmazdı; hatta sözümüzü bile dinlemezlerdi. 
Elbiselerimiz çok eskimiş, yıpranıp doşan hale gelmişti; bizim onumuza ‘beş para etmez’ derlerdi. Kimse bir içim su vermez, yüzümüzü görenler de aşağılardı. Bütün bunlar sebebi ile hiç sesimiz çıkmadı ve halk arasında bir saman çöpü kadar değerimiz yoktu. Bizi dövseler yüzlerce gam çeker, üzülürdük; fakat yine de 'hak bizi dövenin elindedir” derdik. 


Bütün bu sorduğun, cevabını vererek sayıp döktüğüm işlerden komşular da memnundu.” “Ya hangi amelleri işleyip bu şekilde bir mertebeye ulaşıp sevildiniz ve bu mevkie hangi yolu izleyerek ulaştınız?” Bunlar, “Bizim bir amel yapacak, belli bir iş işleyecek yerimiz bile yoktu. Ancak bizim huy ve tabiatımız çok iyi olduğu gibi hep doğru söyler halka ve Hakk'a karşı işlerimizi düzgün yapar ve hile nedir bilmez idik. Kendi nefsimiz için neyi istemişsek; halka da aynı şeylerin verilmesini dilerdik. Kendimiz için istediklerimizin, başkalarına da kısmet olmasını arzu ederdik. Hayat boyu yalan söylemediğimiz gibi, hiç kimsenin malına da el uzatmaz ve göz dikmezdik. Giybet edip arkadan konuşmanın kardeş eti yemek olduğunu bilir, dedikodudan çok çekinir ve kimseyi çekiştirmezdik. Kendimiz için aldırış etmesek bile; başkalarına bağlılığımız doğru idi. Dünyada Allah'ın 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adamları pek çoktu; ancak bizden düşkünü ve bizden aşağısı da yoktu. Biz hepsinden aşağıdayız der; gıda olarak da ot köklerini yerdik. 


Allah bizi ahirette herkesten üstün kıldı ve cenneti ile ziyafet çekti. Biz cenneti o gül bahçesi ve güzelliği ile degil, asıl onun padişahı olan Allah ile isteriz. Bizim asıl maksadımız gerçek padişah olan Allah'tır; onsuz cennet bize zindandan başka bir şey değildir. Biz ona kavuştuğumuz zaman ne cennet ne de sırat var idi; deve iğnenin yurdusundan, iğnenin deliğinden ne zaman geçecek” (A'râf 7/40). 


Cennetin âmiri olan Rıdvân bunların gerçek seçilmişlerden olduğunu görür ve dünyadaki isimlerinin ihlâs olduğunu anlar. Bu sözleri anlayıp sırlarına vâkıf olur ve o topluluğun haline hayran kalır. Sonra, “Ey kendilerini bırakıp, görünüşlere aldanmayıp hikmetleri seçenler!” 
diye bağırır. Sizin asıl istediğiniz Hakk'ın cemali olup cennet ve hüriler size göre ikinci derecededir. 


Asıl büyüklerin hedefi gerçek sultan olan Allah'tır; çocuklar ise gül ile reyhana kapılmışlardır. Siz Muhammed'den bahis açıp söz söyleyince, bizim size uyup hizmet etmemiz vâcip olur. İşte Gülşehri de kendini aradan çeker ve benlikten uzaklaşırsa; cennete ulaşır ve Allah'ın güzelliklerini, cemalini seyreder. Dikeni yakınız da gül kalsın; gül solup giderse bülbül kalacaktır. Felek insanlara, “Ey millet! Müjdeler olsun, size bir müjdeci geldi” diye toplanma borusunu çalar. 


AŞK ve GÜL *83 


Gi. 


Hümâ Kuşunun Mazereti 


Hümâ kuşu, bütün kuşların kendisine padişah gözü ile bakacağını ümit ederek, kibir ile ileri atıldı. Benim gölgem kimin başı üzerine düşerse o kimse padişah olur; gölgemin düşmediği kişiler de sıkıntı içinde bocalarlar. 
Gerçekte her derdin dermanını ben verir ve bütün hükümdarlara ben emrederim. Başkalarını padişah yapan o kişinin sultan olması lazımdır ve bu yerinde bir iştir. 
Benim nişanımı padişahlarda görmek gerekir; gölgemin neler yaptığını Selçuklu sülalesinden sorsunlar. Kayser olsun, Keykâvus olsun, hatta Cem olsun ben olmadan dünyada bir adım bile atmadılar. Sultanlığı Keyhüsrev'e ben verdiğim gibi; Hüsrev'e de padişahlık benden ulaşmıştır; Rum ve Çin hükümdarları da böyledir. Feridun'a sultanlığı ben verir, Kisrâ'ya da adaletle idare etmekliği ben ulaştırırım. Ben varken bu işleri başka kim yapabilir ve bu faydalı şeyleri kim başarabilir? 


Baktığım zaman bir dilenciyi padişah yaptığım gibi; bakmadığım padişahı da tahtından indirip, alaşağı ederim. 
Sabır edip, boyun eğip et yemeyeyim dediğim zaman, günde yalnız bir kemik yerim. İnsanın iş başarması ilim ve hüner iledir; değilse bu it nefis için günde bir kemik yeter de artar bile. Orada simurga hümâ kuşu boyun eğip kul köle kesilince, bu durumda onun padişahlık umması normal demektir. Padişah olmayı isteyen kimse, kulluk ile zamanını nasıl geçirsin. Dünyada ne kadar düşünürsem düşüneyim şah mı padişah mı, ne olduklarını gayet iyi bilirim. 
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Hüdhüdün Hümâya Cevabı 


Hüdhüd: Bütün bu anlattıklarınla övünme; sana bu dünyada hümâ dediklerini herkes bilmektedir. Horozun coşup ötmesi için çok utanma ve çok ateş gerek; yüzlerce hümâ kuşunun bir simurga kul köle olması daha iyidir. Simurgun hükümdar olduğu o yere, bütün padişahlar gelip kul köle kesilmişlerdir. Mecliste ileri geri çok söz etme; değerini bil, bir de övünme. Et ile ekmekten oluşmuşsun ve bir kemik gördün mü it gibi uzanıp sündüklük yaparsın. Et yiyen padişahlık yapamaz, bir kemiğe tenezzül eden hükümdarlık edebilir mi? Padişah olacağım diye kendini perişan etme; kulluğunu bil, hiç olmazsa kulluğundan çıkma. 


Bütün padişahların simurgu övdüğü yerde, hiç hümâya sultanlık nasip olur mu? Sen deniz olmadın, bari bir göl ol; haydi padişahlığı sana verelim fakat kul olmasını bil. Hakanlık yapacak dediğin Kisrâ kim oluyor da dünyada hükümdarlık davasına kalkışıyor? Servi olamıyorsan hiç olmazsa gül ol, şahlığı sana bıraktık yalnız kul olmasını bil. Kafdağı'nın kemerli köşklerine gittiğin zaman, orada kimin hükümdar olduğunu gözünle görürsün. Bizimle bu yola geleceksen hazırlığını iyi yap; niyetin yoksa gelme ve dönüp git. Gülşehri ad ile padişahlık yapmaktadır; ancak onun hükümdarlığı nefsine adalet yapmasıdır. Bu hikâyede günahsız bir oğlana âdil davranan o padişahın hali anlatılır. 
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yardımı ile giderir. O Allah âdildir ve adaleti yerine getirir; cenneti de adaletle iş yapanlara makam eyler. Papağanlar gibi şekerler yiyip, adaletle ilgili bir hikâye anlatalım. 


Evvel zamanda hasta bir padişah vardı ve derdinden dolayı rahat yüzü görmezdi. Derdi ve hastalığı o kadar çetin ve büyük olduğundan hiçbir doktor ilacını bilmezdi. Padişah pek çok doktor getirtip onlardan derdinin çaresini ayrı ayrı sormuş idi. Sonunda doktorların hepsi aynı görüşte birleşerek, padişaha, “Sana bir küçük çocuk ödü gerek” dediler. O oğlan şu şekilde ve şu görünüşte olacak; işte bu hastalığın ilacı budur. 


Araya araya şehirde; istenilen nitelikte bir eskici çocuğunu buldular. Padişah bunda sağlığının yüzünü görünce çocuğun babası ile annesini çağırıp davet etti. Onlara altın akça verip, oğlanı satın alarak öldürmeye karar verdi. Baba ile anne altını görünce çocuklarını öldürmek için vermekten çekinmediler. Fakat çocuk babasına ve annesine kuşun yeme yapıştığı gibi yapışır ayrılmak istemezdi. 
Babası çocuğunu döver, annesi de oğluna söver idi. 


Çocuk baba ve annesini yabancıdan daha yabancı bulup onlardan ümidini kesti. O topluluk içinde kadıyı gördü ve onun bu dava için nasıl karar verip ne diyeceğini düşündü. Kadı da, “Haydi kalkın ve oğlanı padişahın iyi olması için öldürün. Bu padişah bir ülkenin sahibidir; onun deva bulması ve sağlığına kavuşması için 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çocuğun öldürülmesi uygun ve yerinde olur. Sultanın bu kadar zahmet çekmesinden, bir kişinin ölmesi daha iyidir” diye fetva verdi. 


Sonunda, ikiye bölüp ödünün bulunması için oğlanı celladın eline verdiler. İşte o zaman çocuk yönünü gök tarafına çevirip baktı; güldü ve boynunu ileri uzattı. 
Bunu gören padişah, “Şimdi vücudun ikiye bölünecek, bu zamanda gülmen uygun mu, niçin güldün? Canının vücudundan gideceğine ağlaman gerekmez mi? Bu gülüşüne şaşmak, bu işe ağlamak lazım değil mi?” dedi. 


Oğlan, “İlk olarak anne ve babanın kendi çocuklarına iyilik düşünmesi gerekirdi. Halbuki anne ve baba olarak onlar, altını benden çok üstün tutarak, beni büsbütün terkettiler. Sonra davaya hâkim karar verirdi; o da benim ölümüme razı oldu ve öldürülmem için fetva verdi. 
Adalet padişahın işidir, o âdil olmalıdır ve ben kimsesizim canımı ancak o bağışlar. Benim boynumu o padişah vurmaya kalkınca, beni ondan kim kurtarabilir. Yüzümü göğe tutmamın sebebi senin hışmından Allah'ın canımı kurtarıvermesi için idi. İşte ey cihanın padişahı ağlamak vaktinde gülmem bu yüzdendir. 


Vücutla sefa sürüp tene doymayan aklı ne yapayım; artık, ölüyorum, fakat ben kimseyi öldürmedim. Hüküm için nefse karşı nefis (Mâide 5/45) gerekir; ben kimi öldürdüm de kısas yapıyorsun? Babamdan ve annemden bir vefa bulmadığım gibi kadıdan, hâkimden de adalet görmedim. İşte padişahın beni haksız yere öldürmesi gibi yadırganacak bir hal, ben zavallıyı güldürmesin de ne yapsın? Bizim nasibimiz ölümdür, bizi öldürene karşı da 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elimizden bir şey gelmez, zaten hüküm veren hasmımızdır. Bizim cihan padişahına itirazımız mümkün değildir; ancak yüz cihan yaratan Allah'ın dergâhına sığınırız. Sana bu kötü işi Hak tarafından anlatacak ve bunu çözecek birini düşünelim. Eğer suçsuz yere öldürmekte bir günah söz konusu değilse; ben öleyim, padişah sağ olsun” dedi. 


Padişah oğlanın sözünü işitince, kendisini çok çok ayıpladı; suçlayıp kınadı. Sonra, “Vücudun biraz şifa bulsun dersin ama, yıllarca cehennemde kalmak da var. Sen hastalıktan kurtulmak için zavallı bir çocuğu öldürüyorsun. Allah her yarattığına bir can verdiği gibi, her hastaliğin da şifasını vermiştir. Sen hastaya derman gerekse, o oğlana da can lazım. Bu zulmü başkaları etse, padişah buna engel olur ve kurtarırdı. Fakat zulüm sultandan olduğu için, bunun defedilmesine âlemde kim sebep olacak? Sen bu hastalığın iyi olmasını istersin; fakat o, ölmek için razı olur mu? Hastalığa kimin vücudu razı olur; o ne derse onu ölümden say. Hastalığa bile senin vücudun razı değilken; ona ‘gel sen öl demek’ nasıl sözdür? 


Ey namlı kişi! Kendin için düşünmediğin şeyi başkaları için de düşünme. Bir günahsız zavallı kişiyi öldürmektense; bunun yerine yüzlerce padişahın ölmesi daha iyidir” dedi. Sonra, o oğlanın iki gözünden öperek, sözünü beğenip kendini serbest bıraktı. O oğlanı babası gibi okşayıp gönlünü aldı ve kendisine yardımcı yaptı. Padişah onun canını bağışladığı için, Allah da derdinin dermanını gönderdi. Padişah onu serbest bırakıp, gönlünü sevinçle doldurdu. Allah da bir hafta sonra o derdin şifasını verdi, artık sevinç ve gönül hoşluğu geldi. Birinin ölüp diğerinin 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sıhhate kavuşması derdin tâ kendisidir; böyle ilaç olmaz. 
Sen dünyada zahmet ve sıkıntıyı seç de rahatı başkalarına saç; onları rahata kavuştur. Bazı padişahlar gibi zalim olup, insanları incitme; sen de Dârâ ve adaleti ile şöhreti dünyayı tutan Nüşirevân gibi âdil ol. Sen gönlünü ve dilini Gülşehri gibi doğru tut ve derdine Allah'tan derman iste. 
Rızık için kaygılanma; yüce Allah, Kur'an' da, “Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır” (Cum'a 62/11) dedi. 


Herkes bir ülkeyi almış tutmuştur; Gülşehir'in sahibi de Gülşehri'dir. Gülşehri de Gülşehir'i mülk olarak yazmış; sen onun için ileri geri konuşma o kendi yerinde gezmektedir. Aslan avlamak tilkilerin işi olmadığı gibi; her felek burcunun yüzü de dışardan görülemez; sen içine gir ve oradan bak. 


Kazın Mazeret Beyanı 


Devamlı su içinde gezen kaz, yıkanmış ve çok temiz bir şekilde kuşların ortasına geldi. Benim temizliğim apaçık görünmektedir; yıkandığım yer de denizden başka bir yer değildir. Bizim kısmetimiz yiyeceğimiz su içindedir; deniz ise bizim göğsümüze kadar gelir. Biz susuz sabır edemeyiz ve sudan çıkıp da başka bir tarafa gitmemiz mümkün değildir. Dünyada ben kuşların en zâhidi, en çok ibadet edeniyim. Zaten zâhidler su ile çok iş görürler. Günde tepeden tırnağa yıkanarak yüz binden fazla boy abdesti alırım; hatta yüz bin de az, daha çok gusül abdesti alırım. Gölü de yüz bin deniz gibi geçtiğim halde; onun ıslaklığı eteğime bile değmez. 


Bu bana ait, benim bildiğim bir sırdır; deniz ile kır benim için aynı şeydir. Bazan veli gibi havada uçar; kimi 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zaman da denizleri gemisiz geçerim. Ben bu temizlik ve bu kadar ibadetle, nasıl kârını, zararını, günah ve kazancını bilmeyen biri olabilirim? Zâhid diye ibadet üstüne ibadet yapmak için su üstüne seccadesini serene derler. Bal bile su olmayınca, benim için ağı kesilir; bana su gösterin; su benim canım, her şeyimdir. Kaz nasıl simurg ile yarışabilir; kaz için en iyi şey suda yüzmesidir. 
Allah bizi yerimizden yurdumuzdan ayırıp da bir an bile sudan uzaklaştırmasın. Ben karada tavuk gibi gezer; denize girince de yüzer dururum. Bu alabildiğine yeşillik olan Gülşehri'nin bahçesidir; anlatacağım bu hikâye de tavuk ile kaz yavrularının öyküsüdür. 


.............. 


Tavuk ile Kaz Yavruları 


Allah'ın adını anmadan söz söyleme ve anlatacağını da onu zikretmeden anlatmaya kalkışma. Can çırasını nurlandıran sözdür; insan da sözü ile üstündür ve ondan geriye kalan da sözdür. 


Bir zaman gül açılmış, bülbül de onu görmeye gelmişti. Bir kişi şakadan muziplik olsun diye, tavuk altına beş altı kaz yumurtası koyuverdi. Yavrular yumurtadan çıkınca tavuk sevindi ve civcivleri kendi yavrusu sandı. Ve, “İşte bu benim yavrularıma, canım günde yüz bin defa feda olsun. Yiyeceğin tuzak içinde tadı ve zevki yoktur; annenin de tek hazinesi yavrularıdır. Kim yavrularım için kötü düşünür ve bunlar hakkında ileri geri söyler, dedi kodu ederse, kanadım ile yüzünü yırtar parçalar ve tırnaklarımla gözünü oyarım. Özellikle, hiç kimse benim yavrularıma benzer bir kuşa ne rastlamış ne de böyle bir kuş görmüştür. Ey müslümanlar! Benim bu şekilde yavrularım gibi güzel yavrular başka kimde var bir söyleyin” der. 


Anaları onların canını korumak ister ve yavrusuna gelecek kötülüğe karşı kendini siper ederdi. Hatta yavrular için kendini feda edip, “Bir kişi tutarsa ben ne yapacağımı bilirim” derdi. Köyün çemenliklerinde, kırların- da gezerler; anneleri yavruları için ırlayıp, ninni söylerdi. 
“Bakınız ne güzel yavrularım var” diyerek, civcivlerinin yanında oynar sevinirdi. 


Tavuk yavrularını güderken ve köyden uzaklara giderken, bir deniz kenarına ulaşınca, yavruları doğruca suya girdi. Civcivler yüzmenin hünerlerini gösterip, su içinde yüzerler. O denizin dalgaları çok idi; fakat su bunların göğsüne gelirdi. Anneleri yüzmede çok geri idi; yavrular ise usta olup, deniz içinde birer yüzücü kesildiler. Artık deniz yavruların yeri oldu ve anne suyun kenarında kaldı. 


Tavuk kenardan yavrularını görünce onları yanına çağırır. Sonra, “Ey yavrularım! Bu yüzme usulünü nerede ve kimden öğrendiniz, bunun sırrını bana da söyleyin. Soyumuzda yüzen var mıydı, var ise su ile hangi biri dost idi?” der. Yavruları denize girip, yüzücüler gibi göğüslerini vururlar. Anne suya girmekten korktuğu gibi, su içinde bir an bile durmaktan çekinir; sonra, “Yavruların denizde gezmeleri ve su içinde yüzmeleri ne garip şey. Annenin bilmediği yavruların işlediği bu yüzme işi, acaba âhir zaman fiili mi? Denizi uzaktan görünce bile, annenin ödü patlayacak, ölecek gibi olur. Yavrusunun 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annesinden üstün olup; denizin içinde yüzücü kesilmesi; Allah'ın kudretinden olsa gerek; bunu onlara sorup öğrenmek lazım” der. 


Yavrular, “Bunu biz bilmiyoruz, başkasından öğrenip yapmış da değiliz. Evden bu yere gelince, doğruca denizin içine giriverdik. Zaten bu hüner bizim aslımızda var idi; buraya gelince bu inci kendiliğinden ortaya çıktı. 
Bu yüzmek işine bizi aslımız çekti; bu, semenderin ateş içinde yaşamasına benzer. Bu maya aslımızda olmasaydı; bizden böyle bir hüner, marifet ortaya çıkmazdı. 
Yüzme öğrenmek çok zor bir iştir; ancak bu hüner bizde yaratılışımızdan vardır. Annemiz yavrusunu, yüzme öğrenin diye herhangi bir ustaya da vermedi. Bizim bu suda anlanmamız, debelenmemiz, annemizden geçip ortaya çıktı sanırız. Sen ise bu yüzme işinde azcık bile yoksun; şu halde sen bizim asıl annemiz değil, olsa olsa bakıcımız, dadımız olursun. 


Meğer senden önce, bizim zahmetimizi çeken, derdimizle dertlenen bir annemiz varmış. İşte bize bu marifeti o öğretmiştir; zaten yavrular annelerinin mesleğini tutarlar. Bu hüner, bu yüzme ise bize gerçek annemizden kalmıştır; Peygamber de, ‘Asıl değişmez, her şey aslına çeker, anne doğrusunu bilir buyurdu. Biz de seni annemiz sanır ve annemiz olduğuna inanırdık. Sen ise ne bizimle denizin içine girdin, ne de bizimle birlikte yüzdün. Artık senin bizim annemiz olmadığını ve başka bir annenin yumurtasından çıktığımızı anladık. Biz seninle bağlarda ve kırlarda, onun ile de denizlerin dalgaları arasında hoşuz” der. 
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Canımız hikmet denizini görünce; kaz yavrusunun denize girdiği gibi girer. Vücut can ile tavuk gibi gezer, o marifetler denizine girip nasıl yüzebilir. İşte ölüm geldiği zaman, hikmet denizini birdenbire cana sunarlar. Can o denize kaz gibi dalıp gider; vücut da tavuk gibi kenarın- da kalır. Ne çok yıkanmaktan bıkar; ne de yıkanmamak- tan kirlenir. Canda gül bahçelerinin rengi kalmadığı gibi; hamam ocaklarının da kiri ve sıkıntısı görünmez. 


Şeytan insanı yoldan çıkarıp imandan ayırmaya çalıştığı zaman; o, ansızın bir velinin önüne, yahut da bir erdemli büyük kişinin delil olmasına ulaşır. İşte o şahıs ah edip, pişman olup tövbe edince, yüzlerce şeytan, o utanmadan dolayı hayrete düşer. Tövbe ateşi ile gönlünü yakınca, artık şeytan yanına yaklaşamaz ve çok uzaktan bakar. Din denizinin içinde ancak can yüzebilir; şeytan ise denizin kıyısında gezer. O bu suda devamlı yüzer; şeytan ise oraya girse hemen boğulur. Mümin o denizde göğüs vurarak dolaşır; şeytanın oraya girmeye cesareti yoktur; girse ödü patlar. 


Mümin kaz yavruları gibi yüzmeye devam eder; İblis de denizin kıyısında dolanır durur. Sonra da o tavuğun kaz yavrularını kenardan çağırdığı gibi şeytan mümine, “beri gel” diye seslenir. Mümin de, “Gerçi sana uymuştum ama, aslımın da ne olduğunu duyup öğrenmiştim. Ey aşağılık alçak! Artık ben aslıma kavuştum; sen bundan sonra beni azdırıp yolumdan ayıramazsın. Senden ne kadar günah ve utanılacak işler ortaya çıkarsa da yapılan tövbe onları yeniden onarır” der. Biz görülmedik bilinmedik hikâyeler anlatır ve sözümüzü Gülşehri'nin diliyle söyleriz. Biz Allah'ı gönülden anar; peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem] ruhunu şâdederiz. 


Hüdhüdün Kaza Cevap Vermesi 


Hüdhüd ona, “Haramlardan kaçıyorum diye zühd ile övünme ve hırs atına bu kadar çok binme. Suyun yüzü, kirli olan için istenilen bir yerdir; senin yüzün kirli ise su istemelisin. Sevinçli isen tasalı olma, temiz değilsen su ile yıkanıp temizlen. Su üstünde yazı yazıp pek çok hesap yapsan, hepsi bir anda yok olur. Sen suda hırs ve doymazlık peşinde koşup yüzüyorsun; fakat oradaki timsahın varlığından habersizsin, dikkat et seni yutar. Cünüp olmayan niçin baştan ayağa yıkansın; temiz olmayanlar her gün gusül abdesti alır. Aslında denizin dibinde temiz ve parlak inciler vardır; deniz üstünde yüzenler ise çer çöptür. İnci arayarak gezenler yüzücülerdir, ancak deniz üstünde yüzenler de çer çöptür. İnsan su üstüne yazı yazmamalı; suya güvenenin işi sonunda boştur. Ey sevgili dost! Senin vücudunda doğuştan bir temizlik vardır; fakat hırsının ve aç gözlülüğünün sonu yoktur” dedi. Biz seni iyi ve güzele davet ediyoruz; sen ise bize zâhidlik taslıyorsun. 


Bilginlerin uykusu kusursuzdur; cahillerin zühdü de büsbütün zillettir. Zâhid, ahireti terkedip dünya kovan ve hırsı peşinde giden kimse değildir. Zâhid hizmetten ayrılmayıp kul olduğunu bilen ve seccadesini su üstüne seren kimsedir. Zâhid dünyayı bırakıp, cennete yerleşen insandır. Sen ise bütün bu hırslar ile hedefe ulaşamaz ve bu yola giremezsin. İstersen, şehveti, hırsı ve aşırı istekleri terkedip, sen de bu yola girebilirsin. Bu yolun 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iki yol kesicisi vardır; sakın sen bunları dost sanma. Kim su üstüne yapı yapar, boş hayallere kapılırsa, onun bu yaptıklarının hemen yıkılıverdiğini görürsün. Kaz ne kadar “ben temizim” diye söz ederse de cevheri inciyi toplayan yalnız Gülşehri'dir. 


Şahinin Mazeret Beyanı 


Şahin; şahbaz padişah gibi ileri geldi ve yüz bin inciyi bir maden ocağı gibi ortaya döktü. Benim durağım padişahın bileğidir; sonra gönlüm neyi isterse ben onu yerim. 
Gönlümü aydınlatmak ve padişahın yüzünden başkasına bakmamak için gözümü kapadım. Kendi avımı kendim tutuyorum; bu şöhretim sana da ulaşmıştır; bunu sen de duymuşsundur. Ben başkalarının avladığı avları yemem ve kimseye de, “siz getirin ben yiyeyim” demem. Nerede sultan ve padişah denen kimseler varsa, yüz kişi de olsa hepsi benim avladığımı yerler. Hepsi benim için, “padişahın dostu” derler ve benim avlayıp getirdiğimi yerler. 


İşte bütün kuşlar içinde seçilmiş ben olduğum gibi, padişahlarla birlikte düşüp kalkan da benim. Bu halimle Kafdağı'nın kuşu olan ankaya ulaşmam mümkün olmaz; beni kendi halime bırakın da dağlarda keklikler tutayım. 
Ben kaz yüreğinden ciğer yemekle meşgulüm; sizi simurga götürse götürse, karga götürür. Böylece bütün kuşları aşağı görüp kibirlenir ve bütün dikbaşlı olanlara göğsünü gererdi. Padişah bana yoldaş olduğundan; onun yanında benim için bulunmayan bir şey yoktur, onun gibi ben de istediğimi alırım. Kimi zaman Hüsrev ve Hakan ile yürür; bazan da Dârâ ve Nüşirevân gibi padişahlarla gezerim. 
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Bazan Süleyman peygamberin koluna konar; kimi zaman da İskender'in bileğinde otururum. O zaman Keykâvus padişah; Gurgin, Kiyu ve Tus da pehlivan idiler. 


Yiğit, adı sayesinde dünyada tanınıp bilinir; değilse başka kimseler gibi canını sürür. Orada her bir adı alkışlayıp överler; benim adım da deftere şahin diye yazılmıştır. Dünyada Rüstem ne ise, kuşlar arasında ben de oyum; Rüstem avını avlamak için bana başvurur. 
Dünyada pek çok pehlivan vardır; ancak Rüstem adı ile bunlardan başkadır. İnsan adı ile yaşar ve Gülşehri gibi ismi âlemleri tutar. Akıllı insanın Kafdağı'na gitmesine ne gerek var; şahinin işini artık hüdhüd kuşu anlamıştır. İşte bu güllerin açıldığı yer dünyanın bağlık bahçelik yeridir; bu destan da pehlivan Rüstem'in hikâyesidir. 


Rüstem ile Pehlivan 


Hikâyelerde anlatılan Rüstem, felekler dönerken bir gece gezmeye çıkmıştı. Gezerken bir kaleye gitmeye yöneldi ve bir yiğitle karşılaştı. Koca koca çiviler bulmuş ve atın terkisine bağlamış olan o pervasız yiğit kişi, çok hızlı gitmekte, sabah rüzgârı ona yetişememekte ve gürlemesinden feleği de hayrette bırakmakta idi. Rüstem'in yanına gelince selâm verdi; Rüstem de onun tastamam bir yiğit olduğunu gördü. Rüstem selâmını alınca o, Rüstem'e ve kır atına yaklaşır. 


Rüstem, “Ey şanlı kişi böyle nereye gidiyorsun; bu haline ve niyetine göre av bulabilir misin?” dedi. O, “Bu 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kalede besili güzel mi güzel, yüz cana bedel elli at var. 
Gel gidip hepsini alalım ve çeşit çeşit alabildiğine yaşayıp hayat sürelim “dedi. Fakat kiminle konuştuğunu, bu kimsenin bütün âlemin pehlivanı Rüstem olduğunu bilmiyordu. Rüstem, “Bu kaleye nasıl çıkacağız; çıkamayınca boşu boşuna varmış olmaz mıyız?” deyince, “Bak, bu çivileri çaka çaka burca çıkıp, atları alıp gideceğiz” dedi. Rüstem, “Kalkıp gideyim de kaleye nasıl çıkacak bir göreyim” dedi. 


İkisi birlikte burcun altına gelip, kalenin yüksekliğine baktılar. O yiğit kişi çivilerin hepsini çıkardı ve bütün çivileri Rüstem'in önüne attı. “Artık çıkalım atları indirelim ve kimi isterseniz, onlara bindirelim” dedi. Birini alıp Rüstem'e verdi, sonra da, “İşte bu çivileri taşlara çak” dedi. 
Rüstem, “Hiç çivi taşa geçer mi; senin işin bu ise, biz senin yanında hiçbir şey değiliz” der. Sonra, “Sen erkek değil misin, al beri gel; eğer avrat isen sakın öne çıkma” deyip, çiviyi aldı ve taşa öyle geçirdi ki sanki yağa batırmış gibi oldu. Eliyle çivinin başına vurup, mıhı kalenin taşlarına çakınca; Rüstem, “İşte gerçek yiğit bu imiş; buna benzer yiğit de ancak kendisi olur. Benim ise dünyada yalnız adım var imiş; değilse benden başka yiğit çokmuş. 


Geri durayım da bari beni bilmesin ve sonunda beni öldürmeye kalkmasın. İnsan kendini bildirmemeli; bildirirse bir şaplakla öldürülebilir. Ben bunun gibi bir yiğide hiç rastlamadığım gibi, mıhı taşa eliyle çakıp geçireni de görmedim” der. Rüstem o kişiden bu şekilde çekinirken; o da Rüstem'i bayağı bir adam sanmaktadır. 


Mıhları birbirinden yukarı çakarak, burçların tepesi- ne ulaşınca; sultan gibi kalenin üstüne çıktı ve bir nöbetçi gibi yürüyüp gitti. Gidip o elli atı aldı ve kalenin tepesi- ne geri geldi. Atın birini eline alıp, “Hele bir tut” diyerek, Rüstem'den tarafa top gibi atıverdi; Rüstem hemen atın altından kaçtı; at yere çakılıp öldü. Bu defa o kişi bağırıp çağırarak öfkeli öfkeli Rüstem'e “Sen erkek değil misin?” diyerek kaleden iner. “Bir atı tek el ile çabucak tutsan ve âlemde bir yiğitlik göstersen, ne çıkardı?” der. 
Rüstem de, “Sen delirdin mi, kim eliyle kaleden atılan atı tek elle ve çabucak tutabilir?” deyince, o, “Ey zavallı tabii senin gibi biri tutamaz; çünkü senin işin bu değildir. 
Değilse, at bir tarafa öyle yiğitler vardır ki onlar, fili bile tek elleriyle çabucak tutarlar” der. 


Rüstem, “Ben çıkıp atı atsam, sen elinle tutabilir misin?” deyince, o, “At ne demek, bir tonluk taşı atsan yine de onu tutan vardır” cevabını verdi. Bunu duyan Rüstem, basamaklara basa basa kaleye çıktı ve iyice kendini toplayıp, atın birini omzuna alarak aşağı attı. O kişi atı top gibi tutarak yavaşça yere koydu. Bir daha atınca onu da tutup aşağı bırakır ve onları birbirine bağlar. Bir daha atar onu da tutup yere kor ve kendi kuvvetini iyice güvenip toplar. Kırk dokuz atın hepsini tutar ve birbirine çatıp bağlar. O kişi Rüstem'e, “İn de gidelim; artık atları aldık, bundan sonra burada durmak olmaz” der. 


Rüstem oradan bin bir güçlükle iner; bulunduğu yerden o yiğidin yanına gelir. O kişi, “Atların kimisini sürüp kimisini yedeğe alarak gidelim. Aslında bu sanat Rüstem'indir; sakın ha o şanlı şöhretli kişi ansızın karşımıza çıkıp, baskın yapmasın. Zaten yolumuzu kesip atları elimizden aldıktan sonra, bize de istediğini yapar” 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deyince, Rüstem, “Sen onu görüp, huzurunda hiç durdun mu? Sen ondan niçin çekiniyorsun; sana bir kötülüğü mü dokundu? Bilip denemediğin kişiden niçin korkarsın; yoksa sen ondan, güç kuvvet bakımından daha mı aşağısın?” der. O da, “Onu görmediysem ne çıkar, yiğit sonunda kendi adından anlaşılır. Dünyada hikâyelerde geçen Rüstem'i anınca başkaları akla gelmez, memleketi de ona bırakmak gerekir. Rüstem o tarafta ata binince, artık gürzüne kimse katlanıp, dayanamaz. 


Atları sürüp çabuk gidelim de ansızın karşımıza çıkıp, gücüne zulmüne uğramayalım. O bize bir tokat vursa, boynumuzu ensemizden koparır” der. O korku ile atları sürer ve hızla yol alırken, hikâyelerde anlatılan Rüstem gürzünü çıkarıp kuvvetli bir şekilde çaprazlamasına vurarak, “Onu öldürüp atları almalı ve onun vücudunu ortadan kaldırmalı” diye düşündü. O ise buna, “Ne oynuyorsun çabuk gel ve Rüstem'den atları koru” der. Giderken Rüstem tekrar bir daha vurunca, “Oyunu bırak da atları ileri sür.” Rüstem tekrar vurunca, “Hadi oyunu bırak, kalk atları sürüp yol alalım, ilerleyelim. Değilse ünü âlemi tutan Rüstem gelip, bizi öldürür ve atlarımızı alır gider” der. 


Oyun ederek elinin tersi ile Rüstem'i bir kaktırınca onu attan düşürür. Kahkaha ile, “Sen bana üç kez şaka yaptın, ben bunlara dayandım. Sen niçin benim şakama tahammül etmedin, doğru düzgün binemediğin için de attan düştün” dedi. Rüstem de, “Bu şakalaşmamız seni sevindirsin diye ben bile bile, düştüm” cevabını verdi. 
Çabuk yürü Rüstem bizi görüp, yaptıklarımızı bilmesin. 
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Rüstem binip söyleşerek, tek Rüstem bize rastlamasa, diye güzel güzel gitmeye başlarlar. 


Rüstem, “Gürzümü bir dağa vursaydım da dağı parça parça eden gürzümü ve onun ne yaptığını bir gösterse idim. Dağ gürzümün altında ufalanıp onun zerreleri ortaya çıksa ne iyi olurdu. Rüstem'in bir adı vardır, onda devlet ne gezer; onun gücü bu dağınkinden daha mı çoktur, sanıyorsun? Sam'ı bir yumrukta öldüren Neriman'ı bile bir çocuk ortadan kaldırmıştır. O benim kendisinden güç kuvvet bakımından aşağıda olduğumu bilir ve Rüstem olduğumu anlarsa, elini dizinden kaldırıp bir tokat atsa beni öldürür. Kendisinden aşağı olduğumu anlarsa, beni bırakmaz ve muhakkak öldürür. Gücümü göstererek bununla baş edemedim; gürz ile de attan aşağı yıkamadım. Hiç olmazsa bir hile edeyim; ondan geri kalıp, önünü keseyim. Yüksek sesle bağırıp önüne çıkayım; sonra bunun benden nasıl korktuğuna bir bakayım. Rüstem'im diye bağırıp, denizler gibi çalkalanıp coşayım, Bu pehlivanın haline bakayım; koyup gider mi, yoksa karşı mı çıkar?” diye düşünmeye başlar. Sonra, “Ey kardeş! Sen bu atları, bu otları yedirerek sürüp götürmeye devam et. Benim işim gücüm var, göreyim geleyim; sana tekrar yetişirim” dedi. “Sakın gecikme ve çabuk gel; belki ileride Rüstem önümüze çıkar. Eğer önüme çıkarsa ben seni bekleyemem; yalnız kalınca da bana kızma” diye cevap verdi. 


Rüstem, “Sen durma ve çabuk git; ben sana yetişirim, yetişmeyip de ne yapacağım” dedi. Rüstem ondan biraz geri kalınca, bir dağ ardından dolanarak önünü keser. Hemen aslan gibi kükrer, elinde gürzü olduğu halde bir ejderha gibi görünür. Sonra, “Bu atları sürüp götüren ve ili bu şekilde rahatsız edip yağmalayan kimdir? 
Bu memleket Rüstem'indir, Rüstem de benim ve ben taç giydiren bir hükümdarım, Yezdicerd de Cem de benim. Padişah Keykâvus olunca, Kisrâ'nın bu ile gelmesi mümkün değildir. Bu durum Dârâ'yı üzüntüye boğduğu gibi, Keyhusrev de burada kan ağladı. Eğer bu Tus olsa idi, boynunu koparır; Key olsa idi, başının derisini yüzerdim. Ülkeyi Siyâvuş'tan aldım; hatta Bijen ile Berzin'i de öldüren benim. Alper Tonga bu ülkeye gelirse yüreği kan dolar, ciğeri de kebap olur. Cihanda şan ve şöhret ile ad çıkaran Rüstem benim, İsfendiyâr'ı bile tek bir ok ile öldürürüm. Sürhâb ile çok güreş tutup, yarış etmiş; Sürhâb ile de çok savaşmışım. Benim padişahlığımda korkusuzluk ve cesaret olduğundan; Cemşid ve Dahhâk bana köle olmuşlardır. Feridun'un ülkesini almaya gidip; gürz ile de Güstâşb'ın kalkanını paralayacağım. Güstahem bu memlekette karışıklık çıkaramadan, Behmen ile Behrâm-ı Gür da mezarı boyladı. Mızıkalar çalınıp davullar döğülüp sesleri gökyüzünü tutunca Güderz'in ödü patladı, Giv de hastalandı. 


Ferâmerz ile Ferhad gelip yetişince; Rüstem onlarla sulh yapar. Kim doğru ise yardım görür; ben öyle olduğum için atım dev oldu. Hüsrev'i, Fağfür'u ve Hakan'ı zincire vurup; Kayser ve Nüşirevân'ı da hile ile yendim. 
Güstâşb ve Gürgin'i ele geçirdiğim zaman Keykubad ile Keyümers'i de yendim. Aslan bu köşede sıkışıp güçsüz kalır; büyük yılanlar buraya gelince karıncaya döner. 
Neriman bu ülkeye gelmekten korktu; Sâm geldi ise de 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alamadı. Atları böyle sürüp ilden geçen, ve buraya gelen bu zavallı, ne kişidir? Bu buraya kendi isteği ile gelmediği gibi; bu memleketin Rüstem'in olduğunu da bilmiyor. 
Ben ona Rüstem olduğumu bildireceğim; SES babam Zâl da olsa öldüreceğim” der. 


O elinin tersiyle Rüstem'i ittiriveren ve onu attan aşağı yıkan yiğit kişi, Rüstem adını işitince kaçar; korkusundan karnı ağrır ve kan ötürür. Bunun korkusu aklında yer ettiği gibi, atları bırakıp, kaybolur. Rüstem işte erlik, yiğitlik şöhretten başka bir şey değilmiş; şöhret ise dillerin tadı imiş. O yiğitlikte, güç ve kuvvette beni yenerdi; ancak adımı duyar duymaz kaçtı gitti. O benden güç kuvvet bakımından üstün ise de ben bu nimetleri şan ve şöhretim sayesinde yemekteyim. İşte insan işi adı ile gerçekleştirip yaparmış; adsız kişi ise beş para bile etmezmiş. Onun için dünyada şimdiye kadar, işi belli olmayıp adı duyulmayana hiçbir zaman itibar edilmemiştir. Atları beraber sürdüğümüz o kişi, şimdiden sonra başka ne yapacak; doğrusunu söylemek gerekirse onu dünyada kimse bilmez. Zaten dünyada bir yer elde edemedi, dava sahiplerine karşı da üstün gelemedi. Onun kuvveti memleketleri yıkmak için imrenilecek kuvvettir; ancak şöhreti olmadığından kimse bilmez. 


Kuvvet bakımından benden kat kat üstündür; fakat, ne yazık ki adımı işitince kaçıp gider. O kaçıp gitti, ben ise onu bulmak istiyorum, ne yapmalıyım bir şey söyleyin. Övmek istesem adını bilmiyorum; sövmek istesem kim olduğundan haberim yok. Kim övülmeye layık değilse, insanlar arasında o kişiye sövmek de uygun olmaz. 
Bildiğin kişi övülür; bilmediğin kimseye nasıl söversin? 
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Eğer halk arasında azıcık tanınsa veya biraz bahtı açık bir kişi olsa idi. O kadar kuvvet ile âlemi yener; yedi kıtayı da büsbütün ele geçirirdi. Ancak kişide baht ve şan lâzım; sofuya da ser ve selbet yakışır. 


Malı mülkü olmayana “yiğit değildir” deme; asıl olan şanı şöhreti olmayan kişinin dünyada var olmaması, yok sayılmasıdır. İnsan işi adı sanı sayesinde bitirir imiş; böyle değilse onu yoğa saymak gerekir. Tanrı sana “çok güç verdim, güçlüsün” dediği halde; düşmanını görmeden niçin kaçıp, korkup çekilip gidersin, karşısına çık. 
Gör! Senden üstün ise o zaman koyup kaç; yok senden güçsüz ise kanını iç. 


O kaçınca Rüstem atları sürüp, bir solukta kendi yurduna gelir. O kişi yiğitlik ile atları ele geçirir; fakat Rüstem şanı şöhreti ile onları elinden alır. Gülşehri'nin gücü kuvveti yoktur, o da Rüstem gibi ad, şan bırakmıştır. Bu kadar çok altın madeninin bulunmadığı gibi, nice güçlü kişiler bilinmedi; ancak demir ocağı gibi güçsüz, adlı şanlı kişiler ortaya çıktı. Ben de demir ocağında şan şöhret sahibi oldum; güçlü kuvvetli olanlar altın ocağı gibi de olsalar onları yok farzet. Ocağım altın ocağı mı, değil mi bir bakın da dünyada kim olduğumu anlamak için adımı bir sorun. 


Benim ünüm âlemleri tutmuştur; buna benim gibi olmak isteyen iddia sahiplerinin şan ve şöhretleri ulaşamamıştır. Benim ile bu meydana çıkacak ve şanımı şöhretimi ortadan kaldıracak biri varsa ortaya çıksın. Ben herkesin iltifatına aldırış etmem; hatta beni çekemeyenin de kim olduğunu bilmem. Bilinir kişi ise öğerdim; hatta benim gibi olmak isteyen iddia sahibi ortaya çıksa kötüleyip yererdim. Ancak anlamadığım kişiyi niçin öğeyim; bilmediğim insana da söğmem uygun olmaz. Bilinen kişilerin az bir şeyini çok bil; bilmediğin adamları da yok say. Ben dünyaya geldiğimden beri, şan şöhretten başka bir şeye rastlamadım. Rastlamadığım kimseyi acaba nasıl bilebilirim; ancak onu koyduğu eserinden anlarım. 
Değilse o gidenin er olup olmadığını bilmediğim gibi, dünyada yaşayıp yaşamadığını da bilmiyorum. Ben dünyadan ömür sürüp gideyim de gelenler, adımı işitip dursunlar. İnciyi gerçek yiğit sarrafların satması, dünyayı da Gülşehri adının tutması ne iyi şeydir. O bir olan Allah'ın verdiklerine binlerce şükür olsun; ayrıca Hakk'ın rahmeti Hz. Muhammed Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem) canına gelsin, Akıllı kişinin Kafdağı'na gitmesine ne lüzum var; artık şahinin ne yapacağını hüdhüd anladı. 


Hüdhüdün Şahine Cevap Vermesi 


Hüdhüd, şahine kibirlenme, kibirlenirsen haksızlık yapmış ve mazlumları incitmiş olursun. Dünyada sevinç sandığın şeylerin hepsi üzüntü kaynağıdır; dünyanın padişahı da bir dilenciden daha aşağıdır. Ey kardeşim! Padişahlık dünyada daima simurga yakışır. Gerçek padişah, sultan yaratıp halka vücut veren ve can yaratandır. 
Sen daha ne kadar bilek ve kollara konup mevki makam isteyecek ve başını padişahın omzuna yaslayacaksın? 
Yukarı aşağı oturdum diye kendine bakınıp kibirlenme ve bir devenin hörgücünü bile kapıp geldim deme. Ey Muhammed ümmeti! İhlâs süresinden önce, Tebbet süresinin yazıldığını biliyorsunuz; işte bu, bu hale benzemektedir. Sen biraz yukarı oturmak ve yüce bir mevkie 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ulaşmakla, kibirlenip durma. Ancak, o mevki ve ulu makamları bırakanlar bu sırra ulaşmışlardır. 


İnsan diye, kendi nefsini hiçe sayıp, göğsü hikmet ile dolu olan kimseye denir. İnsan bilgisiz ve düşüncesiz olduktan sonra baş köşeye de otursa, bu ona bir üstünlük getirmez. Sen başkalarının üzüntüsüne sevinme; gerçekten kul isen adaletsiz bir padişah olma. 
Orada simurgun işi adalet olunca, bütün sultanların kul köle kesilmesi gerekir. Padişahların sofraya oturdukları ve yiyip içtikleri yerde, sana ancak yol kesici ve kan içici derler. Senin adaletsizliğinden onun bunun üzerine saldırmandan kimse emin olmadığı gibi, insanları incitip azarlayanlar da gerçek iman sahibi olmazlar. Gönül kıran kişi imandan çıkar; sen onu Kâbe'yi yüz defe yıkan biri kabul et. Simurgun işi orada adaletten başka bir şey değildir; doğan ise bir cellattır. Sen zulüm etmekten bir an bile ayrılmadığın gibi, yüz kuş ölmedikten sonra da yaşadım demezsin. 


Orada doğan bir kuş, bütün sultanların beyi de simurgdur. Padişahların huzurunda yüzlerce iş yapan memur vardır; bunların kimisi cellat kimisi de emirdir (kimisi iyi kimisi kötü işleri yaparlar). Sen padişahın yanında bir cellat ve dünyada merhametsiz bir zalim isen biz onun veziri olup; adaletle hareket ederek bir mevki ve makam bulmaya çalışırız. Sen gönlünden gelen sese uymazsın; simurgun avlaması bile senin için bir yüceliktir. 


Mahlükatı, bütün yaratılanları unutarak, yaratanı dilinden düşürme; Allah'ı anmakla da can ülkesini şenlendirip yeşert. Çemenler içinde laleler güller; gül bahçesinde serviler sümbüller bitirerek insanların gönlünü açan; güle bülbülleri âşık edip, berikini Azrâ ötekini Vâmık kılıp sevgi ile birbirlerine bağlayan; geceyi götürüp güneşi doğduran; Alper Tunga'yı kendine halife yapan yüce Allah, büyüklük sahibidir, cömertler cömerdidir, acıyıp görüp gözetendir, öncesi yoktur, hakimdir, olmuşu ve olacağı hep bilendir. 


Sen de gönlünü ona bağla ve ona inan da can bul; kâfir olup inkâr etme de, göğsün imanla dolsun. Onun peygamberlerine ve velilerine inan; daha ne zamana kadar gaflet içinde kalacaksın, yeter! Artık uyanıp kendine gel. Ömrün geçti kendini bilip, anlamadın; Allah'ın buyurduklarının da binde birini tutmadın. Seni kıyamet gününde payladığı zaman; bunu kitap ilmine sahip olanlar da bilir (Ra'd 13/43) denilir. Günü gelip ameller verilmeye başlayınca; iyi hareket edenler mükâfata (Mâide 5/85; Zümer 39/34) kavuşur, günah işleyenlerin kalplerine (Hicr 15/12) de ateş düşer. Başkalarının ölümüne hiç gülünür mü? 
Bir gün gelip sen de öleceksin bir düşün! Biz daha çok söz söyleriz ama, söz anlar insan nerede? Sana mezarın cennet olmasını istersen ölmeden önce ölmeye bak! Ey şahbaz kimse! Meğer sen “Tüti ile Hoca Hikâyesi”ni hiç dinlememişsin. Biz sana güzel mi güzel bir hikâye anlatacağız; sen bunu bülbül gibi kulak kesilip dinle! 


................ 


Hoca ile Papağan 


Kim önce Allah'ı andı ve ilk sözü bismillâh, Allah'ın adı ile başlarım oldu ise onun bütün sözleri baştan başa 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hakikat olur. Her ne düşünürse doğrudur. O feleklerin döndüğü zamanlarda; ufuklar adaletle aydınlanmıştı. 
Bütün dünya bağ bahçe ve bostanlık olduğu gibi; gülün arkadaşı da bülbül idi ve hikâyeler söylenirdi. İşte o zamanlar, bir hocanın kafeste beslediği, kendine sırdaş ve arkadaş edindiği bir papağanı vardı. Su yerine gül suyu içer; her sözünden şeker saçılırdı. Hoca gece gündüz ona sırdaş olduğu gibi, onunla düşer kalkar, onu arkadaş edinir ve uyum içinde yaşarlardı. O kafeste şekerler yer, şekerden tatlı sözler söylerdi. İnsanların dilinde konuştuğu gibi, sözleri de cana ve gönüle tesir ederdi. 


Zühre yıldızı onun âhenkli sesini işitse; elinde bulunan çengini hemen kırardı. Hocadan bir an bile olsa ayrılmaz; hoca da onsuz bir nefes alışveriş zamanı da olsa ayrı kalamazdı. Hoca tüccarlığın hallerini bilen bir kişi idi; bir gün Hindistan tarafına gitmeye karar verdi. 
Evinde bulunan herkese bir armağan getirmek için ne istediklerini sordu. Papağana da, “Senin armağanın ne olsun, sen neyi sever ne istersin? Söyle o ülkeden sana ne getireyim; ne işin varsa halledeyim” dedi. Papağan, “O ülkeye gidince, benim gibi papağanlar vardır. Onları toplu halde görürsen; benim selâmımı onlara ulaştır ve söyle. Siz bizi zindanda unutup, verdiğiniz sözü ve gerçek dostluğu bir yana bıraktınız, bu olur mu? Gün boyunca bağlarda ve bostanlarda durmadan uçuyor, gül bahçelerinde sevinç içinde neşe ile yaşıyorsunuz. Servilerin dalında oturup, her bir gülün yüzüne ve güzelliğine bakıyorsunuz. Kırlarda dağlarda yiyip içerek, her biriniz türlü türlü hikâyeler anlatıp ötünüz. Biz bir istek peşinde giderek tutulmuş, bu heves yüzünden kafesi boylamışız. Biz şekerden hiç mahrum olmadığımız gibi, kafessiz de bir şeker bulamadık. Orada şekerin adı, şöhreti vardı; fakat etrafında yüz bin tuzak kurulmuştu. Biz şeker niyeti ile hareket edip bu hale düştük, artık sonumuzu Allah bilir. Şimdi bizim yerimiz bu kafes oldu, sizler çimenlikten bir an bile ayrılmayın de. Gör, bak, onlar sana ne cevap verirlerse, ne söylerlerse, onu bana getir” dedi. 


Hoca memleketinden o ülkeye sefere çıktı; pek çok yerler ve denizler geçti. Dağlarını seyredip baktı ve sonunda konacağı şehrin bağlarına yakın gelince; ansızın ağaç üstünde, ötüşen bir bölük papağan gördü. Hoca o papağanlara yönelip, kendi papağanının sözlerini söyledi. Bana ziyadesiyle bağlı, bana arkadaşlık eden ve dert ortağım olan bir papağanım var. O insanlar gibi konuşur ve hep bal ile şeker yer. Ben o kuşa gül suyu içiririm, o da kafeste güzel bir ömür sürer. O kadar güzel bir hayat sürüp yiyip içtiği halde yine de sizlere imrenir. Benim sizlerin yanına geleceğimi bildiğinden, sizlere selâmını getirmemi istedi. O size, “ Siz bizi hiç anmazsınız fakat, biz sizi hiç unutmadık. Siz bizi hiç düşünüp halimizi sormadığınız gibi, bir selâm bile göndermediniz” dedi. 


Papağanlar onun selâmını alır almaz hep birlikte yere düşüp öldüler. Hoca papağanların yere düşüp öldüklerini ve canlarını ona feda ettiklerini görünce; söylediklerinden çok üzüldü ve gönlü o selâmı hiç de iyi bulmadı. 
Kendi kendine, " Bu selâmı verip de kanlarına girmesem, daha iyi idi. Birinin gönlünü yapayım derken, bir söz ile bu kadar papağanın kanına girdim. Herhalde bunlar ona aşıktı; öyle olmasa canlarını verirler miydi?” dedi. 
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Sonra üzüntüye batmış bir halde, yazık diye ateş içine düşmüş gibi, “off” diyerek geçip gitti. Gidip şehirde işlerini gördü, pek çok ova dere tepe geçti. Yolda hiçbir engelle karşılaşmadı ve sonunda kendi şehrine geldi. 
Herkese bir armağan gösterip verince papağan; hani benim armağanım dedi. Hoca da, “Ne güzel de sözün var imiş, vay vay vay!... Senin selâmın ne kadar kan dökücü imiş. Keşke onlara hiç selâmını vermese ve o kadar papağanın kanına girmese idim. Papağanlar senin selâmını alır almaz; senin hasretinle hep birden düşüp öldüler. Senin selâmına canlarını feda ettiler, ama ben de bu sözü söylediğim için çok pişman oldum. Bunlar ya senin âşıkların, veyahut da çok yakın hısımların idi. 
Artık birkaç gün az ötmen ve bunların ölümüne üzülüp yas tutman gerekir” dedi. 


Papağan bu sözü işitir işitmez kendinden geçti ve kafeste can verdi. Hoca papağanının kafeste kösülüp, boydan boya ölü yattığını görünce; saçını başını yolup, yüzünü yerlere sürttü ve elini dişledi; ısırdı ısırdı ... Kendi kendine ölmüş papağanı ile konuşup, inleyip sızlayarak bağırıp çağırırdı. “Vay yazık! Sırdaşım, sevgilim nereye gitti, arkadaşım, dert ortağım, gönül eğlencem ne oldu? 
O bana iltifat eder, kerem eyler ve şekerden tatlı sözler söylerdi. Artık benim az çok her şeyim elden çıktı; zaten benim bütün varlığım da bu idi. 


Şimdi ne söyleyebilirim; o bir kuş değil, benim bu papağanım simurg idi. Eğer Süleyman peygamberin bunun gibi bir kuşu olsaydı, başka hiçbir arkadaşa ihtiyaç duymazdı. O Süleyman peygamberi en iyi şekilde anlatan kuşum, Âsaf'tan daha üstün idi. Gönül arkadaşım öldü, artık derdimi kime söyleyeyim; onun gibi bir sevgiliyi nerede bulayım? Keşke beni öldürseler idi de onu bu şekilde ölü vaziyette görmese idim. Artık ne yapayım, ne edeyim; ne yapmam gerek, nereye gitmeliyim bunu da hiç bilmiyorum” dedi. 


Ah ederek, yüreğini dağlayarak, sonunda göz yaşı dökerek kafesin ağzını açtı. Acı ve üzüntüsünü birazcık unutmak için, papağanı çıkarıp dizine aldı. Papağan damdan tarafa uçup kondu ve oradan yönünü hoca tarafına döndü. Ve, “Ey hoca! Sana selâm olsun, sen esenlik içinde, selâmette ol, artık ben asıl yerime gidiyorum” dedi. 


Hoca, “Tuzum ekmeğim hakkı olarak, o çatıda birazcık otur. Senin o kutlu, gönle ferah veren yüzünü göreyim; bir sorum var, dur onu da sorayım. Senin selâmını götürdüğüm o yerde bana, papağanlar ne söylediler de bu senin kafesten kurtulmana bir sebep oldu?” dedi. 
Papağan da, “Onların ölüp canlarını benim için feda etmeleri; sen de böyle yap; ancak bu şekilde yapmakla kafesten kurtulabilirsin demektir. İşte onlar gibi davranmam kurtulup bu yere gelmeme sebep oldu. Bu sırrı benden başka kim bilebilir? 


Bu birliği iki görme, kendinden geç ve ebedi hayata kavuş! Diri olduğun müddetçe seni kafeste tutarlar, ölünce de çıkarıp atarlar. Kafeste kendinden geçip ölünce, dışarı atarlar, işte o zaman istediğin gibi gönlünce uçarsın. Kafeste ben vardım diri idim; böyle olunca kafes benden bir an bile boş olmadı. Artık öldüm ve kendi benliğimi bıraktım; şimdi asıl ülkeme gidebilirim; bu kafes hapsinde ben şekeri ne yapayım?” dedi. 
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Papağan bütün olayı anlattıktan sonra kendi ülkesinden tarafa uçup gitti. Hoca bunun üzerine, “Ben niçin bu kuştan aşağıda olayım; bu yolda, aklımı başıma almalıyım. O benliğini bırakıp kendinden geçince sonsuz hayata kavuştu; benim için ise onsuz yaşamak çekilmez oldu. 
Ben de ölmeden önce ölüp, bu şekilde olmakla gerçek hayata kavuşayım. Kim ölmeden önce ölmedi ise öldü gitti ve başka bir hayat bulmadı. Ölümünden önce öl de ölüm zamanı geldiğinde ebedi, sonsuz hayat bul” dedi. 


Hoca sensin, papağan da senin canındır; kafes ise vücudundur. Kim kendi isteği ile ölürse hayata kavuşur; istemeden ölenlerin diriliğe ulaşması mümkün değildir. 
Can alan meleğin aldığı candır; ölmeden önce ölürsen, o sende başka can bulabilecek mi? Ben öyle öleyim ki o gelince beni bulamasın; ancak ölünce bulabilsin. Biz Aristo dilinde terimlerle konuşuruz; gerçek hikmet sahipleri biziz, burası da Anadolu ülkesidir. Biz Mecnun'a delilik öğretir; yaratılışın ve varlıkların sırrını da Eflatun'a söyleriz. Bizim yolumuz, mezhebimiz Muhammed aleyhisselâmın milletinin yoludur; biz Kur'an'a ve sağlam bilgilere bağlı olarak iş yaparız. Ey kardeşim! Kim doğdu ise ölecektir; ancak dünyada Gülşehri'nin adı kalacaktır. 
Bu vezin fâilâtün fâilâtün fâilât ölçüsüdür; bize göre bilgisizlik karanlık, bilgi ise dirilik suyudur. 


Kekliğin Özür Beyan Etmesi 


Keklik dağlar altındaki ocaklardan ve yabancı yerden geldiğini söyleyerek öne çıktı. Bütün ocaklar benim hükmüme bağlıdır; bu cevherlerin hepsi benim liyakatim, ustalığım ile açılır. Âlemde hesap ve ölçüden anlayan çoktur; ancak cevherlerden benim gibi anlayan bulunmaz. Ben gün boyunca maden ocakları üzerinde gezer; zaman zaman da cevherlerin hesabını yazarım. 
Benim maden ocaklarım yüz hazineden fazladır; ancak benim kendim yüz dirhemim, bense bu söylediklerimden daha ziyadeyim. Bütün ocakların işlerinin hesabını tuttuğum gibi madencilere de madeni ben satarım. Bu haliyle keklik simurga nasıl ulaşsın; o maden ocakların- da gezmek ve cevher aramakla meşgul. İşte keklik sayısız maden ocağı üstünde ötmekte; kıymetli bir taş bile bulsa onunla yetinmektedir Keklik için asıl olan maden toplamaktır; durum bu olunca onun simurga varması mümkün müdür? Ben orada bütün cevherleri toplayınca, deniz gibi incilerden yığınlar meydana getiririm. Eğer onlar ortaya çıkarılırsa, o cevherlerin hepsi geceyi aydınlatan birer yakut kesilir. 


İşte dağlarda açık gizli her bir taş dibinde yüz bin ocak vardır. Şimdi bunlara hükmeden yalnız benim; benden başka da cevher satan kimse yoktur. Ben istesem her bir ocağı bir kuşa bildirir ve dünyayı cevherle doldururum. Bütün sözlerimiz cevheri anıp, övmekle geçiyor; çünkü bizim sarrafımız Gülşehri'dir. 


Hüdhüdün Kekliğe Cevabı 


Hüdhüd; bu kadar şöhret, bu kadar övünme ile bütün renkler inci gibi olur. Cevher dediğin boyalı bir taştır; bunun için niçin sıkıntıya girip dertlenirsin? Cevher bir taştır; bir kişide cevher var ise asla o taşa dönüp bakmaz. Sen istersen bütün taşları maden say; fakat senin nefsinde 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cevher yok. Süleyman peygamberin yaptığı bütün iş güç, bir yüzük kaşı sebebi ile idi; o öyle devlet bulup ayakta durdu. Onun malını mülkünü açtıran, zenginliğini sağlayan yüzüğündeki taştan yapılmış bir yüzük kaşı idi. 


Süleyman peygamber o üstünlük ve mevkiin yücelik yerinin bir taş sebebi ile olduğunu gördü. Sonra da, “Bütün varlığımın kıymeti bir taş imiş” dedi ve ne taşa ne de varlığına değer verdi. O görülmemiş eşsiz bir hükümdar olmuş iken; sepet örmeyi seçti ve onunla geçindi. Ahirete göre o hazineyi çok küçük buldu; derdini ve hesabını da pek büyük gördü. O dünyayı baştan başa tuttuğu halde; ey Rabbim bana bir mülk ihsan et (Sâd 38/35) dedi ve; Allah'a “Yâ Rabbi bu az varlığı başkalarına verme de çeşit çeşit zahmete girmesinler” diye yalvardı. Ben bu malı bütün gün topladığım halde, hesabının korkusundan gece gündüz sepet örüp durmaktayım. Bir taş ile elde edilen o memleket ve varlık başkasına nasıl fayda verir? Ancak başkaları bu yolda zahmet çekip, bu sıkıntılı işin hakkından gelirler. 


Dünyada her bir kılıç kınında saklandığı gibi, insanın cevheri de nefsine yerleştirilmiştir. Asıl olan cevherin insanın kendinde olmasıdır; böyle değilse dışarıdan gelen madenin ona ne faydası olur. Herkesin kısmeti ona göre hazırlanmıştır; Gülşehri'nin değeri de sözünden anlaşılmaktadır. 


Baykuşun Özür Beyan Etmesi 


Baykuş da bir örenlik yerden gelince biz anlatılanlardan ne demek istendiğinin farkına vardık. Bizim barınağımız viraneler yani, ören yerlerdir; zaten dünyanın 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oyunları, dedikodudan başka bir şey değildir. Delide akıl mı olur; ören yerlerden başka yerlerde hazine mi bulunurmuş? Beni bu viran yerde tutan şey hazine aşkıdır; yoksa bu örende ne yapacağım. Bu viranlık yerde çok zahmet çektim; bari bunun karşılığında bir hazine ele geçireyim. Bütün yaratılmışlardan sıkıntılarını kaldırdım; artık hazineye kavuşacağımı ümit ediyorum. Baykuş hazineye düşkünlüğünden dolayı simurga kavuşamaz; onun hazinesi ile uğraşması daha iyidir. 


Bu yolda yüz binlerce zahmet çekmişim; artık benim rahatım hazineye kavuşmama bağlıdır. Hazine yüzünden ören yerini bırakıp gitmem doğru değildir; bu hazineyi terkedip Kafdağı'na gitmem de hoş olmaz. Büyük küçük yola girenlerin her biri bir hazineye kavuşmak için çabaladı. Çok aşağılık olarak anılan baykuşu yerip, küçük görüp tahkir edip hazinesi üzerinde bile fakirdir diye söylerler. Biz bazan güneş bazan da ayız; o hiçbir şeye muhtaç olmayan Hakk'ın katında da hiçbir şeyi olmayan bir zenginiz. Hazine ile telaş ve hazinesiz elem bu nasıl şey; halbuki hazine olduğu zaman insanı kaygı ve düşünce basar. Çünkü altını olmayan insan çok dertlidir; altına malik olunca ne kadar endişelenirse yerinde ve iyidir. 


Hüdhüdün Baykuşa Cevabı 


Hüdhüd ona, “Hazineye aldanma, onun sana devamlı ve kalıcı verildiğini zannetme. O yüz bin çeşit hazine toplayan sonunda onları yerinde kor ve kendi ölüp gider. İşte seni dinden çıkaran o altındır; altını put yapıp ona tapan da İbrahim peygamberin amcası ve üvey babası Azer'dir. Yok olacak o malı bırak da onu ebedi kılacak bir şeye bağla, bir şeye harca. Malı haline uygun şekilde harcamazsan; saksı gibi değersiz şeylerle birlikte yok olup gider. Kim bir nimeti ve kıymetli şeyi toplar ve yerine göre harcamazsa; onun özlemi ile kabirde yanıp tutuşur. Malı haline göre değerlendirmeyen yiğit değildir; asıl yiğit maldan geçip elindekini yerine göre harcayıp kalıcı kılandır. Malını yedirmemek için ağlayıp duran o cimrinin kendisi akrep, malı da yılan olur. Güzel olan malı harcayıp yedirmektir; değilse yenmeyen mal senin olur mu? Altını ileri sürüp harcayan cömert kimsedir; hatta o ötekileri de terkeder. Şarap içenin şehirde kendinden geçip her şeyini bırakması yanında hür, elinde avucunda bir şeyi bulunmayan serviye benzemesi gerekir. 


Cimri o mala çok tutulup, gönül verdiği için sonunda, elinde malı ile oyalanır durur. Onun işinde asla iyileşme olmadığı gibi, sonunda abdesthanenin dolması gibi koku ortaya çıkar. Sonra küçük dal yükünden silkinip boşanır, tuvalet çukuru ise dolunca taşar ve kokusu fazlalaşır. Her nimet sahibi, nimete kavuşmanın ne olduğunu bilemez: Ey kiymetli insan! Gerçek nimet sahibi imana kavuşandır. Biz aşk ile deliye dönenler simurga gidiyoruz; artık ören yerler baykuşa mübarek olsun. İlim yolunda yürüyen insan, insandan hal ister; iddia sahibi ise Gülşehri'den mal ister. 


Kuşların Bahaneleri ve Soruları 


Diğer kuşlar da ortaya bir sebep bularak gelip toplandılar. Her bir kuş ortada söylenip kendine göre bir 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sebep, bir bahane ileri sürdü. Ben bunların her birinin sözünü anlatırsam, söz uzar ve bana “çok lafçı, çok konuşuyor” dersin. Her biri bir boş, sudan bahane bularak hüdhüde yüz naz ile söyledi. Hüdhüdün verdiği cevap üzerine; bunların yaptıkları hata açıkça görüldü ve doğru olan iyice anlaşıldı. 


Her biri bir soru sordu ve hüdhüdden cevabını tekrar aldı. Hepsi hüdhüdden, bir defada, o yeni hallerinin açıklanması ve gerçekleşmesi için cevap istediler. Acaba biz simurgu görecek ve onun huzuruna ulaşacak mıyız? Bir kör kişi güneşi ömründe görebilir mi? Yahut da Süleyman'a bir karınca ne zaman ulaşabilir? Bir zavallı dilencinin ulu bir padişaha varması, bir ay bile olsa ihtiyacını karşılaması mümkün mü? Onunla bir benzerliğimiz varsa ve o bize dost ve sevgili ise; çeşitli sıkıntılara katlanıp başımızı taşlara dayayıp, düşünüp padişahımızı arayalım. 
Yok, ona bir bağlılığımız bulunmuyorsa, sonra bu yolun da sıkıntı ve belası çoksa, herkes kendi işine baksın; herhangi bir bağlılığımız yoksa ona niçin gidelim? 


Herkes birbirine bir ilgi duyar, bir bağlılıkla gider; eğer o bağlılık yoksa niçin gitsin? Bağlılığımız varsa yola düştük; yok ise toprağı yele verdik. Sen bize Gülşehri gibi söyle de her bir sözü açıklayarak, uzun uzadıya anlatıver. 


Hüdhüdün Kuşlara Cevabı 


Hüdhüd, “Gaflette bulunmak ve bu kadar boşa kürek çekmek güzel bir şey değildir. Gerçek kul Allah'a ulaşır; bir iş için niyet eden kişi de maksadına kavuşur. 
Padişahın aşkı ile deli gibi olmayan kul, onu görmeye layık değildir. Âşık sevgilisine bağlı olur ve ona aittir, böyle olursa sevgilinin yardımı ona muhakkak ulaşır. Canına düşkün olan, benlikte bulunan, zarar ve ziyanını gözeten kimse âşık olamaz. Âşık diye o yolda canından geçene derler, hatta âşık, kâfir ol dediklerinde imanını bile verir. Gerçek yiğit isen ortaya çık ve mertçe git, yok öyle değilsen avrat gibi evden çıkma. İ 


Sen evden çıkmaya korkuyorsun; bu durumda, gürz ile düşmanın evini yıkman mümkün mü? Tus, Bîjen, Gurgin ve Giv neredeler? Biz bunlara vali ve yardımcı olalım. Orada Rüstem Neriman'a ulaştı; her atlı nasıl meydana çıksın? Siz şöhret sahibi meşhur bir pehlivan olmadığınız için sizi hesaba katmadılar. Padişah, sevgili bir bahçe, siz ise bir teresiniz; kısacası o padişahın güneşinde bir zerre gibisiniz. Kim güneşi isterse bulacak; artık dönüp ışıkta ileri geri, aşağı yukarı hareket edip oynayan zerrelere bakmayacaktır. Canınız isterse, bu kuşu bırakıp simurga gidip kavuşunuz. Simurg âlemin üstüne uçtu ve kanat açıp güzel güzel gölge verdi. 


Dünyaya simurgun gölgesi düşmüştür; zaten cihanın bütün varlığı o gölgedir. Gölgesi şahsına aittir; işte bu gölge o yüzden zatına ulaşır. Bütün kuşlar o asla bağlı olarak o gölgeden vücut bulmuş ve ortaya çıkmışlardır. İşte o an bağlılığı ve nisbeti doğru biliniz ve o yolda inancınızı gevşetip kaybetmeyiniz. Yalnız yol belasız ve tehlikesiz olmadığı gibi, o yolda samimiyetle yürüyen de asla yolundan kalmaz. İşte bu konağa ulaşan bir kişi, artık büsbütün varlığından geçer. 
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Kuşlar Yolun Başında 


Kuşlar o sırları işitince, hiç çekinmeden canlarını sîmurgun yolunda saçıp feda ettiler. Hep birlikte sîmurga bağlandılar ve her birinin aşkı yüz bin oldu. Can ve gönülden hepsi o yola koyuldular, her biri, şartlarına uygun doğru olarak yola girdi. Sonra, “Bize bir kılavuz bulun da bu yolda başıboş gitmeyelim” dediler. Artık hüdhüd bunların arasında ileri gelen olduğu için, onun işi rehberlik olacaktır. Fakat yine de kura çekelim; kuranın kime düştüğünü bir görelim. Kuralarını çekince, kura hüdhüde düştü. Artık hüdhüdün o yolda önderliği ve kılavuzluğu açıkça görülmüş oldu. 


Hüdhüdün başına taç giydirdiler; sonra bütün kuşların koşumlarını yağmaya verdiler. Dünya sevgisini gönüllerinden çıkarıp mal mülk ve buna sebep olan ne varsa, hepsini bir tarafa bıraktılar. Hepsi birlikte yola girip doğruca gitmeye başladılar ve hüdhüd ile biraz yol aldılar. Ansızın vadinin ucu göründü ve her kuşun yüreğinden yüzlerce feryat figan ve bağırıp çağırma koptu. 
Yolda kimsenin, hiçbir canlının gitmediğini gördüler, artık ihtiyaçsızlık ve büyüklenmenin yeli esmeye başladı. 
O yerde tek bir kişi bile görülmez; hatta canlılardan o yolda hiçbir varlık yoktur. O vadi içinden uçan bir kuş ve geçtiği yoldan geçen hiç kimse yoktur. Yol çok uzak, konak yerinin ise izi belli değil; burada deniz derin ve sahil de görünmez. 


Bu şekildeki bir yol görülmüş olmadığı gibi, hiç kimse de asla böyle bir yola düşmüş değildir. Her birinin canına bir korku düştü ve böyle bir hüccet onun kılavuzluğuna 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fayda vermedi. Yolun uzaklığını bildikleri için, vadinin girişinde konakladılar. Sonra yolun zahmetini düşünerek tekrar hüdhüdün etrafına toplandılar. “Bize bu yol çok sıkıntılı, korkunç geliyor, hem de buradan çok korkuyoruz. 
Burada belirli bir zaman eğleşelim ve her birimiz halimizi anlatalım. Burada iyice danışıp müşavere edelim; sonra nasıl gideceğimizi ve ne yapacağımızı kararlaştıralım. 
Sen şimdi bize önder ve kılavuzsun; bize güzel sözler söyle ve öğütler ver. İltifat göster, minbere çık ve bir vaaz et, ders ver; Allah'tan ve peygamberinden anlat. Pek çok sözün bize ne demek isteğini anlat, manasını söyle ve her âyeti açıklayıp tefsirini yap. Bu şekilde olursa derdimiz kalmaz, bu yola koyulur ve sonuna ulaşırız” dediler. 


SORU - CEVAP FASLI 
Soru: Kılavuz Niye Sensin? 


Hüdhüd bunlara öğüt vermek için sevinçli bir şekilde kürsüye çıktı. Bülbül ile kumru da ona koşularak güzel sesleriyle konuşmaya, ötmeye başladılar. Bazan ısfahan makamından hicaz makamına geçiş yaptılar; bazan da rehâvi makamında ses verip öttüler. Zirefkend, nevruz ve irak makamlarında söyleyip vuslata erdiler ve artık ayrılıkları son buldu. Yönü ile birkaç âyet okuyup, Zühre'nin çengini başında kırdılar. Konuşmacının biri ayağa kalkarak öne çıkıp vaize güzel bir soru sordu. Ey bize önder olan, ey her birimize yolda kılavuzluk eden! Bizim menzile vardığımız bu zamanda sen de daha yeni geliyorsun. Senin bize baş olup yolda kılavuzluk yapmanın sebebi nedir? Önderlik yapmanın sebebini ispat et ve bize Gülşehri gibi söyle. 
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Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd, “Ben onu gördüm ve bir vakit hizmetinde bulundum. Tekrar onu görürsem bilir ve ne hizmet yapılacaksa yerli yerince yaparım. Ben sultanı biliyorum, beyler arasında size onu gösteririm. Askerlerinin delaleti ile padişaha ulaştığım zaman, onu size de göstereceğim. Değilse siz ona, ben olmadan, yalnız varırsanız işleriniz yerine gelmez. Zira siz ipekler içinde ata binen bir beyi görürsünüz. 
İşte onu padişah sanıp, o beyin padişah olduğunu zannedersiniz. Siz onun içini bilmediğiniz gibi, yüzünü görünce de tanımazsınız. Onun kendisini bilen, yüzündeki örtüden şahsını tanıyan sadece benim. Onun yüzünü görmek için ehil olmak gerektiği gibi, onu görecek göz de olmalıdır. 
Şimdi onun cemalini gündüz görmeyen; gece karşılaşınca yüzünü nasıl tanıyabilir? Haydi yüzünü gösterdi diyelim; peki örtüsünden onun cemalini kim bilebilir. Sizin, iç gözünüz, kalp gözünüz açılmadığı için, onun yüzünü göremezsiniz. Değilse onu, daima uyanık ve bilgili olan anlar ve bu durum böylesi için gün gibi açıktır. 


Kim gönül gözünü açıp oradan bakarsa, örtüsünden onun yüzünü farkeder. Onun yüzünü görmeyen kimse, perde altındaki yanağını nasıl tanıyıp bilecek? 
Halbuki onun yaşmağını yüzü sanan kimse, bir kızıl perde görünce hemen aldanır. Bugün kavuşan gelecekte de kavuşacak; onu burada gören orada da görecektir. 
Güneş doğar ve cihana ışıklarını saçar, lâkin onu yarasalar göremez. Pek çok kişi memleketin ordusunu bilip görür; ancak onun içinde padişahın kim olduğunu bilip anlayacak er gerek. Onun kendini ordusundan anlayacak ve Gülşehri gibi yüzünü görüp bileceksiniz. Ben Süleyman peygamberle çok bulundum ve pek çok yıl onun hizmetini yaptım. O bana bir bakış bakmış; işte o nazar sebebi ile bana bunlar ihsan edilmiştir. Onu ibadet ile kimse bulamaz; kimse şeytan kadar ibadet yapmamıştır, bulsa bulsa o bulurdu. Biz erenlerin ilâhi yardımı ile padişahımıza kavuştuk ve onun gökçek, güzel cemalini gördük. Eğer tenden canı ayırt edebilseniz siz de onu çok görürdünüz. Canınız tenden hiç ayrılmadığı için onun kim olduğunu bilip anlamadı. Yüz bin kişi içinde o biri seçebilen; benim bu sözüm karşısında şaşırıp kalmaz. Ben padişah ile pek çok zaman birlikte oldum; şimdi ise bu memlekete alışveriş için geldim. Bu ülkede haddinden ziyade maden var; işte o memlekette bunların pahası çok ağırdır. Burada çok olan bu iki cevher padişahın hazinesinin bulunduğu odada yok idi. İşte onları padişahın hazinesine götürüp satmak için satın aldım, böylece ona bunun gibi cevherler getireceğim” der. 


Soru: Padişah Neye Değer Verir? 


O soruyu soran, “Bu cevherleri, bu madenleri sen bize göster de seninle oraya kadar gidip, biz de o cevherleri götürelim. Padişah hangi metaı, malı alır ve hangi incilere değer verirse, bize söyle de onları alalım; hepimiz senin gibi tüccar olalım” der. 


Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd, “Ey cevher satan! Orada yokluk madeni yoktur, sen onu buradan götür. Orada fakirlik malı da yoktur; sen onu buradan götür, burada çok. Orada hanımlık kumaşı iyi para eder; değilse bencilliği bedavaya 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versen almazlar. Yok olup kendinden geçmek cevheri- nin değeri budur; işte nadir olma incisinin kıymeti böyle büyüktür” cevabını verir. 


Soru: Nasıl Gidilir? 


Bir başkası da, “Ben hastayım, bu dert yüzünden rahatım yok. Güçsüz olunca yola nasıl varabilirim; kuvvetim olmayınca onunla birlikte gitmem mümkün olur mu? 
Haydi sizin ile uçtuğumu farzet; o görünen ateşten dağları nasıl aşarım? İlerisi için bana sıkıntı ve üzüntüler geldi; fakat bunun gibi gidilecek yol görülmedi. Bu uğurda yüz bin yiğit can vermiş, ancak sadece biri amacına ulaşmıştır. 
Gücüm olsa fedakârca çalışır ve sizin ile bu yola, ne yapar ne eder giderdim. Sağlam olan ne zaman isterse gider; ancak hasta, düşkün kendi canını düşünür. Bunun için, çok zorluklara katlanıp zehirler içmek; coşup aşkla pek çok denizi geçmek gerekir. Bu yolda dağlar büyüklüğün- de yılanlar var, hasta olan o yerlerden sağ gibi geçebilir mi? Ben bu vadinin içine girer; sonra da sizinle birlikte gitmek istersem; öncelikle bu konakta can ısmarlayıp, yükümü de ne şekilde olursa olsun hazır etmeliyim” der. 


Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd ona, “Bu kadar buz kesilme, gece hiç gündüz gibi olur mu? Seni hesaba alan ve dünyada sana bir değer verenin kim olduğunu bilir misin? Kendini bu yolda çok değersiz bil; ölünecek zaman öl, dirilecek zaman da diril. Kim kendine değer vermez ve elinden bir şey gelmediğini anlarsa; dirilik ile ölümün bir olduğunu bilir. Senin bir zerre kıymetin yoktur; hatta bu dirilik bile 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sana çoktur. Bu yüzden seni davet etmez ve nasıl bir kimse olduğunu da bilmeyiz. Bak, o şehirde kurulmuş bir köşk ve onun etrafında dolaşmaktan senin gibi başı dönmüş pek çok kişi vardır. Eğer sen ona gitmez isen; onun bana ‘ʻO gelmedi mi?’ diye sormasına şaşılır, seni anmaz. Dünyada senin gibi yüz bin kişi de olsa, onlardan kaçı hesaba katılır, kaçına değer verilir? Her bir şehirde senin gibi yüzlercesi dolaşıp durur; işte onlar deniz üstündeki çer çöp gibi gezenlerdir. Hesaba katılıp değer verilen o yerde bir yüzücüdür ve o inci çıkarmak için denizin dibine dalmaktadır. 


Yok olup gidecek sevgiliye gönül verme; fenâ bulacak için tasalanıp üzülenin elinden ne gelir? Sen canı sev, 'ben' dediğin de zaten odur; vücudu bırak, çünkü ölüm onu solduracaktır. Sen bizim ile birlikte gelmez ve hastayım diye bahane uydurarak yola düşmezsen; kafile Bağdat'ı geçince, seni bir zenbil eksildi diye farzeder. 
Kendini sen anlatabilirsin, değilse senin gibileri kim bilecek? Sonunda sapasağlam olanlar öldü de nice nice hastalar sağalıp iyileşti. 


Kendi yolunu bilip gidecek yiğit lazım; değilse yolu bulamayan sağ veya hasta kişi ne yapabilir? Pek çok yaşlı hazine ile dirildi; nice gençler de hastalıktan ölüp gitti. Ey kiymetli dost! Hastayı sağdan ayırabiliyorsun; peki ölünce ne yapacaksın? Sen ölmeden önce ölüp de padişahın sırdaşı ve dostu olsa idin, sonunda iyi bir hayata kavuşsaydın ve o yüce zat ile birlikte sonsuz yaşasaydın. İşte öleceğin güne inandığın zaman, hayatı ve diriliği Gülşehri'den öğreneceksin” der. 
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Soru: Sevgilimi Bırakıp Nasıl Geleyim? 


Biri, “Bir güzel benim gönlümü aldı ve canımı yaktı. 
Onun yüzünü görünce elim dilim tutulur; onu bir an bile görmezsem ölürüm. Boyu servi, yanağı gümüşü andırır; yüzü güneşe benzer, saçları tüyleri de misk gibi kokar. 
İman benim küfrümü gidermediği için, benim derdime derman fayda vermez. Beni bir kılından yüz tedbir ile ve elli bin zincir ile bağlamıştır. Benim sevgilimin yüzü bağ arasındaki bostan gibidir; sanki onun yüzü bir gül bahçesidir. İşten güçten vazgeçip hepsini ateşe vurup yaksam ve gün boyu şöyle yüzüne baksam diyorum. Her bir gözü bir yay tutmakta, kirpiği de her kalkana bin ok atmaktadır. 


Benim için ibadet ona hizmettir; onun kapısı bana Kâbe gibidir. O bal ile yağdan daha tatlıdır; göğsü yağlı, ağzı da çok şirindir. Hep ibadetle uğraşan zâhid yüzünü görse veya bir an yanında dursa; kendinden geçip hayran ve sarhoş olduğu gibi, dinine bağlı olanlar da puta tapmaya başlar. Gökyüzüne açık gizli olarak ne kadar baktım ise, onun gibi bir ay ve güneş de görmedim. Güneş onun yüzüne hayrandır; ay ise onu görünce aklı başından gider ve tepetaklak olur. Boyuna bosuna bakınca, 'Bu kimdir?” 
diye sorarlar; kemiğinin içinde iliğini bile görürler. 


Padişah o servi gibi sevgiliyi görmek için acele eder; onu Hoca Gülşehri de sever. Sevinç içinde kendini dağıtır; o peri öyle bir peridir ki ancak Süleyman peygambere yakıştığını bildirir. Ben bu halde sizin ile gelemediğim gibi, sevgilimden de bir an ayrılamam. Kimse bana iltifat etmezse bu hal daha iyidir; yalnızca onun süreti gözümden kaybolmasın ben bunu isterim. Ben onu bırakıp 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yola çıkamam; onun ayrılığının ateşine de sabredemem. 
Onun yüzüne karşı öyle sarhoş oldum ki beni görenler sürete tapıcı diyecekler” der. 


Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd, “Seni daha pek çok yüzler aldatacak ve gönlün karışıp bulanacak” der. Bir güzel ne kadar güzel görünürse görünsün ve renkli olursa olsun; o boyalar gidince geriye çirkinlik kalır. Nice saray sahipleri sonunda topraktan kerpiç olup bir evde toplanırlar; onlar önceleri güzel idiler, sonları kerpiç şeklinde çirkin görünürler. Sen şehveti aşk sanma; ey değerli insan! Süreti manadan seç ve ayırt et. Canın eğer manada sarhoş olup kendinden geçmemişse, nefsin seni puta taptırır. 
Kargayı görmeden keklik sanma; kan ve ette ne güzellik olur? Gönül verdiğin güzel değil, hatta çirkindir; fakat şehvetin onu sana güzel ve şirin gösterir. 


Gözünü Süleyman peygamber tarafından aç da o gönül verdiğin şeyin şeytan olduğunu gör ve onu terket. Nefis ve sahibini isteyen kişi; nakış nakış süslü bir ejderhaya güzel diye gönül vermiştir. Ay gibi güzel isteyen balıkla uğraşmaz; asıl padişaha gitmeyi arzulayan da gönlündeki yalancı sevgiliden vazgeçer. Her biri bir yemişi toplamalı; fakat gülleri Gülşehri'ye vermek lazım. 
Biz bülbül ve bostanları; güzelleri ve âşıkları kıskanmayız; güzellerin gezdiği bahçelere uzaktan bakarız. Böyle güzel, böyle taze olan bu hikâye olsa olsa Hüsrev ü Şirin sözü olabilir. Böyle tatlı, böyle yeni olan bu hikâye ancak Leyla ve Mecnun sözü olabilir. 
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Leyla ile Mecnun 


Kim Allah'ın adını aşkla gönülden anarsa; anlatacağımız hikâyenin sırrını anlar ve zevkine varır. Tatlı sözler gönüllerde sevgi doğurur ve işitenleri ağlatır. Âşık olmayan ve sevmeyen kişi ölüdür, onun küfrü çok olduğu gibi imanı da yoktur. Muhtesib denen belediyelerin kontrol memuru meyhanede rindi bilir; fakat asıl güzelle oynayan süfiden haberi yoktur. Aşkın şarabı zühdün binasını yıktığı için; süfiler tekkelerden kendilerinden geçmiş olarak sarhoş çıkarlar. Pek çok kişi ibadethanesinde Allah'a yalvarırken; aşk onları rintlerden yapıp meyhaneye çeker. Âşık diye canından geçen ve sevdiğini görünce aklı başından giden kimseye denir. Kim aşkın ateşinde yanmamışsa; daha şehvetinin ışığı sönmemiştir. 


Şehvetini bırak da aşka ulaş; kendinden geçip benliğini terket ve sevgiliyi gör. Aşk ile şehvet denen hayvansal istekler hiç barışıp uyuşabilir mi? Bu, su ile ateşin karışmasına benzer. Hiç sarhoş olan Kâbe'nin içine girer mi; şehvetine tapan nasıl aşk ile dost olabilir? Âşık ol da dertler kederler sevince dönsün; böylece bütün tasa ve dertlerden kurtul. Adı aşka ulaşınca utanma ve şöhret başlar; ancak âşıkla bunun arasında elli bin fersah vardır. 


Kimse aşkı açıklayıp anlatamaz; her insan da onun kıymetini bilmez. Yalnız bir tütsü, bir koku kabilinden biraz anlatıp, âşık ve sevgiliyi açıklamaya çalışalım. Papağan gibi bal ve şeker yiyip, aşk içinde bir hikâye diyelim. O yola düşen bir gün mutlaka bulur; âşığın halini 


126 sAŞK ve GÜL 


.......1111EEEE 1001000000000 


de ancak sevgilisi bilir. Leyla bir gün Mecnun'un, aşk yüzünden nasıl bir hale düştüğünü sormak için onu görmeye gitti. Baktı ve Mecnun'u binlerce yolcuyu şaşırtıp, yolundan edecek bir çölde; yüzünü toprağa koymuş coşkun şekilde Leyla'nın adını dilinden düşürmez bir halde buldu. Ancak Leyla'yı gönlüne işleyip eksiksiz yazmış, fakat süretini görünüşünü büsbütün unutmuş. 
Onu önce gördüğü gibi zanneder ve gönlündeki nakış- tan başkasına bakmaz. Manası ile canını sarhoş ettiğinden, “Görüntüsü ve nakşı nerede” demez. Onun hayaline dalıp kendini unuttuğundan artık Leyla'nın yüzüne bakmaz olmuş. Hiçbir vakit sevgilisinin adını dilinden düşürmez iken, Leyla'nın gölgesi ansızın üstüne vurur. 
Leyla, ona bakarak selâm verip, selâmını alınca önünde oturur. Sonra, “Ey Mecnun! Senin durumunu bilmediğimden, halini sormaya geldim. Senin bu durumun beni de büsbütün deli etti, aşk elinde halin nasıldır? Sen çıldırırcasına sevmekten perişan olmuş durumdasın, aşk içinde günlerin nasıl geçer?” der. 


Mecnun da, “Ben canı aşkın eline verdim; sen kimsin de beni soruyorsun? Her insanın dünyada yaptığı bir iş, tuttuğu bir sanatı vardır; akıllı olanların deliler yanında ne işi var? Haydi halimden haberin oldu, sırrımı bildin; halimi sormaktan maksadın nedir? Bu yük, bu zahmet senin için bir sevda, bir merak ise; beni sormaktan muradın nedir? Biliş isen ben seni tanımıyorum; yabancı isen niçin beni sorarsın? İşine git ve beni kendi halime bırak; Allah aşkına artık yanıma gelme. Tanıdık mı, yabancı mısın bilmiyorum; bu sebepten seninle ilgilenip, sana hizmet edemiyorum. Ben neyim de başkaları beni 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soruyor; sonra bu hâlde beni görmeye geliyorlar? Yanımdan git ve deli olma; fazla eğleşme de kaygı ile dolup dertlenme” karşılığını verdi. 


Leyla onun kendisini tanımadığını görünce, gönlü ve canı büsbütün yandı. Sonra, “İşte yüreğin Leyla ateşi ile dolmuştur, onun için deli oldun. Leyla seni deli etti ise Leyla benim; niçin beni tanımıyorsun? Manada, iç âleminde beni istiyorsun, fakat benim yüzümü tanımıyorsun, bu ne şaşılacak şey” dedi. 


“Onun dini dünyayı bırakmıştır; Mecnun da Leyla'sız olan biri değildir. Din yolunda yürüyene azıcık dünya lazım; Mecnun'a da elbette bir sevgili gerekir. Leyla ben olduğum halde beni bilmedin ve sen bu yolda hiçbir şey kazanmadın. Halbuki âşık olsaydın, onu görünce hemen tanırdın.” Sen “Leyla benim bak” diyorsan; o zaman gönlüm içinde benim için iki sevgili var demektir. 
Dünya Leyla ve Mecnun doludur; fakat Mecnun hiçbir zaman Leyla'sız olmasın. Mecnun, “Leyla sen isen, ey tabip ey bilge, bu hikâye çok çetin oldu” der. 


Sonra, zaten şimdi benim gönlümde bir Leyla var; bir başka Leyla da bana sevgili ve dost oldu. Bu içimde- ki Leyla ise beni her zaman görmektedir; yok, sen Leyla isen acaba bu kimdir? İyice bildiğin şeye sen şüpheyi karıştırmaz isen; Mecnun nasıl bir, Leyla nasıl iki olur? 
Mecnun yüzlerce de olsa bu uygun ve yerindedir; fakat Leyla'nın iki olması büyük hatadır. Hiç Allah'a yalvarıp ibadet edenlerin bir namazda iki kıbleye yönelmesi mümkün mü, bu asla olmaz. Âşığın hali sevgili ile birliktir; ikilik bu yolda kâfirlikten başka bir şey değildir. Benim gönlümde tek bir Leyla olduğu için; dışarıdaki Leyla bana yaramaz. Dışarıdaki Leyla toprak olunca, gönlümdeki Leyla benimle sonsuz olacaktır. 


“Leyla benim” dediğin ham, çiğ bir sözdür; bize bizim Leyla'mız yeter. Ey canım! Eğer Leyla benim gönlümde olmaz ise; onu her an ben nerede bulabilirim? 
Ben o günden sonra uzaklaşmış ve gönlüme süretini işleyip nakşetmiş idim. Eğer o süretin bir gün yiterse, benim gönlümdeki bana yeter. O ölecek olan Leyla'yı ne yapacağım, bana asıl kalıcı ve sonsuz Leyla gerek. 
Leyla Leyla diyerek bütün dünyadan gönlümü kestim, bu neden oldu? Artık ey kardeşim! Yalnız Mevlâ'nın gönlümde kalması için Leyla'yı da bırakacağım. Şaşırıp benzetmek istediğim zaman; bu gönlümdeki Leyla'nın sana benzemediğini görürüm. Manada artık eksik olmaz, o süret ile de bir değildir. 


Dışarıdaki sevgilim ne zaman sevgi gösterip vefa kılacak; asıl yârim benim gönlümdeki sevgilidir. Ben gülleri, çiçekleri evimde bulmuş iken artık kırlardaki gül bahçelerine dönüp bakmam. Biz sana nefsimiz için âşık olmadığımızdan, dönüp güzelliğinle oyalanmadık. Önce gönlümü Leyla'ya vermiştim, fakat sonra Mevlâ'ya ulaştım. Allah birdir, sevgili birdir; iki diyenlerin aşağılık ve ayak altında kaldıklarını iyi bil. Görünüşe aldanan ve onunla oyalanan kimse âşık olamaz; zaten aşk onun gibi birine yakışmaz. Doğru âşık, hiçbir zaman kavuşmak istemez; onun arkadaşı ayrılık, sevgilisi de hayaldir. 


Leyla Mecnun'un kendisini tanımadığını ve hiç iltifat etmediğini görünce; Mecnun'u orada bırakıp gitti; Mecnun ise, “Leyla Leyla” diyordu. Onu bilmediği halde niçin onu ister; “Leyla” der; fakat Leyla'ya bakmaz. Bu ne şaşılacak şey. Leyla'nın etini ve kanını sevmez idi; işte o sebepten onu görmek için acele etmezdi. Mecnun'un istediği Mevlâ idi; fakat Leyla arada bir vasıta oldu. 


Sen şehvetine aşk adını verme ve sevdiğine o gözle bakma. Sevgilinin eteğine toz kondurma ve ondan ok da gelse gocunup yüzünü döndürme. Ölüp fena olacak varlığa gönül verme; ebedi kalacak olana bağlan. İnsanın aşkını ten için sebep bil; kişiyi Allah'a aşk ulaştırır. 
Bunda sabır eder sebat gösterirsen; onu samimi şekilde yaratana ulaştırırsın. Her dil bir söz söyler ve açıklamada bulunur; fakat aşkı Gülşehri açığa çıkarıp anlatır. Bahçıvana aldırış etmeyerek dikenleri kesin, fakat güller için kötülük düşünmeyin. Her kişi şehirde bir mevki sahibi olmuştur; bu bizi ilgilendirmez, bize Gülşehri demeleri yeter de artar bile. 


Soru: İkilikten Kurtuluşun Çaresi Nedir? 


Biri, “Ben erkek ve dişiliği olan bir inciyim; Allah yolunda ne yiğit ne de avratım” der. Bazan müslüman bazan kâfir olur; kimi zaman günah işler kimi zaman da ibadet ederim. Canım vakit vakit cimri, vakit vakit cömert olur; vücudum da bazan hasta bazan sağ olur. Kimi zaman vefalı, kimi zaman ise vefasız olurum; bazan sıkılır üzülürüm, bazan da gönlüm sevinçle dolar. İşte ben bu birbirine zıt hale hayran kalır; hayatımda perişan vaziyete düşerim. Açıktan açığa ne erkekliğim ne kadınlığım belli; bu halimle kendi başıma büyük bir dert ve sıkıntıyım. 
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Kime sevgilim dostum veya kardeşim dersem; herkesten önce onları çekiştiririm. Birisine vefa üstüne vefa göstersem; dönüp ona yüz bin cefa eder, sıkıntı ve eziyet veririm. İki yüzlü ve iki dilli olduğum için; dünyada vefasızlık bakımından adım çıkmıştır. Kimi bir toplulukta övüp methetsem; dönüp ona çeşit çeşit söverim. Her gün yüz defa söz verir, sonra da vazgeçerim ve ahlâkı, mizacı birbirine uymayan türlü türlü insanlarla arkadaşlık yaparım. 


Bütün hırsızların kılavuzu olduğum gibi; sofular topluluğunun da başı benim. Bazan şeyh bazan papaz olur; kimi zaman keşiş, vakit vakit de büyük âlim kesilirim. 
Doğru bir şekilde hacca gitmediğim gibi, içki ve fenalık yerlerini de bırakmış değilim. Bir an ibadetler yapan haramlardan kaçan cömertlik sahibi bir zâhid olur; bir vakit de günaha batan, herkesin kınadığı bir insan kesilirim. Bazan elde kadeh halktan biri olduğum gibi, bazan da şöhret sahibi gönül ehli bir ârif olurum. Bazan ibadet eden biri, bazan da halkın kendinden çekindiği rezil ve ayak takımı; kimi vakit Kur'an okuyan biri; zaman zaman da dönek hileci bir kalleş olurum. Bütün bu haller ile acaba bana simurgu istemek ve aramak yakışır mı? 


Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd, “Orada iki tavırlı hareket ve yüz bin dil ile konuşmak, iyi karşılanıp kabul edilmez. Bir gönülde küfrü ve imanı barındıran, dert ile dermana da yer veren müslüman olmadığı gibi, sıhhatli de değildir; hatta onun dini eksik vücudu da gevşektir. Herkesle bir olan âsidir; hem mümin hem kâfir görünen ise kâfirdir. Yiğitlikte yardım etmeyen er değildir; sen ona erkek deme o bir avrattır. Bazan zâhid bazan günahkâr olma; gidişinle doğru mümin olmaya layıksın, sakın münafık olma. İkilikle nasıl bir olursun, nasıl bulunursun; bu hem dişilik hem erkeklik organı bulunanın yiğitlik, erkeklik taslamasına benzer. İleriyi görmeyen kimse kördür; insanın iki yüzlüsü de yüzsüz ve edepsizdir. 


Kim iddia sahibi benlik sahibi ise ona fırsat vermemeli; münafığın da başını kesmelidir. Gül gibi iki dilli değil isen, bülbül gibi yüz dil ile söyleme. Sen dünyada karmakarışık neyidiği belirsiz birisin; küfürden ve imandan oluşmuşsun. Ey sevgili! Sen mümin isen küfrü bırak ve mescidi kiliseden ayırt et. Birini bir niyet ile övüp de sonra dönüp yine bir bahane ile ona sövme. Hangi işe başlarsan Allah için işle; hangi işi tutarsan karşılıksız tut ve menfaat düşüncesi ile yapma. Seni ele geçirsem asar; hatta tutabilsem dilini de keserdim. İşin gücün her gün dedikodu ve boş sözler söylemek olduğundan, dişin insanları ısırıp yaralar. Verdiğin sözde durup, onu sona erdirmezsin; sen bu hal ile bir köpekten bile aşagılıksın. Köpekte bağlılık ve vefa vardır, senin sadakatin nerede; bu eziyet ve kötülüklerinle âlemi yakıp yıktın. 
İyilik yapana kötülük etme; papağan ile karga gibi olma. 


................ 


Papağan ile Karga 


Bir vakitler güller bitmiş; bülbül de onun vasfını işitmişti. Bir kişi tutku derecesinde bir kafeste papağan ile kargayı besleme sevdasında idi. Karga papağanın, papağan da karganın durumlarından habersiz idiler. Karga 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gübre, papağan da şeker yer idi. Papağan şeker sofrasını açınca, karga şekerin üstüne gübre saçar. Her şeker papağan için pislik halini alır; gerçekten bütün gübre ve idrar ile şekerler yenmez duruma gelir. Papağan ne kadar şeker ortaya getirirse getirsin; karga da o şekerin üstüne gübre dökerdi. Papağan o kafeste sesini yükseltip, güzel sesle gazeller söylemek ister. Nevruz ve hicaz makamlarında söylemeye başlayınca rast ile büselik makamlarında sürdürmek arzu eder. Zaman zaman sipahan makamında söyler; bazan da rehâvi makamında çalıp seslenir. Eşsiz bir nağmeye başlayıp; perdelerde yanık yanık söyleyince; karga öyle bağırır çağırır, öyle kavga ederdi ki her bağırmasında küfürler eder ve boş sözler söylerdi. 


Papağan bundan o kadar üzülür, sonra da usul ve vuruşlar aklından giderdi. Karganın çirkin çirkin bağırması papağanın sesini bastırır ve bütün söylenenleri yok ederdi. Papağan o perdeden ötmeyi bırakır; sonra kargadan pek fazla şikâyet ederdi. Bu karga benimle aynı şeyleri söylemez, o benim ne arkadaşım ne cinsim ne de sırdaşımdır. Hareketleri çirkin ve kötü, sesi bozuk, ÖtÜŞÜ tatsız, sedası da fenadır. Şekli uğursuz, rengi siyah ve çirkin, sesi de kendi gibi. Ben onu şeker yemek için davet ederim; o beni pislik yemeğe teşvik eder. Hep kendi ihtiyacını ve kendine gerekeni söyler ve devamlı kendi istediğini yapar. Herkesi kendinden aşağı görür, bir de kendinden üstün olanın yukarısında oturur. Büyüklere saygısı olmadığı gibi, kimse hakkında da iyi söylemez. Yapıp da bozmadığı hiçbir şey yoktur, hiçbir gün de ağzından iyi söz çıkmamıştır. Asla kimsenin selâmını 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almaz; ne kadar iyilik yaparsan yap onun da kıymetini bilmez. Tuhaf görünüşlü, kötü düşünceli ve bencil olduğundan gıdası gübre olmuştur. Bu kafes kırılsa da uçup gitsem, sonra da kaçıp karganın sözlerini duymasam. 
Bunun gibi bilgisiz birinin bana eşlik etmesi sebebi ile, benim gibi bilgine yazık oluyor. 


Karga da papağan için zaman zaman, nerede olsa ileri geri konuşurdu. Bu arkadaşım, gönülden dost olmadığı gibi sırdaş da olmuyor; zaten onunla aynı dilden konuşmuyor ve birlikte oturup kalkmıyoruz. Kendi sözü kendine güzel gelir, değilse işitenler büsbütün nefret ederler. O benim öğüdümü dinleyip tutmuyor, zaten aklı da ermiyor; ne yapayım? Sesini perdeleyemez, bağırabildiğince bağırır; onun ses dediği, seslerin en çirkinidir. 
Benim nağmelerimi, ezgilerimi çağıramaz; bu yüzden canım çok çok sıkılmaktadır. Onda ne ölçü ne darp ne usul var; o boş işlerle uğraşan bu hali ile faziletler ve erdemler sahibi olabilir mi? Ben ona, “Gel, yemek içmek gör yaşa, bunca lezzet sür” diyorum. O ise beni açlıklara davet eder ve kendi gibi saygınlıktan uzak, zelil şekilde yaşatmak ister. Boş laflarla vakit geçirir bundan da hiç usanmaz; bir şey bilmediği gibi benden de öğrenmek istemez. Kimi görse karşısında düşkünlük gösterir; üstün ve saygın olmayı rezilliğe ve alçaklığa değişir. Hiçbir işinin önü sonu yoktur, doğru iş yapmaz; insanın da gımıcık, zerre kadar, kıymetini bilmez. Aslında bu kafesten kırlara ovalara uçup, bunun komşuluğundan kaçmak gerekir. 
Ne yazık ki ben ömrümü bir bilgisiz ile geçiriyor ve ona gül suyu içiriyorum. Onun ötmesi bile mümkün değildir; şu kadarını söylemek gerekirse benden öğrendiklerini 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bile kaybedecek. Bırakayım gideyim de kaç paralık olduğunu bir bilsin ve benden ayrıldığı için ağlayıp sızlasın. 


Papağan ne kadar kargayı şikâyet edip kötüledi ise; karga da papağanı ondan daha beter anlatıp yerdi. Papağan karga için, “düşmandır”; karga da papağan için “delidir” derdi. O bundan pek fazla bezmiş; bu da ondan yüz o kadar iğrenmiş idi. O buna, “molozdan, çer çöpten farkı yok”; bu da onun için “değersiz mi, değersiz, alçak mı alçak” derdi. O buna hiç yakınlık gösterip ilgilenmez; bu da onu değersiz bilirdi. Her biri kendine göre övünüp, kendini beğenir idi. 


Âlimin gözü yok ki cahili görsün; cahil âlimi bulursa öldürür. Can vücudun hallerinden elem çeker, vücut da can ülkesini kabul etmez. Can ile vücudun anlaşması zordur; hiç can, suyun ve toprağın arkadaşı olabilir mi? Vücut şeytandır, işve de onun oyunu ve hilesidir; insan candır ten de İblis'tir. Seçkinler, “halk bir şey bilmez”; halk da “âlimler bildikleri ile amel etmez” derler. 
Her biri, “Varsa yalnız ben varım; bu bölgede benden başka kimse yoktur” der. Hasım bizi düşman görüyor; fakat biz ona o göz ile bakmayız. Biz, “Onu dünyada var saymayız, o şeker de olsa, gül ile yemeyiz” deriz. Biz kimseye düşmanlık beslemediğimiz gibi, düşmanımızın kim olduğunu da bilmeyiz. Çünkü dünyada insanların ne oldukları bilinmez, yalnızca onlar, zerre gibi güneşte görünürler. Düşmanımın kim olduğunu bilmem ve dünyada da düşmanım var demem. 


Benim düşmanım belli biri değildir; sen dünyaya öyle birinin gelmediğini farzet. Giybet edip, ardından 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hoşuna gitmeyeceği şekilde konuşmam, o kişinin etini yemem ve bilmediğim kimse hakkında söz söylemem. 
Şehirlinin ve şerlinin tasasında değiliz ve biz şehirde bir kimsenin var veya yok olduğunu da bilmeyiz. Biz dünyada ne biliniyorsa onu bildiğimiz için şehirdekileri ve şerlileri bir tarafa bıraktık. Ey sevgili kişi! Sen dünyadaki önderleri arayıp bul, değilse şehir çekişmesiz ve davasız olur mu? Biz ısrarla şehrin kaygısına düşmeyiz; şehir insanlarla dolmuştur, biz ise hiçbirini bilmiyoruz. 
Biz dünyada düşünürüz; şehirde de yalnız Gülşehri'nin adını biliriz. Bu ili tutarsa o tutabilir; değilse bu hevâ ve istekler azcık da olsa bizi simurga iletmez. Aslanların azıp yoldan çıktığı bu yerin her bir köyünde senin gibi yüzlercesi gezmektedir. Biz ne seni, ne de hangi yerden olduğunu biliriz; ikiyüzlü mürâyi insanın yüzünün derisi taştır, vursan kızarmaz. 


Soru: Tahkik ve Taklit Nedir? 


Biri, “Hak yolunda benim inancım sağlamdır, sonra ben dinin emirlerine de sıkı sıkıya bağlıyım” der. Allah'tan bana ne söylemişler ve peygamberinden ne anlatmışlarsa, ben hepsine candan inandım ve asla küfrü iman gibi bilmedim. Ben Allah'ın emrini yerine getirir ve emir ile de ne iş varsa yapar sonlandırırım. Dinde yapılması gerekenleri, yasaklananları her ne emir var ise hepsini hazineye bakar gibi beklemekteyim. Ben İslâmiyet'in hükmünü canım gibi tutup gözettim, derdimi de derman gibi terketmedim. Her insanın söylediğine inanır ve hepsini kendim gibi bilirim. “İnsan niçin eğri olsun, eğriyi ve doğruyu bilen Allah'tır” derim. Bizim bütün halka güvenimiz vardır ve biz kimsenin halini inkâr etmeyiz. 
Biz bütün insanları iyi biliriz, kötü olanın ise kaygısı ve zararı kendinedir. Ben inancımı sağlam eylemişim; doğru ve yanlış ne olursa olsun dönüp bakmam, bu beni ilgilendirmez. Allah'ın farz olarak emrettiklerini yerine getirdiğim gibi, peygamberin de sünnetini eda ettim. 


Riyasız on altı defa hacca gitmiş ve Kâbe'den Mina'ya varmışım. Malımın zekâtını ehil kimselere verdiğim gibi, zor işlerin de kolay olması için çalıştım. Şaban ayı gelince, bu ayı bütün oruçla geçirdim ve her bir âzama oruç tutturdum. İslâmiyet'in içinde olmayan, sonradan dinde uydurulmuş bid'atlara değer vermediğim gibi, bile bile de yalan söylemedim. Bâtın ile her ahireti inkâr edene uymadım ve itikadımı Gülşehri'ye bağladım. Doğru inanç insana fayda kılarsa, onun yıldızı orada devamlı parlar. 


Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüdi: İtikad, inanç öteki dünyada fayda verir ve insan karşılığını görür. Kimin inancı yoksa, onun ibadeti az ve günahı da çoktur. Delil ile sağlam inanır ve her sözü aslı ile bilirsen; inancını başkaları bozup, seni doğrudan yanlışa çekip götüremez. 


Eğer taklit ile inanır ve yaratanı kendi bildiğin gibi sanırsan, o ahirete inanmayan bilgili kâfir, “Yaratan senin bildiğin gibi değil” diye tanık göstererek seni aldatır. 
Allah'ı delil ile canın bilmediği için sen onun cevabını veremezsin. Çünkü imanda, annen ile babandan öğrendiğin gibi kalıp, mukallit olduğun için inancın sarsılır ve doğru inancı kayıp edersin. Yalnız tanıkla, delille anlar, akılla sana hüccet gösteren dehrinin fikrini çürütürsün. 
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Her toplanana bir toplayan olduğu gibi, ona “Her yaratılanın bir yaratıcısı vardır” dersin. Sonra, yaratıcı olmazsa bu yaratılanlar ey zavallı, ey aciz! Kendini yaratabilir mi? Varlık kendini yaratabilir mi ve bu sözü akıl doğru kabul eder mi? 


Ey aklı, isteklerinden seçip ayıran! Yaratan ve yaratılan nasıl bir varlık olabilir? Yaratan birdir ve onun benzeri yoktur; fakat yarattığı varlıkların cihanda pek çok benzeri vardır. 


Ey değerli kişi! O, vâcibü'l-vücüd, yani muhakkak var olması gereken, her bir şeyin yaratılmada ihtiyaç duyduğu varlıktır. Ve o her türlü varlığa bir özellik vermiştir. Yaratılanlar çoktur, yalnız o birdir; biri çok bilen kişi ise kafirdir. O varlığı ile türeten, yaratan; her bir şeyin yaratılmada muhtaç olduğu zattır; yaratılan ise yaratanın sebeplere bağlı olarak türettiği varlıklardır. Vâcibü'l-vücüd olan Allah hep var olan ve var olacak Cenâb-ı Hak'tır. O ezelde var idi, bâki kalacak da odur. 


Mümkin diye bazan olan, bazan olmayan kısaca yaratılanlardır; bunlar âlemde bazan kalırlar, bazan da kalmazlar. Varlıkları, o devamlı ve ölümsüz olan Allah yaratır; kimi zaman olup, kimi zaman olmayan ölümlü varlık ne türetip ne yaratabilir? Kâh olan kâh olmayan varlıkları, tekrar yaratan o bâki kalan Allah'tır. Nakle, verilen doğru haberlere her sözde aklı arkadaş yap ve sen, hep delil ile inan. Hep güçlü olmayı istersen daima araştır, mukallitlerin yakinen müslüman olmaları zordur. Her itiraz edenin, her horozun önüne bir çanak koma; önce o tabağın içinde ne olduğuna bir bak. 
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Dünyada her bakırı altın sanma; her taşı da inci dizisi olarak görme. Kapıda oturursan kimse gelmez; sen hoca ol, ilim öğret; o zaman ev iki kapılı olur. İnancım var diye güvenme, her şeytanı da Süleyman sanma. 
Peygambere inanmayan ve ahireti inkâr eden gibi yaratılmışa yaratan deme ve Gülşehri gibi yaratanın kim olduğunu anla. Sen Süleyman'a selâm söyle ve Mantıku't-Tayr'ı yazıp bitir. Nice nice Süleyman sandıkların bir karıncayı değmez; kişinin bilmediği kimseye itimat etmesi körü körüne bir iştir. Keramet gibi görünen nice şeyler bakarsın istidrac olur; Âsaf adını alan çok kimse de şeytan kesilir. O körü, hikmet sahipleri ile görürseniz, onun gözünün açıldığını anlarsınız. 


............... 


Doğuştan Kör 


Önce yüce Allah'ın adını analım da siz o ulu adı anmakla “Allah yüceltsin” deyiniz. Biz her bir kişiye dua ederken, siz de peygambere hayır dualar, salât ve selâmlar gönderiniz. Bizim öğüdümüzü dinleyen iyilik etsin; zaten iyilik edenler kötülüklerle karşılaşmazlar. İyi düşünen, tatlı dilli, hayır söyleyen kimseler öğüt verebilir. Öğüde yeltenenler de bahtlı kutlu kimselerdir Şehirde vaaz eden ne kadar çok olsa da gerçek vaaz edip, halkı iyiliğe çağıranların sayısı azdır. Sen vaizin nasihatini dinlediğin zaman kendine gelip; “Günahım ne kadar da çok” diye inleyip ağlamalısın. Bir iki göz yaşı döktükten sonra, vaiz meclisinden çıkıp gidersin. Tekrar kendi işine başlayıp, daha çok günah işlersin. Vaizin öğüdünü tutacak kimse 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de kalmadı; artık öğüt olarak komşunun ölümü yeter de artar bile. Benim işim seni söz ile yola getirmek, söz ile düzeltmektir; körün işi ise göz hekimi ile olacaktır. 


Bir zamanlar bir anadan iki gözü kör, gönlü yaralı fakat ünlü bir kişi doğmuştu. O hiçbir rengi tanıyıp bilmediği gibi, kendisine söylense de anlamaz idi. Gönlünde sürekli ağlar ve her bir rengin nasıl ve ne şekilde olduğunu; “Sarı ve kızılın görünüşü bunun gibi; mavi ve yeşil de onlara benzer” derdi. Ak ve kara renkleri de gönlünde bu şekilde bilir ve şüphe etmezdi. Kızıl ve ak renklerinin başka başka olduğuna dair aklında bir şüpheye de yer vermezdi. Sonunda ehliyetli, ilacı çok bir göz doktoru geldi ve iki gözü de kör olan bu kimseyi gördü. Sonra, “Ey gözsüz, gel gözünü açayım da derdinin çaresine bakayım. Sen her şeyi aklındaki gibi sanırsın, gel bir görmeye başla da dışarıdaki varlıklar acaba senin düşündüğün gibi mi olacak?” der. 


Kör, “Gözümü açıp ateşimin üstüne su serpip derdime derman olsaydın, gönlümde istediğim gibi görüp, neyim varsa hepsini sana verse idim. Dünyanın varlığı göz sayesinde görülüp anlaşılır; gözü görmeyenin işi elinden tutularak çekilmek olduğu gibi, şaşkınlıktır. Karanlık körlük yüzündendir; ancak bana mal mülk gerekmez, göz lazım. Her bir rengin adını çok işittim, hatta şeklini ve fikrini de düşünerek gönlümde bağladım. Hiçbir rengin kendini görmedim, ancak şeklinin düşüncesini de bırakmış değilim. Gözümü aç da her bir rengin adını sorup aslını da göreyim. Acaba benim düşündüğüme uygun mu; hatta bu düğümler, bu pürüzler benim yaptıklarımla ortadan kalkar mı?” dedi. 
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O göz tabibi göz açmaya gitti ve gözü tedavi edip ilaç vermek için yedi ev yaptı. Her ev birbirinin içinde yapılmıştı ve altıncı evden öncekiler karanlıktı. Evlerin yedincisi dışarıdadır; burası aydınlık olup, kızıl yeşil renklerle ve çeşitli işlemelerle doludur. Duvarındaki yazılar nakışlar çok güzeldir; burada bulunmayan ne bir renk ne bir nakış vardır. Tabip körü alıp karanlık eve koyar ve önünde bir mum yakar. Gözünü açar ve yedi gün tedavi eder, sonra alıp ikinci eve getirir. Her bir odada yedi gün ilaç yapıp tedaviye devam eder, en sonunda da dışarıdaki yedinci eve getirir. Kör o yedinci evde kaldığı zaman, gözü açılmıştır; artık bakıp görür. Çok aydınlık ve büyük olan o ev; çeşit çeşit renkler ve nakışlarla doludur. 


Sonra, “Ey tabipler tabibi, ehil ve hazık doktor! Bu evde padişahlar için yapılmış gibi olan bu nakışlar bu güzellikler nedir?” der. Tabip cevap olarak, “ O kızıl, yesell, ak ve sarı, bunları önceden işitmiş olmalısın. İşte bu yüce tavandaki yazılı olanlar da şimdiye kadar işittiklerin ve sana söylenenlerdir. Şu ak, şu kızıl, şu yeşildir; şuna mavi, ötekine de sarı derler, bunları iyi bil” der. Gözsüz, “Ey yüce kişi! Benim aklımda tuttuğum ak ve kızıl bildiklerim; ne bu ak renge, ne bu kızıla benzer. Yeşil bildiğimin ise bu yeşille hiç ilgisi yoktur. Ak rengi böyle bunun gibi bilmez, kara rengi de bu şekilde sanmazdım. Maviyi daha başka sanır, sarıyı da başka başka anlardım. Gönlümde pek çok renkler var, fakat hiçbiri bu evde görünmez. Ben gönlümde yer verdiğim bütün şekil ve renkleri görmediğim için ağlamıştım. Gördüğüm ise çok uzakta idi, hatta oraya varmak için tahminimden bin fersah gitmek gerekirdi. 
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Senin ak ve kızıl renklerin tavana ve duvarlara işlenmiştir, benimkinin nerede olduğunu bilmiyorum. Eğer kızıl renk bu ise peki, bendeki nerede; bu yeşil ise, peki o yeşil hani? Bütün renklerin kendilerini apaçık gördüm, fakat bunlar gönlümde tutuğum renkler değil. Bu ak benim ak rengimden farklı; o kızıl renk de bu kızıl renkten uzak. Kabul edip benzettiğim her bir rengin, gönlümde yer verdiğim renkler gibi olmadığını gördüm” dedi. 


Bu defa doktor, “Ey itiraz eden kişi, gerçekte bu mecaz bu yalan, hakikatten çok uzaktır. Artık işittiğin ve sorduğun bütün şeylerden, gördüklerinin farklı farklı olduğunu bilmelisin. Her başta bir sevda vardır; fakat hakikatin ne olduğunu kimse bilmez. Bakarsın biri bir yolda aciz ve zavallı, muhtaç kalmıştır; onun ihtiyaçlarının nerede olduğunu kimse bilmez. Her gidişe bir başka gidiş aykırı olabilir, ancak bütün seferlerde doğruluk ve iyilik önem kazanmış beğenilmiştir. Sen gideceğin yolun ne olduğunu bilmedin; bütün yollarda yaptığın iyilikler karşına çıkar. 


Ey şanlı şöhretli kişi! Senin canın kördür, aklın ise devrin en becerikli ve ehliyetli doktorudur. O karanlık ev, şüphesiz yokluk ülkesidir; ikinci ev ise babanın belidir. 
Annenin karnı ise üçüncü evdir; çocukluk zamanını ise dördüncü bil. O beşinci ev gençlik vaktidir, altıncı ev ise ihtiyarlık hali olur. O yedinci ev ölümden sonraki sonsuz karşına çıkacak olan ahiret hayatıdır. Sen ahiretin köşküne vardığın zaman, gönlünden ne geçerse hepsini görürsün. Burada merhem olarak bildiklerin orada yara olduğu gibi, kara gördüğün her bir şey de ak olacaktır. 
Burada ulu büyük bildiğin pek çok kimseleri, orada herkesten küçük göreceksin. 
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Bu dünyada küçük sandığın nice kişilerin orada büyük olduklarını anlayacaksın. Pek çok beyler orada köle olacak; nice köleler de padişahlık bulacaklar. Aşağılanan, halktan olan pek çok kimse orada seçilmişlerden olduğu gibi, pek çok bilginin de samimi olmadığı ortaya çıkacak. İşte dünyada büyük görünenler riya, iki yüzlülükle hallenmişlerdir, asıl ulu ve yüce kimseler orada ulu olanlardır”dedi. 


Burada, “Biz akıllıyız, bizden akıllı kim var?” diyenlerin, orada akıl meselesinde ehil olmadıkları anlaşılacak. 
Pek çok kişi bu dünyada kendini cennetlik sanır; fakat orada cehenneme düşüp yanar. Pek çokları “Ben cehennemliğim” diyerek kendilerinin cehenneme gideceğini sanırlar, fakat oraya varınca onları cennetlik sayarlar. 
Çokları âşıklık iddiasında bulunur, oraya varınca davaları yalan olup, boşa çıkar. Nice kişiler, “Biz müslümanız, Muhammed'in selâm onun üzerine olsun, getirdiklerine inandık” derler; fakat Allah orada onları kâfirler tarafına koyar. Pek çok din ulusu görünen öteki dünyada yoldan geri kalır; menzile ulaşan ise müridi, öğrencisi olur. Yine âhilerin pek çoğu iki yüzlü olarak ayrılır; oradaki terbiye Hakk'a ait olanlarda bulunur. İnsanların nice işleri Allah için işledikleri sanılır; orada bu işleri yüzlerine çarpılır. 


Şimdi uyursan ne zaman uyanacaksın, bu uyanışın artık öldükten sonra olur. Ey hoca! Sabah olduğu zaman gece karanlıkta kucağına kimi aldığını görürsün. Yolun tozu dumanı gitsin de yolu bilen kişi gelenlerin eşekli mi yoksa atlı mı olduğunu bir görsün. Dosta iyilik yap; her yolda insanların daima iyilikleri anılır ve onlar öyle bilinirler. Nice kişiler kopuzlarının tellerini koparıp kırdılar, fakat onların hiçbiri Gülşehri gibi güzel söylemedi. Onun ağzından öyle tatlı sözler döküldü ve kendi bile az kalsın dilini yutacaktı. Ey her hikâyeyi en güzel şekilde anlatan; bitirince yeniden kıssalar söylemeye başlayan Gülşehri, sen hep neşe ve sevinç içinde ol. 


Soru: Gerçek İlim Nedir ve Âlim Kimdir? 


Biri, “Benim bilgim pek çok, hatta benim bilmediğim hiçbir ilim yok” diye söyler. Dünya işini ilim ile acayip bulduğum gibi, her bir sözün sınırını ve usulünü de anladım. Her ilmin hakikatine ulaşıp, görünüşünden, hayalinden gerçeğine kadar doğru şekilde sağlayıp bildim. 
Dillerdeki kelimelerin bilinmesini kim isterse, onların çekimlerini ve dilbilgisindeki durumlarını benden öğrenmeli. Cümle bilgisini, harekeleyip seslendirmeyi, hatta üstün; cezm, tutma, çekme ve yerine koymayı da gayet iyi bilirim. Hikmeti, astronomiyi, mantığı anladım ve hepsini araştırarak çok iyi öğrenip bildim. Ben Batlamyus geometrisinden anlayıp bildiğim ve söz ettiğim gibi, geometri biliminde de şekiller getirir planlar çizerim. Kıyafet ve rüya biliminde açıklamalarda bulunur, arama ile ilâhi taraftan bazan tersine de giderim. Bilimi bilmiş olması gerekene ulaştırdığım gibi, lazım olanı da gerekli olana iletirim. Fâil vezninde gelen kelimelerin mef'ül vezninde olanlarını göstermenin yanında illetli, özürlü kelimelerin de niçin böyle ma'lül, hastalıklı, kusurlu olduklarını anlatırım. Göklerin dönüşünü bir cetvele sığdırır; yıldızların güçlüklerini de çözerim. 
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Mantıki düzen içinde sıralanmış teoremleri, postulatları, ışıkla ilgili her türlü yansıma, kırılma gibi pek çok fizik ve geometrik meseleleri kısacası Öklid'i bilip tatbik eden ben olduğum gibi, tabii ve tıp bilgilerini bilen, en iyi şekilde anlatıp uygulayan da benim. Olup bitenleri, cihanın perdesini kaldırarak inceden inceye, kılı kırk yarıp, yüzlerce defa hesap ederek anlatıp haber veren de benim. Varlıkların oluş şekillerini iyiden iyiye araştırıp bilmenin yanında, var olması mümkün olmayandan, mutlaka var olması gerekeni de gayet iyi anlar bilirim. 
Kullanıp delillerle ispat edilmişleri gösterdiğim gibi, Mâliki mezhebinde de hükümler çıkarmaktayım. 


Medresede nice yıllar ilim okudum; hatta dilbilgisinde, kelimelerin illetli hallerinde yüzlerce sebep bulup gösterdim. Din usulünde, ehil olup donatıldığım gibi, fıkın usulünde de en şöhretli ben idim. O bilginleri yetiştiren de benim, faydalanacak olana fayda veren de benim. Hangi ilmi söylemiş anlatmışsam; her birinde bir kitap yazıp ortaya koydum. Ben harfleri rakamları bir deftere yazmaya başlasam, yazı yazmakta hüner sahibi olan Utarit; elindeki hat tomarlarını parça parça eder. 
Arkadaşlar arasında göklerden söz etmeye başlasam, usturlap ile yüzlerce gözlemi yazıp ortaya koyarım. Varlıkların yaratılış sebeplerini güzelce bilip her bir belge- nin delilini de getiririm. Sözü, kelimeyi illetli ve illetsiz şekilleri ile bilip konuşan, hatta öğüt veren biri olarak, söylediklerim ve bildiklerimle amel ederim. Çok zaman mescidde toplantı yapar; Allah ve peygamberini de anlatırım. Edebi gözeterek, terbiyeli bir şekilde hutbe okur, okuduklarımı da isim olsun fiil olsun, hatta edat olsun; 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en güzel şekilde yazarım. Şiiri ölçüye göre okur, söz sanatı içinde cinasa yer verdiğim gibi; şiirde vezne ve kafiyeye de önem veririm. İşte bütün ilimleri okuyup eksiksiz anladım; kısacası bilmediğim hiçbir bilim kalmadı. 


Âyetlerin açıklamasını, tefsirini yapayım da her bir sözün anlatım ve okunmasını benden işit. Hatta hadis diye bilinen peygamber sözlerini anlattığım gibi, onlardan kudsi hadis olanları da bilir açıklarım. Âyetlerden hadisler getirir; fıkıh ilmini de bütün bunların ışığında ortaya koyarım. Vâcip olsun, farz olsun, mubah ve müstehap olsun, bunların hepsi benden hüküm bekler. Gerçekten, gerçek olmayanı bilip anladım, ayrıca bütün bu nazlanma ve istekleri de şaşırarak izledim. Gizli sırların hakikatine ve ilmine ulaşmak için, inceliklerin bilinmesi- ne çok zaman harcadım. Maddeleri altın yapma ilmini ve kimyayı gayet iyi bilir, nirencat bahsinde garipliklere düşer şaşırırım. Eğer açıklamamı anlatmamı istersen, dünyada meâni ve beyân ilmi de benim sayemde ortaya çıktı. Verasette vârislere düşecek hisselerin hesabını da ben yaptım; hatta oğul ve kızın haklarını açıktan açığa ortaya koydum. Sonra annenin babanın hisselerini pay edip, hesaplarını da önlerine koydum. Kim o on iki ilmi öğrenip, bütün bu anlattıklarımı bilimlerin terimlerine göre bilirse, beni ancak o kimse anlayıp bilebilir. Beni ancak hüner sahibi bilgili insan anlar, değilse cahiller bu sözler karşısında akıllarını kaybedip şaşırırlar. Bildiklerimi, zındıklardan, dinsizlerden saklayıp; bilmediklerimi de Gülşehri'den sorup öğreneyim. Her bir ilmi bu şekilde ayrıntılı olarak açıklayıp genişletmek, Attâr'ın Mantıku't-Tayr adlı kitabında da yok. Her bir ilmi bu şekilde 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ayrıntılı olarak ortaya koymayı ve anlatmayı, ey yüce kişi! Attâr düşünde bile göremez. İlmin o yerde saygınlığı varsa; insanlar aslı asıl, gerçeği de gerçek olmayandan ayırıp bilebilirler. 


Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd, “İlim sahibi padişah olmalıdır; âlim ile cahil; bilen ile bilgisiz nasıl eşit sayılır?” der. Bilgili olmayan insan cahildir; bilgisiz ile konuşmak ve ona söz dinletmek çok zordur. Âlimin yeri cennettir ve orada huzur içindedir; cahil ise öteki dünyada cehennemden çıkmaz. 
İnsan olan hayvandan; şeytan da cahilden üstündür. 
Kişi bildiği ile hayal edip planlar kurar; bilmeyen bunları yapabilir mi? Müşteri gezegeni gökten inse, yerde bu sır hiçbir zaman anlaşılıp idrak edilemez. Yerde göklerin sırrını bilen; dostunu düşmanını ayırt eden kişiler de vardır. Alelâde basit kimselerin sözleri sıkıntı verir; hiç ehil olan ile ehil olmayan eşit olabilir mi? Bilginlerin uykusu rahatsız etmez, cahil ibadet de etse yüz karası olur. Âlim bildiği ile amel ettiği zaman üstündür; din de gönül erin- de, gönlünü Allah'a bağlayanlarda güzeldir. Amel ilim ile birlikte olmayınca, böyle bir hamalı develer de kınar. 


Bilip işlemez isen o yok demektir; eğer bildiğini yaparsan bundan iyi bir şey olamaz. Bitmez tükenmez hırs ile kuvvet sahibi olan bilgin; bir söz ile dünyayı ele geçirir. 
İsterse doğruyu yanlış gösterir; dilerse yanlışı ve bâtılı doğru imiş gibi anlatır. Ey sevgili dost! Yüzlerce bu kadar ilim ile doğruya ulaşıp onu bulmak hepsinden iyidir. 
Onun önünde bir şey söylemek ve bir şey yapmak utanç olur; işte bura ile orasının arası elli bin fersah kadardır. 
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İlim ile amelin birlikte olmadığı insanların gönlünde kâmil iman tam manasıyla yer etmedi. Çok yandın fakat pişmedin; bildin lâkin bildiklerinle amel etmedin. Şeker ile balın adını anladın; fakat yiyip de asla tadını bilemedin. Kim ilim ile hırsın peşinde koşarsa, o kişi geceleyin mum yakıp hırsızlık yapmaya gelmiş demektir. Hırsız evde emir sahibi olursa neler neler yapar; bu bir küçük yılanın ejderha olup her şeyi yutması gibidir. Kim ilmi hile için toplarsa, sonunda doğruları yanlış gösterir. Ona biri rüşvet yüzünü gösterince, o dinini beş paraya elli bin kez satar. Ondaki her yaraya yüzlerce merhem gerekir; zaten âlimdeki bir günah âlemler kadar büyük görünür. Deniz olmuşsan kavgaya yer verme ve gemideki dil bilgini gibi olma. Dil ilmini de Gülşehri bilir; bununla ilgili olarak, insanların eğri büğrü ileri geri konuşmaları gerekmez. 


................ 


Dil Bilgini ile Gemici 


Bir dil bilgini, denizde hiç tehlike ve bela olacağını düşünmeden gelip gemiye oturdu. Gemici gemiyi sefere hazırlamak için çalışır ve yelken direklerini aşağı yukarı kaldırıp indirirdi. Bazan denizde bazan da gemide olurdu; zaten gemicinin başka işi mi olur. Gemici bir gece yelken açmış ve dil bilgininin karşısında oturmuştu. Dil bilgini gemiciye dönüp, “Ey aziz! Cümle içinde sözü ayırabilir misin? Canının ve teninin hüner kazanması için hiç dil bilgisi okudun mu? Bir kelimenin sonunun nasıl ötre okunduğunu, üstün ve esre okumayı bilir; Fâtiha süresinin harekelerini yapabilir misin?” dedi. 
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Gemici cevabında, “Ben bu zor işte hiç fikir yürütüp, yorulmadım” deyince; dil bilgini, “Öyle ise ömrünün yarısını boşa geçmiş bil. Dil bilgisi okumadınsa, ey arkadaş, gerçekten ömrünün yarısı boşu boşuna geçmiş” der. Bu söz gemiciye ağır geldi, çok dokundu; fakat o zaman cevap vermedi. Kim hatadan doğruyu anladı ise, her suale vaktinde cevap vermelidir. Gemi ansızın bir girdaba düşünce, gemici dil âlimine, “Ey falan! Hiç suya düşeceğini aklından geçirdin de denizde yüzmeyi öğrendin mi?” diye sordu. Benim deniz içine gireceğim hiç aklıma gelmediğinden ve bunu hiç düşünmediğimden yüzmeyi öğrenmedim. Her türlü ilim, hikmet bende var, ama yüzmeye gelince o da senin mesleğin. Gemici, o zaman dil bilginine, “Ey arkadaş işte şimdi bütün ömrün yok oldu” der. 


Yüzücü suda el ayak vurup gidecek, fakat yüzemeyenin hayatı yok olacak. Sen gemiciye, “Dil bilgini misin?” 
diye sorma da gemiye, “Denizi yüzüp tüketebilir misin?” 
diye sor. İnsan yüzmekle denizden kurtulur; değilse dil bilgisi ile nasıl iş görebilir? Denizde lazım olan şey yüzmektir; kelimelerle uğraşmak orada yol almak için lüzumsuzdur. Yüzücüler dil bilgisini burada yok farzederler; sen yüzücü isen çekinmeden suya gir. Yüzemezsen ölecek ve bütün iddialarından ve benliğinden kurtulacaksın. Su alt- tan ölünün başına doğru vurunca, diri kişi denizden nasıl can kurtarsın? Bu hal öyle gramerle falan anlaşılmaz; bu güçlüğün içinden ancak yüzerek çıkarsın. Bu hastalık dil bilgisi ile bir yerde bulunmaz; bu iş de yalnız kuru bilgi ile olmaz. Dil bilgini, hiç denizde sana yardım edebilir mi? O zaman ölürsün ve iş bitmiş olur. 
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Asıl bilim, insanı Allah'a götüren ilimdir, bilgisizlik ise, seni başka yollara çeker. Sana fayda vermeyen seni doğruya çekemeyen, bakırını altın yapamayan ilime ilim deme. Gülşehri hem dil bilgisini, hem de yazıların hangi harekeye göre okunacağını gayet iyi bilir; ancak denize girince bütün bunları bir yana bırakır. O her türlü şeyin türünü, cinsini, çözümünü, kelimelerin birbirlerine bağlanışını çok iyi bildiği halde, daha kendini anlamadı. 
Ey gönlünde şüpheye yer vermeyen dost! Fıkhın fıkha, cümlenin cümleye, çekimin çekime göre yapılıp bilinmesi, asla kavuşmak içindir. 


Soru: Gerçek Adalet Nedir? 


Biri, “Benim işim adalettir; ülkede başım adaletle selâmettedir” der. Ben hüküm ile bir derde yüz derman kıldığım gibi, adalet ile de bir kurdu çoban yaparım. 
Haksızlık ile âdil davranmam birbirinden ayrıldığı için, ülkemde koyun ile kurt sulh içindedir. Ben siyaset yapmayı istersem, doğan kekliğe pençe vurmaktan korkar ve çekinir. Âlemi bilgi ile karıştırıp; ateşle suyu birlikte uyumlu hale getirip barıştırırım. Ülkede benim emrimden başka geçerli bir şey yoktur; ben istersem yeryüzünü gökyüzü yaparım. Bu ülkenin insanları doğru, ulusları da kaygısızdır; burada hasta olan yalnız nergisin gözüdür. Yel zaman içinde benim emrimde olunca, dikenler gülleri incitemezler. Dünya adaletim ile neşe ve sevince boğuldu; yalnız menekşe kaygı içinde kaldı. Uyku hali halka son derece güzel göründüğünden, dünya “insanlar uykudadır” diye bağırır. 


Felek olayların ortaya çıkmasını sıraya koydu ve hepsini defterinden bir defada yırtıp attı. Çiftçi kaderi gereği, yazgı olarak yeryüzünde zahmet çeker; karşılığında ise ambarını hazine yapar. Gücüm yettiği kadar adaletle iş yapayım; hiç tohum olmadan tahıl yerlerde biter mi? 
Memleket benim insafım ile süslenip göründüğü gibi, halk da cömertlik ve bağışım sayesinde düzene girer, Benim adaletle hüküm sürdüğüm memlekete kim gelirse; ister doğan isterse baykuş olsun, hepsi aynı şekilde aynı yerde uçarlar. Ben Feridun gibi adalet ve insafla davranırsam; Hâtim'in ve Kisrâ'nın da yollarını şenlendirir ruhlarını şâd ederim. İnsaf kadehinden içmeyen padişahın yanında adalet olur mu? Padişah insaf kadehinden içmeli ve âdil olmalı. İşte Gülşehri bize adaleti iyiden iyiye açıkladı; zulüm ve haksızlığı da adamakıllı anlattı. 


Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd, “Adalet askerin başı, dinin dayanağı devletin de elinden tutan yardımcısıdır” der. Adalet sayesinde memleket ayakta durur, zulüm olursa bu durum sürüp gidemez. Zalim tabiatlı bir müslümandan, adalet sahibi bir kâfir çok çok üstündür. Haksızlık ve zulüm pek çok ülkeyi viraneye çevirmiş; adalet de bu memleketleri yeniden şenlendirip bayındır hale getirmiştir. Feridun âlemi adalet ile ele geçirdi; Dahhâk ise Cem'i zulümle öldürdü. 
Adaletli kimsenin her işi düşünceme uygundur; zalimi öldürün, günahı varsa benim boynuma olsun. İslâmiyet'in temeli adaletle kuvvetlenmiştir; insan Keyhusrev'i överse bu, adaletinden dolayıdır. Zalimi bulursanız öldürün ve her türlü hareket ve cezayı adaletle işleyin. Zulüm ve haksızlık ile ülkeler baştan başa yıkılır, fakat adaletle bütün viraneler bayındır hale gelip, şenlenir. Önce zalimi boynundan asarlar; sonra da ellerini bileklerinden keserler. Zulüm kurda benzer, sakın kurdu besleme; emrini tutma, hükmünü de dinleme ve kabul etme. O, tok olunca, “eşim arkadaşım var” der, ancak karnı acıkınca sahibini yemekten çekinmez. Bir gün gelir zalimi öldürürler, yaptığı haksızlık ve zulümleri de ona yüklerler. 


s............... 


Sahibini Yiyen Kurt 


Bir kimse bir kurdu beslerdi; kurt da onun her sözünü dinlerdi. Tok iken sahibini yemek için yeltenmez, hatta dişiyle bile tutmazdı. Sahibi ona etleri yedirir ve kendisine minnet ve şükrünü söyletirdi. Bir başka gün bir yerden yiyecek bulamadı; kurt acıktı, acıkınca sabır edip dayanamadı. Kendini besleyen kişiyi güzelce yedi; doyunca yemeyi bıraktı ve “ne iyi doydum” dedi. 


Kurdun işi karnını doyurmaktır; değilse yabancıyı ve tanıdığı nereden bilecek. Başkalarını yedirmek için kendine kurdu arkadaş etme. Küfrün işi başkadır, sen bunu iman sanma; zalimi de asla müslüman bilme. Yiyelim, kadehleri içip canı bırakalım da buna uygun bir hikâye anlatalım. Sakın zalimin yüzüne bakma; Gülşehri kendine adaleti seçmiştir. 

Hikâye 


Tilkinin Diğer Hayvanlara Ferman Okuması 


Yüce Allah adaletlidir ve o âdilleri sever; yardımı ile de bütün zorlukları giderir. Adalet padişaha yol gösterince, onun ülkesinin taşı toprağı inci ve cevher kesilir. 
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Adaletli insanın ruhu daha mezara gelmeden; zalimin canı cehenneme ulaştı. Her bir sevabın görüldüğü o yerde, en önce padişahı adaletten sorguya çekerler. Şekeri güllere katıp yiyelim ve buna örnek olarak bir hikâye anlatalım. Meğer bir ovada bulunan bir bağda erguvanlar safranlar bitmiş, her taraf renk renk olmuş idi. 


Dağdaki tavşanların hepsi toplanıp, eksiksiz tilkinin önüne geldiler. “Padişahın köpekleri tavşanları tutup öyle hırpaladılar ki bütün ova kır kana boyandı. Gel bize sultandan bir ferman al da yüzümüze gönlümüze tatlı su serpsin, derdimize derman olsun. Artık bizi köpekler tutmasın, değilse Allah için söylüyorum, yaşamanın, hayatın tadı kaçar. Padişah bize artık köpekler size sataşmasın diye ferman verince, bu buyruğu tutmayan ve padişahın emrini dinlemeyen kim olabilir? Bizi asıl gideceğimiz yere iletmek için sen bize rehber olarak yetersin. 
Zırhtan elbiseleri parçalamak için gürz ile kılıç lazımdır; tavşanlara da tilki önder olmalıdır” dediler. 


Tilki, bunun üzerine, “Düşünceniz çok yerindedir; bu anlaşmada hiç kaygı ve keder olmaz. Ancak dünyada sayısız çobancılık var onların her birinin bize nasıl davranacaklarını bilemeyiz. Akşam karanlık çökünceye kadar duralım; gece olunca bu sırrı padişaha açalım” dedi. Tavşanların her biri tilkiyi övüp; köpeklere ve onların bakıcısına söverek, geceye kadar oturdular ve bu tedbiri birlikte söylemeye gittiler. 


Gece misk kokulu çarşafını bürünüp karanlık çöktü ve gündüz güzeli yüzünü örterek ortadan çekildi. Gece kargası tekrar kanadını açınca, gündüzün hümâsı yuvasından yeniden uçtu. Gecenin yarısı uyumakla geçti ve gökyüzü denizi yeniden incilerle dolup taştı. Sabah güzeli yüzünü göstermez oldu, ancak gece zencisi izini izleyip arkasından gitti. Bütün tavşanlar tilki ile birlikte beyin evinin önüne geldiler. Kapıda dürülmüş bir mektup buldular ve tekrar dönüp yerlerine geldiler. “İşte bizim sultanımız bize ferman yazmış hazır etmiş” diye sevindiler. Ey nazar sahibi kimse! Çünkü bizim derdimizden padişaha haber ulaşmış. Köpek de kim olurmuş, hatta binlerce aslan bile olsa artık elimizde ferman olunca kimseler bize ilişemez. 


Sabah olunca güneş ışıklarını saçarak yükseldi; gök mavisi gül bahçelerine inciler saçtı. Şafak vakti ovada toplandılar, hepsi birlikte kuşları çok bir yere ulaştılar. 
Ellerindeki fermanlarına dayanarak, bulundukları yerde haksızlıklar için toplantı yaptılar. Kimin itlerden şikâyeti varsa gelsin, tilki onunla ilgili fermanı okuyacak, haberiniz olsun. Tilki sıçrayarak, o fermanı güzel güzel okumak için bir taşın üstüne çıktı. Fakat, köpek bakıcısı bunları dağda görünce itleri üzerlerine salıp kışkırtır. Sonunda bunları oradan dört bir yana kaçırtarak darmadağın ederler. 
Bunlar köpeklerden kaçıp dağılınca her biri kaçmak için çare aramaya başlar. Tilki elinde ferman koşarken, ansızın tavşanın biri onu görür. Ve, “Ey tilki! Gel o fermanı bu itlere göster de canını kurtar. Neden kaçıp canını derde atıyor ve zora sokuyorsun, gel gidelim ve fermanı gösterelim. Yarlık denen o padişah buyruğunu belimize sokup, gidip okuyalım ve tutmayanın başını kıralım. Aslında biz kendimizi dinlemiyoruz; öyle olmasa bizim emrimizi tutmayan ve bizi hesaba almayan kim olabilir?” der. 
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Tilki, “Ey akılsız, sen fermanını göster, diyorsun şimdi bunun sırası mı? Orada canı bir çöpe bile saymazlar, öyle olunca gidip fermanı kim okuyabilir? Ben kendim bile ona görünmekten korkuyorum; bu durumda fermanı nasıl göstereyim? Kişiden ferman istediklerini düşün, onu okuyan, değer verip de dinleyen kim olur? O şimdi senin canını almak, seni öldürmek isteyen biri; hiç senin fermanına bakar mı? Şimdi ferman bizim için kaçmaktır; değilse itlerin ağzında lokma olacağız. Hemen kendini bir ine at ve artık o fermanı ateşte yak. Sakın fermanıma kimse karşı çıkamaz diye düşünme; seni ferman ile birlikte yerler. Köpeklerin başını tekneye dayayıp önlerine sofra koyarsan, başkalarının ekmeğine muhtaç olursun. 
Karnı acıkan dinsize imansıza oruçtan bahsedemediğin gibi, zalime de yaptığı zulmü anlatamazsın. 


Rüşvet kapıdan girince öfke ve adalet usulcacık bacadan kaçıp giderler. Düşmanını iyice düşünüp tedbir alan gafil olmaz; sele karşı koymaya çalışanda da akıl yoktur. Ten ve can kılıç altında ne yapabilir; köpeklerin arasında da ferman bir işe yaramaz. Gel bize yetişip tutmamaları için çabuk kaçalım; çabuk acele et peşimizden ulaşıp bizi tutmasınlar. Gözünü aç, sakın uykuya dalma ve asla zalim kimseden bir şey ümit etme. Gülşehri'nin yazdığı hikâyeleri çok okursan, kendini sonunda akıl bahçelerinde görürsün. Onun kuş dilinde çaldığı kopuzun dilinden Süleyman da anlayamaz” dedi. 


Soru: Giybetin Hükmü Nedir? 


Biri, “Birinin hoşlanmadığı arkasından söylenen söz nedir ve insanı yermek, kötülemek doğru mudur?” diye 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sorar. Bu şekilde gıybet eden ve kardeşinin diri diri etini yiyen nasıl mümin olur? Kendi ekmeğini yiyip coşar ve gündüz akşama kadar başkalarının dedikodusunu yapip etini sakız gibi gever. 


Ey ulu kişi! Eğer yalan söylüyorsa, onun hali öteki dünyada nasıl olacak? Doğru sözün değeri nedir ve eğri yanlış işlerin karşılığı ne olacak? Ben söze başlayınca büyük yalan söylerim, hatta çoğu zaman insanlara söylediğim yalandır. Yalanı söze katıp karıştırırım da çok kişi onu gerçekten ayırıp anlayamaz. Halka iftiralar attığım için, bir anda yüz evi darmadağın eder viraneye çeviririm. Ben ne dersem yalan, hatta yalanın da ötesinde iftira ve gıybettir. Gıybetin lezzetini aldığımdan, insanların etini ekmek üzerine didip tirit yaparım. 


Giybetin ocağındaki kazanda pişip kaynamakta ve halkın etini bir lokma gibi güzel güzel çiğnemekteyim. 
Ben aslında velilerin gıybeti için fırsat kollar, gündüzün avrat gibi ona buna söz taşırım. Ne zaman ortalıkta doğru bir söz dolaşırsa, ben “Hayır ola! Bu da nereden çıktı?” dersem yalana döner. İnsanlar arada doğru sözü söylemeye başlayınca ben, “bu benim bile” desem yine yalandır. Benim halim öteki dünyada nasıl olacak, sonra orada bana verilecek ceza nedir? 


Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd, “Kim yalan söyler ve gıybeti kendine meslek edinirse, o, yüzü kapkara olarak gelecek ve ağzını dudağını ateş yalayacak. Susması kadın için bir güzellik bir erdemdir, erkek yalan söyleyince ve gıybet deyince aybaşı tutmuş hayızlı kadın gibi olur. Orada doğru söyleyenler yiğit, yalan söyleyenler ise namert olacak. Hanımın doğru söylemesi bir uğur bir kutluluktur; erkek yalan söylerse avrada döner. Talihi tersine dönen kişi halkın etini yer ve böyleleri, avrat gibi, bütün gün onu bunu çekiştirir. Bu şekilde yalan söyleyen ve yalanı doğru göstermeye çalışanları asmalı; bir de gıybet eden kişinin dilini kesmelidir. Kim yalancılığı iş edinmişse, o doğru da söylese kimse inanmaz. Onu bunu çekiştirip yerenin kulağını çekip azarlayın, hatta kim yalan söylerse onu öldürün. 
Halkın sözünün fazlası yalan olur, ama Hz. Muhammed Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem] sözü viran yerleri şenlendirip bayındır hale getirir. Dilin tadını getiren bu hikâye o vezir ile halifenin aralarında geçeni anlatır” dedi. 


LD YDK VE Yar A AK VK A. 


Halife ile Vezirler 


Allah'ın adını dilinizden düşürmeyin; gaflete düşüp de zikirden geri kalmayın. Her sözü doğru sanıp da inanmayınız, hatta kim ne söylerse onu hakikat bilmeyiniz. 
Halk tarafına yönelip doğrudan ayrılarak dininizi bırakmayınız ve gidişinizi, hal ve hareketlerinizi İslâm'a göre yapınız. Allah'ın ve peygamberin dediklerini öğreniniz, dinde sonradan âdet çıkaran bi'dat ve hurafe sahiplerinin sözlerinden uzak durunuz. Söyleyeceğimiz bu güzel hikâyeye kulak verip, çıkaracağınız ders ile kendinize çekidüzen veriniz. 


Halife bir gün oturmuş ve şah olsun sultan olsun bütün padişahlar ayakta durmuşlardı. Huzurunda ve hizmetinde Süleyman peygamberin Âsaf adlı veziri gibi 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iş bilen bir veziri vardı. Bilginler bahse girmişler, anlattıkları ve bahsettikleri konularla göğe yükselmişlerdi. Biri Kur'an'ın açıklaması ve Kur'an'dan bahsediyor ve (böyle) yapanların mükâfatı ne güzeldir (Âl-i İmrân 3/136) diyor. 
Diğeri kelimelerin yapısından, illetli olup olmamasından bahisle, nelerin hissi hangi: şeylerin akli olduğundan dem vuruyordu. Biri, “Sünnet, farz, mubah böyledir. Boşama bir şeye bağlama ve nikâh da şöyledir” der. 


Bir başkası “cins ve faslın çeşidi işte”, bir diğeri de “mal, ilim ve erdem de şöyle” der. Biri “bu mutlaka olma- 
1”, diğeri “olsa da olur olmasa da”, biri de, “bu hareket halinde diğeri de duruyor.” Biri de, “bunlar batıp görünmez olur, diğeri ortaya çıkar.” Öteki ise, “bu yıldızlar, diğeri burçlardır” der. Nüktesi belli olan birinin söylediği ise gerekli ve gereksiz idi. Birinin sözü fiil harf ve isim; diğerinin ise ya asıl veya cisim olmuştu. Biri kaldırma, dikme ve çekmeden bahis açtı; bir diğeri ise onun geniş açıklamasını yaptı. Birinin işi gücü de bildiği kadarı ile her gazelin veznini takti' edip durak durak tef'ilelerine ayırmaktı. 


Her türlü sözde dile getirilen meseleler tamam olunca, “selâm vermemek” gitti “selâm vermek” yani huzur ve emniyet geldi. Sonunda söz, “acaba bir kişi bir yalanı bir şahsa bağlayabilir mi, bu olur mu?” noktasına geldi. Ateş olmayınca birinin vücudunu dağlamak mümkün mü; yahut da bir kişiye nasıl bir yalan yüklenebilir? 
Gönülden inanan biri, bir ulu kişinin büyüklüğünü anlatmak, onu üstün ve değerli göstermek için yalan söyler mi? O vezir, sözlerin çoğu yalandır o yıkar; az söz ise ferahlatır, gönüller yapar. Sonunda halife, o veziri denemek için ona, “Yalanı niçin, biri bir başkası için söyleyip 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de küçükleri yalanla büyük göstersin, bu olur mu?” O vezir, “Bugün bana mühlet ver, yarın o yalanları sana açıkça göstereyim” der. 


O vezir o gece tanınıp bilinmemek için keçeden bir börk giydi. Görünüşünü, kılık kıyafetini değiştirerek, güneşin bulut içine girmesi gibi, kendini gizledi. İşi, işine ve düşüncesine uygun gelmesi için işlemeli bir tacı koynuna aldı. Şafak vaktinde doğruca pazar yerine vardı ve insanların kalabalık olduğu bir anda ortaya attı. Tacı koydu, sonra da, “Bakın, ayağa kalkın da bakın, bir melek taç koydu götürün” diye bağırdı. O kalabalık kendi halinde iken hepsi tacı görünce derhal orada toplandılar. “Evet evet biz hep birlikte dururken o meleğin gelişine bakıyorduk. Tacı sağ eline almıştı”; biri de “Kanadı yetmiş idi” dedi. Biri, “Ne güzel ne süslü idi” derken, bir diğeri de, “Renkli renkli çekici canfes kumaştan elbisesi var idi” dedi. 


Görenlerin hepsi öyle üşüşürler ve toplanırlar, işte o zaman vezir aralarından çıkıp gider. Doğruca halifenin huzuruna varır; halife de bütün olup bitenleri ondan öğrenir. Hizmetinde bulunur ve, “Sizin dün bana bağışladığınız o tacı ben bugün 'melekler geldi ve bunu getirdi” diyerek halkın ortasında bıraktım. Bütün herkes etrafına toplandı ve her biri farklı farklı bir vaziyet, bir tavır aldı. 
Aralarında 'melek böyle idi, yok öyle değil şöyle idi' diye konuşmaya başladılar; fakat bunun ne olduğunu hiçbiri benden sormadı. Ben ‘Bu tacı bir melek bıraktı, onu götüreyim” deyince onlardan üçü; meleği öyle gördüklerini söylediler, hatta benim ağzıma yüz taş tıktılar ve beni konuşturmadılar. O melek daha yere inmeden, bunlar onu gördüler. Ben hiç durmadan, derhal aralarından sıviışıp kayboldum ve bu iddianın doğruluğunu göstermek için huzurunuza geldim” der. 


Dünyada öyle söylene söylene yayılıp doğruyu bastıran ve daha ileri geçen pek çok yalan vardır. Halbuki ben tacı koyanı söylemeden ve o meleğin de niteliklerinden bahsetmeden; bu şehrin ahalisi onu nasıl gördüler ve bana söz söylemek için fırsat vermediler. Halife bu hikâye ile neşelenir, zevke başlar; tasa ve kederden kurtulur. Sonra, “Şimdi onu görenler nerede ve tacı bu tarafa getirenler hani?” deyince; Vezir, “Bu an huzurunuza gelenler, doğru bildikleri o hadiseden söz edecekler” der. Beri taraftan bütün şehir halkı tacın başında toplanıp iddiaya başladılar. Sevinç içinde, kimi yaya kimi atına binmiş olarak halifenin önüne geldiler. Davullar dövülür, kavallar inleyip sızlar, def, ney, kopuz, tambur hepsi birlikte çalınmaktadır. 


Okuyucular, “Allahüekber, Allah en büyüktür, lâ ilâhe illallah, Allah'tan başka ilâh yoktur” diyerek at üzerinde oldukları halde, tacın yanına gelirler. Hafızlar tacın başında okurlar, öne çıkan! ise çavuşlar azarlayıp döverler. Belediyede görevli esnafı denetleyen muhtesib memur, işlemelerini öve öve tacı başına almış. Görevli memur ve hâkim öne düşmüşler, arkalarından da bütün şehir halkı gelmektedir. Hepsi birlikte halifenin kapısına gelip, önünde durdular. Muhtesib denen belediye memuru yer öperek halifeye, “Canın varlığın ebedi sonsuz olsun” dedi. İşte bu tacı bir melek getirmiş, koymuş; bunu da bütün şehrin ahalisi görmüş. Halife, “O meleği içinizden biri, bir kimse gördü ve niteliklerini anlattı mı?” 
dedi. Biri; “Ey müminlerin emiri! Senin kalbinin açıklığı 


160° AŞK ve GÜL 


ETTTTTTETTTTTOTTTTTTTTTTTTTTTTETTTTTTTTTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTETTTTTTTTTETTTTTEEETTETTTETETTTEEEE 


ve merhametinle bütün yeryüzü aydınlanmıştır. Gök nasıl dönüşünde devam ettiğinden beri hiç kimse ondan daha üstün bir melek görmüş değil” dedi. 


Bir başkası ise, onu gerçekte görmüş gibi, “Meleğin kanadı incilerden idi” der. Bir diğeri, “Kanadı yeşil idi” bir başkası da “Koltuğu kızıl idi” der. Biri de, “Atı boz idi ve koşumları büsbütün altından yapılmıştı” der. Bir diğeri, “Ey şanlı şöhretli kişi! Ben onu daha gökte iken yere inmeden görmüştüm” der. Bir başkası ise, “Ben tacı niçin getirdiğini söyleyip açıklamasını yaparken sözlerini işittim” dedi. “Bu tacı cihanı yaratıp yeryüzünü döşeyen ve felekleri ortaya çıkaran, halifenin başına giymesi ve işlerini yapması için gönderdi. Şimdi senin gibi âlemde, padişahlar padişahının taç göndererek andığı başka bir halife var mı?” dedi. 


Sonra halife bunlara ikram ve iltifatlarda bulunur, hepsini hoş tutar ve nimetler verir. Vallahi, taç gelirken sizin bulunmanız, ayrıca bu şekilde olağan üstü bir hadiseyi görmeniz ne güzel şey. Bu durumu tahmin bile etmezken sürpriz olarak ulaştığınız ve o meleğin güzel yüzünü gördüğünüz için çok talihlisiniz. Allah'ın gönderdiği tacı açıkça, şüpheye yer olmayacak şekilde gözünüz ile gördünüz. 


Halk hizmet edip gittikten sonra, vezir ile halifenin ne yaptığına bir bak. Padişah vezire, “Yalan o kadar ileri vardı o derece gitti ve sonunda asıl imiş gibi oldu. Bunun doğrusunu sonunda kime söyleyelim ve bu insanların hangi birini yalanlayalım. Biz işin aslını ve ne şekilde olduğunu bilelim, fakat yine de bunlarla beraber olalım. 
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Yalnız duralım ve kimse fikrini açıklamasın; hatta, başkalarının bu sırı bilmemesi için, kendi kendimize bile söylemeyelim. Değilse, benim tacımı sen götürüp bıraktın ve 'farz edelim ki gökten inmiştir” dedin. Eğri olanlar doğru işleri yok edemezler; bundan tacımı Allah'ın verdiği anlaşılır. Bunların her biri yanlış ve gerçek olmayanı haktan üstün gördükleri gibi; hiç melek görmedikleri halde niteliklerini sayıp dökerler. Biz de yüz döndürüp, şehrin büyüklerini utandırmayalım” dedi. 


Bu taraftan o şahitler şehre gelip çeşit çeşit haberler verdiler. Kalkınız padişahı kutlamaya gidiniz, diye şehir haberlerle dolup taştı. Tahta geçip oturan o padişaha melek Allah'tan taç getirmiştir. O öyle büyük bir halifedir, onun tacını her zaman Allah gönderir. Bu yalnız sözde olan bir şey değildir; bütün şehrin halkı onu gözleri ile görmüştür. Vezir böyle küçük bir iş yaptı; fakat bu yalan işi gerçekten gönüller de beğendi. Onlar bir yalanı ortaya atıp denediler ve halkın bunu gerçek hale koyduğunu yakın olarak gördüler. Bütün şehir halkı buna inandığı gibi, o yalanı şüphe götürmez şekilde kabul etti. Halkın sözünün çoğu iftira olur; onlardan kim ne söylerse yalan biliniz. Sonunda o şahitlerin akılları başlarına geldi, bunun yalan olduğunu anlayıp, güç duruma düştüler. 
Biri, “ Ben size söylemedim mi, bize asla melek falan görünmedi” der. Bir başkası, “Sizi bundan meneden ve hepinizi bırakıp işime giden ben idim” der. Biri de, Allah'a şükür ve minnet olsun; hiç kimse bende döneklik, iki yüzlülük bulmadı.” Bir diğeri; “Sizde iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı ayıracak akıl yok mu; ey arkadaş! Allah nasıl taç gönderir?” 
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Bir başkası ise, “Gökten melek inip yere konduğu asla görülmüş müdür?” der. Biri, “Kime rastladım ve şeh- 
“rin içinde kimi gördümse; bu söylenen sözleri doğru sanman ve bu yalana inanmayın der idim. Sonunda benim sözlerim doğru çıktı; hiç yalan daima kalıcı olur mu, mutlaka bir gün anlaşılır.” Bir başkası “Bunların hepsini şu kişi, yoldan götürdü ve bu işi tertipledi. Değilse başkası bir şey demedi; balı koyup da öldürücü zehri tercih etmedi.” Biri, “Ben bütün bu hallerin yalan olduğunu anlatır ve yediğim aş gibi gerçek olmadığını söylerdim” dedi. 


Bütün şehir halkı önceden gördüklerini söyler ve niteliklerini anlatırlarken; hepsi “görmedik” diye ortaya çıktılar ve niteliklerini söylemedik dediler; artık hepsi yalan oldu. Halbuki önceden şehirde hiç görmeyen yoktu ve görenler o kadar çoktu. Yalan olunca görenler bulunmadı ve kimin şahitlik yaptığı bilinmedi. Önceden hepsi “gördük” diye söylerler iken; sonunda hep birlikte inkâr ettiler. İnsan bazan inkârcı, bazan da sevendir; onun asla bir türlü zamanı ve kararı yoktur, değişi değişiverir. Kişinin sözlerine nasıl sevinebiliriz; çünkü o sözlerin inkârına da rastlarız. 


İnsanları aldatıp yoldan çıkaran yalnız şeytan değildir; her insanın doğruluğuna da inanmamak gerekir. 
Çünkü yere secde eder ve eller öperken; bakarsınız buzağıya ilâh diye tapmaya başlarlar. Pek çok kişi akla yabancı kalmıştır; çünkü puta tapan da insanlardan çıkmıştır, hiç bunu akıllı kimse yapar mı? İnsanı anlayacak araştırıcı az bulunur; bu işten dolayı hayret edip ders çıkaracak kişi de öyle. Sen bari, Gülşehri'nin söylediklerine kulak ver de köpekten daha aşağı olan ve bu yola 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yeni giren kişiden kaç. Kardeşinden sevgini kesme; insanoğlu ile de asla bir olma ve onlarla oturma. Her cins ve türün dünyada bir işi vardır; ancak insanoğlundan daha kötüsü yoktur. Onlar arasında yalanı helva gibi yiyenler de vardır; fakat dünyada doğruyu söyleyen Hz. 
Muhammed Mustafa'dır (sallallahu aleyhi vesellem|. 


Soru: Ârif Kimdir? 


Bütün fitnelerden kurtumuş ve bozukluklardan uzak olan bu ârif kişinin kim olduğunu biri sormaktadır. 
O kişi yer mi içer mi; mesleği ve tuttuğu yol nasıldır ve işi nedir? Bütün uluslar içinde ârife rastlanır mı; yoksa o belli görünüşü olan bir yiğit midir? Yoksa hep duran ve evinden çıkmayan köşesine çekilmiş bir kişi midir, yahut da insanlarla düşüp kalkmayan ârif olabilir mi? O ülkede bilinir mi; yahut büyük bir şeyh ve herkesin danıştığı bilgili bir kişi midir? Dünyada olup biten her şeyden haberi olur mu; bir dilenci midir, yoksa bir padişah mıdır? 


Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd, “Ey sevgili kardeşim! Ârif kişi hissi olan şeylerle, akla uygun olanı ayıran kişidir” der. Hayvanlar gibi şehvete yönelmez; Allah'ın sıfatları ile sıfatlanmak ve ahlâkı ile ahlâklanmak için akla uyar. Mekânsız âlemde düşünce ile dolaşır; insanların güçlüklerini kolaylaştırır ve herkese iyilik yapar. Dünyaya değer verip peşinden gitmez ve şaşı gibi biri iki görmez. Altınla kaplanmış şeylere altın demez, dıştan içi anlar ve Allah'tan başka her varlığın yok olacağını bilir. Manalar ülkesinde, meleklerin bulunduğu ilâhi âlemde fikir ile dolaşır ve pek çok bilgilere sahip olur. Onun canı insanlar arasındadır, 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o insanlarla gezip dolaşır; ancak aklı fikri ve gönlü hep ilâhi âleme bağlıdır, Hak'la düşüp kalkar. O insanlar arasında çok bilinmez, adı sanı yoktur; öyle olursa zaten ayak takımı terbiyesiz kişilerden sayılır. Onu övsen buna sevinmez; söver, bağırır çağırır öfkelenirsen de darılmaz. 


Ne öfkelenir ne de kendini belli eder; hayır olsun şer olsun, karşılaştığı her şeyin Allah'tan olduğunu bilir. Bir şeyini çalsan aldırış etmez ve insanlar arasında övünmez. Kimsenin ardından hoşlanmayacağı sözler söylemez ve bu şekildeki gıybet sözleri de işitmez. Halk ile hiçbir zaman dedikodu etmez ve şehirde olup biteni bilmez. Zaruret ve gereksinim onu zorlarsa, işte o zaman da o günde beş veya on söz söyler. Düşüncesi yücelerde, yüksek yerlerde yürür, zaten o dünyada bir iş için var edilmiştir. Allah'a ibadet onun aslında vardır; keşif ve keramet ise onun aletleridir. Felek o kimsenin etrafında döner ve onu kendi dönüşüne, kendi zamanına hâkim bilir. O hayat sürsün diye insanlar çalışacak, Tanrı da insanları ona bağışlayacak. 


Kim onun ile düşman olursa, sonunda düşman dünyada yenilir ve perişan olur. O yetmiş iki millet ile yaşayıp uyum sağlar; bütün kavimlerin, ulusların gittiği yolu bilir. 
Bütün kavimler onu kendinden sanır ve her ne derse bütün sözlerine inanırlar. O yukarıda oturana saygı gösterdiği gibi aşağıda görülenlere de hizmet eder. Önüne ne gelirse yer; yiyince de “elhamdülillâh” der ve iyi kötü ne halde olursa olsun Allah'a şükür eder, şikâyette bulunmaz. Ekşi, acı, tuzlu, tatlı demediği gibi, yemeyip beğenmediği bir yiyecek de yoktur. Açlıktan kızıp bağırmaz, aceleci davranmadığı gibi, sıhhat bulduğu zaman 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da perhiz etmez. Zehir yese ona şeker olur; taşa elini sunsa, altın cevher kesilir. Allah ona haramı yedirmediği gibi, bir yaramaz ve faydasız söz de söyletmez. Az bir şey götürüp versen güzel karşılar; çok götürür isen derhal teşekkürde bulunur ve hamdeder. Vermenden dolayı seni övmez; vermezsen de seni yerip kötülemez. 


Böyle kişi padişah olursa adaletten ayrılmaz; yoksul olursa gönül sahibidir. Hiç kimsenin kötü hareketlerine, ayıplarına gülmediği gibi, birinin üzüntüsüne de sevinmez. Kendine değer verip kibirlenmez, hatta dünyada en aşağı en kötü insan olarak kendini bilir. Her gördüğü kimseye iyi gözle bakar; iyi bilir ve kendinden başka herkese çok değer verir. Tabiatı, ahlâkı güzel, sözü de tatlıdır; tanıdık tanımadık kim olursa olsun herkese karşı merhamet ve şefkat gösterir. İbadeti, haramlardan kaçması, iyilik yapması hep samimidir ve gösteriş için değildir; insanlar arasında iki yüzlü olarak görülmez ve döneklik yapmaz. Yalnız ve tenhada olduğu zaman ile kalabalık içinde bulunduğu anlar arasında bir fark yoktur; kilisede de olsa yönü Kâbe'ye doğrudur. 


Gönlünde kabul ettiği şeyle, hatırında reddettiği, fazilet ve boşboğazlık arasında ona göre bir fark bulunmaz ve ikisine de dönüp bakmaz. Ona yolda karşı gelen bir kimse, ondan önce selâm veremez. Yalana dilinde yer vermez ve hiç kimseden asla bir şey istemez. Kimsenin malına dokunmaz; babasını bile öldürseniz şikâyette bulunmaz. İnsanların hallerini ve iyi durumlarını kıskanmaz; ey arkadaş! Kim haset ederse o doğru biri değildir, ondan fayda gelmez. O, kimseye itiraz edip, karşı gelmez; onu zaten Allah'tan başka kimse bilmemektedir. 
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Malını doğru alır, doğru satar ve ölçüde hile yapmaz; hatta halini mala değişmez. Az olsun çok olsun hiç yalan söylemez ve Allah'ın yarattıkları karşısında kibirlenmez. 
Ahireti dünya için terketmediği gibi, her ikisine de Allah için değer vermez. O vefasız olmadığı gibi, insanları da incitmez; hileci, söz taşıyıcı ve haksızlık eden de değildir. 
Hiç kimseden yüzünü döndürmez, herkese değer verir; ölür fakat, bir kimseyi utandırmaz. Gönlünde kimseye karşı kin beslemez; inatçı, amelsiz ve varlıksız olmadığı gibi, çıkarcı da değildir. Vaadinde durur, sözünden dönmez, nazlı da değildir, kibir ile de yürümez. 


İşte ey arkadaş! Süfi ibnü”l-vakt, fırsatları değerlendiren süfi budur; onun yolu, “yarın yaparım” diye işleri geri bırakmak değildir. Zaten süfiler hangi zamana ulaşırlarsa ulaşsınlar, derhal zaman ile bir oldular ve onu değerlendirdiler. Bunlar, sevinç zamanında neşeli, üzüntü vaktinde kederli oldular ve işte o zamandan nasiplerini aldılar. Onlar her vakti bir durum ile değerlendirip süslediler, fakat hal ile zamanı geri getiremediler; zaman geçti onlar gerekeni yaptı. İşte ârifler bu yüzden vaktin çocuğu oldular; her vakitte ne yapmak gerekse onu işlediler. 
Üzüntü zamanlarında bunlarda sevinç ve neşe görüldü; sevinç zamanlarında ise keder ve sıkıntı ile doldular. Çağ ve zaman bunları değiştiremedi ve bunların sırlarına hiçbir yaratık vâkıf olamadı. Bunlar vakti hal ile döndürdüler; gönüllerinden ne geçti ise hepsi yerine geldi. 


Ârif bu bizim açıklayıp anlattığımızdır; biz onların hallerini her konakta anlattık. İşte dünyada bunun dörtte biri bile yok iken, şimdi âriflik taslayan pek çok kimse türemiş. Bu kadar çeşit çeşit özelliklerini araştırıp anlattığımız gibi, her bir özelliği de bir ad ile adlandırdık. 
Bunlar kimde varsa o âriftir ve o, her türlü hali inceden inceye bilmektedir. Bu özellikler kimde yoksa, o ârif değildir; onun aydan günden zerre kadar haberi olmadığı gibi, hiçbir hale de vâkıf değildir. 


Güzelce yazılan bu açıklamalı sözler Ebu Ali Sinâ işaretlerinden olup ondan alınmıştır. O ârif için makamlar yaptı ve bu sözü bu ülkede söyledi. Her bir kişi bu yolu garip bulup, yadırgayıp şaşırdı; fakat ârifi en iyi anlayan Gülşehri oldu. Her bir ârif zühd içinde bulunur, günahlardan kaçar ve ibadet ederse, gönül ile bilme ve varlıkların sırlarını anlama ülkesine ayak basar. Veli benlikten geçip vecd ve aşk ile Allah'a ulaşınca, yapılan bütün işlerde eli Allah'a bağlanır. O Allah'a yakın ve onun görevlendirdiği biri olur ve Allah'tan onun gönlüne yüz yol gider. O bir kötü iş işlerse, önemli olduğundan ve gerek duyulduğundan işlenmiştir. Bunu insanlar böyle bileler; o kötü gibi görünen işte yüzlerce iyilik, fayda ve menfaat bulalar. Hızır'ın gemiyi yarmasını kötü sanma, hatta o çocuğu öldürmesini de yerinde, layık ve doğru görüp, ona itiraz etme. İnsanın karnından yılan çıkaran o atlı kişinin işleri bu sırrı en iyi şekilde anlatır. Bir hikâye anlatalım canımız kendine gelip yenilensin ve dünyada imanımız tazelensin. 


................ 


Yılan Yutan Adamla Süvari 


Biz yeniden Allah'ın adını analım, siz de tekrar Allah yücedir deyiniz. Bir iki güzel nükteli laf edecek ve bu sözlerin açıklamasını yapacağız. Henüz bu çimenlikte yığın yığın, öbek öbek güller yetişmediği gibi, daha bülbüllerin sesleri de duyulmadı. İncinin ve cevherin kıymetini bilmedikleri gibi misk ve amber kokusunu da duymadılar. Bizim ektiğimiz sümbülü kimse görmedi ve döktüğümüz incileri de daha kimse toplamadı. Bu güzel ve sanatlı sözleri anlayan bulunmadığı gibi sanatına bakarak hayrete düşen de olmadı. Bize güzel ve doğru sözleri söylemek düşer; yalan yanlış okuyanlar da günaha girer. Onların doğrusunu bilen bizzat kendisi bilir; bilmeyen için ise, eğri ve doğru arasında bir fark yoktur. 


Sırlarla işaretlerle dolu bir hikâye anlatalım da henüz yolun başında bulunanlara bir örnek, bir ders olsun. Bahar mevsimine girdiğimiz bir zamanda laleler avuçlarına gül toplamış gibi, güllerin etrafını çevrelemişlerdi. Öyle bir zamanda bir atlı ormandan, tecessüs ve merakla etrafına bakınarak geçerken, orman içinde meyve ağaçlarına baktı; elma çok olup, tadı da güzel idi. Bir kişinin ağaç altında yattığını ve ağzı açık kendinden habersiz uzanıp uyuduğunu da gördü. Bu kişinin boğazına bir yılan girmeye başladı ve yanına varıncaya kadar da karnına indi. Atlı onu çabucak uykudan uyandırır ve bir kırbaç ile birkaç defa vurur. Sonra, “Kalk! Bu elmaların çürüğünü ye, öyle ye ki beni bile elma zannet. Değilse seni teperek öyle vururum, sonunda yanımda ölmüş olursun” dedi. 


Adam korktuğu için elmalardan biraz yedi; şükür edip, elhamdülillâh dedi. O atlı kılıcını çekip, “çabuk ye, sonra elhamdülillâh, doydum” de. Değilse seni Allah için öldürür, kanın ile ormanı sularım. Çürük elmalardan o kadar çok yedi ve sonunda, “Artık boğazıma kadar geldi” dedi. Atlıya, “Senin dinin yok mu? Tuttuğun inandëm dinde gidişin, ibadetin, hal ve hareketin nerede? 
Yer isem sana ne faydası olacak; yemez isem bir ziyana uğrar mısın? Ben sana asla müslüman demem; benim yediğim yemediğim seni ilgilendirir mi? Pek çok meyve var, hem o kadar çok yedim; bu bana yeter, sen yemekten öteye ‘çatla ve öl diyorsun. Ben dünyada yüz çeşit iş yaptım, ancak senden daha kötü birini görmedim. 
Kendi yoluna git ve gittiğin yerdeki işini bitir; sıkıntı ve zulmünü zavallı ve güçsüzler üzerinden kaldır. Beni bir kere vurup öldür de can vererek ölüp kurtulayım. Ben seninle ilgili hangi günahı işledim de böyle kötü bir kişi olup başıma bela kesildin?” der. 


Atlı onun sövüp saymalarına aldırış etmediği gibi başına vurur ve gitgide öfkesi artar. O ne zaman durmak isterse kılıcı ile vurmak için üstüne atılır. Atlı ardına düşüp kovalar; o da kaçıp kurtulmak için acele eder. 
Kaçarken birdenbire eteğine basıp ayağı takılır ve yediklerini kusmaya başlar. Kustuğu kusmuk içinde bir yılan görür ve atlının ayağına düşer. “Ey zamanın Hızır'ı! 
Sen bana sıkıntı ve kahır içinde lutuflarda bulunmuşsun. 
Beni öldürmek için acele eder gibi yapmışsın, ancak gitgide ölümsüzlük suyuna atmışsın. Sen âlemin Hızır'ı, dünyanın İlyas'ısın; bana lutuf ve insanlarda bulunmak için eziyet etmişsin” der. 


İşte yılanın aktığı o boğazın, acaba neden kesilmesini istemedin? Niçin yılanın gömeçlenip çöreklendiği o karnı, bugün bıçakla deşmedin? Bunu ancak âlimler bilir ve derdine göre dermanını da hazırlarlar. Sen eğer bu işi bir tarafa bıraksan ve olup biteni bana, “Senin karnında yılan var” dese idin; ben hiç onun çaresini bilemezdim. 
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Bunun da ötesinde kendimden habersiz bıçakla karnımı yırtardım. Yahut da uykuda, yılanın karnıma girdiğini anlamış olsam korkudan ödüm patlardı. O meyveleri ben nasıl ne zaman yiyebilirdim; yiyip yiyip tekrar kusmak mümkün olur mu idi? Ancak sen her hastalığın ilacını verdiğin gibi, bütün yaraların da merhemini bulup sürersin. Alnıma yazılmış bu hastalıkla, beni; senin bilgin ziyadesi ile rahata kavuşturdu. 


Ben seni kendime düşman bilirdim; halbuki sen dost imişsin, canım sana feda olsun. Ben senin gibi varlıkların sırlarına vâkıf bir hakim görmedim ve yine senden daha iyi birine rastlamadım. Bu hüner herhangi bir kimsede bulunabilir mi? Yoksa sen Hızır peygamber misin? Hangi büyük ulu bir kişi yol üstünde durup da benim gibi yolunu şaşırmışa yolunu gösterebilir? 


Bir nazar sahibi Allah dostu yıllarca ilim tahsil etti, onu zehir gibi içti; biz ise şimdi onun sayesinde şeker ve bal yemekteyiz. Her ırmağın üzerinde bir köprü kurulmuştur; işte insanlar onun sayesinde suya gitmekten, sele kapılmaktan kurtulmuşlardır. Ey gönlü açık dost! 
Her yolda bir gözleri görmez kişi bulunsa da mutlaka onun önünde giden ve ona yol gösteren bir değneği vardır. Yara vardır ona merhem verirsin; yine yara vardır onu da dağlama yaparak tedavi edersin. Hastalığı iyi teşhis et, iyi tanı; dağlama yapacağın yaraya merhem koyma, merhem süreceğin yarayı da dağlama. 


O yılan nefsindir, sen de Allah'ı unutup uyursun; işte o atlı da emin olan herkesin güvendiği Muhammed peygamberdir (sallallahu aleyhi vesellem]. Sen peygamberin sözlerini tutar ve gösterdiklerinin hepsini görürsen; azıcık bir zahmetle çok rahata kavuşursun; zaten bunun nasıl oluğunu yukarıda anlattık, sen de dinledin. Kontrol yapacak teftiş edecek kimse yoksa kim hüküm verecek; o zaman tekkeye süfiler sarhoş girerler. Hırka seni günah işlemek için bırakmaz; değilse gönlün günah işlemeyi arzu eder. İnsan hocasından çekinmezse ev basar ve her gün adam asmayı da ister. Ama senin yol kesmen için Allah seni bırakmaz; değilse sen günde yüz kişiyi öldürürsün. 


Biz bu kadar senedir şehirde oturmakta ve her bir hastalığın ilacını vermekteyiz. Böyle olmasına rağmen bizi bir kişi görüp anlamadığı gibi, öğüdümüzü işitip kendine de gelmedi. Bu sözleri işiten kendine gelmeli ve şehirde kim varsa bizi anlamalı. Nerede iyiyi kötüden ayıran biri varsa, ey sevgili dost! İşte onlar bize şehrin sahibi derler. Bu şehirde yüzü dıştan örtülü olan biziz; geriye kalanı ortada duranı ise, şehirde güneş gibi görünen hallerindir; o şehir dediğin sonunda tekrar biz oluruz. 
Sen şehirde çok insan olduğunu sanma; orada biz varız başka kimse yoktur. İnsanlar sadece bizi bilir ve bizimle konuşur. Şehirdekiler bizi tanıyıp bilmediler; artık bizim hallerimiz nasıl olacak, nasıl geçecek. Geliniz, biz bu şehirden göçelim ve ilmimiz ile başka bir şehre gidelim. 
Bütün şehirler beratını bizden alır; artık sen bu şehri fetih eyle ve hepsini düşman bil. Bizim şanımız yedi ülkeye ulaşmıştır; bizim işimiz bir şehirle nasıl sınırlandırılabilir? 
Biz dünyaya hâkim olan velilerdeniz; bizi bilmeyen şehir eri diye ad verir. Her bir kişi şehirde bir mevki sahibidir; ancak içlerinde ehil olan yalnız biz Gülşehri olduk. Başka işleri size bıraktık, artık bizim için Gülşehri adı yeter de 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artar bile. Fâilâtün fâilâtün fâilât; cehil, bilgisizlik zulmet ve karanlık; ilim ise dirilik, hayat suyudur. 


Soru: Şeyh Kimdir? 


Biri, “Şeyh olan kişinin çalışması, gayreti nasıl olur ve o neler yapar?” diye sorar. Bilgisizlikle şeyh olmak bir işe yarar mı; böylesi demir tarakla sakal taramak olmaz mı? Şeyh olan hırka giyen kişi midir; yoksa yol bilen semâ eyleyen midir? Bir de müridi bağlıları çok olan, ulu büyük kimse midir; öğrencisi yoksa o değersiz ve aşağı mı olur? Veli diye halkın elini öptüğü kişiye mi denir? Bu gizli halleri bize bir açıklayıp aydınlatıver. 


- Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd; “Şeyh diye gönlünü Hakk'a veren ve yaratılmışlara gönül bağlamayan kişiye derler” der. O bütün ilimleri bilen kimsedir ve ona gelip de âlemde ondan istifade etmeyen, yararlanmayan kişi yoktur. Değilse onun adı sanı bilinmez; o mevki ve rütbe değeri için bir eğitimci olmamalıdır. Öğrencilerine ilim öğretip onları aydınlattığı gibi, insanları da güzel huyu ile kendine bağlayıp yola getirmelidir. Şanı şöhreti yayılmışsa cihan şeyhi olur ve kıyamete kadar adı dünyada anılır. O yalnız bir şehirde hocalık yapmaz; yedi ülkenin insanlarına gider gelir. 
Bilgin ise de kitap yazmış olmamalı; hatta onun sözlerini kimse işitmemeli. O bir şehrin veya bir köyün hocası olmalı; zaten onun o yerde ve şehirde ne yaptığı bellidir. 
Geçimini hırka ve öğrencilerinden sağlamaya bakar; bir de büyük olmaya heves eder. Köşesinde iken herkes onu büyük bilir, insanlar arasına çıkınca aciz görünür. O 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başkalarının ulu demesi ile büyük olmuştur; yalnız zamanında tek başına kalınca küçük ve çok değersizdir. 
Bu perhiz eden kişinin sağlığa kavuşmasına, perhizi bırakınca da hastalanmasına benzer. O bakırdır, parlaklığı altın sayesindedir; o, dünyada insan yerine bile konmaz. 


Âlemleri dolaşıp devir eden hoca güneşe benzer; şehir ve köy şeyhini soran kişi yüz bin tane bulur. İşte o halk arasında büyük bilinen, yalnızken aciz ve değersiz olan kişi gerçek şeyh değildir, bunları büyük bilme. Şeyh dediğin âlemin şeyhi olmalı; değilse bir şehir şeyhinin ne de- geri vardır. Bistamlı Bâyezid'e şeyh dersen olur ve yerinde bir durumdur; değilse arzu ve isteklerinin peşinde giden şeyh olmaz. Yüz binlerce şeyh öldü ve iskelet kesildi; ancak Bâyezid'in adı, asla cihandan silinmedi. Asıl hoca diye Feridüddin-i Attâr'a ve Hakim Senâi'ye de ve bunların sözlerini şeker bal gibi ye. Herkes geçip gitti ve hepsi yok oldu; ancak Senâi ve Attâr hiç unutulmadı. Asıl büyük hoca Mevlânâ Celâleddin-i Rümi'dir; o gerçekten dünyada baş ve göz üstünde yer tutmuştur. Dünyada ölüp yitmeyen bir kişi yoktur; fakat Celâleddin-i Rümi dünyadan gitmemiştir. Değilse her bir şehirde pek çok şeyh vardır; ancak bunların hangisi hesaba katılıp şeyh yazılmıştır? 


Ey sevgili dost! Dünyada iki defter vardır; erenler defteri orada seçilip ayrılmıştır. Onun biri köy ve şehir defteridir; biz şehirde olsun köyde olsun insanın ne kişi olduğunu biliriz. Biri de gök altındaki cihan defteri olup, bütün âlemde gerçek erin kim olduğunu gösterir. Her kişi, o gerçek ere benzemediği için adını bu deftere yazamaz. Daire, âlem velileri farklıdır; değilse şehirde köyde pek çok kişi vardır. Âlemin şeyhini sen aciz ve değersiz görüp de mahalle şeyhini büyük sanma. Ancak sen bir mahalle hocasısın, böyle olduğun için senin arkadaşların da mahalle hocalarıdır. Her bir kuşun bir kuşla uçtuğunu gör; fakat simurg ancak simurgla uçar, başkasıyla uçmaz. İşte âlemin velileri simurg olur; zaten her bir er kendi yuvasında bir kuştur. Her kuş simurga benzemez; değilse her yuvada bir kuşun bulunması da çoktur. 


Dünyada simurgun adı güneştir, fakat her yuvada bir kuş adı zerre olur. Şehir şeyhi ya aşağılıktır veya dünyaya bağlanmıştır; şimdi ise âlemin hocası ve mürşidi Gülşehri olmuştur. Onun adı bütün bu iddiaların üstündedir, o bu iddialardan uzaktır; bu durumda Gülşehri şeyh olmazsa başka kim olabilir? Gülşehri kopuzunun kılını burup, ayarlar ve çalmaya başlarsa, hüdhüd ondan kuşların dilini öğrenmiş olur. İşte o dünyayı tutan velilerin sözleri gökte bulunan pek çok yıldıza ışık verir. 


“Sen Yedincimiz Ol!” 


Ey yüce kişi! Mademki Allah'ın adını andın ve peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'ya da selâm ve salavat verdin. Sen bir şehrin insanlarını yöneten bir emirin bulunduğunu ve velilerin cihanı tuttuklarını bir dinle. 
Daha adım Gülşehri diye yayılmadan ve memlekette tadım, nasıl olduğum bilinmezken bile, şimdi sana şeyh dedikleri gibi, bana da şeyh falan derler idi. Kendi şehrimde bir erceğiz idim ve bazı kimselerle sırdaş yoldaş olarak düşüp kalkardım. Adım şöhrete yardımcı olmaz ve bir yere toplananlar da beni bilmezler idi. Bal ve şeker gibi tatlı olacak ne kitabım ne de adım vardı. İnleye sızlaya, hayran hayran bütün gün gezerek; şeyh gibi bir tekke kurup düzenlerdim. 


Bu yerde kendi nasibimi yemekle meşgul olduğum- da, bu öğrenci ötekisi sevgili dost derdim. Memlekette adsız şöhretsiz dolaşır, şehirde birkaç kardeşe öğüt verirdim. İşte o zaman, ansızın cihan dağına çıktım ve o dağın büyük bahçelerine girdim. Yaşayanların suyunu içerek ebedi hayat sürdükleri bir çeşme, bağın ortasında akıyordu. Çeşmenin etrafında kendini unutup Allah'a bağlanmış olan o altı veli, gök altında yokluk sarayında bulunup oturmuşlardı. 


Saygı ile onlara selâm verdiğim zaman, hepsi kalkıp karşılıkta bulundular. Hatadan geçip doğruluğumun anlaşılması için, onlara güzelce zahmetsizce selâm verdim. 
Selâm verdiğim o erenlere; vücudum siz canımdan kıymetli kimselere feda olsun dedim. Selâmımın cevabını verdiler ve tekrar gönül âlemine dalıp gittiler. O altı kişiden biri bana, “Ne kişisin sana bu ilde kim derler?” diye sordu. 
Ona, “Şehirde büyük bir şeyh oldum ve her halimle bütün şehri doldurdum” dedim. O ilde benim çok öğrencim var, hatta varlığım canım tenim şeyhlik ile hoş hayat sürer. Ben öyle büyük ve başı ağrımayan bir kişiyim ve benim evimde her gece semâ, âyin yapılır. Başkalarının adıyla tanınıp ayrıcalık görmedim; ey sevgili yüce kişi! İşte ben böyle biriyim. Çok kişi beni sayıp büyük bilerek bana başvurur; hatta ben pek çok kişiye nazlanarak el öptürürüm. 


O bana kim olduğumu soran kendinde olmayan, bütün hüner ve marifetlere sahip bir yiğit idi. Sözün söze 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uymadığını gördü, beni bu şekilde tarif etmemle hiç bilmedi. Ey gönlü bir şeye bağlı olmayan! Sen delirdin mi? 
Bu şekilde dünyada cansız bir ölü mü kesildin? Şu altı yiğit dünyayı tutukları gibi; şan şöhret ile oyunu da kazandilar. Öteki Senâi, şu gördüğün Mevlânâ, o Nizâmi'dir ve bunlar çok bilgilidirler. Attâr şu, şu da Sultan Veled'dir; bunların hepsi sayısız hikâyeler, destanlar söylediler. 
Altı yiğit olarak biz kitaplarımızla ve belli şöhretlerimizle âlemi tuttuk, adımız her yere yayıldı. Senâi, İ/âhinâme'yi yazdı; Mevlânâ'nın kitabı da Mesnevi'dir. Nizâmi, her bir sözü sanatlı, güzel söyledi; Mahzenü'i-Esrâr onun sanatını gösterdiği eseridir. Attâr, Musibetnâme ile ona eş olan Mantıku't-Tayr'ı kaleme aldı. Ayrıca Sultan Veled güzel bir mesnevi yazdı ve her bir sözün sırrını onda söyledi. Bunların her birinin bir kitabı bir şanı şöhreti var ve bunlar padişahlara yakışır adlara sahipler. 


Beni dersen, sana söyledim, Sa'di'yim ve Gülistânnâme'de açıkça görünürüm. İşte herkesin önünde giden insanlığa yol gösteren bu altı sultan, dünya denizlerinin incileridir. Âlemin uluları olan bu büyük insanlar, şehirde ulu bilinenlere yalnızca gülüp geçerler. İnsanın ve kitabı- nın adı ortaya çıkınca, lezzeti de gelir. Değilse dünyada tanınmayan bir kimsenin ne tadı ne tuzu vardır. 


Ey şeyh! Sen durmadan çalı çırpı toplar gibi, mürid devşirip durursun. Canın niçin şeyhlik gamı, tasası çeker; senin o tekken başına yıkılsın. Şehirde şeyh isen kalk yine oraya git, git de şehirlilere hocalık yap. Size yalnızca şehrin büyükleri derler; biz ise âlemlerde gezenlerin başıyız. Dünyayı tutmak istersen, şehrin ulularını oyunda yenmelisin. Ey adlı sanlı kişi! Senin dünyada 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yâdigâr kalacak bir divan, bir kitap yazman lazım. Sen o kitapta bildiklerini toplayıp her bir yerde adını yazmalısın. 
Değilse git bir şehirde şeyhlik yap, bir iki yıl hayat sür sonra da öl. Ey dilenci! Bir hafta bile geçmeden dünyada unutsunlar da ne adın ne namın ne de bir belirtin kalsın. 


İşte bu çeşme âb-ı hayat çeşmesidir; bu çeşmeden içen ölümsüzdür. Âb-ı hayat denen ölümsüzlük suyunun dünyada adı vardır; adı sanı duyulmayan kişinin lafı mı olur? Bir kitap yaz ve ilmin ne olduğunu göster; böylece ortaya koyduğun eserle dünyada hep yaşa. İşte bu altı yiğit şan şöhret sahibi olup giriştikleri işlerde insanlara önder olup hep ileride bulunurlar. Bunların işi gücü sırları söylemektir; adı sanı belli olmayan kimseler bunlara ulaşamazlar. Sen bilinip ortaya çıkmadığın için şöhretin az, fakat öğrencin çoktur. Yalnız sen bunlara dost ve arkadaş olacağını sanma; kalk git, belki yabancı biri olursun. Cihanı tutmak için bir yol bulamadın, bari git de kendi şehrinde bir şeyhçik ol. İşte biz altı kişi olarak asla kayıp olup gitmedik; fakat dünyada bir yedinci arkadaşımız da yoktur. Kim kitap yazar ve adıyla gelirse, onun yedincimiz olması uygundur. 


Ben bunlardan bu sözü işitince, o sözün sırları ve anlamı bana belli oldu. Dünyayı tutan böyle kişiler, eşsiz ve bambaşkadır; değilse her şehirde alelâde insan çok bulunur. İnsanın eserleri cihanda kalmamışsa, işte o, kitabı ile tanınıp adı sanı duyulmamış demektir. İşte onun varlığı ile yokluğu arasında bir fark yoktur; adı sanı olmayana da insan değil hayvan denir. Neden bu şekilde boş sözler söyledim diye kendi kendimi çok kınadım. 
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Sonunda, ne adım ne de sözüm var ne yapayım, bir kalkıp gideyim dedim. Gönlümde gayret odu yanmış olarak onların yanından ağlaya ağlaya ayrılıp gittim. 
Yiyecekten içecekten kesilip yürümekte iken ve canım vücudumda sıkıntıdan erirken; yolda bir veli ile karşılaştim; o bana, “Söyle sonunda bu hale nasıl düştün?” diye sordu. “Seni hiç tasasız göremiyorum, niçin bir gün olsun seni sevinçli ve neşeli bulmuyorum? Acaba altın ve akçanı mı yitirdin; söyle sonunda sana bu kaygı nereden geldi?” dedi. Ona altı erenin kitap yazdıklarını böylece gönüllerde yerleştiklerini ve adlarının âlemi tuttuğunu söylediklerini anlattım. Ben, “Halkın gönlünü yakmak için kendime bir ad bulamadım” dedim. 


Bana, “Sen ne güzel sözler söylersin, niçin susmuşlar gibi kaygılanırsın?” dedi. Ben de, “Söze getirecek adım sanım yok, böyle olunca, şan şöhret sahipleri gibi sevinç ve neşe içinde oturabilir miyim?” dedim. O veli, “Sözde Gülşehri adını kullan da sözlerin tadı gelsin ve tatlı tatlı söyle. Kitap olarak bir Feleknâme yaz ve utanıp çekinmeden sen onların yedincisi ol” dedi. Ben bu Gülşehri adını kendime mahlas olarak seçtim ve gönülleri yakmaya başladım. Ayrıca Feleknâme'yi güzelce yazıp bu iki ad ile güzel güzel söyledim. Yazdığım kitap ile mahlasım tamam olunca, gidip o altı ere selâm verdim. 
Onlara, “Sonunda siz kimsiniz, nasıl insanlarsınız ve bu yerde ne arıyorsunuz?” dedim. Biri, “Ben Senâi'yim, İlâhinâme adlı eserim var. Bu eserde açıkça görünmekteyim” dedi. Biri; “Ey sevgili dost Mevlânâ benim, Mesnevi benim apayrı orijinal kitabımdır.” Öteki, “Benim adım Nizâmi'dir, Mahzenü'-Esrâr adlı eserim ile tadım 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belli olmuştur.” Bir diğeri de, “İşte Attâr benim ve elimde güzel bir kitap olan Mantıku't-Tayr'ım var.” Bir başkası ise, “Ey arkadaş! Sa'di de benim; ben de latif güzel bir eser olan Gülistânnâme'yi yazdım.” Öteki biri de, “Beni Veled diye çağırırlar; herhalde sonunda Mesnevi'm sana ulaşmıştır” dedi. 


Bunlar adlarına göre kendilerini anlatıp her biri kendi kitabını övdü. Ben de bir gül gibi açılarak kendimi gösterdim; kumru ve bülbül gibi söze başladım. Kulunuzun adı Gülşehri'dir, o şeker yükü değil şekerden nasiplenmiştir. Kitabımın adı Feleknâme'dir, şeker gibi tatlı, tuz gibi lezzetlidir. Tanıdık adı olmayınca size yabancı gelir; ancak bu iki ad da güzel addır. Gerçi bu iki isim, daha açığa çıkmış, yayılmış değil ama; sizlerin adından da aşağı kalmaz. O cihanda gül gibi altın değerinde bir addır; o mahlas ile söz söyleyen bülbül kesilir. Bu iki ad ile istekte bulunsam; acaba yedinciniz olabilir miyim? Ben bu mahlas ile bu isimle başkalarından farklı oldum; ey sevgili büyük insan! Artık daire ehli olabilir miyim? Sözlerim dünyaya nefes verir, rüzgâr gibi eser; bu durumda benim adım ebedi olabilir mi? Ben bu iki ad ile seçilir ve gerçek bir âlem eri olabilir miyim? Gülşehri adını işittikleri zaman, Feleknâme ismini düşündüler. “Doğrusu, bu iki ad iyidir, artık sana kaygı ve tasa yoktur” dediler. 


Cihanda tatlılık gibi tat lezzet olur mu? Sonra Gülşehri gibi ad bulunur mu? Söyle, Feleknâme gibi isim nerede var, o hünerden başka kişilerde görülebilir mi? 
Başkası onu yazabilir mi? Artık sen bu yolu izle ve bize neşeler, ilimler sunup sâkilik yap; bu adlar ile de sonsuza kadar yaşa. Hızır aleyhisselâm gibi ebedi kalmak 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istersen, bize âb-ı hayattan sular dağıt. İşbu altı kişiye hırstan ve isteklerden uzak durarak arkadaşlık eder, yedincileri olursan bu yerinde bir iştir. Her biri o çeşmeden kana kana içtiler; arkadan gelen bir kâseyi de bana sundular. Bunlar güneşten daha belirgin altı velidir; şimdi onların yedincisi ben oldum. Şimdi o altı veliye sâki ben oldum; böylece bu ad ile dünyada kıyamete kadar anılacağım. Bunların görünen altı kitabı vardır; Feleknâme o eserlerin yedincisidir. 


Kim sekizinci olmak isterse, gücünün yettiği kadarı ile ortaya çıksın. Tek biri şanlı şöhretli olarak görünsün de o yedinci eserin sahibi olsun. Ben sekizincileri de olabilirim, böylece kısmetimi ve rızkımı dünyada yemeye devam ederim. Ancak kim gelirse alelâde herkesin bildiği ve çağırdığı ad ile gelir; bu yüzden de kendini kaybeder. 
Zeyd, Bekir, Amr gibi dünyada pek çok kişi var, fakat asıl olan insanın belli ad ile dünyada ortaya çıkmasıdır. 
Alelâde adın asla tadı yoktur; seçilmişlerin adı lazımsa bu Gülşehri adıdır. Bu övünme cihanda önemlidir; değilse öteki dünyada bunların hepsi boşunadır. 


Ad, şan şöhret, söz saz hep dünyada olur; ahirette ise Allah'a çok ibadet etmenin kıymeti vardır. Ad ve şan iddiası ile ortaya çıkanlarda örnek bu hikâye oldu, o da buraya geldi. Değilse Tanrı ahlâkı ile ahlâklanmış, hale ermiş insana ad gerekmez; o artık adı, şanı, şöhreti bir tarafa bırakıp kendini aradan çeker. Şan şöhret dünyada övünmek için işe yarar; kişi de cihanda bununla saygınlık kazanır. Bizde bu cihan için övünmek sona erdi; öteki dünyayı ise Allah bilir, vesselâm. Orada söze tatlılık verilecek olursa, kimsenin kullanmadığı görülmemiş ve değerli Gülşehri adı ortaya çıktı. O kuşlar dilini söyleyince artık hüdhüde söz düşmez, o sazının tellerini kırar. Biz taat ve ibadet eden kullarız, asıl zengin olan Allah'tır; biz günah işleriz de Allah günahları örter ve bağışlar. Onun acıması sınırsız; bağışı hesapsızdır; mülkü ebedi, sonsuz ve buyruğu devamlıdır. 


Soru: Ahilik Yolu Nedir? 


Biri, fütüwetin ne olduğunu, ahilerin neler yaptıklarını sorar. Bir kişi fütüvvet yolunda bulunmak, bahtlı ve talihli olmak için neler yapmalıdır? Bunun sofra sermekten başka bir şartı var mıdır? Bize eğriyi doğruyu bir anlatıver. İnsanın birbirini kıskanması olur mu; veya Ahilik denen yol kavga, karışıklık ve kötülük müdür? Birbirinin sırlarını açıklayıp günahlarını sayıp döken, Ahilik yoluna girmek isteyebilir mi? 


Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd: “Eğer fütüvvet var ve kişi hizmet etmekte doğru biri ise, onda açık olması gereken üç şey vardır. 
Üç şeyinin de bağlı bulunması lazımdır. En önce kişinin alnı açık olmalı ve o, dünyada güneş gibi parlamalıdır. 
Ayrıca sofrası açık olacak, bunda o çok ileri gitmelidir. 
Kapısı da çok açık olacak. İşte kısaca asıl ahide bunlar bulunmalıdır. Bir de onu bunu çekiştirip dedikodu etmekten kaçınacak; dili tatlı ve yemeği yağlı olacak. 
Gözü de onun bunun ayıbını eksiğini görmeyip harama bakmayacak; sonra kimseyi ayıplamayacak. Bağlı olanlardan biri de uçkurudur; bu altı şey içinde en önemlisi budur. Kimde bu altı özellik var ise, o kişi bu yola girmeye hakkıyla layıktır. Kimde bu altı şey yoksa, ne kadar 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çalışır ne kadar sıkıntı çekerse çeksin, hepsi sonunda yele gidip yok olur. 


Bir olan Allah'ın hakkı için söylüyorum; giybet eylemek zinadan daha büyük günahtır. Bana şimdi gıybet etmeyen, böylece halkın etini, bal ve yağ gibi yemeyen bir ahi gösterebilir misin? Ey güzel ve yiğit insan! Tecrübe sahipleri, “Gıybet eden kişiden köpek çok daha üstündür” demişlerdir. İyi eğitim, ahlâklı olma, oruç ve namazın şartlarını, vâciplerin ve farzların faydalarını, güzellikleri; hepsini, her bir şeyi hep ahiden öğrenmeli ve İslâmiyet'in yasakladığı işlerden iğrenip uzak durmalı. 
Ahinin yanında gönül gibi bir ayna olmalı ve o ayna şeyhinin huzurunda cilalanıp parlamalı. Edep olarak ne varsa ona, hepsini ahi öğretmeli; böylece şeyhi gönlünün aydınlık, saflık ve sefasını artırmalı. 


Sofrada nasıl yemek yenir, nasıl oturulup kalkılır ve ne söylenir? Nasıl yürünür, bakılır ve selâm verilir, kısacası halk ile ne şekilde muamelede bulunmalıdır? O yolda nasıl bir âdab-ı muâşeret, görgü kuralları varsa, hepsini o kapıda kazanmalı. Orada ilim ve amel kazanıp sonra da şeyhin hizmetinde gönülden bağlı olarak ve hilesiz şekilde bulunmalıdır. Ayna tamam olmuş, gönlü parlamış ve cilalanmış olduğu zaman, artık onun bir sefası kalmıştır. O değer verilen bu kabul edilmeklik sebebi ile, o gönül açıklığına bir müddet devam etmeli. 
Madenlerden bitkilere ulaşınca, artık sebat edip dallanıp budaklanmalı, yaprak, çiçek ve meyve ile dolup taşmalı. 
Bu şekilde bitkilerden de ileri geçip hayvan mertebesine ulaşacak, sonra da insan derecesine yükselecek. Sonunda zaman ve felek dönerek o insanı bir melek haline 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sokup, yükseltecek. Artık en doğru şekilde meleklikten de geçip esnaf velisi olan ahiye hizmeti ile Allah'a ulaşmış olmalıdır. 


Eğer ahi bu dediklerimi bilmez de bunların binde birini yaptı mı diye sorarsan; o terbiyeyi kendi kendine nasıl bilecek veya bunun yüz binde birini nasıl yerine getirecek? Ahi güven vermez ve cahil olduğu zaman, terbiye olarak bilgisizlikten başka bir şey öğrenmezse, artık o yolu bilmez, o yolu öğrenmeyen ahi de ey ulu kişi! Nasıl terbiye edilmiş olur? Biz bu şekilde namlı şöhret sahibi, İhlâs süresini doğru dürüst okuyan bir ahiye rastlamış değiliz. O bunun, bu da onun için kötü düşündüğünden her ikisinin sözüne kimse inanmaz. Ahiler bir olup birbirlerini sevip övdükleri zaman benlik sahiplerinin kafasına vurmuş olurlar. Eğer büyükler birbirlerini kırarlarsa kendilerinden aşağı kimseleri bu yola çağırmaları mümkün olur mu? Bu yolda binlerce ahi kendini feda etmişse de bundan hiçbir fayda gelmemiştir. Herkes ahi göründüğü ve Ahiliğin şartlarını yerine getirmediği için, Ahilik de oyuncak olmuştur. Kuş dilini konuşmak için Süleymanlık yapan Gülşehri derdine derman olacaktır. 
Varlıklara bakarak ders al ve hırsın boynunu kes de Bişr ile Yemliha'nın hikâyesini okuyup dinle. 


Bişrile Yemliha 


Söze besmele ile başlayıp yüce Allah'a bir yalvarışta bulunalım. Allah'ın her zaman bizi görüp yanımızda olduğunu bilelim ve Muhammed aleyhisselâmın bulunduğu topluluğa kavuşalım. Def ve ney ile bağırma ve inlemeyi bir tarafa bırakarak âyet ve hadislere, Allah'ın ve Peygamber'in sözlerine kulak tutalım. Kimseler o sözlerden üstün söz söylemedi, hiç kimse de kısmetinden başka bir şey yemedi. Manevi rızıklar gönülleri açıp okşar ve güzellikler gösterir; onlar zehir de verseler o zehir içilir. Her sözü bilgi ölçüsünde söyleyip, akıl ile de her ilmi açıklayıp anlatalım. Bülbülü gül bahçesine getirelim, papağana da hikâyeler anlattıralım. Mana ve hikmetler okunu atmak için bir yay alayım; inciler satmak için de bir dükkân açayım. İncileri saçtıkça saçıp, onları mücevherlerle birlikte dağıtabildiğimiz kadar dağıtalım. Bu sümbülü taptaze şekilde yenice anlatalım da okuyanlar dillensin, dile gelip konuşmaya başlasınlar. Buna örnek olarak bir hikâye bulduk; böylece ifadelerimizi incilerle, söz incileri ile süsledik. 


Göklerin dönüp, işleri yerli yerince yapıp ulaştırdığı ve her bir yıldızın kendi burcuna gittiği bir zaman idi. 
Hemyan şehrinde Bişr adında gönlü ilimle dolu bir kişi var idi. O dünyadan gönlünü çektiği gibi malın mülkün de derdine düşmezdi. Tek başına, bekâr yiğit bir adam olan Bişr gece boyunca namaz kılar, gündüz de oruç tutardı. 
Sabah gün doğmadan dükkânını açar, temizliğini yapar ve yarım kalan işlerini tamamlamaya çalışırdı. Kazancının yarısını kendine harcar, yarısını da yoksullara verirdi. 


Bir gün işine giderken yolda bir hanımla karşılaştı. 
O sırada rüzgâr hanımın yüzündeki örtüyü birdenbire kaldırdı ve Bişr ansızın onun yüzünü gördü. Bişr kadınla göz göze geldi ve onun yüzü gönlünden gitmez oldu. 
Yüzü güzel idi ve yanaklarından nur parlayan bu hanım 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insan değil, sanki bir cennet kızı idi. Elbisesi güzel kendisi de çok zengin olan bu hanıma sadece hanım deme, o ay gibi parlıyordu. Hanım Bişr'in gönlünü yaktı geçti, Bişr de ona bağlanıp kaldı. Bir bakışta vuruluverdi; bu yüzden doğruyu yanlışı bile ayıramaz duruma geldi. 
Kendi kendine, “Eğer arkasından gitmez, evini öğrenmez ve yüzünü görmezsem; şüphesiz aşkı beni öldürür ve bütün insanları bana güldürür” diyordu. Kim olduğunu, evinin nerede bulunduğunu sormak için kadının ardından gitmeye niyet etti. Sonra da kendi kendine, “Sakın ölümün gelip yaklaşmış olmasın? Sen şimdiye kadar harama bakmadığın gibi, gönlünü de şehvet ateşinde yakmamıştın. Şimdi yolda yabancı bir kadının yüzünü görmen ve onun peşinden gitmen, erkekliğe sığar, 


ye. D 
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Kadın çok yiğide eziyet etmiştir, hatta hiçbir er onda vefa görmemiştir. Kadının yaratılışı, sol kaburga kemiğindendir, o varlığı sol taraftan bulmuştur; insan doğruluğu solda nasıl bulabilir? Sen kadının dürüstlüğüne ve sevmesine aldanma, hatta onun işve ve cilvesi de yalandandır, inanıp kanma. Ona bir işi yap dersen iyi karşılamaz ve itiraz eder; yapma dediğin işi de yapar. O, senin aşkınla bir iki gün dolaşıp gezer; sonra usanıp bir başkasını sever. 


Ey yiğit ve ey namlı kişi! Yiğitler atta, kılıçta ve avratta vefa bulmamıştır. Yalnız hanımlar içinde iyiler de vardır; helâlinden alanlara hayatta kaygı ve üzüntü yoktur. 
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O hanım benim helâlim değildir; o halde ben de onun ardından gitmemeliyim. Helal olmayanın ardından koşup da ne yapayım, artık dönüp kendi işime gideyim. 
Ben bu oyunda nefsimi yenip, aşkımı gönlümde tutup saklayayım. 


Artık Beytülmakdis'in bulunduğu Kudüs'e gidip orada nelerle karşılaşacağımı bir görmeliyim. Gidip aşkın kahrına sabretmek için Kudüs şehrine yöneldi. Kudüs'e gelince zevk ve neşe içinde ziyaret yerlerine gitti ve her yerde gönül hoşluğu içinde ibadetler etti. Sonra yine kendi şehrine gitmek, aşkına sabredip dayanmak için geri döndü. Yolda giderken, tahta falını bilen çok kitap okumuş bir yaşlı kâhine rastladı. Bişr ona saygı ile selâm verdi; o da o selâmı nazlana nazlana aldı. Yoldaş olup güzel güzel giderlerken Bişr, saçı başı ağarmış ihtiyar kâhinin neler yapacağını gözlemeye başladı. 


İhtiyar, Bişr'e dönerek, “Senin adın ne, nasıl bir tuzun ve tadın var?” diye sordu. O da, “Benim adım Miskin Bişr'dir, şimdi Hemyan şehrine gidiyorum” deyince; ihtiyar, “Sakın sözünle kibirlenme ve kendine de Miskin deme. Çünkü miskinlik yolu çok yücedir, sana bu adı kim vermişse deli olmalıdır. Peygamber kendine miskinim demiştir; şimdi bu adı sana hangi cahil, kendini bilmez ve bilgisiz kişi takmıştır” dedi. Bunun üzerine Bişr, “Öyle ise artık bundan sonra Allah hakkı için Miskin demeyeceğim. Bu Miskin adını almak mademki hatadır; öyle ise kendi ismimle çağrılmalı ve yanlışa düşmemeliyim. Zaten büyük ve bilgili kişilerin yolda durup küçüklere yol göstermeleri bunun içindir. Ben bir hiçim, size nasıl adı- 


AŞK ve GÜL ə 187 


mı söyleyebilirim; şimdi sizin adınız nedir, bize söyleyin” dedi. İhtiyar, “Adımı sana nasıl söyleyeyim; bana Filozof Yemliha derler” dedi. 


“Ben bütün ilimlerde düşünüp akıl yürüttüğüm gibi, fıkıh ve tefsirde de âlim biriyim. Tabiat ilimlerini bildiğim gibi; matematik, fizik, felsefe, tıp, astronomi ilimlerini de çok iyi bilmekteyim. Mantık ilminden Batlamyus geometrisine kadar uğraşırken, Ebü Ali Sinâ'nın ilimlerinden de hoşlanır, anlarım. Dillerin cümle ve yapı bakımından inceliklerini kimse benim gibi ne bilir ne de anlar. Geometriyi eksiksiz bildiğim gibi, Öklides ilminde de iddialıyım. 
Remil atarak dünyada nelerin olacağını da bilirim, ancak bunu benden soracak bilgili birini göster. Hatta yüz yıldan sonra neler meydana gelecek, bunların hepsi baştan başa bana görünmektedir. Bu bildiğim ilimlerde bir an bile unutkanlığa düşmem ve aldanmam; işte âlemde neler olacak ve neler meydana gelecekse hepsini bilirim. 
Sen bu durumda bana yoldaş olmaya bile layık değilsin. 
Söyle! Hiç ayak, baş olma sevdasına düşebilir mi? 


Ben de Hemyan şehrindenim; sana değer vermem ve saygı göstermem de bunun içindir. Değilse yolda yüz bin kişi birlikte gider; ancak her birinin ayrı ayrı düşünce ve niyeti vardır. Bişr, bunun üzerine, “Benim bu yolda senin ile birlikte gitmem edepsizliktir. Ancak sana bir hizmetçi lazım; bunu ben yaparım; bu hizmetçilik bana kutlu olsun. Ben şehirde sensiz olamam; seni yitirsem kimi bulabilirim. Beni böyle büyük ve ulu bir kişiye kavuşturduğu için, o yüce Allah'a binlerce şükür ve niyaz olsun” dedi. O duman bu ışıkla birlikte giderlerken, ulu bir bulut 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çıktı ve yağmur yağmaya başladı. Yemliha Bişr'e, “Yağmur ve bulutun nasıl meydana geldiğini bilirsen söyle” dedi. Bişr, “Bu Allah'ın işidir, değilse onun nasıl olduğunu başkaları ne bilsin” diye cevap verdi. 


Yemliha, “Bu cahiller sözüdür, bu tatsız sözleri burada söyleyip durma” dedi. Bu yukarı yükselen buhar, tozlar ve dumanlar, sonunda yağmur olup yeryüzüne yağar. İşte birbirine ulalı, bitişik olan bu bulutların her biri, buhar ile yüklüdür. Sen bu uzun uzadıya, ayrıntılı olarak anlattıklarımı hiç anlayabilir ve bu sözü işitip bilebilir misin?” dedi. Ansızın gök gürleyince Bişr'e dönerek, “Bu gürleme neden meydana gelmiştir; bunu anlat” diye sorunca, Bişr, “İstersen beni ateşte yak, bu Allah'ın emrinden uzak ve dışarı değildir” diye cevap verdi. Yemliha, bu cahillerin sözlerini bırak da benim söylediklerime bak. 
Bulutlar birbirlerine sürtüşünce gök gürler, sen bu dersleri öğrenmeye bak. Cahil insan sözün hikmetlerini ve anlamlarını ne bilsin; sırların içindeki sırrın kıymetini ancak âlim olan bilir. Sonra da gökte gökkuşağı göründü, o zaman Yemliha'nın gönlüne neşe yağdı. 


Bişr'e dönerek, “Şimdi düşün, bu gökkuşağı nedendir, iyi bilmeye çalış” dedi. Bişr, “Gökyüzünde görünen bunca alamet her zaman Allah'ın emri ile olmaktadır” cevabını verdi. Yemliha, “Bu kanun, bu uğur iyi bir şeydir; sen bu bilmişlerin, cahillerin sözüne iyi sarıl. İlim tarafından anlatsam şaşırırsın, sana ne söyleyeyim, anlamazsın ki. Yeşil otların, sarı kızıl güllerin yansıması, bulutlara vurduğu zaman bu şekilde güzellikler ortaya çıkar. İşte alâim-i semâ denen gökkuşağı varlığını bundan alır; bu sözü kim işitti ise doğrudur” dedi. Alelâde basit insanlarla şekeri helva yapıp yemekten ise, kadeh kadeh öldürücü zehir içmek daha iyidir. Gece kararınca bir menzile ulaştılar ve mola verip ayın şavkında birlikte oturdular. 


Yemliha bu defa Bişr'e, “Ey hoca, bu gece hangi yıldız gecesidir?” diye sordu. Bişr, “Bu gecenin hangi yıldızın gecesi olduğunu ancak Allah bilir, değilse kimse bilmez” cevabını verdi. Yemliha, “İşte sen benim gibi hüner sahibi olmadığın için bunu bilemezsin” dedi. Sonra, “Ey cuma gününün hocası! Bu perşembe gecesi, güneşindir” der. Çünkü cumartesi gecesini Merih alınca, sonraki pazar gecesi Utarit'in olur. Pazartesi gecesini Müşteri'ye ver, Zühre de salı gecesinin hatunudur. Çarşamba gecesini Zuhal almıştır, işte zorluklar bu şekilde çözülüp ortadan kalkar. Ben bu gökyüzünün tanınmayan cisimlerini anlatıp bildirdim, sen ise onların adını daha şimdi işitiyorsun. 


Biraz sonra yıldızları görünce, konuşmaları yerden göklere yükseldi. Bişr'e, “Ey bana yoldaşlık eden ve cehaleti yoldaşının yanında açığa çıkan kişi! Bilgisi ve ilmi büsbütün akılda yer eden bütün bu yıldızların, her birinin hangi gökte olduğunu bilir misin?” diye sorar. Bişr, “Gökyüzünde görünen bütün bu yıldızların nerede yer tuttuklarını ancak Allah bilir. Değilse başkaları bunu nasıl bilecek; yahut bilmek için hangi iddiada bulunabilirler?” 
dedi. Yemliha, “Bu bilgisiz kişi nasıl benim gibi bir bilgilinin yoldaşı oldu?” der. Cahilin sözü insanları hayrete düşürür; bilgisize nasıl söz anlatılabilir, o anlamaz. 


Gök dokuz olup yedisinde hareket halindedir; yedi gezegenin her biri böylece kendi burcuna gider. Ötekileri ise sâbitât, yerinde durup hareket etmeyenler, sabit olanlar diye adlandırıldılar; bunlar da sekizinci gökte yer tuttular. Dokuzuncu göğün adı büyük kümbettir; işte bilgisizlik yara, bilgi de ona merhem imiş. Bu defa Müşteri ufuktan altın ışıklar saçarak görününce, Yemliha Bişr'e, “Ey falan! Bu hangi yıldızdır, onu tanıyıp evinin nerede, hangisi olduğunu bilir misin?” diye seslendi. Bişr, “Ben yüz defa düşünsem de bilmem, onu Allah bilir ben nasıl bilebilirim?” deyince, Yemliha, “Doğru söylersin, senin gibi gece sıfatlı kara cahil onu nasıl bilecek. Müşteri bu gökte açıkça görünen yıldızdır; evi ise şüphesiz Yay ve Balık burcudur. Zuhal ise Oğlak ve Kova burcunu, Merin de Akrep ve Koç'u ev edindi. Boğa ve Terazi Zühre yıldızına, Başak ve İkizler ise Utarit'e ev olmuştur. Güneş Aslan; ay da Yengeç burcunda yer tutar. Bu sözü açıklayan ben, işiten de sen olursan bu boşu boşuna bir anlatma olup, yazıktır” der. 


O sırada ay tutulur, Yemliha, “Ey hiçbir şeyden haberi olmayan, hiçbir şey bilmeyen! Ay niçin tutuldu?” 
diye sorar. Bişr, “Allah'ın kahrı gelince, ayın yüzü gece gibi kapkara kesilir” cevabını verir. Yemliha, “Daha taklitle meşgulsün onun için sorduğum sorulara doğru cevap veremezsin. Ayın ışığı kendinden değildir; onun parlaklığı büsbütün güneştendir. Ey bilge! Ay nurunu güneşten alır, güneş de ayın nurunu kesintisiz verir. İkisinin arasına yeryüzünün gölgesi düşünce, ey bilmeyenlerin önderi! Ay tutulur ve güneşi göremediği için nurunu yayamaz. Nice zamandan beri, senin gibi bir kişi benim gibi birine, bir kuşa rastlamamıştır” der. Nelerden söz ettilerse hepsi anlatıldı; sonra konuşmayı bırakıp güzel güzel yatıp uyudular. 
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Gece zencisi kaçıp gizlenince, gündüz güzeli gelip göründü. Bişr ile Yemliha yola düştüler; Yemliha gülerek Bişr'e söyler. Perşembe gününün hangi yıldız günü olduğunu bilir ve bu günde oruç tutar mısın, diye sorunca; Bişr, “Kul hep oruç tutar, o günlerin hangi yıldızın günü olduğunu ise, ancak Allah bilir” cevabını verdi. Yemliha, “Acaba bu cahile kim daha ne söyleyebilir de o bunu nasıl bilebilir?” der. Sonra, “Ey zavallı! Bu perşembe günü Müşteri'nindir; Zühre'ninki ise cuma günüdür. Cumartesi gününün sahibi Zühal'dir; Pazar da şüphesiz güneşe aittir. Ay da pazartesi gününü kabul etti; sakın sen bu bilgilerden üzüntüye kapılma. Salı günü Merih'in olduğu için çarşamba gününü de Utarit alacaktır. Sana ne sordum ise bilmedin ve “hepsini Allah bili? dedin. Her bir sözün gelişini gidişini, önünü sonunu ve ölçüsünü âdetini bilmediğin için hepsini Allah'ın emrine bağladın” dedi. 


Bişr buna karşılık, “Sakın kibir ile arkadaşlık yapma ve Allah'ın hükmüne karşı gelme. Kazalar ve belalar Allah'tan gelince bütün akıllı geçinenlerin gözlerinin kör olduğunu iyi bil!” dedi. Yemliha da, “İşte şimdi ne olduğun büsbütün anlaşıldı ve bilmediğini bana açıklamış oldun. 
Serçe gibi ötmeye başladın, bu halinle de papağanlara ilim irfan satmaya yöneldin. Bütün bu sözleri topla da bir zavallı kadının önünde söyle. Şimdi ben bu sözü işittiğim için artık kazadan korkup yoldan mı gitmeliyim? 
Daha kaza gökten inmeden; Allah için ben onu hemen anlarım. İstersem dünyada çok iddiada bulunurum; hatta bin yıl içinde bile neler olacak hepsini bilirim” dedi. 


Bişr, “Öyle ise sana hiç itiraz etmeyeceğim, artık benim suçumu görme. Sen ne söylersen hepsini dinleyeyim, güzel güzel yanında ilim öğreneyim de öyle gideyim” dedi. Sonunda ansızın bir yeşilliğe geldiler ve orada bir küp gördüler. Bu, yere gömülü olduğu gibi ortasına kadar su ile dolmuş, ağzı da çok büyük bir küp idi. 


Çevresinde oturarak güzel güzel konuşurken Yemliha Bişr'e kibirlenerek sorar, “Söyle, bu küp niçin burada gömülmüştür; sen bilmezsen bu durum bana açıkça görünmektedir.” Bişr, “Bu bir ihtiyaçtan gömülmüştür ve buradan geçenler suyunu içip ferahlayıp rahat edecekler.” Yemliha, “Evet, evet iyi anladın ve bu küpün bir ihtiyaç için olduğunu da bilebildin. Bu küpü buraya etrafta gezen avcılar gömmüştür. Civarda gezen av hayvanları, susayıp buradan gelip geçerler ve eğilip bu küpten su içerler. O zaman avcılar ok ile avı vururlar, bunu bilmek lazım; kim cahil kalmış ise sakalını yolmak gerekir. Bundan sonra yapacağım yolculuklarda ben kendime kendim gibi yoldaş bulmalıyım. Sen biraz uzaklaş da ben kalkıp bu küpe gireyim ve yıkanayım. Küp suyunda iyice bir gusül edeyim de vücudumda ne kadar kir varsa gitsin, böylece temizleneyim” der. 


Bişr, “Küp suyuna girip temiz suyu kirletmen doğru bir şey değil. Senin kirlerinin arınması için şehre varıp ılık su ile yıkanman gerek” der. Yemliha, “Çok söylenip durma, haydi kalk buradan biraz uzaklaş!” deyince; Bişr gidip uzak bir yerde durur; Yemliha da soyunur ve gidip o küpün içine girer. 


O güzelce gusletmek için suya girince, nasıl bir duruma düşer işte sana anlatıyorum. Küp, kuyu ağzı olduğundan suya girince su başından aşıp onu boylar. Yüzmeyi bilmediğinden suda boğulur, malı mülkü elbisesi 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de dışarıda kalır. Bişr ise, sakalını tarayarak ve saçını sıkarak onun tekrar küpten çıkacağı düşüncesi ile bakar. Ne kadar baktı ise, arkadaşının küpten çıkmadığını görünce, korkarak kuyuya gelir. Yemliha’nın küpte öldüğünü, küpün derin bir kuyu olup ağzına kadar su ile dolduğunu görür. Bağırır çağırır ve çok ağlar; kuşağını çıkarıp Yemliha'yı koltuğundan bağlar. Onu çekerek küpten çıkarır ve cansız bedenini toprağa gömüverir. 
Sonra da, “Ey 'bin yıldan ilerisini bilirim” diyen, sonra da bir küp suyuna düşüp ölen arkadaşım! Sen niçin bir küp içinde düşüp öleceğini bilmedin ve bu konuda neden düşünmedin. Bak Allah'ın hükmü kula geldiği zaman, kul nasıl küp suyuna düşüp ölürmüş” dedi. 


Eşyalarını ve elbisesini topladı; kesesinde de 1000 
altının olduğunu gördü. Hepsini elbisesine dürüp sarmalayarak eşeğine yükledi. Ağlayıp yas tutarak, “Capcanlı yoldaş nasıl öldü?” diyerek yola koyuldu. Kendi kendine, “Şimdi şehre vanp; *'Yemliha'nın evi nerededir?’ diye sorayım. Bu elbise ile bu altınları çoluk çocuğuna teslim edeyim de onun canı rahat olsun. Ona gelen ölüm bir gün bana da gelecek; dünyaya gelen herkes ister istemez bir gün ölecek. Ben de Allah'ın takdirinden gafil olursam; nefse uyar istekler, aç gözlülük ve kin ile dolu olurum” dedi. 


Kendi evine gitmeden önce gerisin geriye Hemyan şehrine vardı. Yemliha'nın evinin nerede olduğunu sordu ve kendisinde eşyalarının bulunduğunu söyledi. 
Onun çok zengin ve örtülü bir hanımı olduğunu haber verdiler. İşte evi de şehrin öteki ucunda dediler; Bişr de evi gösterenin ardınca gitti. 
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Bişr, evi gösterene teşekkür edip geri gönderdi ve kapıya gelerek çaldı. Yüzü örtülü bir hanım, yerlere kadar ipekten elbisesi ile kunduz kürkünü sürüyerek ortaya çıktı. Kapıyı açınca Bişr ona selâm verdi, hanım da selâmını yerli yerince aldı. Bişr yere bakarak, “Kaderden, alın yazısından olacak Yemliha'nın bende elbise ve eşyaları var. Eğer izin olursa eşyalarını ve elbisesini size vereyim” dedi. Hanım, “buyrun; giriniz ve eşyaları bize getiriniz” dedi. Bişr evin avlusundan girince nimetlerle dolu olduğunu gördü. Hanım, “Geçip oturunuz ve ne varsa ortaya koyunuz” deyince; Bişr, halı üstüne geçip oturur; hanım da önce sofra koyar. Bişr yemeğini yer ve elhamdülillâh der; biraz dinlenir ve yorgunluğu gider. 


Sonra tatlı tatlı söylemeye başlar, sanki konuşurken ağzından inciler saçılır. Yemliha, benim yoldaşım, sevgili hocam ve iyi arkadaşım idi. Lâkin biraz nazlı ve kibirli idi; sonra kendini de pek öven bir kimse idi. Hep Allah'ın işlerine karışır; bilmediği sözleri söyler dururdu. Bana çok sövdü,; fakat benden bir gün bile, hiç kötü söz işitmedi. 
Hiç yeri yokken lüzumsuz yere, bildiğini söyler, övünür; karşısında ben bilmiyorum, desem ne çıkar. Yeri göğü hiç çekinmeden, gece gündüzü inceden inceye hesap ederdi. Su ile dolu gömülü bir küpün yanına geldik; o, küpte yıkanmaya kalkıştı. Ben itiraz edip karşı gelince bana sövdü; yapma diye yapıştığım halde beni dövdü. 
Ne kadar mani olmak istesem de o suya girdi; küp bir kuyu imiş, su başından aşıp, onu boyladı. Ben uzaklaştım o kaldı ve küpte öldü; sağlık içinde Allah sizin ömrünüzü uzun etsin. Onu Allah'a bıraktım; neyi varsa hepsini getirdim, alıp onun için harcayınız. 
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Hanımı, Yemliha'nın öldüğünü işitince gözlerinden yaş dökerek ağladı. Nasıldır diye elbisesini aldı ve içinde sarılmış altınları görünce; Bişr'e dönüp, “Ne yapalım o öldü, elimizden ne gelir; ölenin ardınca gidilmez. Cennet bahçelerine ulaştı, Allah canına rahmet etsin. beni günde yüz defa döver; suçsuz olduğum halde de zaman zaman söverdi. Hiç benim sözümü dinlemez öğüdüme de aklı ermezdi. Senin yanında o bir boş adam idi; ilmi çok fakat aklı kıt biriydi. Ben sende bu doğruluğu gördüğüm için onunla ilgili ne varsa hepsini bir yana bıraktım. Seni kendime bey edinip, kocam olduğunu eşime dostuma herkese söyleyeceğim. Sen de beni kendine kabul eyle; çift ikrar ile usul daha güzeldir” diye teklifte bulundu. 


Bişr de, “Bu güzel işin mehrini yapsınlar ben de seni kabul ettim. Ne zamandan beri bir hanımı seviyorum onun güzel yüzüne çok âşığım. O beni benden almıştır; aşkının ateşi bütün canımı sarmıştır. Elimden ne gelir bulmam mümkün olmaz; bari onu bırakıp seni alayım” der. Hanım örtüsünün altından fırsat olursa onu kabul edin. Eğer o güzele ulaşmak mümkün değilse ömrünüzü benimle güzel güzel geçirin” cevabını verir. Bişr, “Onu nerede bulacağım; ben seni aldım, sen de beni al” der. 
Hanım, ona 600 altın vererek, “Şehirde bir bezzaza git ve yanında kal. Biraz zaman geçsin, ses çıkarma; sonra da babamdan anamdan beni yolunca ve güzelce iste” der. 


Bişr 600 altını sevinçle alıp evine geldi. Sabah erkenden bezzaz hanına varır ve bir büyük tüccarla ortaklık kurar da alışveriş yapar alır satar; kârını o tüccarla bölüşürler. Büyük tüccar, ahi başı o gece Bişr'i evine 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götürür ve onun için ayrı bir ev döşer. “Sen benim oğlumsun, senin baban benim; benim sen, senin de ben olduğumu düşün. Benim kimsem yok, mal mülk neyim varsa hepsi senin olsun; sana hanım alayım ev bark kurayım. Sen ye iç gözetiver, başında bulun; insanlara da benim malım ile ziyafetler çek” dedi. 


Bişr'e padişahlara yakışacak şekilde bir ev açtı, içine de altın işlemeli on kandil astı. Herkese iyilik yaptığı gönül aldığı için Ahiliği yerden göğe kadar söylendi. 
İnsanları güzel ahlâk ile kendine bağladı ve bütün halk onun iyiliğini konuşur oldu. Onun bu güzel yaşayışını bildiklerinden şehrin önde gelenleri eşi dostu oldu. Şehrin gençleri de ona imrenip kul köle kesildiler ve terbiyesini kabul ettiler. 


İşte fütüvvet yolunun üçü açık, üçü de kapalı olmak üzere, altı şartı vardır. Kapısı, alnı ve sofrası hep açıktır; söylemek gerekirse sözün doğrusu da budur. bağlı olanlardan önce dil, sonra da gözün bağlı olması gerekir. Bir de uçkuru bağlı olmalı; böylece yüreği haram ateşinde yanmamalı. Bu altı özellik tam manasıyla Ahi Bişr'in şahsında toplanıp görülür olmuştu. Bişr öyle bir âlemde, yer içer, zevk sürer; malına göre bu kadar çok neşeli, huzur içinde ve ferahtır. Böyle olmasına rağmen bütün gün mahalleden göz yaşı dökerek geçer ve âşık olduğu hanımı arar. 


Eğer kocası yoksa onu da Yemliha'nın hanımını da almak niyetindedir. Sevdiğini ne kadar aradı ise de ondan açık gizli bir nişan bulamadı. Sevdiğinin ayrılığı onu yakıp kavurdu ve gönlünü sonunda Yemliha'nın hanımına bağladı. İnsanlar gönderip istetti ve onu aldı, gece gündüz yedi gün düğün yaptı. Yedi günden sonra gerdeğe girip hanımın yüzünden örtüsünü kaldırınca, onun sevdiği, aşkında yandığı, aşkını gönlünde devamlı taze tuttuğu hanım olduğunu gördü. O örtüsü altında ay gibi güzellikte, kirpiği oka kaşı da yaya benzeyen sevgiliyi görünce, aklı başından gidip bağırır ve düşer; hanım da üstüne gelip sesli sesli ağlar. Yüzüne su serper aklını başına getirir; sonra bu hale hayran kalıp şaşırır. 


Ahi Bişr, “O, yolda rüzgârın örtüyü yüzünden kaldırdığı güzeller güzeli sen idin. Ben senin kutlu yüzünü göreliden beri âşık olup işte bu hallere düştüm. Senden bu altınları alıp gideliden beri şehri gezip her gün senin peşinden koşar seni isterdim. Halbuki sen altı aydır benim olmuşsun da ey canımın içi! Ben hep seni arayıp durmuşum. Benim senin için olan bütün bu hallerim, uğraşlarım boşa gitmedi, Allah en sonunda seni bana helâllikle eş yaptı” der. 


İşte onlar bunu nasıl anlattılarsa, Gülşehri de bu kıssayı böyle açıklayıp hikâye etti. Hangi ilmi istersen hepsini bil, fakat sakın doğruluğu elden bırakma. Aklı bir tarafa bırakıp şehvete sapma ve kimsenin arkasından dedikodusunu yapma. Ahilik bakımından Ahi Bişr uyanık biridir; sana ahi diye ad koyan ahmaktır. O Ahilik sayesinde Hakk'a ulaştı; senin işin ise büsbütün hile ve iki yüzlülüktür. Sen iyilik severlik, cömertlik ve mertlik gölünü temizlemediğin için fütüvvet yolunun ne olduğunu bilmezsin. Orada her horozun aşını yiyorlar; gıybet ediyorlarsa, sana ahi demeleri boşunadır. Yurdu bile bile sömürüp, emip yüzlerce insanın boynunu vurmuşsan; 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şehirde hile ve düzen yapıp insanları evinden barkından etmişsen; orada herkes kendine göre bir yol tutmuşsa; sana ahi diye çağırmak çok şaşılacak bir şeydir. Doğru sözün hepsi sende yalan olursa, sana ahi demek iftiradan başka bir şey değildir. Sen nasıl ahi olabilirsin; bırak ahi olmayı, onların kölesi bile olamazsın. 


Ey sevgili kardeşimi! Eğer Fütüvvetnâme'yi bilir, okuyup açıklamasını yaparsan; Kendini Ahilik yolunda iyiyi kötüyü ayırmayı bilen gece bekçilerinin başı bilmelisin. 
Şehirde herkes ahi olduğunu söylüyor; hale bak, artık Ahilik de oyuncak ve maskaralık oldu. Ayrıca kulların sahibi olan Allah'tan yardım da gerekir; Allah yolunda olan bu yürüyüş yalnız gayretle olmaz. Senin için nasıl bir kısmet, nasip ayrılmışsa, sonunda bir gün önüne çıkar ve eline geçer. Dünyada yüzyıl gezip dolaşsan ve gayret etsen, sana ayrılmış rızık ne ise onu yiyebilirsin. Niyetini güzel tutar dedikodu ve benliği bırakırsan Allah seni istediğine kavuşturur. Hayatta her türlü nimetin sonuna varırsın; amma cennette arzuladığın her şey için bir yol, bir çare vardır. Bu yüzden sen kimsenin öğüdüne aldırış etmedin ve Gülşehri'nin sözlerini işitmedin. Sen işlerini Allah'a ısmarla da o seni emeline ulaştırsın. 


Soru: Cömertlik Nedir? 


Biri, “Benim cömertliğim çok; gelip mal mülk isterlerse bile bir cimrilik göremezler diyor. Ey muhteşem! O cömertler cömerdi Allah'ın yanında, bu cömertlik kıymet bulup, değerli olur mu? Bir uyuzlu köpeğe hayır ve iyilik yapmak için yayan yapılan on hac ibadetini bir ekmeğe değişirim. Biz ekmek bağışlayalım demiyoruz; ekmek isteyene canımızı vermeli idik. Varlığı dostlara saçtık; saklayıp yok diye yemin etmedik. Asıl yiğit seni misafir eden ve senin önünde kendini kurban kılandır. Biz gündüz cö-. 
mertlik yapmayı sevdik geceleyin de ekmeği konuksuz yemedik. Olduğu zaman isteyene altın verir; olmayınca da dilenciye başımızı bağışlarız. Ben yaptığım hayır, ihsan ve adaletle Hâtim-i Tâi ruhunu şâd eden biriyim. Ne zaman bir haklıya rastlasam; canımı da istese çekinmeden veririm. Benim evime gelen bir misafir bütün evime barkıma emreder. Orada cömertlik ve bağışlamanın değeri daha büyük ve çok güzel olmaz mı? İşte bu Gülşehri, cömert velilerin ve dostların nimetini çok yemiştir. 
O da ne bulduysa hepsini Allah yolunda verdi; böylece onları öteki dünyada kendine bağladı” dedi. 


Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd: “Kim cömert ise ve dünyada iyilik tarafına yürüyorsa; o, maksadına çabucak ulaşır ve ondan başkası onun önüne geçip de dileğine ulaşamaz. İnsan kendi menfaatini terkedince sonunda başkalarını kendine bağlar. Kim günde bir sofra başına oturursa, cömert kimselere dua eder. Sen bir kişinin ekmeğini yemediğin için, hiçbir zaman onu hayırla yâdetmezsin. Yersen yediğin vücudunda şehvetini çoğaltır; verdiklerin ise seni kaza ve belalara karşı korur. İnsan yediğini yitirir, verirse verdiğinin birine karşılık olarak on bulur. Yediklerin bir gün senin için kuş yemine benzer; verdiklerin ise hazine olarak karşına çıkar. 


Ya hikmet sahiplerinin söylediklerini öğren, ya da cömertlerin yaptıkları işleri yap ve bunları âdet edin. 
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Ünlü şanlı adların nerede olduğunu sorma; kim sofra serip ekmek yediriyorsa asıl şöhret ve iyi ad ona aittir. O insan ekmeği sayesinde iyi ad kazanmıştır; onun işi ise, toplumda adalet ve iyilikle davranmak olmuştur. Günah işleyeni cennete cömertliği ve el açıklığı götürmüş; ibadet yapanı ise cimriliği cehenneme iletmiştir. Sen cimrinin kendisini görünce can vereceğin ekmek veren bir cömert arardın. Yüce Allah Gülşehri'nin ayağını uğurlu kılsın; cömert ve el açıklığı olmadan insan keramet sahibi olamaz. Bu durum o inci satmak için bağıran âşığın hallerine benzer ve onun durumunu açıklar. 


...;ş.ş.ş.ş.şş.ş.şğ....... 


Meczup ile Tellâl 


Bağdat şehrinde her haliyle olgun ve her haliyle mütenasip yiğit bir dellâl var idi. Yüz marifetle selâm alır ve bin naz ile bir inci satardı. O pazarda incinin kıymeti gitgide pahalandı ve 1000 altına çıktı. Müşterilerin her biri türlü türlü sözler söyleyerek ısrarla etrafına toplandılar. Başı dönmüş, âşık biri, dünyadan yüz çevirmiş yalın ayak başı kabak gelip dedi. “Ey tellâl ne asil insansın ve sen bu dükkânda sermaye sahibi, zengin birisin. Bu incinin sahibi hep müşteri bekler, acaba o inciyi hiçe, hiç fiyatına verir mi? Eğer hiçe verirse sen hiç bırakıp gitme, onu bana sat ve değerini de hiç bil. Ben inciyi veresiye almam; para yerine ben ona hiç vererek alıcı oldum. Karşılığında bir şey veren için değerini veriyor sanma; sakın para yerine hiçe alanın peşini bırakma. 
Bunun için 100.000 altın verip de ne yapacağız; hiçe 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nakde ver alıp gidelim. Ey miskin, ey zavallı her halde deli oldun; asla bu olmaz, hiçe inciyi nasıl satarlar? Kıymeti 100.000 altından da fazladır; hiçe almak isteyenin aklı yoktur. Hangi mal hiç olursa hiçe verilir; hiç olan o şey de hiçe gider.” 


Âşık o alışverişteki hileden gönlünü dağlayarak ağlayıp geçti. Coşarak, “Hiçe alınan tekrar hiçe satılır imiş” dedi. İnsan mala mülke zorluğu karıştırıp dolarsa onun hiçe satılması mümkün değildir. Bu alışverişte varlığımız ne zarara uğradı ne de kâr etti buna şükür edelim. Bir şeyde fayda ve zarar açıkça görünür, ancak hiç ile insan ne kâr ne de zarar eder. Sermaye hiç ile temel tutunca, ondaki fayda da kendinde kalır. Biz bu yoldaki alışverişte kazanmadık; ancak elimizdeki varlıktan da ziyan etmedik. Görünmeyen biri ansızın ona seslendi; o fakir de bu sesten şaşıp kaldı. “O pazara gel, orada padişah ne alırsan hiçe satıyor” dedi. Altına ve paraya kaça verir diye de sorma, çünkü yüz binlerce inciyi hiçe vermektedir. Ey müşteri sen bizden inci almak istiyorsun, paran yoksa al ve hiç verme. Padişah karşılıksız bağışladığı için hiçe vermenin değeri çok yücedir. Bizim paramızın, alışverişimizin hiçe olduğunu sanma, hatta bütün işlerimiz de hiçe gitmektedir. 


Ey temiz soylu kişi! Padişah senin bir günlük ömrü- ne karşı ne fiyat versin? Ömrü bırak bir nefes bile çok değerlidir ve onun kıymeti bütün dünyadan fazladır. 
Hastalanınca canından uzaklaşırsın; söyle sağlığın şükrü için ne verdin? Daha pazarlığımız sona ermedi ve bir içim suya bile paha biçilmedi. Canı hangi değere hangi fiyata aldın; sana verdiği bu vücuda ne verdin? Bütün 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okları tek bir yaydan atan biziz; mal mülk bütün varlığı da hiçe satan biziz. Ey temiz yaratılışlı kişi! Biz bu alışverişte bir günlük ömrün 1000 altından değerli olduğunu söylüyoruz. Her kumaşı bizden beleş alıp giderlerken bu bizden alınan kumaşlara kim hangi karşılığı verdi? Bak evde bulunan bütün tanelere değer biçmeye kalksan; bu, iki gözünün şükrüne bile yetmez. 


Biz o çimenlikte laleleri bitirdiğimiz gibi pek çok kumaşı da bedava verdik. Sen ise değerinden daha fazla vermiş gibi, incileri bizden hiçe istiyorsun. Değilse biz her bir malı fazlasıyla bağışlayarak, üstün ve değerli iş yapmaktayız. Biz kusur ve riya karıştırmadan pek çok inciyi Gülşehri'ye bağışladık. Biz o incileri karşılıksız sattığımızdan pek çok müşteri hiçe alır. Meğer Gülşehri'nin hiçi olmadığı için incileri hiçe bile satın alamaz. Gerçekten, Allah için, hiçe satılanları almak için bizim de hiçimiz yoktur. Hiç kimse bizim gibi iflas etmiş birini görmedi ve elimiz hiçe bile ermedi. Hiçe inciler bulduğumuzu düşün, karşılığında alıp vermek için hiçimiz hani? Hiçe inci bulmak mümkün, ancak onu almak için bizim hiçimiz yok ki. Onun cömertliği rahmetinin incilerini saçar ve o hiçe satan da bize bağışlar. 


Soru: Çok Günahkârım, Ne Yapmalıyım? 


Biri, “Günahım çok olduğundan simurga gitmeye yüzüm yok” der. Ona yakışır bir sevap işlemedim, bu durumda ona nasıl âşık olabilirim? Ben bir ibadet yapamadım, vücudum canıma çok zahmet ve sıkıntı verdi. Beni soran bende çok günah bulur; beni böyle gören de günahımdan tanımaz. Çok şeye sahip olanlar aza nasıl kanaat 


AŞK ve GÜL * 203 


esssssesssssoresessrsssnssessnrerenssrenenrersrenresenrererssessssenrsasesesacsnssssesscaretesesesasenratasssassesresesansespposoresnenee 


ederler; günahkârlar nimete nasıl kavuşabilirler? Bende zerre kadar ibadet bulunmaz fakat günah dersen dağdan da büyük günahım var. Ömrümü hep günah ile geçirdim; bu durumda bana o nimetler sahibi olan nasıl muamele eder? Bütün bu günahlar ile, acaba bir kimse sîmurgu nasıl isteyebilir? Günah işleyen sevaba kavuşabilir mi, yahut da Allah günaha karşılık ihsanda bulunur mu?” dedi. 


Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd: “Ondan hiç ümidini kesme ve hakkı büsbütün yere atma” der. Sende ne kadar çok günah olursa olsun; daha tövbe kapısı açıktır; tövbe et. Genç yiğit kocayınca ihtiyar olur; kirli elbise de yıkayınca temizlenir. Pas aynayı kaplamadan gayret edip parlat ve güzelliğine kavuş. Bu zahmeti tekrar o giderir çünkü onun ‘rahmeti çoktur. İsterse ihsan eder ve bütün insanların günahlarını bağışlayıverir. İstemezse bütün insanların ibadetlerini ve zamanlarını yok sayar. Senin günahın ne kadar çok olursa olsun, onun rahmeti karşısında hiçbir şey değildir. Eğer bakırın altın olmasını istersen şeytanın boynunu tövbe ile vur. Her ne kadar bir sevap işlemedikse de Allah’tan ümidimizi hiç kesmedik. Elimizde hiç hediyemiz olmasa da “Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz” (Zümer 39/53) sözüne hiç şüphemiz yok. Bozuk işlerde, fitnenin ve fesadın ıslahı için elimizde ne bir imkân, ne bir çare, ne de bir dayanak var. ` 


Yüce Allah'ın kendi cömerttir, bağışı hesapsız, rahmeti ebedi, ihsanı da eskiden beri hep vardır. Orada herkes amellerini getirip sunduğu zaman; yüce Allah Gülşehri kulunun günahlarını bağışlar. Onun acıması incilerle dolu denizdir; okyanusları ise parlak büyük incilerle dolmuştur. Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] Allah'tan sorduğu hikâyenin anlatanı odur. 


“Sen de Bilme!...” 


Hz. Mustafa [sallallahu aleyhi vesellem] bir gün Allah'a yalvararak, sırrını onun hazretine arzetti. Ey zenginler zengini bana ümmet olanların günahlarını hiç kimseye bildirme. Onların günahlarını yalnızca ben bileyim ve sonra onlara şefaatte bulunayım. Bunların ne yaptığını kimse bilip öğrenmesin; onu yalnızca ben bileyim. Bunların günahlarını başkaları bilip de onları çok çok kınayıp yermesin. Ey zenginler zengini! Ümmetimin günahlarını kimseye bildirme, onu yalnız ben bileyim. 


Yüce Allah: “Ey peygamberlerin sultanı! Ey evinin otağının gözetleyeni sevgili kulum! Sen ümmetinin günahlarını kimsenin bilmemesini ve onlara gülünmemesini istersin. Ey Emin! Ben bunların günahlarını senin de bilmemeni istiyorum. Onların günahlarını yalnızca ben bilip, tekrar kullarıma ben acıyıp onları ben bağışlayayım. Ümmetinin günahını ben bileyim; onları sonra bağışlayacağım. Sen bunların günahını bilir ve suçlarını düşünürsen, günahlarına şaşar ve ümmetinden çok sıkılırsın. Onların suçu aklını başından alır ve hiçbir zaman ümmetim var diyemezsin. Ümmetinden iğrenip utanır; şefaat etmekten vazgeçersin. Senin bunların günahlarını bilmeye sabrın olmaz ve buna dayanamazsın. 


Sen bunlara ne kadar iyilik yapmak istersen iste; günahlarını bilince utanıp uzaklaşırsın. Bunlar bu kadar 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yıldır günah işleyip dururlar; bu günahları da ben bilirim. 
Ben bir ihsanda daha bulunacak ve bunların günahlarını bağışlayıp affedeceğim. Onlar çok günah işlerler; ben bunları görür, sonra bağışlarım. Bir an bile bunları terketmediğim gibi hiçbirini de kapıdan uzaklaştırmadım. 
Her kâfiri yakan cehennemi; isyan edenin göz yaşları söndürür. Sen onları ne kadar seversen, ben de bunları yüz bin o kadar çok severim. Biz herkesin hastalığını bilir, hekim olarak ona göre ilaç veririz. Onların kimi ayağını, kimisi de başını süsler; ben günahkârların gözünün yaşını severim. Ne kadar günah işlerlerse işlesinler; bütün bunların karşılığını pişmanlıkla çekilmiş bir âh öder. 


Eğer sen onların günahlarını işitip bilsen, kızar ve ümmetini bırakıp gidersin. Ben onları görüp, birini ateşe atmadığım gibi, onların günahlarını da sana bildirmem. 
Her biri bir şehre bey olmak ister; benim rahmetim de günah işleyenler içindir. O günah işleyen gözlerinden yaş akıtır; işte bu benim için ibadetiyle övünen kişiden daha iyidir. O yüz korku içinde günah işler; sonra da kendini zavallı ve âsi bilir. O kendinden başkasını düşünmeyen, kendi nefsi için ibadet eden kişiden, günah işleyip tövbe eden daha iyidir. O her zaman acizdir, yaptığı ibadetleri ise benim yanımda birkaç tel tereye bile değmez. O oruç tutar, bu namaz kılar, ben ise bütün bu ibadetlerden uzağım bunların bana ne faydası var? 
İnsanlar ne kadar ibadet yaparlarsa yapsınlar bütün bu ibadetler bana layık olmalı. Pek çokları ibadet sanıp pek çok amel işler; bunlar verdiğim can ve vücudun şükrü için yetmez. Bir işçi bile sabahtan akşama kadar bel beller; akşam 1 akça alınca yüz defa yer öper. 
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Nimetlerimin hangi birinin karşılığını ödeyebilirler ve bunların taatini yerine getirebilirler. Bir kuluma 100.000 
akça verdiğim halde karşılığında beş vakit namazı bile güçlükle kılar. Ben verdiklerimi ibadete göre verseydim, bunlar yüz binlerce azaba uğrarlardı. Ben cömertler cömerdiyim; üstünlüğüm ve ihsanım çoktur; benim bahşişim ebedi olduğu gibi ihsanımın da başlangıcı yoktur. 
Rahmet edeceğim kimseye rahmet eder, bağışlamayacağım kişiyi de bağışlamam. Dilersem günahkârı bağışlarım; istemezsem bela ve eziyetlere atarım. İstersem günahkârı seçer yükseltirim, istemezsem düğünü yasa çeviririm. İstesem ibadetle vakit geçireni günahkâr eder; günah içinde boğulanı da ibadet ehlinden sayarım. Bizim emrimiz denizin bitmez tükenmez incileri gibidir; onda her birinin tane tane kısmeti vardır. 


Sonra sen bu ümmetin hükmüyle ortak olmadığından Muhammed olarak araya sığmadın. O kulları yaratan biziz; hepsini biz biliriz; onların yolları sonunda bize doğrudur. ” 


Ey günahları affeden, ey her şeyi bilen, ey yumuşaklık gösteren, ey Şekür, ey cömertler cömerdi, ey bağışlayanlar bağışlayanı! Senin rahmetin çok, ihsan ve lutufta bulunup, bu Gülşehri'nin günahlarını da bağışla. 
Biz zavallı ve perişanız sen ise besleyip büyütensin; biz günah işleriz sen affedersin. 


Soru: Nefsine Esir Olan Ne Yapmalı? 


Biri, “Nefsime çok uyduğumdan aklın emirlerini dinden uzak tutarım. Nefis bir an bile bana itaat etmedi, hatta kâfir oldu bir türlü müslüman olmuyor. Benim nefsim bir nefes dinlenmediği gibi, hırsımın ve açgözlülüğümün de sonu gelmiyor. Bana dünyada her bir nesne verildiği halde; bu köpek nefsim bir türlü İslâmiyet'i kabul edip adam olmadı. Bütün düşüncem şan şöhret peşinde koşmaktır; beni nefsim deve gibi yularımdan çekip götürüyor. 
Maddi lezzetleri arzulayan ve akla uymayanın işi nasıl iyi olur? O; güzelleri, içki âlemlerini, şarabı arzuladığı gibi, perişan sarhoş ve baştan çıkmayı ister. İstek şarabından sarhoş olanlar içinde bunun gibi şehvetine düşkün birini de görmedim. Her gün hanımını evden uzaklaştırıp başka güzellerin yüzünü görmeyi arzular. O içinden gıdıklayan heveslerle Allah'ı bırakıp kendi isteklerinin ardına takılır ve onlara tapar. Ben nefis bağı ile bağlanmış nefse esir “olmuş biri olarak simurga nasıl gidebilirim” der. O gül bahçelerinde bülbül gibi tatlı sözler söyleyen ve insanları uyaran Gülşehri nefsine uymamıştır. 


Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd: “Nefsine aldanma ve düşmanı dostun sanma. Coşup kabardığı zaman denizleri bir yudum su gibi yutan nefis düşmandır. Bu vücudun yoldaşı yolda gayet temiz ve edeplidir; akla dost olan kişi nefse düşmandır. İnsan olanın meşguliyeti ilim ve varlıkları tanımadır, şehvetine uyan ise şeytan ve hayvandır. Ey yüce kişi! 
Böyle katıksız şehvet peşinde koşup ten zevkini kovalayandan; puta tapan kişi daha üstündür. Nefsine uyan kişi, ilme, akla ve cana yoldaş olamaz; böylesine, insan da denmez. Kim bir çocuğa kötü niyetle bakarsa cismi onun canını cehenneme taşır. İnciyi kırmaya kalkışan taş 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olur; insanın namusuna saldıran da namussuzdur. Kendine, dedikoduya düşmeden edeple bir hanım al ve başkasının avradına bakıp da haram işleme. İnsanların kimi ihtiyar, kimi de gençtir; nefsinden aşağı olan ise köpektir. 


Aklını yok sayan kimsenin canı vücudu ile sarmaş dolaş olup nefsinin emrindedir. Halbuki canın yeri gökler ve yüceliklerdir; tenin makamı da aşağılarda cehennemdedir. Aklına uyarsan göklere gidersin, kurt olursan şeytanlara kadar yolun var. Sakın dinsiz ve ahireti inkâr edenler gibi nefsine uyma, sen Gülşehri gibi aklı rehber edin. Ten kumaşını bırak, o eskir, yıpranır, onda hayır yoktur; sen canı alırsan onda çok fayda bulursun. Bu fende bu ilmin aleti o terazi tutan hocanın hali gibi olur.” 

Hikâye 


Terazi Sahibi Şeyh 


Söz söylemek için öne çıktık söze başlamadan önce Allah'ın adını analım. Sonra da Allah'ın peygamberine övgü ve dua ile selâm gönderelim. Ardından bir hikâye anlatalım ve onunla dünyada kendimizi gösterelim. Daha kopuzumuzun telleri kırılmadı; şimdi ne söyleyeceğimizi iyi dinle. 

Bir zamanlar yaratılanlar neşe içinde olup gönüllerinde kederden eser yoktu. Tekkesinde oturan ve gönül gözü ile Hakk'ı gören bir hoca var idi. Her bir varlığın değerini bilmek için iki tarafına, doğru tartan iki terazi yerleştirmişti. Kendi seccade üstünde oturuyor ve tekkesinde doğrulukla gönlünü eğlendirip neşeleniyordu. 
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Şeyhin her bir tarafında, bakkaldaki gibi doğru ve sağlam teraziler vardı. 


Biri, “Bu nasıl şey, bu terazilerin burada ne işi var?” 
diye sorar. Kimseden bir şey alıp kimseye bir şey satmadığın halde, bu terazileri niçin astın? Ey şanlı kişi! Bir ihtiyaç ve bir mal olmadan kimin tekkede terazi astığı görülmüş. Hiç kimse böyle bir çığır açmadı ve kimse tekkede asla teraziye rastlamadı. 


Hoca, “Biri astığım, can ve canın mallarını tartmak içindir. Biri ile de vücudu ve bedenin mallarını tartıyorum; varsa sen de getir. Her terazi kurulduğu yere göre kullanılır; canın ve gövdenin terazilerini de ben kurdum, bunlar da bende var. İşte iki tarafımda astığım bu terazilerle insanların hem canlarını hem de bedenlerini tartıyorum.” O kişi, “Bu dükkânda bir bir astığın terazilerde vücudumu ve canımı tartıver” der. Şeyh, “Önce hangisini alışveriş için çekeyim ve tartayım” deyince, “Ey yüce kişi! Tartını al da önce bu gövdemi tart. Bunca zamandır beslediğim bu vücudun değerini bilip bir satayım. Onu çeşit çeşit elbiselerle süsledim, artık satma vakti geldi ölçüyü getir de bir tart” dedi. 


Şeyh, “Vücudunu baş, ayak, karın ve bağırsaklar da dahil hepsini tarttım. Kime satmak istedim ise almadığı gibi, iğrenip yanına bile gelmedi. Koyunun başını ve ayağını, yiyip, lezzetini bulmak için alıyorlar. İnsanın başını ve ayağını satmak için yabana da götürsen almıyorlar. 
Dünyada sığır eti bir işe yarıyor; ya insan eti... Ey dede! 
Adam etini alıp da ne yapacaklar? Koyunun işkembesi, bağırsağı yeniyor; adam etini gördükleri zaman iğrenip 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kaçıyorlar. İşte terazi vücudun bir değeri yok; insanda can, koyunda ise et güzeldir. 


Onun için vücudun böyle murdar ve pis olmasına karşılık, canın da pek fazla kiymet bulmuştur. Tenin malı mülkü yemek ve uykudur, ayrıca şehvet de var, bu ise büsbütün keder ve gamdır. Öteki dünyada tek kuruş bile etmez; insanlar onu alıp da ne yapacaklar? Ben bu dükkânda aklı başında biri isem; ey yüce kişi! Vücudun değerinin bu kadar olduğunu söylüyorum. Vücutta bilgi, akıl ve düşünce olmalı, değilse gövde, baş, el ve ayak olarak kim alır?” 
dedi. O zat, “Vücudun bir değeri yok, üstelik onun marifet ve hünersizlik yönünden bir kusuru var” dedi. 


Sonunda, “Ey ulu kişi! Canımı tart da kıymetini bir görüp ne kadara vereceğimi bir anlayayım” der. Şeyh, “Canın iyiliğinde şüphe mi var, can hiç vücuda benzer mi? Ancak nakdinden ne getirirsen getir de tartıvereyim; sen de geçip güzel güzel otur. Allah'ın birliğini ve bunun benim gönlümde bir sır olduğunu anladım” dedi. Şeyh bu defa, “Onu tartmak için ölçek ve terazi bulamadığım gibi, değerini de bilmiyorum. Eğer tartarsam onun kıymeti her bir dünyadan fazla ve üstün gelir” der. Tekrar, “Evet ben peygamberin hak olduğunu, Hak yolunda ne yaptı ise hepsini kabul ettim. Benim ona imanım var; ben insanlar arasında Allah'a ortak koşan biri değilim” der. “İşte o, bu dünyadan üstün ve fazladır, onu alacak bir bahamız da yok. Onu tartmaya kalksam yerinden kımıldatamam ve dünyayı terazi olarak kullansam kâfi gelmez” diye cevap verir. 


Tekrar, “İşte şimdi İslâmiyet'in yolunu anladım ve tarikat gölünü de çok temizledim” deyince, “Ona kim kıymet yetirebilir, üstelik bunu tartacak terazi ve ölçek de yoktur” cevabını verir. Bu defa, “Artık hakikatin sonuna, dibine ulaştım; gönlümü de şahadet ve tanıklık mertebesine dolaştırdım” der. Tekrar, “Ey yüce kişi! Onu tartmaya kalksam, onu tartacak ölçeği ve teraziyi nerede bulayım?” 
“Sen ölçeğe herkesin hevesli olduğunu sanma; Kafdağı onun yanında bir zerre gibi kalır” dedi. Sonra, “İslâmiyet'e çok sıkı şekilde inanır ve bağlanırım, üstelik çok çok namaz kılarım” deyince, “Onun karşılığını nerede bulabilirler; onu satın almak için baha da yok. O terazide, değerini bulmak için bütün taşlardan daha ağır gelir” diye cevap verir. 


“Ey Hakk'a bağlı peygambere inanmış kişi! Zekâtı- mı verdiğim gibi orucumu da tutarım” deyince; “Onu kim nasıl tutabilir, hiç kimse onun kıymetinden de anlamaz” cevabını verir. “Yaya olarak altı defa haccettim; nice hünerler, çok nâfile ibadetler de yaptım” dedi. Onu da tartmak isterdim ancak bende bunları tartabilecek ne kantar ne terazi var. O varlığın kim kıymetini anlayacak bunu kimse anlayamaz; onun için tartamaz, değerini de bilecek kimse yoktur. Ey yüce kişi biraz da ilmim var; onsuz vücut ne yapacağını bilmez; iyiyi kötüyü de ayırt edemez. Az hilim de olsa o getirdiğin yumuşaklık ve iyi ahlâk da teraziye sığmaz. Sonra “Manevi yardımımı da doğruluğa ulaştırdım” deyince; “İşte bunun kıymeti hepsinden üstündür” cevabını verir. Bir de “Bende az da olsa cömertlik var” diye söyleyince cevabında, “Ey sevgili kişi! İşte bu da hepsinden üstündür” der. 


Ayrıca, “Az da olsa canımı yakan bir aşk ateşi var” deyince karşılığında, “Zaten onsuz insan hayvandan başka bir şey değildir” diye söyler. “Benim ahlâkım da çok güzeldir” deyince o, işte bu hepsinden daha iyidir 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cevabını verir. Sonra “Binlerce arzu ile ve yüz bin zevk ile dirilme gününe inanırım. Cennete ve cehenneme inandığım gibi hesaba çekileceğimi ve sırat köprüsünü de düşünürüm” der. Karşılığında onu hangi terazi tartabilir, o ağırlığa kim ölçü getirebilir? “Onları ayırıp tartimaya kalkarsam ey sevgili aziz dost! O dağdan ağır gelir” der. 
“Hep adaletle iş yapmaya gayret eder, varlıklara şefkat ve merhametle muamele ederim. Eğer kurt ile koyun benim emrimi dinleseler, aralarında düşmanlık görülmez ve birlikte yaşayıp giderler” deyince de, “Şimdi bunu tartacak terazi var mı veya o ağırlığa göre terazi nerede bulunur? Ben bunları tartmaya kalksam yeri göğü terazi etmem gerekir” diye cevap verir. 


Sonra, “Benim öyle ibadetim var ki bu yüzden vücudum canımın kölesi gibidir” der. Buna karşılık, “İşte buna ben değer biçemem, bu sebepten tartıp alamam.” 
Sonra, “Yaratılışımdan dolayı güzel ve tatlı söyler, bağış ve ihsanım, iyi davranmam ile de herkes kul ve köle kesilir” der. Buna da, “İşte, bir para yüz ben kadar da alsa, bunu almaya altın gümüş para bulamam.” diye cevap verir. “Bütün bunlara inandım. Ey şanlı şöhretli kişi! Bunların hepsi haktır, gerçektir, doğrudur” der.” Sonunda dünyayı yedi kez ölçü ve tartı olarak kullansam bile böyle bir terazi onu tartamaz” cevabını verir. Bu tartıda vücut kumaşı hesaba alınmadı, hatta değersiz bulunup teraziye bile konmadı. Can metaının ise pahası çok imiş; onu ağırlığına göre tartacak okka veya kilosu belli olacak taş da bulunmaz imiş. Artık bize düşen bir köşede oturmak ve bu dükkanı kaldırıp tartı işine son vermek olur. 


İşte biz can ve değerinin açıklamasını yaptık; niteliklerini özelliklerini de duyulmamış yepyeni sözler ile 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anlattık. Ey bilge kişi! Bu Allah katında tartılınca yerden ve gökten de çok ağır gelir. Ahirette terazi kurulduğu zaman, insanların her biri bir çeşit değer ile, ayrı ayrı kıymette gelir. Can varlığının azına bile çok derler; fakat tenin, vücut kumaşının bir değeri olmaz, onu hiçe sayarlar. Ahiret pazarına geldiğin vakit, önceden ne göndermişsen orada onu bulursun. Orada can varlığı altın gibi satılır; gövde kumaşı ise odun gibi yanar. Şehvet, cimrilik, çekemeyip kıskanma bunlar, gövdenin sevdiği şeylerdir; doğruluk, riyasız candan bağlı olma, cömertlik ise canın sevgilileridir. Zalimler orada zulümlerinin sıkıntılarını görecek; âdil olup doğru hareket edenler ise adaletin hazinesine kavuşacaklar. Melek ve hüri huylu isen cennette hizmetçilerin olacak; yok şeytan huylu isen cehennemde ejderhalarla karşılaşacaksın. 


Gövde şeytan, can da insandır; bilgisizlik yara, ilim onun merhemidir. Sen canını beslemeye bak o ebedidir; tenine vücuduna değer verirsen onun yok olacağını iyi bil. İşte bu tartıda hepsi apaçık görüldü; canın ve tenin ne değerde olduğunu herkes bilip anladı. Bu satışta tenin bir değeri yoktur, canın ise değeri üstünde ve büyüktür. Gülşehri çok doğru terazi kurmuş ve ne kadar nakit varsa hepsinin değerini bilmiş, hepsine paha biçmiştir. Sen hayat dükkânını terazi kurmadan açıp da aslını söz ve ziyana verip zarar eyleme. Ölçülü ol ve bu ölçüye göre hareket et. Hayatta geri geri gidip eksilme, devamlı kâr et; gel benim kurduğum bu terazide onları tart. Her işte emniyet ve güvenlik isteme; senin yapman gereken Hz. Muhammed Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem] buyruğunu tutmaktır. Gökleri direksiz durduran hep temizdir; zalimlerin (kâfirlerin) dediği şeyden uzak olsun. 
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Soru: Öfkenin İlacı Nedir? 


Biri, “Bende öyle büyük ve çok acayip kızgınlık ve öfke vardır. O yılan gibi yuvalandığı yerden çıktığı zaman, yaptığı yapıyı balta ile yıkıp atar. Öfkelendiği zaman bardağı küpe çarpar, sövmeye başlayınca ise kükrer de kükrer ve önü alınmaz. Kimse onu inciten bir söz söylemese bile o, onun etini yemeden bırakmaz. O kılıcını öfke ile keskinleştirir ve kendisini bile hançer ile vurmak ister. O öyle bir yılandır ki yakmak için ateş yakınca suratina bakan herkes korkar. Bütün savaşlarda kavgacı başı odur; ona yılan deme o, ejderhadır. İşte bu yılan benim baş olmamı ve insanlarla arkadaşlık etmemi hiç istemez. 
Ağzına şeker doldurduğu kimselerin karşısına geçince yüzünden sirke akar; yaptığı iyiliği başa kakar. O bir zehir ağacıdır, başından bal damlasa yine de acıdır. Onun öfkesi yüzlerce insanı şeytan yaptı; fakat Gülşehri'nin yumuşaklığı bütün âleme yayıldı” der. 


Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd: “Sakın öfkeye kapılma; seni dövüp yaralasalar bile hiç aldırış etme, oralı olma. Akıl, bilgi, ilim ve yumuşak huylulukla savaşma; kibir, kin ve öfke ile beraber olma. İnsan şeytanın sözünü dinlememeli ve kendi koynunda yılan beslememeli. Dünyaya gönül verenler dine düşmanlık eder; onları terbiye etmeye kalkışma onlar hep namussuz ve eteği kirli kimselerdir. Sakın küfrün çivisini dinin başına çakma ve yılanları evine davet etme. Akıl koşumunu, aklın düzenini öfke ateşi yakıp yok eder; öfke ateşini de yumuşak .başlılık suyu söndürür. Evinin dumana boğulmasını istemezsen, ateşin üstüne odun atıp durma. 


İnsanın üstünü ilim öğrenendir; ilim öğrenenin üstünü de yumuşak tabiatlı olandır. Akça vermeyen insana altın verin; ayağınızı kesene de başınızı feda edin. Zehiri güzellikle şekere döndürüp, sizi döven ile de ilgileniniz. 
Bir gönlü yıkmak bizim için büyük günahtır; bu Kâbe'yi yıkmaktan da ileride bir şeydir. Öfke ile ayıya dönmüş delirmişsin, böyle insan köpekten de aşağıdır. Köpek gibi olanların gönlünü hoş etmeye kalkan kişinin işi, itler gibi insanları incitmek olur. Bir söze yüz söz katıp onu bunu azarlama; bu kitap yüz sözü bir güzellik içinde anlatır. Allah toprak ile ateşi yarattı ve dünyada her ikisine de yer verdi. Toprağın sırdaşı alçak gönüllülük ve düşkünlük oldu; sonunda Âdem de topraktan yaratıldı. Ateş baş kaldırdı ve büyüklendi, böylece taşlanmış şeytan da ateşten yaratıldı. Kibir, büyüklenme her alçak kişiyi bir dinsiz yapar; alçak gönüllülük dersen bu Gülşehri'nin işidir. İnsan hilesiz ve temiz olur; kibir ve öfke ile dolunca şeytandan başka bir şey değildir.” 


................ 


Hz. Âdem (asl ile Şeytanın Konuşmaları 


İlim Allah'ın adı ile başlanarak yoluna göre bulunur; tövbe ve pişmanlık da Allah'a yalvarmakla kabul olur. 
Bütün bu kavgalar, bu işaretler o zaman daha dünyada ortaya çıkıp görülmemişti. Yeryüzü gökyüzüne âşık, gökyüzü de kendi yörüngesinde baş aşağı dönmekte idi. 
Bunu söyleyecek ağzı laf yapan, her bir sözün anlatımını 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yapacak, sırları açıklayacak başka bir kimse varsa söylesin. Âdem, selâm onun üzerine olsun, cennetten dünyaya gelince kendisine halifelik verildi. Yine Allah tövbesini kabul etti; fazlalıklar ve fenalıklar yok olup, erdemli oldu. Dışına vücuduna örtü alarak temizlenmişlik elbisesi giydirildi ve başına da seçilmişlik, üstünlük tacı kondu. 


Bir gün o âlemi fitnelerle dolduran şeytan, bir yolda Âdem'e sataşır. “Ey Allah'a yakışan kul ve dünya bağında açılmış çok taze gül! İşte ben seni bir an bile cennete bırakmayan şeytanım, artık beni görme. Senin üzerine yüz binlerce sıkıntı yükleterek cenneti sana cehennem yapan benim. Ben senin huzurunda secde edip yere kapanmadığım için, sen de Allah gibi bana düşman olma. 
Benim, yoldan çıkardığım o Âdem'e secde etmekliğim nasıl olur, bu mümkün değildir. Benim emrim sana geçtiği için sen bana mana ile secde etmiş oldun. Benim ömrümü ve nasıl olduğumu bilmelisin; zaten yanımda dünkü bir çocuktan başka bir şey değilsin. 


İşte ben bütün bu ömre bakınca gelip de küçük bir çocuğun önünde niçin secde kılayım. Sonra dünyada nice nice derya; yine pek çok çöl, dağ ve sahra gördüm. 
Artık benden başka iş bilir ve görüş sahibi tecrübeli biri yok; ömrümün sonsuzluğuna da asla şüphe etmem. Sen en evvel o şeytana lânet okudun; fakat Allah'ın yeme dediğini niçin yedin? Neden Allah'ın sözüne inanmadın da benim yalan söyleyeceğimi aklına getirmedin. Sonra da bu akıl ile cennette sonsuza dek kalmak istersin, senin kastın budur. Sen beni beğenmiyorsun; ama ben seni nasıl cennetten çıkardım; işte gördün. Bu derde ilaç benim işimdir; aslında senin ile davamız daha önceden başladı. 
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Peygamberler benim yaptığım işleri daha çok görecekler; veliler de hikâyelerimi okuyacaklar. Bir hile, bir riya ve bir aldatmaca yaptığım zaman bir meleğe yüz bin şeytanı musallat ederim. Benim cehaletimden bir zerre ortaya çıkınca, elli âlim de olsa o meselede hepsi cahil kesilir. Bu zorlukları kolay gösterince akıllılar ile delileri birbirinden ayıramaz; kimin akıllı kimin deli olduğunu bilemezsin. Ben dünyaya kapılan fakat devamlı ibadet eden kişileri görünce, onları önümde sürü gibi güderim. Ben toplumun bir âdeti ile ilgilenince, gönül sahibi kimseyi halktan hemen uzaklaştırırım. Ben yalnız senin belalın değil; bütün âdemoğullarının düşmanıyım. Senin bana bir şey yaptığın görülmüş müdür, fakat benim sana daha neler yapacağıma iyi bak. 


Ben bir an bile Allah'ın hizmetinden ayrılmamışken, beni senin yüzünden kapıdan kovup uzaklaştırdı. Seni benden üstün tutup beni kapılarından sürdüler. Eğer ben bu kini ve bu mağrurluğun bedelini senden alamazsam, senin çocuklarından ve senin sülalenden çıkaracağım. 
Ben hile yapmaya başlayınca, bir meleğin üzerine yüz şeytan üşüşür. Sen şeytanın aradan çekilip boş vereceğini mi sanıyorsun; daha ben sana dünyada neler neler edeceğim. Ben kibir ve benlik gerdanlığını boynuma takınca, en evvel yüce Allah'ın düşmanı oldum. Beni defterinden silince, ey sevgili! Kalanının ne olduğuna bakmak gerekir mi? Ben toprağı başıma niçin saçayım; saçsam bile bir büyük kiymetli yerden seçerek alıp saçmalıyım. 
Ben hayatta olduğum sürece bana inanma; sonra benden kurtulacağını sanıp da güvenle yürüme. 
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Senin çocuklarını sırattan geçirtmeyecek ve cennete girmelerine engel olacağım. Seni cennetten çıkaran, neden çocuklarını oraya koysun. Bir günah işledim diye bana alçak der; sen bir günah işleyince de kendine uygun görür. Ben, “secde et” (A'raf 7/11; Bakara 2/34; İsrâ 17/61) emrini bilmedim ve senin önünde secde etmedim. Sen ise, “Yaklaşma” (Bakara 2/55) emrini tutmadığın gibi Allah'ın emrine saygı da göstermedin. Niçin senin tövbeni kabul etti de beni münkir bilip eleme düşürdü? Ben bütün bu deliller ile başlı başına eksiksiz bir kul olamadım. 
İnsan ilâhlık için iddiada bulunur; fakat bu manasız, lüzumsuz bir iddiadan öteye geçmez. Ben tekrar bunların evlerini başlarına yıkacak ve hepsinin hakkından geleceğim. Bunların canlarına çok sıkıntı verecek ve sonunda imanlarını da ellerinden alacağım. Ben bu halka öyle tesir edecek öyle tesir edeceğim ki sonra bir anda nice nice tövbelerini bozduracağım. Hatta bir günah işleterek bir zâhidin elli yıllık ibadetini darmadağınık edecek ve havaya vereceğim. 


Yüce Allah bütün kötü işleri yaptıkları halde, onları cehennem yolundan uzaklaştırır da hepsini cennetin yoluna bırakır. Ben de yemeleri, içmeleri, lezzetleri, yüzlerce zevk, sayısız içki âlemlerini ... işte bunların hepsini cehennem yoluna dizip bunların ümitlerini cennetten keseyim. 
Zaten onlar zorluktan kaçıp kolay yolları seçip o yollarda uçarcasına giderler. Ben çalışıp hepsinin cehenneme gitmesini sağlayayım ve cennete girmelerine engel olayım. 
Ben taneleri tuzağa saçınca, kuş kanadını kaburgalarından sökerim. Hepsinin azıp yoldan çıkmasına ben sebep olacağım; acaba beni yoldan çıkaran kim? Çünkü hepsine hile yapan benim, acaba bana şeytanlık yapan kimdir? Ben ondan ümidimi kesmediğim için, sabah olunca güneşimi de görürüm. Sen de her yerde durup oturma, bana bak ve bir an bile kendini güvenli bulma. 


İşte bu ilim ve bu marifet onda vardır. İnsan can, şeytan da vücut gibidir. Ey yüce kişi! Beni yere bir göm de ondan sonra canını vücudundan ayırıp, bir düşün. 
Değilse ben nasıl yürüyebilirim; canını teninden koruduğumu da sanma. Dünyayı bırakanlar gerçek büyüklerdir, dünyaya kapılanlar ise benim kölelerimdir. Beni huzurundan uzaklaştırması bir yana; onun kapısında iş yapmaktan da olduk. Ey yüce önder! Âlemde o kapıdan daha üstün bir başka yer yoktur. İstemeseydi benim hilem geçerli olmazdı, hatta beni mülkünden bile dışarı atmazdı. Onun mülkünün dışında başka bir yer mi var; kovulanların yeri de ordadır. Onun nerede olduğunu, benim nerede bulunduğumu bilmiyorum, bildiğim benim onun mülkü içinde bulunmamdır. Beni ondan öteye kim attı, Allah için söylüyorum, ben onun kapısından gitmedim. Seni çağırınca kapıya geldin ve tekrar o kapıdan hizmete ulaştın. Sen hizmetten istekle geldim diyemezsin, ben de bu kapıya başka bir kapıdan geldim. Zaten her bir hizmet ve ibadet ona aittir, bil ki dünyadaki her kapı da onundur. Ey şanlı şöhretli insan! Biz ikimiz de o kapıyı seçip gelmişiz.” 


Hz. Âdem'in [a.s] Şeytana Cevabı 


Hz. Âdem şeytanın sözünü işitince, hiddet ve heybetle bağırdı ve öne çıkarak kendini gösterdi. Ey hep sapıklık içinde olan, yanlışı doğru, yalanı da hak bilen! Şeytanların şeytanı, yalancıların çırağı; kibrin, sarhoşluğun ve şehvetin ayaklar altına aldığı! Önce kendini ziyana zarara atan, sonra da dönüp başkalarının gazaba uğramasına sebep olan! Allah onu kedere boğmuş, ihtiyar olmuş, fakat bütün ömrünü değirmende geçirmiş. Hiç ihtiyar yalan söyler mi, senin söylediğin az bir yalan da değil, sen hep yalancısın. Ben önce cenneti makam buldum; sonra da çıkıp âlemi, dünyayı yurt edindim. Buraya da senin sözün ile gelmiş değilim, sonra ben doğruluktan ve Allah'ın buyruğundan dışarıda hiç iş yapmadım. Sen bana üstün gelemezdin; zaten bu iş, bu durum böyle olacakmış. Ben o yerde dışarıdan gelmiş bir yabancı gibi olduğumdan bu iş her türlü kınamadan uzaktır. Ben cennetlerden dünyaya ulaştım; bu, bağlık bahçelik yerden kalkıp bağa ve bostana bakanın yanına gelmek demektir. 


Bütün misafirler kaldıkları eve bağlanmışlardır; bizim için asıl olan ev sahibini görmektir. Biz sözü padişahın kulağına söyleriz; sen ise bizi, saray ile köşk ile aldatıyorsun. Bize evin sahibini göster, değilse boş eve girip de ne yapacağız? Akıllı kişinin eve aldandığını farzet; o bu aldanma ile bekçiyi ev sahibi zannetmiştir. Biz ev sahibini evde bilmediğimiz gibi, evin nakışlarına ve duvarlarına da aldanmış değiliz. Bizim için bir yerde kalmak gerekirse orada hiç korku ve ümitsizlik olmamal. Bizim dünyada kalıp dinlenme diye bir düşüncemiz yoktur; bizim tuzağımız da tanemiz de mekânsızdır. Biz bu şekilde her bir tarafı görecek, hep bir arada nasıl, ne zamana kadar duracağız? Biz âlemin öteki tarafından yürüyerek girdik; dünyanın bu yanından da hızlıca çıktık. 
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Her yerde otağ kurmuş değiliz; biz mekânsızlık şehrine kadar da yürüyeceğiz; asıl biz oraya gideceğiz. 


Âlemi, dünyayı süsleyen benim, dünya benimle güzeldir; dünya insansız olsa daha mı güzel olurdu? Senin işin aldatmaksa, bundan ne çıkar; aldatanlar da insanı dünyada aldatırlar. Senin peygamberlere bir kötülüğün olamaz, istersen hilen ve tuzağın geçer mi bir dene. Senin azmışlığını ve sapıklığını görünce, veliler hiç sana uyarlar mı? Onları kandıramazsın. Eğer zâhid işlerinde samimi ise ve kendini Allah'a vermişse, asla senin fitne- ne aldanmaz. Akıllı kişi dünyaya değer vermediği için; zaman zaman kendini ölmüş görür. Her şeyden mahrum olan sefil, alçak şeytan! Senin onun ile ne işin olabilir; artık kalkıp gitmen gerekir. 


İlim amele yaklaşınca, işler ilme göre yapılınca o bilgin kişiyi yoldan çıkarıp, azdırman mümkün olmaz. O gönül sahiplerinin Hak'tan başka düşünceleri yoktur; artık onları azdırmaya kimin kudreti yeter? Sen kendine bak; onlara Hakk'ın rahmeti gelince, her biri kendine göre bir işle kurtulur gider. Fakat sen rahmete layık değilsin; sonunda sen lânetlik oldun. Mümin kişileri ne kadar yoldan çıkarmaya çalışırsan çalış, hatta nefislerini bile önünü görmez hale getirirsen getir; en sonunda onlar, senin hilelerini yok edecek ve tövbeleri sayesinde tekrar mamur ve şen olacaklar. 


O mümin kişinin seninle gitmesi, iyi olayım düşüncesi iledir. Niyeti iyi olanlar, iyi düşünenler iyiliğe kavuşur; kim kötü ise o kötülüklerle karşılaşacaktır. Yiğit ve iyi olanda iftira olmaz; insanları yoldan çıkarıp kötü yollara 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sevkeden zaten er değildir. Sen bozulmuşsun, baştan aşağı bütün vücudun hata; bu durumda başkalarının iyi olmasını da istemezsin. Kimin bahtı kötü ve düzeni bozuksa o, kimsenin iyi talihli olmasını istemez. Yoldaşını aldatan çok yalancı, çok kötüdür; insanları aldatana er denmez. İnsan birini hile ile yoldan çıkarınca, ona insan denmez, o olsa olsa, verdiği sözden dönü dönüveren, oynak, vidalı bir avrattır. 


Ben de senin gibi bir günah işledim; bunu zaten her şeyin sahibi olan o padişah bilmektedir. Ben onu senin kötülüğünden dolayı işledim; çünkü sen yemin ederek beni inandırdın. Ben senin yemininden dolayı ziyana uğradım; sen ise kendi iradenle isteyerek günah işledin. 
Bana tekrar pişmanlığım yol gösterdi, kurtuluşa erdim; sen ise günahınla alçaklık içinde, ayaklar altında kaldın. 
O günah bende geçici olduğundan, ben de kendimi pişmanlık evine attım. Sendeki günah zatidir, senin ile vardır; bu yüzden senin günahın şiddetlidir ve kurtuluşu yoktur. Kim doğruluk ile gelirse, senin günah olduğunu hemen bilir, sen günahtan başka bir şey değilsin. Sen baştan ayağa büsbütün günah kesilmişsin; bu günahın lekesi senden asla gitmez. Temiz bir elbise kirlenince, onu yıkarsan tekrar temizlenir. Fakat köpek derisini bin denizde yıkasan, tekrar kurutsan eskisinden daha pis, daha murdar olur. 


Ben başka, o günah da başka olduğu için sanki yokmuş gibi temizlenip gitti. Sen ise günahın tâ kendisisin; kişi aslını, kendini bırakıp gidebilir ve kendinden ayrılabilir mi? İnsanoğluna bir tehlike gelince, ister istemez onun altın olan madenine bakır karışmış olur. Onu bir kaynatırsan temizlenir; bakır yanar, altın da ışıl ışıl parlar. Sen büsbütün bakırsın, sende altın bulunmaz; ben ise tamamen altınım, bende de bakır yoktur. Altın altın ocağında olmakla değerinden bir şey eksilmez; fakat bakırı ne kadar eritip kaynatırsan kaynat o, yine bakırdır. İnsanın hilesi bir gün geri teper; bu başkaları için kuyu kazanın kendi kazdığı kuyuya düşmesi gibidir. 


Kim bir kardeşine kuyu kazarsa, sonunda o kuyuya kendisi düşer. O kuyu kazanın kim olduğunu sorma, o kendisidir ve tekrar bir kuyu içinde ölecektir. Bir kâfire ikram için gitsen de iman mümini hiçbir zaman koyup gitmez. O kendi cinsinden sende bir şey gördü mü, o zaman senden tarafa gelmek için hazırlık yapar. Sen imanı arzu edip istediğin için iman; kâfirden tarafa dönüp bakmaz. Mümin kişi eksiklik de yapsa, iman sonunda kendi düşmanını anlar. Sen beni yoldan çıkardığını sanma; belki benim gideceğim yollarda dikkat etmemi sağladın. Artık ben baştan başa ülkeyi görüp tanıdım; bu durumda onun sahibini de iyice bildim. Sen beni azdırıp, yoldan çıkarıp, her bir tarafta gezdirmeyi arzu ederdin. Ben senden uzak olarak yoluma devam ediyorum; artık benim defterim ak, seninki karadır. İnsanları aldatmak ile övünen kimseyi, dünyada kim beğenir. 


Sen onun mülkünü durak yaptın; kapısında duruyorsun fakat ondan çok uzaksın. Ben ise yolumu onun için, onun uğruna hazırladım ve kapısından geçerek huzuruna vardım. Sen kapısında ondan bir ışık bile göremezken, ben yanında kendine bakıyorum. Denizde pek çok süprüntü, çer çöp vardır; fakat padişahlara layık inci ona hiç benzemez. Denizde hem yılan hem balık yüzer; 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ancak her biri bir iş için dolaşır. Padişahın emrinde olanların nasıl iş yaptıklarına iyi bak, cellat hiç padişahın izninde olur mu; padişah hiç ona izin verir mi? Bizim hısım akraba ile ilgilenmemiz binde bir olur; bizim işimiz hep o bir olan Allah iledir. İleride bulunan gölün suyu temiz de olsa, yolunda eşkıya ve yol kesiciler varsa bunun zevki yoktur. O bir olan Allah, sen yol kesiciyi yoldan kovacak ve bu işi tekrar yapıp sona erdirecek. Her yola senin ile giden kişi, en önce seni kötüler ve sana ilenir. 


O kötü talihli şeytan bu sözü işitince, yüzü kısmetinden kapkara kesildi. Taşlanmış, lânetlenmiş şeytan ağlayıp sızlayarak gidince, Âdem peygamber şeriatın ölçüsü ile kaldı. Sen, benlik davasında isen, arkadaş ve sırdaş olman mümkün değildir, sakın iddiada bulunup şeytana uyma da adam ol. İnsanoğlu şeytanı çok hile yapan zanneder; halbuki şimdiki vakitte şeytan insandan daha güvenlidir. Sende bu kadar hile ve iki yüzlülük olduktan sonra; şeytan bile senin aciz bir kölen olur. İnsan ile şeytanın haline bir bakın, sonra neler olacağını da peygamberden sorun. Kim peygamberin yolunda gitmiyor ve o yola inanmıyorsa, ona şeytan adını koy, çünkü o insan olamaz. Bütün sözleri açıklamak ve bütün sırları anlatmak için, Hakk'ı açık ve gizli gördüğün için, bunları sana açıklayacak Gülşehri'den daha iyi bir tercüman yoktur. İncileri büyük okyanuslardan alan kişiler, on iki ana ilmi de Gülşehri'nin kitabında bulurlar. 


Soru: Vefa Nedir? 


Biri, “Vefaya çok bağlıyım, gönlümde kin yok ve kalbim doğrulukla doludur. Sevgi evini bırakıp öfke ve kin 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şehrine gitmediğim gibi, iyilik gördüklerimi de asla unutmam. Bana kim iyilik yapmış, benim elimi kim tutmuşsa o, düşmanım bile olsa, ben onu dost bilirim. O beni yakmak için ateşe de atsa, ben onun gölgesine bakmaktan bile utanırım. Ben otuz bin yerde anıp, minnet için kimsenin bir lokma ekmeğini yemedim. Söz verirsem sözümde dururum; her ateşte mum gibi eriyiveren biri de değilim. Bana içmek için su ve şerbet vereni bulursam, ona yüz defa gülsuyu ikram ederim. Hatta, bir kuruş da olsa, benim için hayır yapan, götürüp beni dilediği- ne satsa razı olurum. Kim bana güzelce selâm verirse, karşılığında yüz bin o kadar haber alır. Sevgili bana yüz defa eziyet de etse, ben ona yüz bin kere bağlılık göstereceğim. Ben azıcık bile olsa insanları huzursuz etmem ve kimseye verdiğim sözden dönmem. Kimin doğruluk ve bağlılığı olur ve dünyada sözünde durursa, Allah yanında değeri artar ve ona olan yakınlığın terazisinde getirdiklerini tartmış olur” der. 


Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd: “Sakın vefasızı sevme; onun ahdi rüzgâr gibidir; sen rüzgârın peşinde koşma. Kim gördüğü iyiliği inkâr eder; onu hayırla anmaz ve teşekkürde bulunmazsa; ne yemiş ise ve yiyeceği ne olursa olsun, it ve köpekler onun gibi kimseden daha üstündür. Ey değerli kimse! 
Köpek insana bağlılık gösterir, sen bir itin bir münafık- tan, içi dışı bir olmayan kişiden daha üstün olduğunu hatırından çıkarma. Bozgunculuk çıkarmayan bir kimseye rastlamadığımız gibi, uygun bir insan da göremedik. Kimsenin ekmeğini yeme, yiyince de şükrü ne ise 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onu yap ve riyakâr olma. Ekmek yemeyen insanı nerede bulabilirsin; eğer şükrünü yaparsa onun için sıhhat olur. 
Sen vefalı birini kendine dost edin; dünyada iyilikten anlamaz vefasız kimseler ile düşüp kalkma. Bahtsız, uğursuz, nankör ve vefasız kişilerden kaç ve herkesin sevdiği bahtlı kimselerin yanında ol. Münafıkların dünyada sözü dinlenince, kimse, mülkün dağılıp bozulmayacağını ve hep öyle kalacağını düşünmesin. Biz bir uygun dost ve sırdaşa kavuşunca; ey değerli kişi! Yüzlerce münafığın ateşinde yandığımızı gördük. Vefayı, doğruluğu, bağlılığı, dostluğu Gülşehri'de görüp öğrensinler; öğrensinler de vefasızlardan çabucak uzaklaşsınlar. Eğer dünyada padişah Sultân Mahmud gibi olursa, değerli Ayaz ona daha çok ve daha samimi bağlılık gösterir.” 


................ 


Ayaz ile Sultan Mahmud 


Yeniden gelinciklerle donanmış bir bağ ve güllerle bezenmiş bir bahçe gibi, bir hikâye aklıma geldi. O Hakk'a bağlı olan Vezir Ayaz hastalanınca birkaç gün padişahın huzuruna gelemedi. Böylece padişahtan ayrı kaldı, halbuki onu cihan sultanı çok severdi. Padişah onun ayrılığına katlanamadı ve bir görevliyi sarayına çagırdı. “Şimdi git hemen Ayaz'ı gör, hastalanmış; benim tarafımdan halini hatırını bir sor. Sen bize gelmeyeliden ve halimizi bilmeyeliden beri sanki ışığım söndü, gözüm görmez oldu, bu durumuma herkes için için acımaktadır. Bu birkaç gün senden ayrı kalalı, sanki elli yıllık hasta gibi oldum. Sen biz zavallılardan ayrılalı beri kendini 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hasta sanma, asıl hasta biziz. Bize gel de aklımız başımıza gelsin, sen sağ ol ve hastalığı bize ver. 


O hasta olan bu sebepten ayrı kalmıştır; sevenden bir nefes bile ayrı kalınmaz. Ejderhaya hazine çok görülmediği gibi, o güzelliğe de hastalık çok görülmez. Çabuk gecikmeden hemen huzuruna var ve bu sözlerimi ona söyle” dedi. Sonra, “Eğer yolda eğlenir veya biraz geç varıp gelirsen, Allah için seni öldürür ve kanın ile bütün şehri sularım. Koşarak gidip koşarak, rüzgâr gibi, gel; değilse kanını sel gibi akıtırım” diye ekler. 


O hizmetli hemen acele ile kapıdan çıkar ve yolda hızlı hızlı gider. Hiç eğlenmeden yolu eline alır ve derhal Ayaz'ın huzuruna kadar varır. Bir de ne görsün; bakar padişah Ayaz'la beraber, ay ve güneşin buluşması gibi, oturmaktalar. Hizmetli, padişahın kendisinden önce gelip oturduğunu görünce, korkusundan inleyip sızlamaya başlar: “Ey âlem padişahı! Ben bir işe yaramaz kulun yolda hiç eğlenmedim. Rüzgâr gibi buraya uçarak geldim ve hemen ateş gibi huzura girdim. Bir soluklanma da olsa yorulup eğlenmediğim gibi, bir yerde oturup dinlenmiş de değilim. Öyle ki ben yolda yürürken kuş bile benden ileri gidemezdi. Benden kimse ileri geçmedi, fakat sen herhalde buraya uçarak gelmişsin. Benim koşarak geldiğimi biliyorsun; fakat sen de bu eve uçarak gelmiş olmalısın. Ben, senden önce bu eve gelmek için, bu şekilde acele acele koşarak geldim. Padişah bu durumda benden önce nasıl gelmiş olur da Müşteri (Jüpiter) önünde ay gibi oturur. Bu eve gelmek için şüphesiz tek bir yol var, acaba siz hangi yoldan geldiniz?” 
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Padişah, “Bizim aramızda izi olmayan, gizli bir yol vardır” der. İşte biz o yoldan birbirimize ulaşır ve görüşürüz. O yoldan ne baş ne ayak sığar, o yalnız bize yakındır, sana ise uzaktır. İşte her bir yolun sağını solunu gözetip; Mahmud, o yol ile Ayaz'a ulaşır. Biz o yakın yoldan o yolu bulduk; sen de âşık olursan o yola ulaşırsın. 


Aşk yolu bir başka yol olup hiçbir yola benzemez ve o yol sevgiliyi görmek için dosdoğru gider. Biz o yol sayesinde buluştuk; zaten o yolu bizden başka da kimseler bilmez. Soran kişi bir olmaya inanıyorsa, ikimizi gören bir kişi sanır. O aramızdaki farkı bilmeyen kimse, bakınca beni ondan, onu benden ayıramaz. Onu görmeye gelenin ben olduğumu sanma; aslında benim halimi hatırımı sormaya gelen odur. Ey sevgili dost! Biz ikimiz o kadar birbirimize benzediğimiz için, onu gören benden ayıramaz. Âşığa, sevgiliye ve aşka bir deyiniz, üç diyen kişileri de kâfir biliniz. Onun ve benim nerede olduğumuzu sorup durma; biz ikimiz bir vücut gibi tek bir gömleğin içindeyiz. O benim, ben de onun sevgisi ile dolduğumuzdan, dünyada bir olmuş durumdayız. Benim canım onunkine onun canı benimkine yoldaş olduğu için, gönüller o sevgiyi biliyordu. 


Vücut da o can ile birlikte gidip vardı; böylece ikisi bir kazanda pişti; aşk ateşi, sevgi ateşi ile kaynadı. Her deniz âşığı yutmaz; işte böyle olduğu için kimse beni ondan, onu da benden ayıramaz. Asıl hasta benim, onu hasta bilme; beni ondan onu da benden ayrı sanma. Bizim sevgiliye erişmek ve onun ile buluşup kaynaşmak için kimsenin bilmediği bir yolumuz var. Sen o yolda 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topalladığın için, ne kadar koşarsan koş benden önce gelemezsin. Eğer çabucak gelip ulaşmış ve sevgilimin yüzünü görmüş olsa idin; işte o zaman, o aşk bana haram olur ve ben pişmemişler içinde ham kalırdım. Sen henüz kapıdan ayrılmamış ve yürüyüp koşmaya başlamamış iken; ben yönümü ondan yana çevirip, o yoldan giderek kendimi onun önünde buldum. 


İşte bu hal ile hallenen ve bu hale kavuşan veliler, o yola mekânın dürülmesi dediler. Her namazı Kâbe'de kılıp, sonra tekrar kendi şehrine gelen kişi, o yol ile varıp o yol ile tekrar geriye gelir ve o yolu ancak onun gibi kişiler bilir. Onun için her zaman mekânın dürülmesi olduğu gibi, bir an içinde zaman açıldıkça açılır ve genişler. 
Sen o hal ile hallenmediğin için; o işe, o alet ve usule nasıl kavuşabilirsin? İşte Gülşehri sevgilisinin yüzünü görür ve kendini onun süretinde seyreder. Onun ağzından sevgilisinin adı düşmediği gibi, yöneldiği tarafta da gönül verdiğinin cemali vardır. 


Soru: Sihir ve Büyünün Hükmü Nedir? 


Biri, “Ben çok büyük yoldan çıkarıcıyım, sihir ve cadılık ile yolları vuran biri; karanlık gecede hikâye anlatıp, zenci yüzünden benlerini çalan adamım. Ben bu yolda insanlara gözdağı verip, gözlerinden sürmelerini çalacağım. Ben yine civarında gezip yanında bulunarak kekliğin gözüne sürme çekerim. Hile ve sihir ile hikâyeler düzüp, çıplak bir bedenden on gömlek çıkarırım. Ben insanlara hırsızlığa gidersem, iç çamaşırlarını başlarından çıkarırım. Yankesici olduğum gibi, büyük bir yol kesiciyim de. Ayrıca kefen soymakta çok hünerli biriyim. Bir ev hakkında düşünmeye başlarsam, benim sanatım en evvel o evin bacasından inmek olur. Bir kişiye kastetmek istersem, külahının altından başını hemen götürürüm. 
Uğursuzluk başıma ateş saçmış; ömrüm de hırsızlıkla geçmiştir. Gökyüzüne dönüp bulut gibi gürlediğim zaman, Hz. İsa'nın bile başlığını çalarım. Pek çok hisarların üstüne çıktım ve nice kalelerin burçlarını yıktım. Delik aç-Dom pek çok evin içine girmiş ve nice nice hazineyi elime geçirmişim. Pek çok padişahın hizmetini bıraktığım gibi, nice nice zindanın da kapısını kırdım. Nice kuyudan çıkıp kaçtım ve şehrin bütün dükkânlarını açtım. 


Ben geceleyin evlerin damına çıktığım gibi, pek çok evi de sahiplerinin başına yıktım. Büyü ve sihir ile cadılık koltuğuna oturunca, gökten ayı indirip sağarım. Anadolu'da sihir ateşini yakarak içine girdiğim zaman, küpe binip Horasan'a varırım. Başkalarının ispat ile yapamadığı şeyleri ben, yüzlerce sihir ve efsunlar ile gerçekleştiririm. 
Nelerle uğraştığımı, nelere el vurduğumu, hünerlerimi hep sana söyledim; ben bütün bunları işleyip günaha battım. Dünyada hayırlı bir işe girişmediğim gibi, Allah'a layık, ona yakışan bir amel de yapmadım. Öteki dünyada benim halim ne olacak, bu işlerin sonu nereye varacak, artık benim kışımın baharı olur mu?” der. 


Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd: “Sen ne kadar insanları azdırıcı olursan ol, sihir ve büyü ile ne kadar yol kesersen kes; ecel bir gün gelip canını aldığı zaman, artık ne dalavere, ne hile, ne de düzen kalacak. Hileni görür, hikâyeni dinlerse, sen elbise götürürsün, o da canını getirir. İnsan diye toprağı altın edene derler; insanları yoldan çıkaran, aldatan ve inciten kimseye adam denmez. Orada her bir işi yapmalı; hırsızı da boynundan asmalı. O şeriatın içinde senin yolunu ve ne yapman gerektiğini gösterdiği gibi, her bir on akçaya da nelerin alınması gerektiğini bildirir. Dinin yolunda adaletin terazisi asılınca, bir eli on akça için keserler. Uğursuz ve işe yaramaz insanın hırsızlık yapmakla övünmesi ne kötü bir şeydir. Saf insan uyanıklara aldandığı için, zeki uyanık kimseler aldatmayı bir marifet sanırlar. Zeki ve uyanık kişilerin ancak binde biri doğru olur; saf ve doğru insanların da yeri cennettir. O yerde Allah her işi bitirir, sihirbazlar da Musa peygambere Jaleyhisselâm| iman ederler. 


Sihir yapan insan çok yalancıdır; kendisine mucize verilmiş olanlar ise akıl sahipleridir. Biz keramet sahiplerine inandığımız gibi, sihir yapanı da çok yalancı ve kâfir biliriz. Ahiretteki değersiz kişiler; dünyada yol kesen ve insanları azdırıp yanlış yollara sevkeden kimselerdir. 
Gözünü kaşını süsleyip boyayan ancak avratlardır; er olan yiğit kişiye böyle hoşa giden naz ve işve yakışmaz. 
rünceye kadar, korku ve endişe içinde olur. Halkın malını alıp götüreni iyi tanıyın; böyle insanın elini kesip boynunu vurun. Bütün faydalı şeyleri boşuna çıkarmış ziyan etmişsen, bunlar sebebi ile yaptığın zulmün vebali sana yüklenmiştir. Senin canın doğru işten nasıl haber verebilir; çünkü senin pek çok eğri işin vardır. Eğrilik her mesleğin soludur, doğruluk ise Gülşehri'nin tuttuğu yoldur. 
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Senin bu işte nasıl ve ne zaman pişman olup, tövbe kılman gerektiğini Feleknâme'yi okuyup bilince anlarsın. 
Sonra Mantıku't-Tayr'ı sonuna kadar oku da tatlı ve renkli sözler söyle. Ey şanlı şöhretli insan! Kötü işlerine pişman ol ve Hz. Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem|)yolunu seç. Ey yüce kişi! O dinini küfründen ayıran ve seni seçip yükselten Allah'tan utan. Doğrulukla kurdun önünde gizlenen tavşan, sonunda hile ile aslanı yenecektir. Sen yalanı, doğru olarak gösterip, gerçekten geçirip doğru yaptın, fakat tavşanın aslanı nasıl avladığını bir gör.” 

Hikâye 


............... 


Aslan ile Tavşan 


Kim Allah'ın yüce adını ağzına almışsa o, ilmin de Kur'an'ın da tadına varmıştır. Arkasından bu hikâyeyi anlattı; söze renk verdi ve tatlı tatlı söyledi. İlkbahar mevsimi idi; yeryüzü bahçesinde her bir tarafta mum ve çıra gibi yüzlerce çiçek açılmıştı. Rüzgâr saça benzeyen çimenle oynar; kırmızı kırmızı lalelerin açılması ile çimenliği ateş alırdı. Tatlı sular çimenlikte akar; bülbül de gözünü güllerden ayırmazdı. Safran çiçeği otu bastırmış; bütün ovayı ve kırı öbek öbek ele geçirmişti. Yeşilliğin ortasında sular aktığı gibi, fıskıyeye benzeyen çeşmeler de inciler fışkırtıyordu. Kumrular bülbüllerle arkadaşlık ediyor; papağanlar da hikâyeler anlatıyordu. 


Gökyüzü ışıklarla dolmuş ve nurlara boğulmuş; bağlar ise elbisesini yerli yerince giyinmiş güzellerle dolmuştu. O vakit ve havanın arkadaşı da görünürde insanoğlu idi. Erguvan neşeli, susen muradına ermiş, servi 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hür idi; bülbül de güle köle kesilmişti. Yaban gülü hatmi çiçeğine nazlanır; yasemin de nesrin ile söyleşirdi. Bütün şehri neşe ve sevinç kaplamış, yalnızca menekşe düşünceye dalmıştı. Bütün çiçekler dertten ve kederden uzak olduğu halde nergisin gözüne hastalık gelmişti. 
Ayvalar elmalara laf atar, narlar da narenciye sınıfından olan meyveleri azarlardı. Yüzü al al olanlar dert ve kederden uzak; sarı yüzlü insanlar da hasta idi. 


Ölü dirildiği, tabiat canlandığı halde sen sağlıktan niçin mahrumsun ve niçin hastasın? Bak nevruz yeli güllere kokular saçıyor, bulut incinmiş gibi yerlere inciler döküyor. La'l taşı nar çiçeği gibi oldu, yakut da güle benzedi, gençler yetişti ihtiyarlar gül gibi açıldı. Kara üzüm Hindistanlı'ya benzedi, ak üzüm taneleri inciye döndü. 
Kuru hurma tatlanarak fitne saldı; incir ise ara yerde doğru bir sevgili oldu. Nergisin gözü uykulu uykulu olduğu gibi, kavun altına, hıyar da zümrüde benziyordu. 


İşte sana uzun uzun anlattığım ve yanında niteliklerini söylediğim bu yer, dağda hayvanların kendisine kul köle kesildiği bir aslanın avlağı, av yeri idi. Aslan burada her gün avlanır ve bütün hayvanları darmadağın ederdi. 
Can taşıyan bu hayvanlar güç duruma düşmüşler; baş ve canlarından geçme derecesine gelmişlerdi. Aslanın eziyeti haddi aşınca ve kanlarını su yerine içmeye başlayınca, hayvanlar bir yere toplanıp, aslanın huzuruna geldiler. “Ey hayvanların padişahı! Yoksulların âhı beyleri iyi tutar” dediler. Seher vaktinde bir karının yaptığını; yüzlerce hançer, kılıç ve balta yapamaz. Padişah manevi yardımı küçümseyebilir, fakat o himmet, bir anda dağları vadilere döküp indirir. 
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İnsanın ne yaptığını bilmesi ve başkalarının ağzı ile dua etmesi de lazım. Sen bize bu kadar zamandır eziyet etmektesin; artık vefa etmenin vakti geldi. Biz senin zulmünü niçin çekelim; bu talih ve ikbalin geçeceği günü de hatırla. Er, yiğit dediğin helâle çok saygı gösterir; sen ise bütün gün haram yemektesin. Bu zavallıların kanını niçin döker ve bu hayvanları neden öldürürsün? Nitekim her dağın bir aslanı olduğu gibi, hayvanların da bir tek canı var. Padişahın yardımı ve himmeti yüce olur; kanaat edene üç günde bir çörek kâfidir. Az yiyen insan hiçbir zaman hastalanmaz, çok yemekten ise günde yüz kişi ölür. Lokmayı israf eden, çok yiyen boğaza sahip bir kişi, sonunda ilaçlara ihtiyaç duyar. Acı saçan pek çok ilaç vardır, ancak bütün sağlığın ve gücün başı perhiz etmektir. Az yiyen Cebrâil gibi bir cana; çok yiyen de semiz bir fil gövdesine sahip olur. 


Çok yemekten pek çok insanın sağlığı bozulur, onu ne ilaç ne deva iyileştirebilir. Sen git Allah'a tevekkül et ve her zaman rızkını o kapıdan iste. “Allah'a tevekkül ettim” dediğin zaman, zahmet çekmeden, kolayca rızkını bulur yersin. Akıl, can ve vücut varlığını yaratan Allah; her bir varlığın kısmetini de kendisi vermektedir. Ben çok çalışıyorum, gayret ediyorum diyen de kısmeti ne ise onu yiyecektir. Kim kısmetinin sınırını bilip anlamışsa, O, “rızıklarınızı biz taksim ettik” (Zuhruf 43/32) âyetini okudu. 


Aslan, “Gidip oturduğum ve avlanmaktan vazgeçtiğim zaman, bana kim yiyeceğimi getirecek, sonra benim bu işlerimi kim görecek? ‘Bizim uğrumuzda mücâhede edenler” (Ankebüt 29/69) dendiğine göre; insan ne 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kazandı ise onu yedi. Suyun önü açılmayınca akmaz, çalışmadan da Allah bacadan bırakıp vermez. Benim kendi işlerimi görmem en iyisidir; çalışmadan ne yersem bu da kabulümdür. Başkalarının sözüne bakmak, zehir yutmaya ve yabancıların eliyle yılan tutmaya benzer. Benim kısmetin sizdendir, imkân dahilinde yiyeceğim; yiyince de Allah'a şükredeceğim. Ben gidip de her şeyden el çekerek oturmuş olsam ve dünya işlerini bir tarafa bıraksam; vücuduma gıda lazım olunca, benim kısmetimi önüme kim getirecek? Peygamber, “Tevekkül et, ama devenin dizini bağlamayı iyi bil” dedi. 


Hayvanlar bu sözleri işitince, hepsi birden yere yüz sürdüler. “Allah izin verirse, huzurunuza günde bir av getireceğiz. Padişahın hizmetini biz yapacağız, yalnız o üstümüzden sıkıntıları kaldırsın” dediler. Aslan, “Bana bir av yeter, onunla ihtiyaçlarımı görürüm. Fakat siz bu işi yapıp, sözünüzü yerine getirebilir misiniz?” diye sordu. Hayvanlar hep birden, “Padişahın bizde her gün bir hakkı var!” diye yemin ettiler. “Bu hakkı getireceğiz, değilse o bu hakkını bizden vura vura alır” dediler. Aslan, “Sözünüzü kabul ettim, artık bundan sonra istediğiniz gibi gezip dolaşın. Tan vakti olunca, aranızda konuşup, günde yanıma bir av getirin” dedi. 


Hayvanlar aslanın bu sözünü işitince, günde bir av vermeye razı oldular. Her biri bulut gibi gürler ve her gün bir kura çekerlerdi. Kura kime çıkarsa o gider, aslan da onu yiyip otururdu. Sonunda, kura bir gün tavşana çıkınca, tavşan, “Artık aslanın yemeği oldum. Onun karşısında suratımı asayım ve bu beladan kurtulmaya çalışayım” dedi. İstemeye istemeye, gönülsüz olarak aslandan tarafa gelirken, kendisi için kurtuluş yolu arıyordu. 
Yüzü kül gibi idi, yolda eğleniverdi; aslan ise sabırsızlanıp acelesinden çok kızdı. Uzaktan bir tavşanın gelmekte olduğunu ve gelirken bağıra çağıra ağlayıp sızladığını gördü. Aslan, kükreyerek, “Geldiğin vakit ne vakittir? 
Karnım aç oturuyorum, kuşluk oldu, ayağa kalkıp yüz defa yola baktım. Sen alçağa ne diyeceğimi bilemiyorum; seni yemem için şimdi mi geldin, demem lazım. 
Padişahlardaki heybeti bilmez; bağırıp çağırmamdan hiç çekinmez misin?” dedi. 


Tavşan o zaman başını yere koydu ve cevap vermek için ağzını açtı. Ey padişah şafak vakti, yanımda semiz bir arkadaşım ile birlikte yola düştüm. O semiz arkadaşı benim gibi bir zayıfın yanına koşup, huzurunuza getirmek için gönderdiler. “O yüce aslan zayıf tavşanı yedikten sonra; yağlı ve semiz olanı da kendine pay etsin” dediler. Ben padişahın işini göreyim diye onu yanınıza getirir iken; yolda, sözden anlamaz ve kimseden korkmaz bir büyük aslan önümüze çıktı. Bize, “Yolunuz nereye, kimin yanına gidiyorsunuz, gitmeyiniz ve dönüp yanıma geliniz” dedi. Gün güzel geçti, yarın olmadan sizi buldum, ikiniz de bugün benim avımsınız. Zaman bu zamandır, kendimi şanslı gördüğüm gibi, mülküm içinde de padişahlık sürerim.” dedi. Ona, “Biz padişahlar padişahının kuluyuz, sen bizim başka biri için gittiğimizi sanma” dedim. Bu defa, “Ey zavallı! Padişah da kim olur, bana başkalarından bahsetme. Ne seni ne de padişahını bırakırım, ikinizi de ortadan kaldırır, dünyayı sizden boşaltırım. Allah için söylüyorum, seni de, senin padişahım dediğini de dişlerimle yırtar, parça parça 


AŞK ve GÜL ə 237 


ederim. Pençemi deri yüzmek için atınca, ikinizin de derisini yüzerim. Dünyada benden başka sultan olmadığı gibi, benim dışımda kimse de padişahlığa layık değildir. 


Padişahlığı birbirlerine vermedikleri için, bir ilde iki padişah bulunursa kavga eksik olmaz. Padişahlık bakımından benim durumum ortadadır; benim zavallı bir kulum bile senin padişahından üstündür” dedi. Ben de “Yiğit isen otur, ben gideyim ve o padişaha bu haberleri bildireyim” dedim. “Eşini, arkadaşını bırak git, küçük sözleri de orada büyüt ve söyle. O gelip bana ne yapabilir, bu arkadaşını yanımdan alıp gidebilir mi bir göreyim. Ben var iken o buraya gelecek olan ve benim ile ülkeyi bölüşmeye kalkışan kimdir?” dedi. Yoldaşımı alıkoyunca ateşi sönüp kızgınlığı geçti; arkadaşımı aldı sonra da beni bıraktı. O arkadaşımın kendine uyduğunu görünce, onu kaptı ve koşarak bir kuyuya gitti. İşte onu kuyuda yemekte ve senin için “O da kim imiş?” demektedir. Ey padişah! Ben olup bitenleri padişaha arzettim, artık onunla ne yapacağını kendisi bilir. 


İşte orada onun hükmü sürdüğü müddetçe, sana gelen her şeyi alıkoyacak ve göndermeyecektir. 


Aslan avını aldıklarını işitince kızdı ve gözleri kan çanağına döndü. Benimle dünyada padişahlık iddiasında bulanabilecek ve padişahlık yapacak başka biri var mıdır? Gel, cihanda ünümü işitmemiş olan ve avımı alan o münasebetsizin kim olduğunu göster de onun başını vücudundan ayırayım ve pençem ile derisini yüzeyim. 
Tavşan, “Birlikte seninle gidelim ve düşmanını kendine göstereyim” der. Aslan gidince tavşan da ileri gider ve 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artık aslanın ne yapacağını düşünür. Tavşan kendinden çok yalan söz uydurmuş ve derin bir su kuyusunu belirlemiştir. Kuyunun yakınına geldikleri zaman, kuyunun yakın olduğunu bildiler. 


Tavşan aslandan geri kalırdı ve yavaş yavaş arkadan gelirdi. Aslan tavşana, “Haydi ileri yürüsene, doğru söylüyorsan niçin geri kalıyorsun?” deyince, Tavşan, “Gitmekten ve kuyu içinde onu görmekten korkuyorum. Sen yanıma gelip de beni koltuğuna alırsan, o zaman, onu sana kuyuda gösteririm, benim sana sığınmak istemem bu korku sebebi iledir” dedi. Aslanda tavşanınki kadar akıl yoktu, hatta tavşanın aklı ondan çoktu. Aslan, tavşanın hilesine ve aldatmasına inanmıştı, gerçekten aslan tavşancağızı koltuğuna aldı. Kükreyerek, su dolu ve çok derin olan kuyunun başına geldi. O aslan nerede diyerek suya bakınca, bir aslanın bir tavşanı tuttuğunu gördü. 
Aslan suda, koltuğunda tavşan da olduğu halde kendi aksini gördü. Düşmanı suya düşmüş görünce, tavşanı bırakıp o kuyuya atladı. Aslan kuyuya düşüp boğuldu, tavşan da sağlık ve esenlik içinde kenarda kaldı. 


Tavşan aslanın kuyuya düşüp boğulduğunu ve kuyunun aslanla dolduğunu görünce; sevinç ve neşe içinde gülerek güzelce yola girdi, bahçelik ve çimenlikte gülüp oynuyordu. Dönerek dans ederek, seğirtip sekerek oynadığı gibi, ayrılık ateşinden de gönlü yanıyordu. “Dostlara ne zaman kavuşup da bu hali onlara nasıl haber verebilirim?” diyordu. O zaman tavşan çok berilere gelmiş, arkadaşları ise ötede kırda ovada kalmışlardı. Hatta bütün sevenleri onun için ağlamışlar 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ve yasa bürünmüşlerdi. Her biri yas tutmuş ve ondan ümitlerini kesmişlerdi. Tavşan oynayarak, dört bir tarafa sekip koşarak, dans edip dönerek çıkageldi. Bunlar onun geldiğini görünce ellerinde olmadan, ister istemez hemen ayağa kalktılar. Onu karşılayıp, tavşanın hallerini ayrı ayrı sorarak yere kapandılar. 


Ona, “Ey Allah'a gerçek olarak kullukta bulunan! 
Aslanın elinden nasıl kurtuldun? Sen Allah dostusun; o sana dokunamaz, ancak korkumuz onun bizi bırakmamasıdır. Sen keramet ile bu duruma gelmişsin; acaba bizi de bu şekilde kurtardın mı? Orada canımızın bir değeri olmazsa da seni görmek kan bahası olarak bize yeter. Seni görmek bize ev bark, mal mülk hatta canımızdan daha üstündür” dediler. Tavşan, “Artık ömrünüz uzun olsun çok yaşayın, aslan orada canını teslim etti. 
Talinimiz tekrar açıldı, aslan öldü; Allah size uzun ömür versin. Ben onu öldürmese idim yaşayacak ve yüzlerce benim gibileri öldürecekti. Önce onu kendime güldürmüş, sonra da bilgi ile öldürmüşüm. Ben oraya gitmekten yüz döndürmedim, sonra yalnızca kendimi de kurtarmış değilim. Başardığım bu iş sebebi ile yalnız ben kurtulmadım, hepinizi ben kurtardım” dedi. 


Bütün bildiklerini teker teker aklına getirdi, ve aslana nasıl davrandığını, hile ateşiyle gönlünü nasıl tutuşturduğunu, sonunda götürüp bir kuyuya ilettiğini ve onun kuyuya atlayışını anlattı. Hayvanlar tavşana teşekkür edip yaptıklarını ve başarısını alkışladılar, “Bu marifet senin için ne iyi bir son oldu. Sen bize her zaman bu ölümsüzlük şarabından sun; onu öldürdün, sen çok yaşa” dediler. Ey bu dünyayı hile ve oyun ile ele geçirip 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halkın etini her gün zulüm ile yiyen kişi! İnançsız, dünyaya bağlanan kimselere benzeyip hile ve oyun etme, gönlünü Gülşehrî gibi doğruluğa bağla. Hırsa aslan gibi bağlanıp inanınca, önünü göremez olur ve cilveler tavşanına aldanırsın. 


Soru: Dünya Nimetlerinden Nasıl Vazgeçilir? 


Dünyada her şeye ilgi duyup bağlanan ve ölümden korkan biri şöyle der: “Ne yapayım yolda öleceğimi, tekrar geri dönsem nasıl gideceğimi ve ne yapacağımı bilmiyorum. Karım bir yanda ağlar sızlar, çocuklarım ise sîmurgun nerede olduğunu nasıl bilecek? Oğlum, ‘Baba yolculuğa çıkma, böyle durup dururken ve âniden bizi bırakıp gitme’ der. Bağımı, varlığımı ne yapayım, sonra evimi barkımı kime bırakıp gideyim? Benim düşüncem mal mülk derdidir; ben gidince hepsi olduğu gibi kalacak. Bunlar yüzlerce cilve ve tedbir ile, hatta elli bin zincir ile beni bağlamışlar. Bütün bu bağları çözüp, onlardan kurtularak, sizinle birlikte süratle gitmem nasıl mümkün olsun? Beklenmedik bir anda, eğer yolun yarısında ölürsem, kendi kabilemi ne zaman gelip de tekrar bulacağım? Köylerimi de çok seviyorum, bu durumda ne yapayım, atlarımı kime koyup gideyim? Makam mevki bakımından da padişah benim; dünyanın padişahı olduğum gibi asrın da en şöhretli adamı benim. Padişahlığı bırakıp da Anadolu'dan Kafdağı'na gitmem mümkün mü?” 


Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd, “Farzet ki bizimle karar verip yola gitmedin” dedi. Her çeşit hastalığa yakalanan insanoğlu, dünyada kalınca ölmeyeceğini mi sanıyor? Kısacası onun hayat 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yolunda eşkirip dörtnala giden bir atı vardır; asıl olan boynundaki ipleri birer birer çözmesidir. O ölmeden dünyaya bağlılığı yere çalmalı ve diri iken, hayat boyu ölümü kendine sıkı sıkıya bağlamalı. Evi barkı, malı mülkü hep orası için hazırlamalı, sonra yavaş yavaş dünya sevgisini de gönlünden çıkarmalı. Bağ ve bostanı sonsuz âlemde bulmalı; değilse dünyadaki öbek öbek güller, diken oluverir. Ey yüce ve sevgili kişi! Dünya iplerini burada çözmez, aklını hastalıktan uzaklaştırmaz isen; ip çekilmek için hazırlandığı zaman, boynun da iple birlikte kopar. 


Kuşun kanadı kafeste kırık değildir; onun arzusu bağ ve bahçelik yerlerde uçmaktır. Kafes kırılınca kuş nazlı nazlı uçar ve bir uçuşta gül bahçelerine ulaşır. Kafeste kendini bağladığı için, kanadını yüzlerce ateş ile yakmış gibidir. Ayağına ve eline kelepçe vurur, böylece bendi kendi için kanaati, tok gözlülüğü olur. Kafes kırılınca o kuş o iple uçmaya kalkınca, nasıl gidebilir? Onun yeri nasıl bağ ve bostanlar olur; o bağlı olduğu yerde kalır. 
Kafesten çıkar fakat bağlara bostanlara, öteki bülbüllere kavuşup ötemez. O çöplükler içinde zavallı ve horlanmış olarak, o yerlerde ipi ile bağlı şekilde kalır. O yerde onu ya köpek veya kediler yiyip karınlarını doyurur. Kafesten çıktığı zaman gül bahçesine uçamazsa, ansızın biri onu kapar. Kuş ya kafeste veya bahçede güzeldir; ortalıkta dolaşınca yoldan çıkar. Çocuk için yeniden bir altında kalmak bir yiğit için işkencedir; sen hikâyedeki avrat ve oğlana kulak ver. 


Kişi pek çok bağlılıktan kurtulmalı, yolu İslâmiyet'in gösterdiği yol, kılavuzu da adalet olmalıdır. Burada yıldız gibi görünenler orada ay gibi parlarlar; burada fakir olanlar ahirette büsbütün zengin olurlar. Sonunda yola düşüp gitmeli bunun için de azmi ve kararı bırakmamalıdır. Ölüm zamanında dünya işleri ile uğraşmak, bir veya birkaç bağla da olsa iyi değildir. Ekilmeden arpa buğday biçilmez; sen yolculuğa çıkmadan bütün ilgi ve alakalarını kesmelisin. Sen bu bağları çözmez isen, seni o dünyaya bağlılık ipleri ile çekip, omuzunu da birlikte sökerler. Buradaki padişah orada makam mevki sahibi olabilir mi? Asıl padişah orada sultan olandır. Hesapsız hesabı bulunmayan, ilgi ve bağlardan uzak bir kimse olduğumdan yolum bellidir; fakat Gülşehri'nin adı sonsuza kadar yaşayacaktır. Bunu yani kaknüsün hayatını ve ölümünü, hikâye olarak anlatmam için elimi kaldırıp beni zorlarlar. 
Hikâye 


LL NK EK er er A İK Vr TUURIN. 


Kaknüs 


Allah'ın adını anıp söyleyelim ve bu hikâyeyi anlatıp bitirelim. Yeri Hindistan olan, dillerde söylenen, gönüllerde yer tutmuş kaknüs adında büyük bir kuş vardır. 
Uzun gagası, gagasının üzerinde sayısız delikleri bulunan ve sesi güzel olan bu kuşun, ötmesi güzel, nağmeleri saza uygun, perdelere göre hoş ve gönülleri yakan bir sese sahiptir. Ötünce, gagasındaki her delikten yüz çeşit sesin çıkması ile nice nice erganun denen müsiki aletleri yere geçerdi. Müsiki ile ilgili kitap yazanlar, sesi ondan öğrenir ve sazlarını ona göre ayarlardı. Eşi olmayan ve yalnız yaşayan kaknüs kuşunun sesi, güzel olup gönülleri okşar ve kendine çeker. O ısfahan makamına sesini ayarlayınca, her bir sazını nevruz makamına ulaştırırdı. Bazen hicaz makamına perdelerini ayarlar, hatta bûselik makamında da öterdi. Bazan rehâvi makamında perdelerinden ses çıkarır, kimi zaman da ırak makamına ayarlanırdı. Bazan dügâh ve çârgâh makamlarına ulaşır, kimi zaman da hüseyni perdesinde söylenir. Kimi zaman zirefkend makamından rast makamına varır, bazan da hicaz makamının perdelerini rasta çevirir. 


O dünyada bin yıl yaşar; fakat ömrü sona erince neler yaptığına bir bak. Ormanlardan pek çok odun toplar, düzenli bir şekilde bunları birbiri üstüne koyar. Gece gündüz odun toplayıp, topladığı odunları bir tepe gibi yığar. Yüzlerce çeşit makamda ötme ile yığının üstüne çıkar; güzel ve yüksek sesle ötmeye başlar. O kadar inleme ve feryat içinde olur, sonunda bütün kuşlar yanına gelir. Onun gagasının deliklerinden çıkan sesin tesiri âlemi üzüntüye boğar. Onun çıkardığı bu sesler devam edince, dağ taş kendinden geçer ve bütün varlıkların kalbi yanar. Bütün hayvanlar yanına gelirler ve onun hasretine ağlarlar. 


Acıklı acıklı ötmesi devam ederken, inleme, acı acı bağırmalarla, âlemi üzüntüye boğma sırasında, kendi- nin yasını tuttuğu zamanda, çeşit çeşit söz ve nağme ile öterken; burnunun deliğinden çıkan bir kıvılcım odunlara düşer ve odun yanmaya başlar. Alevler çoğalır, yalınlar göklere çıkar, kuş ve odun sonunda birlikte ateş kesilirler. Kaknüs o ateşin içinde kül olur; fakat sen işin sonuna ve Allah'ın kudretinin neler yaptığına bak. Bu olayın üstünden bir yıl geçince, o külden kaknüsün yavrusu çıkar. O da bir kaknüs olur ve onun gibi bin yıl ömür sürer. O da bin yıl sonra, ömrünün sonuna geldiğini, öleceğini bilir ve acıklı acıklı ötmeye başlar. 
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Senin ise ömrün yüz yıl bile değildir; bu kadar az ömre bakmaz, her gün nice nice oyun ve eğlence peşinde koşarsın. Bir kuşun öleceğini bilmesi ve acıklı acıklı pek çok ötme ve figan ile karma karışık olarak dünyadan gitmesine bir bak da ibret al. Sen daha, ne öleceğini anladın ne de ölenlerin halinden ibret ve ders aldın. İnsan isen sakın gaflete dalıp da dünyada bir kuştan aşağı olma. Bütün komşuların öldüğü halde ne yazık ki sen, kendine gelmiyor ve pişkinlikle hünerli bir şekilde günahlar işliyorsun. Komşuların gecesi senin için gündüz; başkalarının yası ise sana göre düğün, şenlik oldu. İnsanların sevinmelerine için ağlar; başkalarının ölmesine de sevinirsin; bu nasıl iş? Senin, ölüp de sevinmediğin kimse yok; dünya geçti ve sen hâlâ uykudasın. Yerin karnı ölüden dolmadığı gibi, Gülşehri de bu şan ve şöhret sayesinde ölmeyecek. Pek çokları hayatta iken anlaşılıp bilinmedi; fakat onlar öldükten sonra da yitip gitmediler. 


Soru: Küfür ve İman Kader midir, İrade midir? 


Biri, “Bu canlar bir midir; bedende iken beriki mümin öteki inkârcı mıdır? Yoksa bu vücut yaratılmadan önce iyi kötü belli idi de beriki sapık diğeri doğru yolda mı idi? 
Can ezelde var mıydı, yok muydu; bütün canlar tek bir can mıydı, veya çok mu idi? Orada canların hepsi aydınlık içinde yine her biri bağda ve gül bahçesinde mi idi? Ey değerli kişi! Bunların bir kısmı karanlık, kötü olup, vücudu da kire ve pisliğe mi batmıştı? Canı kötü yapan vücut mu idi; yahut o canın doğru olmayıp kötü oluşu ezelden mi idi? Kötü kimse orada mı iyi oldu; yahut da bu kaygı ve düşünce, ona burada mı geldi? Canlara kötülük orada mı 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yapışır; sonra, bu canlar büyük yılanlara bu dünyada mı rastlar? Gayret etmekle kötülük iyiliğe değiştirilebilir ve kötü kişi iyilik bulabilir mi? Bu kadar yıl ömrünü küfür içinde geçiren biri, sonunda din ve imanı niçin arzular? Pek çok kişi günahkâr iken sonunda haram işlememek günaha düşmemek için dikkat eder; niceleri de günahtan sakınırken haram işlemeye başlar. Pek çok kişi mümin iken kâfir olur; nice insan da kâfir iken müslüman olur. 
Acaba bu ihtilafa sebep ne idi; canın birinde bulaşık ve tortu, diğerinde ise temizlik ve saflık nasıl oldu? Bunları doğru şekilde bize bir anlatıver; hatta canın cevher mi yoksa araz mı olduğunu da açıkla” der. 


Hüdhüdün Cevap Vermesi 


Hüdhüd: Bütün canlar aynı olmadığı gibi, müslüman olan kişi de kâfir değildir. Can vardır, yüz bin melekten daha üstündür; can vardır, et yiyen dedikoducu şeytandan daha aşağıdır. Öyle can vardır ki yüz bin inciden üstündür; yine can vardır, kül ve kumdan da aşağıdır. 
Bunun birinin yeri yüceliklerin üstü, ötekinin durağı ise cehennem olur. Öyle can vardır ki yanında bir an bulunmakla huzura kavuşur ve cenneti bulur. Yine öyle can var ki onun sohbetinden insan, merhemi bile elli bin derde değişir. Bütün dertlere derman olan ay ve güneşten daha parlak canlar da vardır. Bunun yanında zift ve katrandan daha karanlık ve daha kötü canlar da bulunur. 
Cinsinden ve fazlından gelen canımız aydınlık; karanlık asıllı olan da karanlıktır. Kim kutlu ve günahsız ise bu ezelden takdir edilmiştir; kim böyle değilse yine ezelden huzurdan kovulmuş uzaklaştırılmıştır. 
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Yüce Allah'ın öyle sıfatları vardır ihsanı ile büyüklük verir; yine öyle sıfatları vardır, kahrı ile alçaltır. Lutfunun sıfatından gelen; değer, baht açıklığı ve keremine kavuşmuş canlar bulunduğu gibi, kahrına uğrayan cimriliği ve rezil olup ayak altında kalmayı isteyen canlar da vardır. 
Bildiğimiz dil ile hangi duayı yaparsak yapalım, biz Allah'ın İutuf sıfatından dileyip isteriz. Canımız üstün ayarda bir cevherdir; halbuki araz olsaydı sonsuza kadar kalmaz yok olurdu. Can ölümden sonra yaşayacak; çünkü 


o cevherdir, cevherin yok olması mümkün değildir. 


Ten de cevherin arkadaşı olarak, kendi görünüşünde devamlı olarak kalacak. Şekil olsun görünüş olsun araz olduklarından, az bir can değerinde bile olmadıklarından ebedi değillerdir. Sonsuz yaşamaktan aciz olmayan cevhere yok olmak asla uygun ve câiz değildir. 
Cevherin devamlılığı kendindendir; böyle olunca cevher nasıl yok olup gider. Araz bir başka varlığa bağlı olarak hayat sürdüğünde, yok olmak özelliği yaratılışında vardır. Cevherinden arındırılmış can ve küfrü temelinden bırakıp, aslından silmiş iman lazımdır. Bir ağaç acı ise onu gül suyu ile de sulasan yine suyu acı olacaktır. O isterse bağ ve bahçede yetişsin, onun verdiği meyve de acıdır. 
Eğer o rahmâni ise, onun meyvesi varsa bile onu kimseye göstermemeli. Yok şeytani ise, o halkı görür; değilse gün boyunca laf atar. Cahilin işlerini görünce geri durup şaşınız ve siz bilgi sayesinde Gülşehri'nin sözüne kulak veriniz. Ocağından saf olarak çıkan altın gerçek altındır; bakır karıştırılmış para ise ihlâssız olup saf değildir. Yemişi din olan o ağaç, zehirli yerlerde de yetişse, onun meyvesi yine tatlıdır. 
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Bütün canların en üstünü Hz. Muhammed'in /sallal- lahu aleyhi vesellem) canıdır ve o can, canların padişahıdır. 
Ondan sonra gelen değerli ve üstün can ülü'l-azm, niyetinde dosdoğru olup şaşmayan, nazlı peygamberlerindir. Ondan aşağıda, resüllerin canları vardır; işte bu şekilde duy ve söyle. Biraz beri gelince nebilerin canına sıra gelir; ondan sonra da velilerin canları üstündür. Veilerden sonra âriflerin canı üstün ve değerlidir. Ondan aşağıda ise bütün kederlerden uzak, sevinç içinde yaşayan zâhidlerin canı vardır. Daha sonra âbidlerin canı gelir, bunun alametlerini bilen, üstün tutanlar farkındadır. Sonra gelen can da müminlerin canlarıdır; bundan sonrasında üstünlük ve seçilmişlik bulunmaz. İşte bu saydığım dokuz sınıf insanın canları; imanlarını temiz ve doğru etmişlerdir. Bunların dışında kalan insanların canları pisliğe bulaşmıştır; bu, vücuttaki siğile benzer. 
O cömertlik ve güzellik ülkesinden Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem) canı gelmekte, Gülşehri'nin canı da onun arkasından giderek takip etmektedir. 


Peygamberlerin ve Velilerin Makamı Hakkında 


Dokuzuncu gök Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] cennetidir; onunla konuşan da Rıdvân adlı melektir. Sekizinci gök, çok güzel ve yüce yaratılışlı ülü'l-azm peygamberlerin bulundukları cennettir. Yedinci gökte resüller vardır, onlar cenneti burada buldular ve neşelenip davullar çaldılar. Nebiler altıncı gökte cennete ulaştılar ve burayı kendilerine yurt edindiler. Veliler cennete beşinci gökte girerler ve orada cennet kızlarını görürler. Âriflerin cenneti ise dördüncü göktür; onlar burada nimet ve 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rahmete kavuştular. Zâhidin cenneti de üçüncü göktür; onlar yaptıklarının karşılığını orada görürler. Hakk'a ibadet eden âbidler ise ikinci gökte toplandılar, günahlarından arınarak burada cennete girdiler. Müminlerin cenneti de birinci göktedir; işte düşünce ve inanç sahibi Hakk'ın varlıklarından ibret alan kişi hikmeti bu şekilde anlatır. 
Arş, hâtem, cennet ve diğerleri işte, anlatıp açıkladığım, özelliklerini söylediğim bu insanlar içindir. 


Gülşehri ancak sevdiği ile beraber olunca sevinecek, böylece cennette olacak ve cehennemden kurtulacak. Kimisi cennet kızlarını, kimisi de perileri sevgili ve arkadaş tutar; biz ise cennet ehlindeniz ve cehennemden uzağız. Kiminin arkadaşı ruh, kimininki içki ve şarap olmuştur. Onun da Allah'la birlikte özel bir durumu ve huzur duyulacak bir anı vardır. Gök altında görünen, ateş, yel, su ve toprak bulunan yer de cehennemdir. Adı cansızlar, hayvanlar olarak bilinir, yedi cehennem işte bu yedi asılda gizlidir. Göğe giden can cennete kavuşurken, yerde kalan can da sıkıntı ve eziyetlere sataştı. 
Gösterişten, riyadan uzak, Allah için ibadet yapabilme- nin farkında ol, yaptığın ibadetlerle kibirlenip övünme. 
Kibirlenme, amel ve ibadetlerin köşkünü yıkar; yaptığın bütün taatleri, boşa çıkarır. Ucb ve kibir ibadetlerin evini yıkıp yerle bir eder, böylece insanın bütün taatleri hiç durumuna düşer. 


İnsan ne kadar ibadet yaparsa yapsın cennete girmez; kişi ancak Allah'ın fazlı ile cennete kavuşur. Ey temiz yaratılışlı değerli kişi! Elli yıllık ibadetin bir günlük ömrünün karşılığı bile değildir. Ey şanlı şöhretli insan! 
Sen taate ve ibadetlerine bakma da cömertler cömerdi 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olan Allah'ın fazlına, lutfuna bağlan. Başkalarını küçük görmeyi ve kendini üstün bilmeyi bırakarak maksadına ulaş; bak yüce Allah Bâyezid'e neler söylüyor. 


.—............... 


Âriflerin Sultanı Bistâmlı Bâyezid 


Bir gün Allah'tan Bâyezid'e dosdoğru bir hitap geldi ve şöyle dedi: “Eğer senin halini halka bildirirsem, seni taşlayıp recmederler. Sonra bu halde seni ateşe atarlar ve ibadetinin de mumunu söndürürler. İnsanlar sana karşı gelip uzaklaştıkları gibi seni iki yüzlü, günahkâr ve âsi bilirler. İnsanlardan kaçıp yaptığın ibadetleri günah gördükleri gibi, toplanarak seni şehirden sürerler. Ben seni böylece insanlara bildirince, onlar sana bir günahkârmış gibi bakarlar. Böylece senin yıldızın kararır, sen o zaman nasıl bir çareye başvurursun?” 


Bâyezid bunun üzerine, “Ey Allahım, sen benim hakkımdakileri bildirirsen, ben de senin için halka açıklamada bulunurum. Seni insanlara, öyle anlatırım; anlattıklarımı duyunca hepsi hayrete düşüp hiçbiri sana ibadet etmez. İşte o zaman insanlar ne oruç tutar, ne namaz kılar ne de hacca giderler” dedi. Allah, Bâyezid'e, “Beni insanlara nasıl anlatır ve ben muhtaç olmayanı nasıl bildirirsin? Ben hep gören hep işiten değil miyim? Hikmetler sahibi olan, daima her şeyi bilen ve hepsinden haberi olan ben değil miyim? Cihanı yaratan ve bütün mahlükatı türetip meydana çıkaran ben değil miyim? Bende bir acizlik, bir ayıp kusur var mı da halka bir noksanlığımı söyleyeceksin?” buyurdu. 
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Bâyezid, “Senin cömertler cömerdi olduğunu, ihsan ve bağışlarını, dert sahiplerine verdiğin dermanı; affedici olduğunu bütün isyan edenlere açıklayıp; acıma ve merhametini, bahşişlerini söyleyeyim. Bütün bu lutuflarını, erdemlerinin faziletlerinin çokluğunu halka açıklayayım. 
Sen cömertler cömerdi olan Allah'ın bütün bu şeylerden yalnız birini söyleyip, senin acımanı ve nimetler verdiğini dile getireyim. Bütün bunları ve rahmetini insanlara o şekilde ve o derecede anlatıp, hepsini üzüntü ve kaygıdan kurtarayım. Acımanı halka o derece açıklayayım; çok affedici olduğunu öyle söyleyeyim de hepsi cennete girmeyi umup, hiçbiri rahmetinden ümidini kesmesin. 
O zaman hiç kimse hesabından çekinmez ve azabının olacağına da inanmaz. Korku evinden recâ ve ümide ulaşıp, hepsi birlikte yaptıkları ibadetlerden de vazgeçerler. Allah, bize cenneti verecek bizi cennete koyacak diye cehennem kaygısını da çekmezler. 


Ahiret gününe inanan o insanlar, artık mahşerden de çekinmeyip emin ve korkusuz olurlar. Deve iğne yurdusundan, iğne deliğinden (A'râf 7/40) geçti diye, onların hiçbirini terazi, mizan, hesap ve sırat köprüsü de korkutamaz. O cömertlik ve bağışlamanı, o affedici olma durumunu bildikleri için, günah da işleseler, bağışlamana bağlanıp güvenirler. Seni kimsenin ibadet ile bulamayacağını bir anlatayım, sen de benim hakkımda takdirini icra et. Sen beni isyan ve günahım ile insanlara bildirirsen, ben de seni, senin cömertliğini, bağışlamanı ve affediciliğini söyleyerek anlatacağım. Rahmet ve af gözü ile günahlara bakıp, sonra da birbirimizi insanlara anlatalım. 
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Bir karşılık beklemeden işe koyulan her kişi, asla senin rahmetinden fazla günah da işlememiştir. Biz bir şey değiliz, ibadetlerimizin de bir kıymeti yok; biz sana layık, senin beğendiğin şekilde amel yapabilir miyiz? Eğer bizim ibadet ve amellerimize bakarlarsa, bizi ateşe atarlar.” 
Bize bu dünyayı esirgemeden bol bol veren o her zaman elimizden tutan Allah, mutlaka öteki dünyayı da verir. Biz buradaki reddi ve kabulü istemeyiz; biz senin fazlını isteyerek ahirete gideceğiz. Kendini ibadete veren ve iyi amel işleyen herkes; orada kendisini bir âbid ve zâhid bilmektedir. Gülşehri olsun, gönül sahipleri olsun, hepsi senin huzurunda; devamlı dua ve niyazda bulunsunlar. 


Soru: Şeriat, Tarikat, Hakikat Nedir? 


Biri, “İslâmiyet'in hükümlerini açıkla ve tarikatın hallerini anlat da biz bu iki yoldan azıklarımızı toplayıp, sonra da hakikat konağına ulaşalım. O üç yolda gidenleri bilip, bu yollardaki güçlük ve kolaylıkları anlayıp öğrenelim. Bu üç yol birbiri olmadan olur mu; veya o üç yoldan dışarı başka yol var mı? İslâmiyet'in emirleri insandan kaldırılır mı; bunları öyle güzel ve açık anlat da işiten güzel güzel anlasın. 


İnsan İslâmiyet'in emirlerini bilmeden hiç tarikat yoluna girebilir mi, girerse o işte eli ayağı dolaşmaz mı? 
İslâmiyet'in emirlerini, şeriatı bir tarafa bırakan hiç kılavuzluk yapabilir mi? Ona uyulursa yolu gösterebilir mi? 
Şeriatın emrinden birini yapmayan insanın tarikatla ne ilgisi olabilir? Tarikata yeni giren kimdir, işi nasıldır ve hangi zikirleri yapar, neler der; bize bir anlatıver” dedi. 
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Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd: İslâmiyet'te her bir işi insan kendi yapamaz. Ortaklık, alışveriş, işlerdeki haram helâl durumu, ekip biçme işte bütün bunlarla ilgili hükümleri İslâmiyet düzenler. Sonra kısas, ceza, boşama, boşanma, iman, köle âzat etme ve av hayvanları ile ilgili hükümleri hep İslâmiyet bildirdi. Terazisiz, ölçüye vurmadan alıp satma ve kendi malını da yabana atma! Yine ayarını bilmediğin altını alma; ayrıca tartmadan buğday ve un da alma. Pazarın hükümleri yukarıda saydığım şeylerdir, bunlardan haberi olmayanlar alışverişte aldanan kişilerdir. Sınırlanmamış arazinin ölçülmesi, baltasız kesersiz ağaç kesmeye benzer. İnsanlar tarikata girmeden şeriatla hayat sürebilirler; ancak İslâmiyet bilinmeden tarikata girilmez ve tarikat şeriatsız olmaz. Bunlar hakikate ermeden, hakikatsiz işlerine devam ederler, fakat hakikat bunlar olmadan olmaz. 


Her şeriatın, muhakkak yolunu Allah'tan öğrenip bilen bir kanun koyucusu vardır. Allah ona mucize verir, o ilmi de Cebrâil getirip öğretir. Bütün insanların itaat ettiği o kimse, halka her zaman doğru yolu gösterir. Bozulmuş, hükmü geçmiş dini ortadan kaldırır; üstün olan dini getirip koyar. Yaptığı işler Allah'ın emri ile olduğu gibi, gösterdiği mucizelerle de taşı, altın inci yapar. Olağan üstü işler onun elinden çıkar ve gösterdiği mucizelerle varlıkların aslını değiştirir. Biri asâyı ejderha yaparken bir diğeri de taş parçasından deve çıkarır. Biri parmağı ile ayı ikiye bölerken ötekisi ateşe girip güller ve fesleğenler toplar. Örümcek evine perde çektiği gibi, kertenkele 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de onunla konuşur. Onların her biri bir şeriatla gelmiştir, biri gelirken ötekisi ortadan kalkar. Hepsinden üstün olanı son gelen şeriattır, o Müslümanlık'tır, hepsinden üstün ve önde gelir. 


Onu getiren Hz. Muhammed'dir [sallallahu aleyhi vesellem]; onun koyduğu din çok üstündür; onun koydukları güzel ve sağlam temellere dayanır ve gönüllere ferahlık verir. Şüphesiz İslâmiyet bütün dinlerin padişahı olup, ‘Hak din Allah yanında İslâm'dır” (Al-i İmrân 3/19). İslâmiyet olmazsa, bir şeyin yapılması mümkün olmadığı gibi, dünya da baştan başa yıkılıp gider. Zalimlerin zulmü âlemi kaplar; güçlü olup üstün gelenler halkın acizlerini öldürürler. Bunlara engel olunmaz ve yaptıklarına boyun eğilip rıza gösterilirse, şeytanlar insanları yerler. Hz. 
Mustafa, selâm onun üzerine olsun, peygamberlerin en üstünüdür, ona hüccet ve burhan vefa gösterir. Şüphesiz, üstünlüğü Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem] Söz ve hareketleri ile ortaya koyar ve İslâmiyet'i de açığa vurup tebliğ eder. Söz ve hareketleri ile üstün olan, daha da üstün olduğu gibi, bütün orduya da o komutanlık yapar. 
“Şeriat”ta sen ve ben herkes kendisi olup bendir; ancak “tarikat”ta ben, “sen”; sen de “ben” demektir. “Hakikat”- te ise derece ortaya çıkar, biz aradan çekilip yok oluruz, sadece o sultan kalır. Şeriata göre sen iki yüz üzerinden zekât belirler ve kurtulmak için beş akça verirsin. 
Ben tarikatta olunca beşten yediye kadar vermeliyim, o durumu gösteren şunu söyledi: O iki baş için verilmiş şükranedir; dünkü de bugüne kalmışsa verilmeli ve terkedilmemelidir. Halbuki “hakikat”te ben ve sen yok olduğundan, o yolda mal veren yol kesici durumundadır. 
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Şeriatta baş daima baştır, tarikattaki baş ayak olduğu, benlikten geçtiği zaman güzeldir. Hakikatte ayak da baş da yoktur, orada ne göz ne de kaş işe yarar; bunların hiçbiri hakikatte yer almaz. Biri şeriata dayanarak, insan öldüren kimseyi öldürür; bu şeriatın emridir; Allah'tan bilip peşini bırakırsa bu da tarikatın gereğidir. “Hakikatte ise, o emir sahibi olarak görevlendirilmemiştir; öldüreni de öleni de bilmemektedir. İşte “hakikat” kenarı olmayan bir denizdir; orada “şeriat” gemi, “tarikat” da yelkendir. 


Bütün menfaatler o denizde batınca, “hiç kimseye bir pay düşmez” deniyor. Gerçek inciye âşık olan kişi, azıcık yüzme bilip denizin içine girenle arkadaş olmamalı. Şeriata uyanlar gemiden çıkmazlar, böylece denize düşüp sırları açıklanmış olmaz. İncileri deniz dibinden çıkaran yüzücü topladığı incilerle dükkânını kurup düzer. O gemide dükkân kurup inci satar; dinin yolundaki taşları da kaldırıp dışarı atar. İşte peygamberler yüzücüler gibi, incileri din denizinden tertemiz çıkardılar. 
Onlar şeriatın şehrinde dükkânlar kurup, hırsızlık yapanları dünyadan kovdular. İsteyenler incileri satıp, dinleri ile dünyayı ele geçirdiler. Peygamberler halkı imana davet ettiler ve insanlara din ile ziyafet verdiler. Veliler ise peygamberlerin açtığı dükkânlarda; seçkin insanları, samimi bir şekilde davet ettiler. Onlar, birkaç öğrenciyi toplayıp, sonra Allah'a ve peygambere ulaştırdılar. Kendi düşüncelerine göre hareket etmeyip peygamberlerin yolunda yürümekle Hakk'a ulaştılar. 


Peygamber dine davet eden, veli de dinde irşad edendir. Kâfirleri imana davet edip mümin yapan, müminleri de ârif yapıp gönüllerini bilgi ile dolduran da bunlardır. O şehirde ve bu dünyada devri olan ve hükmü geçen Hz. Muhammed Mustafa'dır [sallallahu aleyhi vesellem], hiç kimse ondan daha üstün bir dükkân kurmuş değildir. 
İnsanlar güneşi veya ayı sevip gönül vermişlerdir; fakat Gülşehri yalnız o padişahlar padişahını sevmiştir. 


Şeriat Ehli 


Sen yüzemez isen gemiden çıkma ve su ile topraktan kerpiçten olan evi yıkıp örene çevirme. Bütün insanlara dört temel koydular ve bu dört temelin yolunu anlattilar. Bunların biri İslâmiyet'in emirlerine göre iş yaparak gemide oturur; sonunda bu durumu ile aslına kavuşur. 
O iyiyi ve kötüyü bilir, ancak gemiden dışarı çıkınca boğulur. İbadetlerini yapar, orucunu tutar, İslâmiyet'in emrine göre yer içer ve alıp satar. Eker biçer, vergisini verir, ihtiyacı olmadan da padişahı görmez. Ya onda veya beşte bir vergi verir, zaten halkın hepsi aynı işi işler. Birine, inciler çıkardığını gördükleri için, çok iyi yüzücü diye ad taktılar. Bu bazan denizde bazan da gemide olur; işte âriflerin dünyadaki işleri bundan başka bir şey değildir. 
Bu asıl din sahibi padişah ile sırdaştır; deniz olsun gemi olsun, nerede bulunursa bulunsun, onun için farketmez. 
Onun etrafından ayrılma da sana inciler verip, seni daha iyi, daha büyük incilere kavuştursun. 


O peygamberin yardımcısıdır; padişahlar da ister istemez bunları yardımcı yapmışlardır ve zaruri olarak faydalanmışlardır. Hangi halde ve işte olurlarsa olsunlar, onların eli padişah eli olmuştur. Sultana ister yardımcı 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olsun, isterse olmasın, o girmekte ve çıkmakta ehildir. O padişahın işlerini görüp bitiren odur ve onun arkasında yüz kişi daha vardır. 


Fenâ Fillâha Ulaşan 


Biri de düşüp boğulandır ve o deniz içinde ölmüştür. Onun hiç kimse ile ilgisi yoktur, artık ölmüş kişi iş tutabilir mi? Ölü kişi başkası ile ilgilenebilir ve insanlara söz söyleyebilir mi? Boğulup ölenin kendinden bile haberi yoktur; bu durumda başkasına nasıl inci mercan versin? O meczup olup fenâya ulaşmıştır ve cana, vücuda da takılıp kalmamıştır. O her gün hizmete hazır olan ve bunun için kendinden geçen, kendini kaybeden hizmetçiye benzer. Sultanın yanında başını kaşımadığı gibi, dişleri de gülme zamanında hiç görünüp parlamaz. 
O padişahın heybetini gördüğü için, önünde bir ölü gibi durur. Onun huzurunda kimseye söz söylemediği gibi, hizmette kusur ve edepsizlik de etmez. 


Bid'at Ehli 


Birinin adı diri iken battı diye söylendi de o, bildiği ve tanıdığını, yabancıdan ayıramadı ve hurafelere saptı. Kim onun yanına varır ve bir an etrafında bulunursa, kendini ondan farkeyleyemez, ona yapışır ve kendi gibi onun da boğulmasına sebep olur. Sakın ha, seni kendine uydurup saptıran o kimsenin yanına varma. Diri iken battı denen kimse bid'at ve hurafelere sapar, böylece dinin aslına karşı olan yeni âdetler getirir. Her bir yerde sapıklığı ile gezer ve müslümanları yoldan çıkarmaya çalışır. 
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Aklın Nasihati 


Kim, cevherlere sahip olmak ve inciler toplamak istiyorsa, gönlünü Allah'a vermiş gafletten uzak olan ârif kimselerle arkadaş olmalı ve bu denizin incilerini toplamalıdır. 


Gemide isen İslâmiyet'i eksiksiz yerine getirmen ve önde olman gerekir. Yüzücü isen hani incilerin nerede; yoksa sen o fenni, o hüneri daha öğrenemedin mi? Batıp boğulmuş isen, bu sen ben kavgası da ne oluyor; ölüde bitmez tükenmez heves ve arzu olur mu? Diri olup batmaya yüz tutmuşsan, yanına gelene ve her suya dalana yapışıp suya daldırıp boğulmasına sebep olursun. 
Makbul, değerli ve üstün kişi şeriate uyar; kim şeytan ise o, hiçbir şeyden haberi olmayan hurafe ve bid'at sahiplerine uyar. Sakın dinde hurafe uyduran, bid'at sahibi kimselerin sözüne kulak asma ve Hz. Muhammed Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem] topluluğunu bırakıp gitme. 
O günde, iyilerin mükâfatı verilir (Zümer 39/34) günahkârların kalplerine ateş düşer (Şuarâ 26/200; Hicr 15/12). O hareketsiz ve yürümeden insanları dünyadan götürür; zaten dünyadan biz ancak ona dönücüleriz (Bakara 2/156). Onlar müjdelenirler (Tevbe 9/124), âyetine mazhar olursan, onlar akıl etmemiş idilerdi (Yâsin 36/62) âyetini de bilmelisin. 


Sen ölümünden sonraki hayatı kazan ve heba olmuş, boşuna hayat sürmüş ve ölmüş olanlardan olma. 
Benliğini bırakırsan ona ulaşırsın; zaten o olmadan ona ulaşmadan senin için ebedilik yani sonsuz olma yoktur. 
O gün Hüdhüdün toplantısında bulunan akıl, her bir nükteyi ve güzel sözü işte böyle anlattı. Onun sırları ve incelikleri şekerden daha tatlıdır; işte Gülşehri bunu; tarikata girenlerin hedefinden şaşmaması; kendini bilmeyen cahil kişiden uzak durup, ona sormaması için, üstüne basa basa anlattı. Bu uçsuz bucaksız yeşillik yer İslâmiyet'in meydanıdır; bu hikâye de yol soran hocanın öyküsüdür. 


Hikâye 


Yol Soran Hoca 


Size bir hikâye öğreteceğiz, öğrendiğiniz zaman bize dua edin. Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] yolunda gittiğiniz müddetçe, Hakk'ın işaret ettiği menzile ulaşırsınız. Bu yolda yüzlerce şeytan vardır; insan şeytana uyduğu zaman yiğit olur mu? Doğru yolu bırakıp eğri yollara girme de, şeytana rastlama. Doğru yola gidersen malını kimse almaz; eğri bozuk yollara saparsan eşkıyaya rastlarsın. Eğer anlar ve öğüt dinlersen sana bir hikâye anlatacağım. 


Şehirden yarım fersah uzakta bir köy vardı ve orada ilim sahibi bir hoca oturur idi. Şafak vakti işine gitmek için yola düşüp şehre gelir, kendine uğraşacak bir işçeğiz bulurdu. O gün işini bitirip, tamamlar; akşam da tekrar köye doğru giderdi. Köyden şehre yönelince, şehrin yolunu sorar ve öyle gelirdi. Tekrar köye doğru yola çıkınca köyün yolunu sorup köye gelirdi. Şehrin yolunu köylülerden sorar ve şafak vakti oradan şehre giderdi. Köy yolunu da şehirlilerden sorup, tekrar geceleyin köye varırdı. Bu hoca elli yıl köyden şehre, şehirden köye düşe kalka gidip geldi. O veli o yarım fersah yolu sormadan bir gün bile yola düşmedi ve her geliş gidişte sordu. Sormadan ne şehir yoluna ne de köy yoluna gitti. 
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Ona, “Yolu bildiğin halde, niçin yolu sorarak gidip geliyorsun? Şehrin yolunu bilen biri niçin köyden şehre giderken yolu sorup gelsin, bu olur mu? Eğer yolu bilmemiş olsan sormanda haklısın, ancak yolu bildiğin halde, yol sormana şaşılır. Elli yılda şehrin yolunu bilmedin, üstelik köyün yolunu da sormadan yola düşmedin. 
Bu durumda sen Allah yolunu nasıl bilecek ve nasıl bu yola yönelip gideceksin?” diye sordular. Hoca, “Köyün yolunu biliyorum, şehre de yolu bilip geliyorum. Ancak sormadan yola girip de kendiliğimden yol yürümüş olmamak için bunu yapıyorum. Yolu soran insan uyanıktır, kendiliğinden yürüyen ise, yolunu şaşırmıştır” dedi. 


İşte ey sevgili aziz dost! Bana uygun gelmeyen o görüşten bir gün ayrılıp da hiçbir vakit köy yolunu sormadan gitmediğim gibi, şehrin yolunu sormadan da yola düşmedim. Durum böyle olunca sormadan Hak yoluna nasıl varayım; sonra gemi olmadan denize nasıl gireyim, işte bu buna benzer. Yolu sormam şüphemin gitmesi içindir; sormamış olsam o yol, yol olmaktan çıkar. Sormadan gittiğim yol bana uygun düşmez; benim gittiğim yol herkesin bildiği yol olmalı. Kimsenin bilmediği yol, yol olur mu? 


Dört bir tarafta binlerce yol vardır; sormadan ben yola nasıl gidebilirim? Küçük yollarda insan kurtulabilir; ya büyük yollarda insan başkalarına yem olabilir. Küçük yollardan şehre gelince, niçin büyük yollarda gitmekten geri kalırsın? Her şehirde yüzlerce küçük yol bulunur; fakat büyük yol herkesin bildiği yoldur. Küçük yol büyük yolun bir parçasıdır; büyük ve geniş yol ise peygamberin şeriatıdır. Küçük yollara girip de aldanıp oyalanma ve 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büyük yolu bırakıp başka yol var sanma. Büyük yol insanı büyük şehre; küçük yol ise dağlar arasına götürür. 
Büyük yolda gidenlerin hepsi şehre ulaştı, fakat küçük yolda gidenlerden binde biri şehri bulabildi. 


Herkesin bildiği yolu elden bırakma; sakın kimsenin bilmediği yola da yol deme. Doğru yol İslâmiyet'e ve imana; eğri yol ise şeytana gider. Susadığın vakit, susuzluktan ağlayıp sızlar, Dicle nehrini bırakıp dağa gidersen, dağda suyu ya bulur yahut bulamazsın; ancak Dicle'de asla susuz kalmazsın. Sen Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem] yolunu bırakma; o Hakk'a götüren doğru yolu göstermiştir. Âlim kimse Kur'an'dan, Allah'ın sözünden söyler veya peygamberin hayatından, hadisinden anlatıp açıklar. Yahut da sözü hikmetli, ibret alınacak şekilde düzenler, ya da büyük âlimlerden işittiğini anlatır. Cahillerin sözü kendi düşüncelerinden olduğu için, kendilerine benzer ve tadı tuzu bulunmaz. Cahilin kendisi nedir ki sözünün değeri olsun; hiç bilgisizin sözünde tat olur mu? Cahillerin sözünü dinlemediğin gibi, kendini beğenmişlerin peşinden de gitme. Şimdi insanlar akılsız ve anmaklara tapmaya ve onların sözünü dinlemeye başladı, sen de halka uyup ahmaklık yapma. Tasarruf kılmaya niyetlenmişsen, ancak sahte ile gerçeği ayırıp bilmek için elinde ölçü, mihenk yoksa; Peygamber'in koyduğu ölçülere iyi bak ve kulak ver, çünkü o sahte ile sahte olmayanın niteliklerini anlattı. 


Kim, “ben altınım” derse tedbirli olunuz ve onun ayarını peygamberin ölçülerine vurunuz. O ölçülerde ayarı kötü ise bakın; göğe bile uçsa silahla vurun. Pek çok gizli ok rahmâni ve Allah'tan olduğu gibi, nice gizli 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ok da şeytan tarafından atılır. Kimseden işitmeden ayağa kalkınca ve onu kendi gözünüz ile görünce, onu sorun, İslâmiyet'e uyuyorsa onun Allah tarafından atılan gizli oklar, yani rahmânî olduğunu anlayın. Yok... İslâmiyet'e uymuyorsa terkedin ve şeytan tarafından atılan gizli oklar olduğunu bilin. Zaten rahmâni taraftan olan kimse gerçek ayarda ise bunu kimseye göstermez ve kendini saklar. Halbuki şeytan tarafından olan halkın içinde; ayarı bozuk da olsa, bütün gün söz söyler. Cahil keramet satar, âlim ise sırlarını gizler. 


Âlim kişi ilim silahını atmadan bir şey yapamaz; cahilin ilmi yoktur, onun işi de keramet satmadan başka bir şey değildir. Cahilin işini görüp kendinize geliniz ve ilim tarafından konuşan Gülşehri'nin sözüne kulak verip, onu dinleyiniz. Riya ve gösteriş ile niçin günaha batalım; biz doğrulukla maksadımıza ulaşmaya çalışalım. 


Soru: Menzil Uzak mı? 


Biri hüdhüde, “Ey ulu yoldaş! Senden bir deli bu yolu sormaya kalkarsa, sakın bu yolda nam alalım derken utanacak duruma düşmeyelim, sonra gideceğimiz bu yol kaç fersahtır? Bu gölün kıyısı görünür mü, hiç bu yolun sonu var mı? Biz bu yola şimdi düştük, sen de o konaklara bizimle gidiyorsun. Biz bu gölün kenarını göremiyoruz; hiç sonu gelmez yolun menzili olur mu?” diye sordu. 


Hüdhüdün Cevabı 

Hüdhüd, “Kimse bu yolun sonuna kadar varıp geri gelmediği için ileride nelerin olup bittiğini söyleyemez. 
Ancak ben bildiğimi açıklayayım, bilmediğimi de atlayıp 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geçeyim. Bu yolda, uçsuz bucaksız menzili uzak ve yolu belli olmayan yedi vadi var. İnsan en önce “istek (talep) vadisini geçer, sonra da ask vadisine kuş gibi uçuverir. 
Sonra ‘marifet vadisine ulaşır, ardından da ‘tevhid’ vadisini izler. 'İstiğna” (ihtiyaçsızlık) civarından gidince, arkasından 'hayret” vadisine yönelir. Kendini unutma olan *bi-hodluk” vadisine ulaşır; ardından da ‘fakirlik ve yok olmaklık” koyağına gelir. İnsan ‘fenâ’ vadisine erişince, onun için hayır ve şer anlaşılmaz olur. 


Bu yolda gül gibi yüz kişi gitti; ancak hiçbiri bülbül gibi olup ulaşamadı. Bu işte Zâl da yanında olduğu halde bir Rüstem lazım, hatta yüzü yerde sürünen bir de Neriman olmalı. Bu sarsıntı Zâl'i güçsüz bıraktığı gibi, bu yılan da Rüstem'i bir karınca yapar. Tus bu dağlardaki yollardan nasıl geçebilir; Sam'ı sorarsan o, bu mecliste zehir içer. Bu yolda yüz bin yiğit can verdi, fakat hiçbiri bu rumuzu, bu işareti anlayamadı. Bu yola yüz yolcu da girse, acaba bunlardan biri menzile ulaşmış olur mu? 
Kime kimi sorduk ise, “Onun için; yol, Allah'tan gelir, Allah'a gider” diye cevap verdiler. Biz bu yola şüpheden ve günahtan uzak, doğru bir kalp ile erdik; böylece ilme”l-yakinden ayne”I-yakine ulaştık. 


Sahili görünmeyen bir deniz olan bu yeni yolun konakları da belli değil. Doğrulukla hareket ederek yolumuzdan dönmeyiniz ve karga gibi her dala konup durmayınız. Yolcu veya rehber kim olursa olsun, yolda kalmaktan ise onun yolda olması daha iyidir. Geceyi gündüzden ayıramayan o sevinçli ve bahtiyar kişi yolda olmalı ve yolundan kalmamalı. 
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Bütün bu öğütleri veren hüdhüd, o gün yolda bu âdet ve usulü koydu. Her birinin halini açıklayarak, yine her birinin yolunu anlatıverdi. Minberden inip yola girdi, artık kim onun ile gidebilirse gitsin. O yolda menziline ulaşmaya çalışan kimsenin yoldaşı Gülşehri'den daha üstün olamaz. İnsan benliğinden geçmeyip kendini bırakmayınca, hiç padişahın sırdaşı olabilir mi? Bu yolun sonuna varmak istersen benliğinden geçer ve ona ulaşırsın. İşte bu güneş bu gökyüzünün yıldızıdır; kelebekler ile mumun yanmasına bak. 


................ 


Mum ile Pervaneler 


Söze Allah'ın adı ile başlayıp, hikâyeyi hikmet, ibret ve ders çıkarmak için anlatın. Şüphesiz size yakın olan, sizi bilip tanıyan kimseler, belli olmayandan nişan veremez. Kelebekler bir gece, kendisine güvenilen doğru bir kişiden mumla ilgili bir haber alırlar. Onlara, “Sizin bir güzel sevgiliniz var; o, güneşten ve aydan daha nurludur. O altından bir ağaç olup meyvesi de inciye benzer, meclis kurulan ve toplanılan yerlerin de beyi padişahı odur. Gövdesi gümüştendir, ucu yanar; meclis bahçesinde bir nar ağacı gibi görünür. Yanınca gönlü açılıp neşelenir; yanmayınca da nasibi üzüntü ve kaygıdır. Kendi kendini yiyince canlanır; yemeyince de derhal ölür. 


Gündüz olunca yarasa gibi saklanır; gece de güneş gibi parlar ve görünür. Kendi başına bırakınca kömürleşip, ölü kesilir; başını makasla kesince de canlanıp dirili- verir. Gece ak ve ışıklı, gündüz ise kapkaradır; o böylece 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kendi ölümünü seyreder. Yüzü cennete, alevi ise cehenneme benzer; gözlerinden de ırmak gibi yaş döker. O olmayınca insan gece hiçbir şeyi görmez; onun işi gücü sabaha kadar yanmaktır. Meclis cennet ise orada o cennet kızıdır; meclis kurduğu yer gök ise ay da onun nuru demektir” dedi. 


Bunu duyan pervaneler şaştı; sonra hepsi bir kavil yerinde toplandı. “Kim bize o sevgilimizden doğru haberi buraya getirebilir?” dediler. Aralarından bir kelebek ileri atılarak, “Ben onu biliyorum, beni ona gönderin” dedi. Onlar da, “Bu işi ancak sen başarırsın, git dönünce haber getir. Biz onun alametine göre tavır alalım; belki böylece o güzele kavuşuruz” dediler. O pervane mumu görmeye ve geri gelip haberini getirmeye gitti. 
Ondan bir nişan almak için varıp doğruca kendini alevine attı. Bir kanadı ile bir ayağı büsbütün yanıp, kısaca söylemek gerekirse kapkara kesildi. Geri arkadaşlarının yanına geldi ve o sevgilinin bir nişanını verdi. Onu kucaklamak için varınca, nuru benim kanadımı yaktı ve tenim karardı. İnsan onu uzaktan seyretmeli; yakınına varırsa hali kötü olur. Benden başkası ona daha yakın gitmedi ve bu kadar nişanını, bu kadar özelliğini anlatmadı. Ben bir kanat ve bir ayak feda ederek, onun yüce varlığına ulaştım. O gümüş bedenliye ben öyle ulaştım; zaten kimsenin ona kavuşması mümkün değildir. Beni evimden barkımdan etti; kendi beyaz fakat izleri, nişanları karadır. Yanmış ayağı ile kanadını göstererek, “Bakınız işte alamet ve nişanları budur” dedi. 


Ona, “Biz bu nişandan bir şey anlamayız; ayrıca, karadan aydın olma alametini bilmiyoruz. Hiç kimse inci 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diye çakıl, kayrak toplar mı yahut da toprak parçasının üstünde inci görür mü? Gül kokusunu dikenden alabilir, buluta bakıp da güneşi görebilir mi? Gül bahçelerinin alameti gül, oranın çalıp söyleyeni de bülbül olur. Bize bir nişan ver de iyice bilelim; nuru dumandan nasıl anlayabiliriz? Belki sen ona kibirle yaklaştın, öyle olunca da sende herhangi bir izi kalmadı. Canından geçip kendini feda etmesini bilmediğinden, ondan bir haber getiremedin. Değilse kim benliğini terkederek ona yaklaşırsa, o nişanını muhakkak gösterir” dediler. 


Bir başka kelebek de, “Ben onu çok iyi bilirim, o da beni bilir. Yıllarca onun hizmetinde bulundum ve geceleri hep yanında idim. Gidip yüzünü göreyim ve size gerçek haber getireyim” dedi. Gidip mumun alevine düştü, kıpkızıl kesildi ve iyice pişti. Kendini muma çevirdi ve kelebek iken mum oldu. Büsbütün mum olup kendinden eser kalmadığı gibi, kelebekleri de düşünmedi. Ar-Dk mum kesildi, tekrar kendinden haber verebilmek için nasıl onlara gitsin. O kelebek iken, arkadaşlarına mumdan çok, pek çok haber götürmek isterdi. Mum olunca bunlara yönelip gidemediği gibi, o mumun ışığından da hiç uzak kalmadı. Biri başkalarının nişanını verip haber getirebilir; ancak kendi mum olunca ondan kim haber verebilir? Kelebeğin mumdan haber vermesi uygundur; mumun mumdan haber vermesi ise hatadır. Kelebek mumu isterim diye mum olduktan sonra, başka neyi isteyebilir? Mum kesilen o kelebekten, tekrar ancak başkası haber verebilir. 


İşte biraz ulaşan nişan alamaz; büsbütün eren de kendisi geri gelmez. Kul nasıl padişahla aynı olmak durumunda olur; kul yanıp yok olursa ve kendini sultan yolunda feda ederse büsbütün sultan kesilir. Bir kâse sirkeyi yüz yük şekere saçsan; sirke sirkelikten çıkar ve şeker kesilir. Sirke yüz yük şekerde yok olur; artık sirkeyi kim nasıl bulabilir. Kul da Hak'ta bu şekilde mahvolursa, kendi aradan çekilir ve büsbütün Hak kalır. Senlik davası güdersen derdine çare bulamazsın; fakat sen yok olursan o kalır ve Hak'ta yok olursun. Ona az ulaşan bir nişan veremez; işte bunlardan o can ve cihanın ne olduğu anlaşılmış olur. Büsbütün mum kesilen geriye nasıl gelsin, artık onun nişanını hangi kişi bilebilir. Her birinin yakının- da şüphe var ise; ondan dolayı bu nişan ortaya çıkamaz. 


Mürşid Ne Yapar? 


Mum Hak'tır, kelebek de sensin; sen benlik davasından geçip yok olmayınca onu bulamazsın, Hakk'a eremezsin. Gülşehri kendini terkettiği zaman, o istediğinden haber alacaktır. Hiç benlikle Allah'a ulaşılır mı; sen benliği terkedince yalnız onun varlığının kaldığını görürsün. Sen dağda bitmiş, tam olarak yetişmemiş ve bahçeye gelmemiş bir ağaç gibisin. Kendin yabani dağ armudu, boz armut, ahlat ağacı olduğundan meyven de acı, kekredir ve buruktur. Sana iyi bir bahçıvan bulmalı, epeyi bir zaman onun önünde olmalısın. O senin nefsinin ağacını aşılamalı, ondan sonra da tatlı tatlı meyveler vermene sebep olmalıdır. 


Aşılanan ağacın yemişi tatlı olur, seninki ise acı ve yabanidir. Yiyince insanın boğazında kalır ve ümüğünü alır. İyi ve tatlı olman için aşılanman lazım; eğer böyle 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olmazsan bu, benim için bir kaygı değildir. O zaman dallarını aşağı eğerler, meyveni yemek isteyenler ağızlarına alınca tükürüverirler. Meyvelerin hep acı olunca, senin gibi ağacı ateşte yakmaktan başka çıkar yol yoktur. Kim aşılanmak, terbiye edilmek ister ve bunda gayret gösterirse, ona bahçıvan Gülşeri olacaktır. İşte yolda değme bir kuşa rastlayan o kişi; sonunda Kafdağı'na varır ve simurga kavuşur. 


Yolda Kalanlar 


Bütün kuşlar sorularını sorunca, hali söz ve sözü de hal seviyesine getirdiler. Orada hüdhüd her birine, doğrusunu en iyi Allah bilir ama, güzel güzel cevaplar verdi. 
Her sözün âdet ve sınırını usulüne göre söyleyince, her birinin karşılaştıkları zorlukları gideriverdi. Her biri bakınca yolunu bildi, fakat bu yay onların koluna göre değildi. 
O yola gitmek için hem yolcu hem de kılavuz lazım olduğu gibi, kendini feda edecek güçlü bir yiğit de gerekir. 
Her kişi bu yola giremediği gibi değme yiğit de hedefine ulaşamaz. İnsan sonu ve sınırı belli olmayan yola, baştan ve ayaktan geçmedikçe, girmemeli. Ancak her birini sahip oldukları utanma duygusu ve âr bırakmadı, bu sırrı anlayacak bir başka kişi de yok. Rahatta olmamayı candan ve gönülden isterken, orta yerde âr olmasını istemedi. Huzuru ister dilesin isterse dilemesinler; her biri orta yere kararsız bir şekilde geldi. İstek ateşinden yüklerini yakıp, uçmak için kanat çırparak harekete geçtiler. 


Hüdhüd kuşlar ile birlikte en önde uçmaktadır; acaba varacakları konağa ne zaman ulaşacaklar? Uça uça hayran kalıp güçleri kesildi; kısaca kendilerinden geçtiler ve güçleri kalmadı. Yolda ne konak göründü ne de bir belirtiye rastlandı; her bir kuşun gönlünden yüzlerce çığlık yükseldi. Orada uçmayan tek bir kuş kalmadı; bin yıl uçmaları bir an gibi geldi. Serbest ve ehliyetli olarak bin yıl uçtular; daha geldikleri yer yolun ilk konağı idi. 
Bin yıl uçmaları ârdan hayâdan geçtikleri için idi; fakat daha yolda bir konak gitmişlerdi. Bülbül gibi yedi bin yıl uçtular; fakat gül gibi bir seslenmelik yol gitmediler. 


Hepsinin gücü kesilmeye yüz tuttu ve yol zahmeti isyana varıyordu; işte o anda biri altın işlemeli bir saray gördü, uçarken oraya padişah gibi iniverdi. Biri bir pınar başına inip güzelce oturdu ve sesi kesildi. Bir diğeri bir ay yüzlüyü gözledi; yolunu bırakıp onu izlemeye başladı. Birini dağ başında kurt yedi; biri de, “Ben geri dönerim” dedi. Biri kuşlarla dolu çayır çemenlik bir yere indi; biri de bir güzel ağaca kondu. 


Kimisi hastalanıp geride kaldı; kimisi de daha ileriye gidemedi. Kimi bir harmana ayak basar; kimisi de istek ve aşırı düşkünlük şarabından sarhoş olur. Kimi hırsız, kimisi kan dökücü olur; ne yapar yapar kendi yolundan kalır. Kimisi bir içki âlemini güzel gördü ve konup elebaşısına arkadaş oldu. Bazısı bir heybetli görünüş ve mevki tutmuştur; kimisi de tüccar olmuş mal alıp satmaktadır. Kimi padişah kimi de derviş ve dilencidir; bazısı yabancı, bazısı da hısım akrabadır. Kimisi bir şehirde inzibat memuru olurken; bazısı da şehri düzene sokmak için kadı olup, hâkimlik yapar. Kimi bir bey, kimisi köle olur; kimi memurluk yapar, kimini de işinden atarlar. 


Kimi bir şeyh olur; halk da o şeyhe öğrenci olmak için gelir. Kimi tekrar âhi olur ve çeki düzen vererek işini ileri 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götürür. Kimisi, “Ben bir ihtiyarım” deyip oturur; kimi de “Ben genç ve yiğidim, sonra yaparım” diye işleri bırakır. 
Bazısı zenginlik içinde, kimisi de yoksul olarak gezer; kimi başına kimisi de ayağına bakar. Kimisinin mesleği bez ve kumaş satıcılığı, kimisi de bakkaldır; biri meddah olduğu gibi, birisi de gevezelik yapar. Kimisi köyde bir hanıma âşık olur; bazısı da şehirde bir çocuğun peşine düşer. 


Biri öğrenci biri hoca olduğu gibi; bakarsın biri Şirin biri de Ferhat kesilir. Biri bilgisi çok bir büyük âlim olurken; bir diğeri de cahillik içine gömülmüş halktan bir adam durumuna düşer. Biri Musa peygamber, bir diğeri de Karun olduğu gibi; biri Leyla ve biri de Mecnun kesilir. Biri köşesine çekilip Allah'a yalvarırken; bir başkası günaha batmış olarak kötülük yerlerine koşar. Biri pamuk atıcılığı hallaçlık yapar; bir diğeri hamaldır, birine bakarsın İsa olur, bir başkası da Deccâl kesilir. Biri malına mülküne güvenerek; bunlar sayesinde kurtulacağını sanır. Kimisi altın ve akçaya, kimisi de bağa bahçeye düşkündür. Kimi hastalanır, kimisi ölür; en sonunda vardıkları yerde otuz kuş kalırlar. 


Ulaşanlar 


Bu otuz kuş Kafdağı'na ulaşıp; istediklerine kavuşuncaya kadar; binlerce ateş dağlarından geçip; zehir gibi nice nice sular içtiler. Kan denizleri içinde yüzdükleri gibi, giderken büyük yılanlarla yol arkadaşı oldular. Sonra farklı ve değişik duygularla padişahın dergâhına yaklaştılar. O karanlıklardan sonra yüzlerini yere sürdüler; bin zahmet ve sıkıntı ile nur ve aydınlık içinde ilerlediler. Büyük mü büyük bir yapı, bina görüp onun kapısına ulaştılar. 
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O öyle büyük ve yüce bir eyvandır ki dokuz felek onun eşiği durumunda kalır, sana söylüyorum, (anla bunu). O sarayın önünde altın işlemeli karanlıklı aydınlıklı yüz binlerce perde vardır. Can atıp, hasretle yanıp yakıldıkları simurgun yüzünü görmek için içeri girmek istediler. Dışarıda büsbütün benliklerinden soyunup simurgu görmek için içeri girdiler. Onun nasıl bir simurg olduğunu görünce, bunun tekrar bu otuz kuş olduğunu anladılar. 
Yolun sonuna geldiklerinde, kendilerinden başka kimseyi bulamadılar. Adına simurg dediğimiz o otuz kuş”; geri göründükleri o anda simurgdan başkası değildi. Bunlar kendilerini bırakıp benliklerinden geçtikleri için tekrar kendi yerlerini buldular. Ansızın bir köşeden bir ses çıkınca, o sesten erganun utanıp yerlere geçti. 


Ey kendini bırakıp benlikten geçenler! Geliniz ve kendinizin yüzünü görünüz. Artık simurg diye asla başkasına bakmamalı; bu ayrı ayrı otuz kuş da hiç simurga ermemeli. Yok olma, fenâ ve yokluk yoluyla barıştığınız için sonunda kendinize ulaşıp, uyandınız. Dünyaya bağlayan maddi varlıkları bırakmanız sebebi ile, sonunda mutlak varlığa kavuştunuz. Başka bir varlıkla var idiniz; şimdi kendiniz var oldunuz. Ay güneşe kavuşunca ay olur; insan kendini bırakıp benlikten geçince padişah demektir. Şimdi siz biz; biz de siz olduk; siz ortadan çekilip gidince büsbütün biz kesildik. 


Bu kırk kuşun hepsi o otuz kuş idi ise, tekrar bu otuz kuş, o simurg olmuş demektir. Nakışları yapan, âlemleri yaratan Allah yaratıp gösterdikleri ile anlatır; lâkin yara- 


21 “Si” Farsça otuz, “murg” da kuş demektir. 
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sa yaratılışlılar güneşi göremezler. Bağlılığın kime olduğu belli olunca, o ilgiler aradan çekilir, sonunda yaratan ve mutlak varlık sahibi Allah kalır. Bunda ne az ne de çok şey vardır; bunu bir tarafa bırakır ilgini kesersen var olanı ortaya çıkarmış olursun. Gönlündeki bozuklukları uzaklaştır da bekâ bulacak iyi ameller (Meryem 19/76) kalsın. Bu yola giren bu kadar kuştan Kafdağı'na yalnızca otuz kuş ulaştı. Geride kalanların her biri boş şeylere ve oyunlara takılıp yolda kaldı. Bu yola serseri şekilde kim girmişse, Gülşehri ona kılavuz olmamıştır. 


KURTARICI ÖĞÜTLER 
Ten Değil Cân Ol! 


Aslına kavuşur isen, cennete ulaşır hürileri ve köşkleri görürsün. Aslına kavuşmaz isen, her şey keder ve sıkıntı demektir; onun ötesinde ise büsbütün cehennem vardır. Vücut denen et parçasını götürüp ne yapacaksın; ona bağlananlarla niçin düşüp kalkıyorsun? Sen mekânsızsın ve bir yere bağlı değilsin, kıymetinin farkında isen, Allah'tan başkasına nisbetinin olmadığını bilirsin. Zat içinde yiğit, er istiyorsan; mekânsız olan üç şey bulursun. Yüce Allah'ın mekânı yoktur; onun kapısı, mekânsızlıkta açık olarak durmaktadır. Akıl ve can da mekânsızdır; kalkın bunları Allah'ın sarayına götürün. Mekânsız olanları, mekânsız yere ilettiğiniz gibi, mekânlı olanları da birbirlerinin yanında toplayıp beraber edin. Senin Allah'tan başka varlıklarla bir ilgin yok, ancak Allah'a çok bağlılığın var. Sen ten ve gövde olmadığın için, meskenli olup bir yere bağlananlarla herhangi bir ilgin de yok. 
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Sen cansın, can ise mekân istemez; onun yeri mekânsızların yanıdır. Sende apaçık heyülâ yoktur; böyle olunca ne zaman süret ve görünüşle anlatılacaksın? 
Kılık ve sürete sahip olmadığın halde, sürete tapmaktasın; böylece akıl ve cana çok zulüm ediyorsun. Ten isen ten sahiplerine, gövde taşıyanlara uy; böylece kaderinde ten lezzetini tatmak da olur. Cismin hadsiz hesapsız lezzetlere batarsa da canın bunda zerre kadar zevk aldığı yoktur. Sen kendini bu vücuttan ibaret sandığın için ona bal ve şeker yediriyorsun. Can ten değil ki şekerin tadını bilsin; o, şekerin adını bilir. 


Vücudun ile bir kuyuya düş demiyorum; sen Allah'a bağlısın, ona gitmelisin. Allan mekândan münezzehtir; onun için mekân yoktur; senin ruhun da öyledir. Ey değerli kişi! Canın gıdası marifet, Allah'ı bilmektir; senin marifetle hileyi ayırman gerekir. Dünyaya tapan ve dünya ötesi hayata inanmayan için vücudu beslemek güzel görünür; halbuki Gülşehri azcık bir can gıdası ile yetinmez, ona daha çok ver. O dünyaya tapanın asla can gıdasından haberi yoktur, sen Allah de (geç) (En'âm 6/91). 


Benlikten Geç, Bul O'nu! 


Sen hâlâ vücut beslemek için çalışıyorsun; bu durumda canla ilgilenmemen doğru bir şey midir? Sen yola giren kişilerden olup da sonunda yoldaki bir menzile ulaşamayacak mısın? Senin yol ehli olmanda bir düşüncen vardır, ancak asıl cevheri ve tenin araz olduğunu iyi anla! 
Yeme ve giyme işlerini halka bırakarak yüce kişi ol. Yaptıkların ile küçük işler peşinde koşarsan, yüzlerce düşünce içinde canını işkence içine atarsın. Yalnız bir köşede 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oturup, çalışmayı ve işi gücü bir tarafa bırakırsan, bu da olmaz. Belki insanların bir kısmı seni büyük bilip hile ve iki yüzlülüğüne inanabilir. Senin yiyeceğini ve giyeceklerini hazırlayıp, gönlünü dertten kurtarabilirler. Halbuki sen o köşeyi terkettiğin zaman çalışıp yemekten başka ne yapabilirsin? Ey sevgili dost! Sen kendi başına hareket edersen, seni başkalarından ayırt etmezler. 


Ben yalnız başıma bir ülkeye varıp, o yere bir güneş gibi doğayım. İddia ve dava ona âittir; bunu bilip bu sözleri iyi düşünsünler. Senin adını kimseler bilmeyince, başkaları senin davanı nasıl güdüp; ona göre nasıl işitip iş yapabilir? Mana ve hikmetten söyle de ona ulaşalım; değilse dünyada iddia kuru bir dava olup, dönüp bakmaya değmez. Mana ve ibrette bana benlikten geçip teslim olmuş derler; sen ise iddia içindesin, sana ne demek gerekir? 


Ancak, Mevlânâ Celâleddin dava kılabilir; çünkü o, herkesin gözünde âlimdir; sen yapmak istersen boşuna olur. O ilmi ile cihanı aydınlattı ve aşkının sofrası ile dünyaya ziyafet çekti. Halbuki sen bir söz söylesen, onu senden başkası işitmez. Zaten seni kim bilir, iddialarına ve hükümlerine kim kulak asar. Dünyada sözün geçmedi; öyleyse şehrinde bağırıp çağır ve boşu boşuna vakit geçir. İnsanlar seni güneş gibi açık ve parlak görmediler; hiç olmazsa bir yıldız kadar ışık ver. Gülşehri'den başka üstün biri var mı? Zaten o eserleri ile üne kavuşmuş Allah dostlarının sonuncusudur. Ben söz olsun, hikâye olsun, örnek almada olsun, onlardan hiç ayrılmam; sana sen diye hitap ediyorum, ama seni de bilmem. Halbuki ben nükte de söylesem açık konuşurum; senin kim olduğunu bilmiyorum ki “sen” diye söyleyeyim. Sen diye, bin ad ve şan şöhret ile, bir de bin hoca ile adı dillerde dolaşan kimseye derler. O, olsa olsa Gülşehri adı olur; bu ad dünyayı tuttu, artık göğe yol açacak. 


Kendini Değil Sevgiliyi Sev! 


Ey darmadağınık halde, yoksulluk içinde, düşüncesi yok, kendinde olmayan, ölü kesilmiş gönül! Bir düşünce ile bir anda göklerin üstüne çıkar; az zaman sonra da yerin altına gidersin. Bazan açıldıkça açılan yalvarmalarla Allah'ın huzurunda olursun; bazan da gelir sarhoşların düşüp kalktığı yerlerde dolaşırsın. Senin bir an durup eğleşecek yerin olmadığı gibi, düşüp kalkacak, yatacak bir mekânın da yok. Sen aslında mekânsızsın; fakat kendi ilini unuttuğun için bu yerde yolunu şaşırıyorsun. Hiçbir vaktin inleyip sızlamakla geçmediği gibi, bir an da olsa dinlenip karar kılmış değilsin. Âlemde yüz bin çeşit işin üstesinden başarı ile çıkan insan; senin hakkından gelip bir yerde zaptedemedi. Bir bakarsın düşüncen burada, bir bakarsın başka yerdedir; senin tutulup kaldığın yerin nerede olduğunu kimseler bilmiyor. Allah'tan bir işaret bile anlamış değilsin; üstelik hep Allah'tan başka yerlerde geziyorsun. Sakın yaratılanlara kapılıp seni yaratanı unutma; rızkını ye ve rızık veren Allah'ı dilinden hiç düşürme. 


Kurt ve kuzgun öfkesi ile dolma; bir de insanoğlunun her zaman kötülük yapabileceğini iyi düşün. Her cinsten varlıkla ilgim var; fakat insanoğlu ile geçinmem ve uyumum iyi değil, bu yüzden rahatsızım. İnsanoğlu içinde, sevgisini gönülde duyduğum peygamberleri ve velileri seviyorum. Diğerlerinde hile ve kötülük çoktur; bu yüzden 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onların her biri insan görünüşünde bir şeytan olmuştur. 
Padişah olunca bütün ülkeleri ele geçirir; fakat insanların hepsi ayakta kaybolur. Bey olunca dünyayı ateşe verir ve zulmü ile binlerce insanı öldürür. Gönlünü kadılığa, hâkimliğe verir; aldığı rüşvetler yüzünden doğruları yanlış gösterir ve hakları ortadan kaldırır. Köşesinde kendi halince ibadete çekilip, zâhid olsa bile bakarsın herkesi yoldan çıkarır; karınca bundan daha iyi demeye kalmadan kocaman bir yılan oluverir. Şeyh olup posta geçince iki yüzlülük ve hileden başka bir şey bilmez; ayrıca halkı İslâmiyet'te bulunmayan bid'at ve hurafe denizine atıp boğar. 


Sofra serip ekmek yediren bazı ahiler; bunu, insanlara kendilerinin hayırlarını ve iyiliklerini söyletmek için yaparlar. Pek çok günahkârın yollarda sokaklarda gezdiği gibi, ahi denen esnaf adamları da halkı soyup soğana çevirir. Halkın kendisine uyduğu, sözünü dinlediği âlim olacak kimseler de insanlardan bir şeyler almanın yoluna sapar ve çerçi kesilir. Bilgi ile hile yapıp hak süretinde görünen bu kişilerin yaptıklarının, şeytan binde birini bile yapmaz. Yüce Allah, şeytana, “boşu boşuna uğraşan”; insanoğluna da zulmü sebebi ile “çok cahil” diye yok yere söylememiştir. İnsanoğlunun aklı şehvetini kırdığı zaman o, şüphesiz melekten daha üstün olur. Ey ibretle bakan hikmet sahibi kişi! Eğer şehvet aklı yenerse, o insan, artık şeytandan daha da kötü hale gelir. İnsanların üstünü Hz. Muhammed Mustafa’ dır (sallallahu aleyhi vesellem); insanlar ona uyarlarsa yükselirler; uymazlarsa şeytan ve İblis derecesine düşerler. Dünyada şeytanın yolunu tutanlar, dünyaya tapan ve ahirete inanmayan kimselerdir; Hz. Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem] yolunu bırakmayan ise Gülşehri'dir. 
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Mantıku”t-Tayr'ın Gülşennâme'ye Dönüşmesi 


İlkbahar bu dünya bağında o zaman dalları çiçeklerle ve kırmızı al meyvelerle donattı. Bahçeler cennetten ders verirlerdi; serviler tüba, reyhanlar da hürilere benzemişlerdi. Rüzgâr çimenliklerde kokuları eliyle oraya buraya götürüp getirirken, bulutlar da incilerini döküyorlardı. Gül bahçesi güldükçe gülüyor, ovalar ve kırlar lale bahçesine çevrilmiş, bağlar yemyeşil, çimenlikler ise yapraklar ve meyvelerle dolmuştu. Çemenliklerde bülbüller öter, gül neşesinden gömleğini yırtıp gülerek açılırdı. 


Ben de bu nesrinin saçını ördüğüm gibi, erguvanın ağzından sözler alıp kitabımı yazıyordum. Pek çok nergis ve reyhan toplar, bülbüller ile ileri derecede konuşurdum. 
Bu sebeple bülbüller hocaları olarak beni bilirler ve kuş dilini de benden öğrenirlerdi. İşte Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] Mekke'den Medine'ye hicretinin 717. 
(1318) yılında Mantıku't-Tayr gibi bir gül açılmış oldu. Artık bu eser dünyada kıyamet kopuncaya kadar duracak ve kendi hükmünü yürütecektir. Ben Anadolu coğrafyasında, Çin güzellerini göstermek için gözleri açık bir öğretmen istiyorum. Ona Çin güzellerini gölgede bırakacak Türk sanatını, Rum diyarının güzellerini göstereceğim. 
Ben bu bakımdan sanatta başkaları ile boy ölçüşecek ve bunun ateşini Kırşehir'den Şiraz'a vuracağım. 


Mantıku't-Tayr adlı eseri yazan Attâr, Farsça olarak kuş dilini anlattı. Biz de onu Türkçe olarak, Allah için bülbül gibi güzel söyledik. Ayrıca biz hükümdara yakışır şekilde, Fars dili ile tacın tahtın süsü olan altın işlemeli, sanat dolu Feleknâme'yi de yazdık. Feleknâme'ye Arap dilinden daha güzel ve sanatlı şekilde; Türkçe olarak 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Mantıku't-Tayr'ı arkadaş yaptık. Artık ben hep Türkçe yazacak ve bunları Farsça'sı ile değiştirmeyeceğim. Hiç kimse bu şekilde tatlı, güzel ve sanatlı söz söylemediği gibi, bundan daha üstün bir kitap da yazmadı. Ben bu eserde kendimden pek çok bölümler ve hikâyeler yazdım; Attâr yazdığım fenlerde ve konularda hiç kalem oynatmamıştır. Biz balın ve şekerin sofrasını en geniş şekilde yaydığımız gibi, inci ve mücevher tanelerini de her tarafa saçtık. Türkçe şiir halinde ve sanatlı olarak söylediğimiz için bizim bu eserimiz kimseden utanmayacak. 


AON 


Bütün ilimlere akıl yetiren biziz; biz ayrıca Kudüri'yi de Türkçe olarak şiir şeklinde yazdık. Her ilmi açıklayan, inceliklerini söyleyen biz olduğumuz gibi, bunların her birinden ayrı ayrı kitapçıklar da ortaya koyduk. Süleyman bile hüdhüdü azarladığına göre, bundan daha iyi ve daha üstün kitabı kim yazabilir? Artık kuşlar dillerini unutacaklar; hatta yüz naz ve yüz bin makam ile dillerini bundan öğrenecekler. Beni bırakın da Türkçe olarak kuş dilini söyleyeyim ve Süleyman için yüz yiğide isim koyayım. Çığır açan, kimsenin duymadığı söz; renk renk, türlü türlü görünüşte olduğu gibi onun, tadının ve tuzunun da yerinde olması ve gönülleri coşturması lazım. Biz bu gülü, bu eseri ortaya koyarken, eşsiz; hiçbir yerde görülmemiş, zevk veren ve çığır açacak şekilde, örnek olarak söyledik. 


Dünyada sonsuza kadar kimse kalmayacak; ancak yâdigâr kalacak şey, yalnız söz olacaktır. Sözü her zaman her insan anlayamaz, bunlar bilgisizdir, Mantıku't-Tayr'ı; kuşların dilini de anlasa anlasa ancak Süleyman anlar. Her hikmet sahibi, bundan bir şey anlayıp 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ders çıkaramaz; çünkü her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır (Yusuf 12/76). Şöhret sahibi olan insanların çoğu kurtuluşa eremediler; yalnızca Gülşehri'nin adı dünyayı tuttu. Ey Süleyman! Artık kopuzun tellerini ayarla da kuşların dilini insanlar öğrensinler. 


Bu eserdeki kuş benzetmesi, örneği Attâr'a aittir; fakat bunun dışında kalanları, sevgili bildiğin Gülşehri yazmıştır. Kendine eş olacak öyle bir söz söyle de onu on iki çeşit ilimle açıklasınlar. Pek çok kimse sözü işitince şaşırıp kalır; biz söz anlayan kişilerin kulu kölesi oluruz. Biz Gülşennâme adını verdiğimiz bu eserde pek çok ilmin ıstılahına da yer verdik. Herhangi bir ilimle ilgili olarak fikir beyan edip söz söyleyen kim var ki onu bu gül bahçesinde açıkça bulabilmesin? Gülşehri Mantıku't-Tayr'ı tamamlayınca, tekrar tekrar inciler ve mücevherler ortaya dökmüş oldu. Ey hikmet sahibi kimse! Sen sözü hikmetli ve anlamlı söyle; işte bu dosdoğru yolda yürü, istikamet sahibi ol (Âl-i İmrân 3/51 vd). Bu kitap Hz. 
Muhammed Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem] yardımı ile, her mananın yüzünden yüz bin perdeyi kaldırdı. Sonunda derdimiz kalmadı ve mektuplara da isim yazıldı, mühür basıldı veya imzalandı. O eşi olmayan, bir olan Allah'a şükürler olsun; bu kitabı hayatımız son bulmadan yazmayı nasip etti. 


Allah, bunu yazan kâtibe Fâtiha okuyup gönderen kişiye rahmet etsin ve onu bağışlasın. 


En doğrusunu ve en iyisini Allah bilir ve işin sonu O'na döner. 


Gülşehri 
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14. yüzyılın büyük şairlerinden Gülşehri, Türk-İslâm edebiyatının önemli isimlerindendir. Kitaplarında verdiği mesajlarla asırlardır insanlara yeni ufuklar açmış ve hakikat yolunda insanlığa ışık tutmuştur. 


Kaleme aldığı eserlerde manevi aşkın şevk ve zevkinden yola çıkarak tasavvufun inceliklerini anlatan, öğüt ve nasihat yoluyla insanları doğru yola davet eden Gülşehri, elinizdeki bu kitapta marifet ve irfan yolunun temel esaslarını anlatmıştır. 


Attâr'ın Mantıku't-Tayr'ına benzer şekilde kaleme alınan bu seçkin eser, sade ve akıcı üslubuyla; aşk, sadakat ve teslimiyet gibi konuları incelikle işleyen baş ucu kitaplardandır. 


Eser, mürşid-i kâmili simgeleyen hüdhüd'ün diğer kuşlara rehberlik ederek onları Hak Teâlâ'yı simgeleyen ankaya (simurg) götürmek için yol göstericilik yapışını konu alır. 
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